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SUNUŞ 


Kıymetli okuyucu: Bölgenin çok önemli dini inanç kültürlerinden birine sahip olan Alevilik kısa bir süre öncesine kadar bir tabu olarak görülüp isminden dahi bahsedilmezken ve mensupları da kendilerini anmaktan korkarlarken son zamanlarda bu konuda bir yayın furyası başlatıldı. Bana çok ilginç gelen bu safhaya ben de katıldım. 

Ancak bölgenin değişik sorunlarında olduğu gibi bu soruna da farklı ve çarpık yaklaşıldığını görmekteyiz. Aleviler kendilerini islamiyetin bir mezhebi olarak lanse ederlerken, yaşam tarzlarının ve inançlarının islamiyetle pek uyumlu olduğu söylenemez. Türkiye diyanet reisliği ise Aleviliğin "sapık bir mezhep" olduğu tespitinde bulunmaktadır. 

Diğer yandan Aleviliğin yapısından pek haz ettiği söylenemeyecek olan T.C. Devleti yönetimi veya yönetiminin bir kesimi tarafından “Alevi'Terin Türk olduğu, Kürt olanların ise Alevi olamayacagi” tezleri desteklenip işlenmektedir. Bir dini inanç ve yaşam felsefesi olarak bilinen Alevi'liğin tekelleştirilmesi de ilginç bir durumdur. i 

Alevi'lerin yaşam tarzı İslamiyetle uyumlu olmasa bile kendine özeli bir yapısı, inanç şekli ile yaşam felsefesi ve bu temelde yaşatfıkları bir kültürleri vardır. 


İşte bu çarpıklıklara cevap verebilmek ve Aleviliğin kültürel ve dini temel ilkeleri ile değerlerinin kaynağını bulabilmek için bölgenin eski dini inançlarını ve onlara dayanan dini kültürel değerleri araştırmaya giriştim. Bu temelde aleviliğin temel ilkelerini ve dini kültürel değerlerinin hangi süreçte ve hangi gerekçe ile ortaya konmaya çalıştığını araştırmaya çalıştım. 

Bu kitabımızda Alevi kültürünün temel ilkeleri ile değerlerinin kökeninde Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinin olduğunu orlaya koyup işlemeye çalışıyorum. Günün ihtiyaçlarına yeterli düzeyde cevap verilebilmesi için çok daha kapsamlı ve açık ifadelerle işlenmesi gerekirken, gerek benim imkanlarımın gerekse yayınlanma koşullarının elverişsizliği nedeniyle ancak bu düzeyde olabildi. 

Bu çalışmanın siz sayın okuyucularıma ulaşımını sağlayan Berfin yayınevi sahibi İsmet Arslan ve diğer emeği geçen dostlar ile siz sayın okuyucularıma minnet borçlu olduğumu belirtirim. 


E. Xemgin 


ÖNSÖZ 


Her insan geçmişi ile geleceğinin birleşim noktasında bulunur. 
Bulunduğu bu konumu geçmişinin sonucu iken geleceğinin de başlangıcının sebeplerini oluşturur. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan insan, geçmişinden bağımsız olarak ele alınamayacağı gibi gelecekten soyutlanarak düşünülemez. Bulunduğu bu noktada insan elbetteki geriye değil, ileriye dönüktür. Ancak bulunduğu andaki konumunun nedenlerini sorduğunda cevaplarının tasavvur etmekte olduğu gelecekte değil, geçmişdeki gerçek yaşam koşullarında olduğunu görür. Bu nedenle bulunduğu yerden ileriye bakarken geçmişindeki sosyal, siyasi, kültürel. ahlaki. maddi ve manevi çevresi içerisinde edindiği değerlerle bakmaktadır. Bunlarla geleceğine hazırlanmaktadır. İnsanın geleceğine dönük bakış açısının sağlıklı olması, geçmişindeki olayların gerçekliklerini iyi kavraması. koşullarını iyi bir yöntemle doğru değerlendirebilmesine bağlıdır. Geçmişlerini bilimsel olarak doğru değerlendirebilenler, geleceklerini daha gerçekçi olarak hazırlayabilirler. Bu duruma geçmişe bakarak geleceği görme denilebilir. 

İnsanın geçmişteki sosyal. siyasi, ekonomik, kültürel. ahlaki. 
maddi ve manevi koşullarını oluşturan miras yapısının iyi bir gerçekçi değerlendirilmesi ile bulunduğu konumunu sağlıklı. doğru tespit elmesi geleceğine yönelik tasarımlarının sağlıklı yapılabilmesinin ön koşuludur. Sağlıksız. yalan-yanlış ve hayallere daya- 


nan tespitler geleceğin yanılgı ve yanlışlıklarına temel oluşturur. 
Bu temelde gerçekçi olmayan yalan-yanlış tespitlerle insanın kendi kendisini aldatmaktan başka bir yarar sağlamadığı görülür. Çünkü insan yaşamının kendisi gerçek olup, yalan hayallerle düzenlenemez. Yalan-yanlışlar ve hayallerle gerçekler değiştirilemeyeceği gibi, bunların yaşam gerçekliğine uyum sağlamaları da mümkün değildir. Böylece yaşam gerçekliği bulunduğu noktada tespit edilerek ileri alanlara götürülmek isteniyorsa, bu ancak somut gerçeklere bağlılık temelinde yapılabilir. Bu da insanın yetişmesi sürecinde edindiği sosyal, siyasi, kültürel, ahlaki, maddi ve manevi değerleriyle eğitimine uyumludur. Bunların gerçekçi ve bilimsel olmaları, insanların miraslarını gerçekçi değerlendirmelerinde olumlu yönde rol oynarken, dejenere edilmiş, yalancı, yanlış, hayalci ve toplumun yaşamsal gerçeklerinden uzak olmalarıysa aynı derecede olumsuz yönde etkide bulunur. Gerçekler bilimselliğe aykırı yöntemlerle tespit edilemeyeceği gibi böylesine yapılan tespitlerle oluşumlar kavranılamaz ve yaşamın gerçekliğini ileriye taşımak da mümkün olmaz. 

Bu durum kişiler için olduğu gibi, toplumlar için de geçerlidir. 
Her insan toplumu uzun tarihi yaşam süreci içerisinde edindiği deneyimler temelindeki tecrübeleri ve toplumsal kültür düzeyi ile hesaplanarak yaşamını sürdürür. Çok uzun olan insanlık tarihinde yazının bulunması tecrübe ve mirasın aktarımında büyük kolaylıklar sağladığı için önemli bir start noktası olarak kabul edilir. 

Bu temelde ileri toplumlar bilimsel ve gerçekçi toplumlar olup, mirasları ile olumlu ve olumsuz her yönüyle hesaplaşarak yaşamlarını düzenleyen toplumlardır. Geri olarak adlandırılan toplumların ise tarihi gelişim süreçlerinde veya yaşamlarındaki tecrübeleriyle bilimsel gerçekler temelinde hesaplaştıkları ve dönemlerine uygun, kendi çıkarlarına denk düşen dersler çıkardıkları ve bunlara dayanarak gerçek yaşamlarını ileriye taşıma işlevleri içine girebildikleri söylenemez. Bu nevi toplumların kendi tarihi geçmişleri ve yaşam gerçekliklerinden koparıldıkları, kendi gerçek konumlarını doğru tespit edilmek olanaklarının yok edildiği veya çarpıtıldığı görülür. 
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Ayrıca yalan-yanlış ve hayaller temelinde uydurulan miras yapılarının yanında, eğitim ve öğretim alanlarında da bilimsellikten uzaklaştırıldıkları ve belirli amaçlara yöneltildikleri görülür. Günümüzde geri toplumlar arasında kabul edilen İslam alemi için İmam Zeyn-ül Abidin: 

"İlmin cevherini gizlerim, 

Cahil anlamayıp da fitne kopmasın derim, 

Ebul Hasan (Hz. Ali) de böyle yaptı elbet, 

Hasan ve Hüseyin'e bunu etti vasiyet, 

Rabbim! ilmimden bir cevher gören, 

Sorar bana putperest misin sen? 

Müslümanlar çirkin işi güzel sanırlar, 

Ve kanımı dökmeyi helal tanırlar." 


demektedir. 

İmam Zeyn-ül Abidin'in zamanına göre yazdığı bu beyitindeki anlamda yanılmış olmasını çok arzu ederdim. Fakat bazı olumlu belirtilerin yanında günümüze kadar süren yaşamlarında İmam Zeyn-ül Abidin'i haklı çıkartacak yönde belirtilerin daha çok olduğunu üzülerek görmekteyiz. 

Bölgede Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinin İslamiyet ile savaşımı sürecinde giderek zayıflayıp etkinliğini yitirmesinden sonra, bölge halkına tamamen yabancı olan İslami Arab deerleri zorla dayatılıp benimsetilmeye çalışıldı. Kötü isnadlarla Mazda dini inancı ile Zerdüşt'ün isimlerinin dahi ortadan kaldırılması sağlandı. Bununla, bölgede İslamiyetin genişlemesine ve derinlemesine yaygınlaştırılarak benimsetilmesi ile etkinliğini sağlaması için önündeki engelin kaldırılarak yollarının açılması amaçlandı. Böylece bölgenin Zağros halkı arasında günümüze kadar süren ve düşmanlarının her alanda kullanıp faydalandıkları ve onların her alanda zayıflayıp gerilemelerine neden olan bir iç savaş başlatılmış oldu. Süreç içerisinde İslamiyetin zaferini kabul etmek zorunda kalan bölge halkının belirli bir kesimi Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğrelisinin yaşam felselesindeki kültürel ve inanç değerlerini islamiyet kılıfı altında yaşatmaya çalıştı. Günümüze kadar bu durumlarını devam ettiren halk kesimi kendilerine Alevi demektedir. 
Böylece İslamiyet içerisinde. İslamiyetin büyüklerinden olan Ali'nin yanlıları olarak kendilerini tanıtmaktadırlar. İslamiyet dönemi tarihi sürecinde İslamiyetten duydukları korkularından dolayı gerçek dini kültürel kimlikleriyle açık bir şekilde kendilerini belirlemekten ziyade, İslamiyelin bir mezhebi olarak kendilerini göstermişlerdir. 

Aleviliğin çok sıkı ilişkilerde bulunduğu İslamiyetten belirli oranda etkilendiği ve bazı İslami değerlere de sahip çıkıp benimsediği muhakkaktır. Ancak temel kültürel değerleri ve yaşam felsefesinin kaynağının bölgenin eski dini inançlarıyla özellikle de Zerdüş! öğrelisinden geldiği elinizdeki bu kitabın içeriğinden de görülür. 

Avrupa alanlarında yaygın olarak işlenmeye çalışılmış olan Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinden değişik alanlarda yararlanılmaya çalışılırken. özellikle de Hıristiyan dini inancının katı olan dini kuralları ile yapısına karşı yararlanılan bir kaynak olmuştur. Yani belirli bir amaçla araç olarak kullanılmıştır. Bu temelde sonraları yeterli oranda işlenip değerlendirilerek insanlığın hizmetine sunulamamıştır. Avrupa halklarının yaşam ve kültürel gerçekliğine tamamen yabancı olan böyle bir yaşam felsefesinin istenerek benimsenmesi de olası değildi. 

Bu dini inancın ve yaşam felsefesinin çıkış alanı olan bölgede bir bütün olarak yok edilerek ortadan kaldırılmış olması ile bölge halkı kendi öz kültür ve yarattığı değerlerinden uzaklaşlırılmıştır. 
Bunun üzerine kendilerine yabancı olan İslami Arab değerlerinin benimsetilmesi ve özümselilmesi dayatılmıştır. Böylece bölge halkının kendi öz mirası ile hesaplaşması engellenmiştir. Çok önemli bir kayıp olan bu durumu birazcık olsun giderebilmek amacıyla olanaklarımı zorlayarak bu dini inanç ve yaşam felsefesinin yeniden kaynağına dönmesi için mümkün olduğunca tarafsız ve gerçeklere bağlı kalarak yazmaya çalıştım. Bu konuda bunun bir başlangıç olacağı ümidiyle yeterli olmadığını da biliyorum ve üzerinde daha çok durulacağı kanaatindeyim. 

Günümüz şartlarında Alevi olarak kendilerini adlandıran halk kesiminin, gerek dini inanç konumları ve gerekse bölgedeki sosyal ve siyasi yapılarının pek iç açıcı olmadığı bir gerçektir. Dağınık olan konumları ve dejenere edilmiş olan ortak değerleriyle özellikle de siyasi alanda kullanılmaya son derece elverişli haldedirler. 
Fakat her halk ya da halk kesimi hak ettiği konumda ve düzeyde yaşar. Yaşam düzeylerini daha iyileştirmek için gereklerini yapıp yapmadıklarını kendi kendilerine sorup cevaplandırmak zorundadırlar. Eğer Cennet'e varılmak isteniyorsa, işlenilen günahların cezası çekilmeden gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Yaşam ileri düzeylere taşınmak isteniyorsa, gereklerinin yerine getirilmesi zorunluluğunun da kavranılması gereklidir. 


13.9.1994 
E. Xemgin 


GİRİŞ 


Her canlı gibi insan da dünyaya gelmeden önce ana rahminde iken anasının ve babasının yaşam koşullarından dolaylı olarak, şu veya bu şekilde etkilenir. Bu.durum o insanın hiç katkısı olmadığı ve kendi iradesi dışındaki bir oluşumdur. Böylece insanın yaşayan bir canlı olarak dünyaya gelmesi ve dünyaya geldiği koşulları alanında ne bir istemi, ne de belirleme imkanı olmadığı halde, kendi iradesi dışında ve belki de kendisinin hiç de istemediği koşullarda dünyaya geldiği açıktır. 

İnsanın dünyaya gelmesi olayı, kendi iradesi dışında olduğu gibi, içinde yaşamak zorunda kaldığı koşullar da kendisinin iradesi ve istemi dışında belirlenmiştir. Bu alanda da kendisinin hiçbir etkisi ve katkısı henüz yoktur. Fakat bu koşullar artık yaşamını direkt olarak etkilemektedir. Yani, insan doğarken, içinde dünyaya geldiği tabii şartları ekonomik kültürel, sosyal ve 'siyasi koşulları belirleme imkanından yoksundur. Bu koşullar kendisinin doğumu öncesinde vardır ve kendisi doğumu ile beraber bu koşullar içinde yaşamaya mecbur edilmişlir. Böylece yaşam çevrelerine uyum sağlayabilenler yaşamlarını sürdürme imkanını elde ederlerken, uyum sağlayamayanlar ise yaşam alanından tasfiye olurlar. 

İnsanlar normal yaşamlarında ihtiyaçları temelinde çevre ve toplumsal koşulları, toplumlarının sosyal, siyasi ve kültürel yaşantı 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düzeyinin gelişimi ile uyumlu olarak belirli ölçülerde değişime uğratabilirler. Bazı önder kişilikler toplumsal değişimlere büyük ivmeler kazandırıp hızlı değişimleri sağlarlar. Bu kişilikler, öncelikle toplumlarının sosyal düzeylerini ve gelişim seviyelerini kavrıyarak, geçerli olan toplumsal ortak değerlerin zamanlarına cevap veremediğini görebilen, toplumlarının daha hızlı gelişmesini engelleyen toplumsal kurallar ve değerleri tespitle, onların toplumlarından tasfiye edilmesini veya etkilerinin azaltılmasının gerektiğini kavrayarak harekete geçerler. Bunların yerine toplumlarını daha hızlı ileriye götüren ve toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilen kuralları ve değerleri tespit ederek, bunların pratikte doğruluğunu ispat edip toplumlarına benimsetip özümsetirler. Bu çalışmalarının doğruluğunu ve yararlarını gören toplum da onunla uyumlu olarak mücadelesinde desteğini sunar. 

Bu mücadele süreçlerinde toplumlarına daha iyi yaşam koşulları vaad eden ve pratiği ile mücadelesinde iddia ettiği değişimlerin doğruluğunu da ispat edebilenler ve böylece toplumlanna güven verebilenler, toplumlarının verdiği destekle öngördükleri koşulları değiştirebilirler. 

Ancak topluma, her ne kadar yeni değişimle oluşturulan değerler benimsetilip özümsetilirse de, toplumdan tasfiye etmek istediği eski değerleri bir bütün olarak ortadan kaldırıp izlerini silemez. 
Böylece toplum tarafından benimsenmiş olan eski değerler, her ne kadar zayıflatılırsa ve toplumda güçsüz kılınırlarsa da yeni değerler içinde veya yanında yaşamlarını ya da izlerini ve etkilerini sürdürmeyi başarırlar. Bu anlamda toplumlarda faydalı ve ilerletici olan yeni değerlerin yanında ya da içerisinde eski, zararlı ve geriletici değerler de toplumsal kültürde yaşamlarını bir arada sürdürür- ler. 

Bu nevi kişiliklerden biri olarak kabul edilen Üçüncü Zerdüşt, toplumunda bir din adamı olarak yaşamını sürdürürken, içinde yaşadığı toplumsal koşulların toplumunu başkalarına ezdirdiği ve zamanın gerekli gördüğü sorunlara cevap veremediğini anlayıp kavraması sonrasında, toplumunu ileriye götürmek, çağının şartlarına cevap verecek koşulları yaratmak ve gelişmeyi önleyici değerlere karşı mücadele etmek istek ve arzusu ile çok çetin bir mücadelenin içine girmişlir. Bu mücadelesine başlaması ile birlikte, mücadelenin silahlı olması gerektiği boyutunun yanında ve hatla ondan da önemli gördüğü bilgi ve gerçeklik temelinde, sosyal ve kültürel boyutlarını derinlemesine işleyerek, toplumsal yaşamda çok daha önemli yere sahip olduğunu ve mücadelenin çok boyutluluğunu ortaya koymuştur. Mücadelesinin siyasi boyutunda varlıkların, dolayısıyla insanların yaratılışları ile birlikte başlayıp insanların içinde ve dışında sürekli bir şekilde savaşımın devam edeceği ve hiçbir süreçle huzur ve barışın olamayacağını belirlerken, mücadelenin hiçbir dönemde bılneyeceğini ve sürekli olduğunu ortaya koyar. 

Bu temelde Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre, Şpenta Mainyu ve Angra Mainyu yani iyi ile kötü, yaratılışın başlangıcında ikizler olarak beraber yaratıldılar. Bir süre sonra tüm yaratıklarda karıştılar. Bu anlamda yaratılışın başında iyi ile iyilikler, faydalı bir insanlığa hizmet eden şeyler, kutsal ve ilahi insani değerler, gerçekler ile doğruluk, aydınlık ile sıcaklık vs. yaratıldıkların- da kötü ile kötülükler, zararlı ve insanlığı tahrip eden değerler, şeytansal ve günahkarca suçlar, yalan, riya, iki yüzlülük ve gerçeklere aykırılık, karanlık ve soğuk vs. gibileri de yaratılışın başında vardılar ve karışlılar. Bu karışımları sonrasında her yaralıkta bunlar iç içe veya yan yana yaşamlarını sürdürdüler. Kölü ve kötülüklerin hizmetinde gördüğü karanlık ile aydınlık, iyilik ile kötülük, insanlık ile dev ve canavarlar olarak değerlendirdiği insanın beden nefisleri, giderek tabiatta yaratılmış olan her şeyin içinde ve çevresinde, ilahi kutsal olan gerçeklik ile yalan ve yalancılar arasında başlangıçlan itibaren bir savaş vardır ve bu savaşın sonsuza kadar da süreceğini belirler, 

Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi toplumda temiz ahlaki değerlere çok büyük önem verip, dini inancın temel ilkeleri olarak ele almış ve üzerinde önemle durmuştur, Zerdüşt'e göre insan suçsuz ve günahsız olarak doğar, fakat doğuşunda iyi ile kötünün bileşimi ya da karışımı halindedir. Kötü olan bedeni arzu, istek, garez, kin. nefret, zayıflık, korkaklık, ihanet, yalancılık gibi Ahriman'ın ruhları olan dev ve canavarlarla bezenmiş olarak yaratılmıştır. 
Tanrı Ahura Mazda yolunda ilerleyebilmek ve insanlığa yararlı olabilmek. sevap yaparak cennette girebilmek için en önce kendi bedeni içinde ve yapısında var olan bu kötü olgulara karşı mücadele ederek, savaşı kendi bedenindeki nefsinde kazanması gereklidir. 
Bu giderek "nefsini öldürme" şeklinde değerlendirilmekledir. Bunu başarabilmek için Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde degişik temel kuralların yanında, "iyiyi düşün, iyiyi söyle, iyiyi yap" ilkesi de getirilmiştir. Bu ilke, süreç içerisinde değişime uğrayarak günümüzdeki Alevi'likte, “eline, diline ve beline hakim ol" şeklinde işlenmektedir. Bu da Alevi'likteki temel kurallardan biridir. Bu konuda pek çok Alevi deyişi vardır. Bunlardan birisi olarak "Mısri-i Niyazi", bir beyilinde şöyle demektedir: 


"Adavet kılma kimseyle, sana nefsin yeter düşman, 
Ki zira senden ayrılmaz, ömür ahir olunca ta." 


Yani, "Hiç kimseyle düşmanlık yapma. Kendi nefsin sana öyle bir düşmandır ki ömrünün sonuna kadar senden hiç ayrılmaz." diyerek nefsin durumu ile ona karşı yapılması gerekeni anlatmaktadır. 

Kendi bedenindeki düşman olan nefsine karşı savaşan ya da savaşmak zorunda olan Mazda dini inancı mensubu, aynı şekilde iyilere zarar veren çevresindeki düşmanlarına karşı da savaşmak zorundadır. Burada temel kural iyilerin mal, can ve namuslarını kötülerin saldırılarından korumadır. Bu da esas olarak müdafaaya yönelik olup. saldırı niteliklerini kazanarak kendisinin lekelenip günah işleyerek kötü olmasına dini inancı engeldir. Mazda inancı mensupları kötülerden iyilere karşı yapılan saldırılarda, dini inançları gereği iyileri koruma ile yükümlü olmalarına karşın, kendileri başka insanlara saldırarak onların mal, can ve namuslarına zarar 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vermeyi dini inançları gereği kesinlikle doğru görmezler. Çünkü bununla iyi olmaktan çıkıp kötü insan olacaklarına inanırlar ve günah işlediklerini bilirler. 

Bu temelde Mazda dini inancında haklının hakkını alması ve haksızlık yapanlərın ise bu haksızlıklarının bedelini ödemeleri dini inançlarının temel ilkelerindendir. Haksızlığı yapmış olan kişi inanç toplumu içerisinde yargılanır. Haksız olan, yaptıkları ile uyumlu olarak bir bedel ödemeye zorlanır veya cezaya çarptırılır. 
Bu neviden kişiler cezalarını çekme süresince suçlu görülerek dini toplumlarının dışına atılırlar. Ancak cezalarını çekenler ve bir daha suç işlemeyeceklerine söz verenler inançlarına ve toplumlarına geri alınırlar. Hatta suç işlemiş veya haksızlık yapmış olan bir kişinin ölmesi halinde, en yakını tarafında bu suçu veya haksızlığı dini toplum önünde beyan edilerek, verilen zararlar telafi edilir veya cezası çekilerek temize çıkarılarak affettirilir. Bu ilkeler çerçevesinde Mazda inancı mensubu olan bir kişi veya toplum suç işleyip haksızlık yapamaz. Suç işleyenler ve haksızlık yapanlar dini inançlarından ve toplumlarından atılırlar. 

Mazda dini inancı mensubu, yaşantısında işlediği günahların suçunu kaderimdir diyerek, yaratan tanrının üzerine yıkıp sorumluluğundan kurtulamaz. Her işlevinde iyiye veya kötüye hizmet ettiğini hesap etmek zorunda olup. sorumluluğuna bizzat kendisi ve çevresinin katlanmak zorunda olduğunu bilir. İnsanın tanrı tarafından verilen aklı ile edindiği eğilim ve öğretimin ışığında iyi ile kötüyü birbirinden ayrışlıracağı ve iyi olan insanın iyiye. yani tanrıya hizmete yöneleceği ve kötü insanların da kötü olan Ahriman'ın hizmetine gireceğini belirtir. Yina her insanın dünyadaki yaşamı boyunca yaptığı her işlevinde, düşüncesinde veya söylevinde mutlaka bu iki savaşan taraftan birinin yanında yer alacağını ve o andaki tutumu ile bir tarafın güçlenmesini ve savaşı kazanmasını sağladığını belirler. Böylece Zerdüşt öğretisine göre iyi insan ömrü boyunca iyi ve haklı ile gerçekten yana olmak, kötü olan haksız ve yalancılara karşı da savaşmak Zorundadır. 
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Zerdüşt öğretisi ve Mazda dini inancına göre, insandaki can denilen ruh, tanrıdan gelmiş ve tanrının bir parçası olduğundan iyi olup temizdir. Bunun hiçbir zaman ve şekilde hırsı ve hevesi ile kötü olan arzuları yoktur. Bu nedenle kin ve garezi de yoktur. Ve hiçbir şekilde günah işlemez. Buna karşın topraktan olan beden ise kötü olup, nefsin tüm devleri ile donatılmıştır. Beden bu yapısından dolayı günah işlemeye elverişli ve heveslidir. Bunların arasındaki farklılığı bulan ve ayrıştıran akılın iyi bir eğitimle yeteneklelendirilmesi gerektiği belirtilir. Bu temelde eğitim ve öğretime bu dini inançta çok büyük önem verilir. 

Bedenin nefisleri olarak kötülükler belirlenirken, maddiyattan kaçış bir bütün olarak perişan ve sefalet içerisinde bir yaşayış tarzı olarak algılanamaz. Bu başkaların mal varlıklarına haksız olarak el atmamak ve dünyadaki maddiyatı her şeyin merkezine koyup ona tapmama anlamındadır. Bu temelde Zerdüşt'ün kendisi toplumsal huzur ve refah için hayvancılığın geliştirilmesi ile hayvanların kurban edilerek heba edilmelerini önlemeye çalışırken, tarımın geliştirilmesi için de önemle üzerinde durup açıklamalarda bulunmuştur. 
Zerdüşt bu konuda: "Evinde sürüleri ve sürülerinin içinde dişileri ve bu sürülerin yayılacağı geniş yaylakların olduğu yerde huzur olur. huzur olan yerde ise iyi insan ve iyi dini inanç gelişir," diye belirlemede bulunur. Bu nedenle kişisel ve toplumsal açıdan mutluluğun olması için ekonominin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymasına rağmen, bunun hırs haline getirilerek haksızlığa dönüştörülmesini insanlığın gelişimine engel olarak görmüştür. Bu dini inançla dünya varlığından elini eteğini çekenler ve ruhları gibi temiz olmaya çalışanlar "bir hırka bir lokma" felsefesini geliştirmeye çalışmışlardır. Ancak toplumsal mutluluk ve huzur için maddi varlığın önemli olduğu vurgulanırken, beden nefislerine tapınma- nın toplumsal huzur ve mutluluğa verdiği zararlar da belirtilir. 

İslami Arabizmin zora dayalı olarak alana girmesi ile siyasi hükümranlığı eline geçirdiğinde, siyasi alanda olduğu gibi zdy ve baskı temelinde bölge halkına ait olan tarihi, dini ve kültürel degerlerin hepsi bir bütün olarak yakıp yıkılarak imha edildi. Kalanlar kendi sömürülerine tabi olurken, Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinin değerlerini de kendi gelişiminde değerlendirdi. Eline geçirdiği siyasi iktidar gücü ile her alanda toplumdaki değerleri belirledi ve kendi çıkarları ile yapısına uyumlu hale getirerek şekillendirdi. Son derece disiplinli ve güçlü bir örgütlenmeye sahip olan islamiyet karşısında, Mazda dini inancı taraftarları başlangıçta de-Bişik isyanlarda bulundularsa da, bunların kanlı bir şekilde bastırılması sonrasında yapıları bir bülün olarak dağıtıldı. Tarihi ve dini mirasları ile bağlarının kesilmesiyle de asimile edilerek hizmetler- de bulunurlarken, bir yandan da islamiyet içerisinde Alevi ismi ile yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları görülür. 

Zerdüşt'ün doğup yaşadığı dönemdeki bölge koşullarını bilmeden, Zerdüşt'ü Zerdüşt yapan mücadelesini ve felsefesini kavramak olanaksızdır. Bildiği üzere kişiler yaşam ve mücadele etme koşullarını belirli oranda etkileyip değişime uğratabilirler. Ancak o koşulları bir bütün olarak oluşturup yaşam şartlarını belirleyemezler. 
İnsanın kısa olan ömründe bu olanaklı değildir. 
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A- ZERDÜŞT DÖNEMİNDE BÖLGEDEKİ DURUM 


Zerdüşt'ün doğup yaşadığı dönemdeki bölge koşullarını bilmeden; Zerdüşt'ü Zerdüşt yapan mücadelesini ve felsefesini kavramak olanaksızdır. Bilindiği üzere kişiler yaşam ve mücadele etme koşullarını belirli oranda etkileyip değişime uğratabilirler, ancak o koşulları bir bütün olarak oluşturup yaşam şartlarını belirleyemezler. İnsanın kısa olan ömründe bu olanaklı değildir. 

Dolayısıyla insanların temel yaşam koşulları kendi iradesi dışında, toplumun çok uzun olan evrimi sürecinde oluşur ve insanlar da oluşmasına hiçbir katkıda bulunmadıkları koşullarda doğarlar ve toplumsal yaşam sürecinde onların çerçevesinde ve onların müsaade ettikleri değerler içerisinde şekillenirler. Yani insanın iradesi dışında yaşam çevresinde oluşmuş olan şartlar. insanın yaşam mücadelesi ile düşünce şekillenmesinin temelini ve çerçevesini oluşturur. 

Zerdüşt de oluşmasına hiç katkıda bulunmadığı ve belki de hiç istemediği. fakat kendisinin dışında oluşmuş olan koşullarda doğmuş ve yaşamıştır. Bu yaşam sürecinde kendisinin iradesi dışında oluşmuş olan ve toplumuna zarar verdiğine inandığı ve kötü olarak değerlendirdiği olgu ve işlevlere karşı mücadeleyi yaşamının merkezine koymuş ve bu temelde toplumsal yaşam felsefesini oluşturup geliştirmiştir. 
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Bu nedenle Zerdiişt'ü anlayabilmek, O'nun içinde yaşadığı bölge koşullarının kavranılması ile orantılı olacaktır. Onun için konumuza geçmeden önce, kısaca bu koşullar üzerinde durmakta yarar vardır. 


a- Zerdüşt döneminde bölgedeki siyasal durum: 


Zerdüşt'ün doğum yılı olarak kabul edilen M.Ö. 630 yıllarında, orta Mezopotamya alanlarında, zamanına göre son derece güçlü, bir o kadar da barbar ve kan dökücü olan Asur İmparatorluğu yaşamını sürdürüyordu. Bu devletin kralları, yönetimindeki orduları ile hükümranlıkları altına aldıkları veya komşu olarak yaşadıkları alanlardaki Kürt halkı ve aşiretleri üzerinde her türlü zulüm, baskı, katliam, yağma ve talanı uyguluyorlardı. Bölgede yapılmış olan arkeolojik kazılarda bulunan belge ve bulgular ile elimizde bulunan yazılı dökümanlar, durumun böyle olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bölgenin bu şartlara gelişini kavrayabilmek için, şartların içinde oluştuğu tarihsel sürece bir göz atmak gereklidir. 

Dünya tarihinin buzul dönemini yaşadığı sırada, yani M.Ö. 
12.000 yılları sonlarına kadar, yeryüzü Avrupa'da Alp dağlarına, Asya kıtasında da Ural dağlarının güney alanlarına kadar. kuzeyden itibaren buzullarla kaplı idi. Bu sıralarda Anadolu içleri, Mezopotamya, Arabistan çölleri ve İran platoları denizler halinde idi. 
Yine aynı dönemde Kürt coğrafyasının dağlık alanlarında irili ufaklı pek çok göl vardı. İnsanlar bu süreçte ilkel halde dağlık alanlarda hayvanlarla iç içe yaşıyorlardı. 

Yirminci yüzyılda Kürdistan'da yapılan arkeolojik araştırmaların sonucunda bulunan belge ve bulguların ortaya çıkardığı gerçeklere göre; M.Ö. 15.000 ile 12.000 yılları arasında, bu bölgedeki insanlar genel olarak dağınık halde, mağaralarda ilkel bir biçimde yaşamaktaydılar. M.Ö. 12.000 ile 7.500 yılları arasında, ağır ağır yerleşik hayata geçmeye başladılar. Böylece toprağı işleyerek ilk tarım ürünlerini yetiştirmeye ve hayvanları da ehlileştirmeye geçtiler. 
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İnsanların yerleşik hayata geçmeleri ve toprağı işlemeye başlamaları, insanlığın evriminde bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Çünkü ilk defa bu aşama sonrasında toprak işlenerek insanlar toprağın verim gücünden bilinçli olarak yararlanmaya başlamışlar ve toprağın ne derecede insan yaşamı için önemli bir unsur olduğu kavranılmaya başlanmıştır. İnsanlar, işte bu aşama sonrasında toprağı ve tabiatı giderek daha iyi kullanıp sömürebilmek için yollar aramış ve bulmuşlardır. Bu durumun neticesi olarak insanların yaşam koşulları hızla evrim geçirmiştir. Aynı dönemden itibaren üretim araçları olarak gördükleri toprak ve insanın sömürülmesi amacıyla önceleri kavgalar ve giderek de savaşların yapıldığı görülür. Bu aşamaya insanlığın sömürüyü öğrendiği ve kullanmaya başladığı aşama da diyebiliriz. 

M.Ö. 5.500 yıllarında Kürt yerleşim alanlarındaki insanlar yaptıkları seramiklerde fırınları kullanmaya başladılar. Malın malla değiştirilmesi temelinde ticari ilişkiler başladı ve giderek bütün bölgeye yayıldı. Bu konularda Kerkük'ün doğusundaki Karim Sahir, Garmo, Tell es Sultan, Habur ırmağı üzerindeki Tell Halef, Musul yakınlarındaki Tell Hassuna, Zağros dağlarındaki Tepe-i Sialk, Van gölü kıyısındaki Obsidian ve Dicle nehiri üzerindeki Sammara ile Tepe-i Gavr'da yeterli arkeolojik belgeler bulunmuştur. 

İnsanların bölgede yerleşik hayata geçmelerinden sonra, iklim ve arazi koşullarının elverişliliği ile uyumlu olarak, ekonomik ve sosyal alanda hızlı bir gelişme sağlandı. Giderek köyler ve şehirler kuruldu. Toplumsal yaşantı, onların sosyal, siyasi ve dini temeller- de gelişmelerini ve örgütlenmelerini kolaylaştırdı. Değişik alanlarda düşünebilme ve bu düşünceleri ile tecrübelerini başkalarına veya sonraki nesillere aktarabilme çabaları sonucunda M.Ö. 4.000 
yıllarında yazıyı buldular. 

Bölgede yazının bulunınası insanlık tarihinin en önemli aşamasının başlangıcını teşkil etti. Yazı ile insanlar edindiği tecrübelerini gelecek nesillere aktarabildiği gibi, ekonomik, sosyal ve siyasi degişmeleri ve bunların nedenleri ile sonuçlarını da yazılı olarak aktarabildiler. Sonraki nesillerin, atalarının tecrübe ve bilgilerinden yararlanarak daha bilgili olmaları sağlanırken, aynı zamanda bir bilgi ve kültür birikimi de oluşuyordu. Giderek ticaret yazılı anlaşmalar ve sözleşmelerle yapılmaya başlandı. 

Kürt bölgelerinde böylesi bir gelişme düzeyi ile uyumlu bir yaşantı sürerken; M.Ö. 3.000 yıllarında kuzey Afrika'dan göç eden Arab (Sami) halkı, M.Ö. 2.800 yıllarında güney batıdan gelerek orla Mezopotamya'ya yerleştiler. Bu bölgede eskiden beri yerleşik olan Kürt halkı ile çok uzun bir süre savaştılar. Bu arada karşılıklı ilişkiler neticesinde Kürt halkının değişik alanlardaki değerlerini de öğrenip benimsediler. 

Kürt halkı. gerek kendi aralarındaki çatışmaları ve gerekse bölgeye gelip yerleşen Arab halkı ile olan savaşlar sürecinde, giderek sosyal ve siyasi olarak örgütlenmeye başladı. M.Ö. 2.600 yıllarında kralları Kamassi yönetiminde Zağros'larda Kürt halkı ilk devletini kurdu. Bu devlet tarihte bilinen dünyada ve bölgede kurulmuş olan ilk örgütlü devlettir. Bundan tam iki yüz yıl sonra orta Mezopotamya'da, Arab halkı kralları I. Sargon yönetiminde Akad devletini kurdu. Bu Arab devletiyle sürekli savaşım halinde olan bölgenin Kürt halkı, Guti'ler zamanında ve M.Ö. 2.233 yılında Akad devletini de yıkarak tüm bölgeye yeniden hakim oldu. Bu Kürt devleti B.Ö. 2.120 yılında ve kralları Tirigan zamanında Ur'lar tarafından yıkıldı. Yine kralları Anubanini önderliğinde M.Ö 2.360 
yılında Kürt halkının bölgede kurduğu Lulu devleti, değişik şekillerde yaşamını M.Ö. 612 yılına kadar sürdürdü ve bu tarihte Med Kürt'leri tarafından yıkıldı. M.Ö. 2130 yılarında Güti Kürt devletinden bağımsızlığını alan Elam devleti, M.Ö. 1790 yılında Babil'in ünlü kralı Hamburabi tarafından yıkılmasından sonra yeniden kurulduysa da M.Ö. 600 yılları sonrasında Med devletine katıldı. 
Ayrıca M.Ö. 1595 yılında kralları Kastilyas önderliğinde Kürt'lerin orta ve aşağı Mezopotamya'yı hakimiyetleri altına alarak kurdukları Kardunaj devleti çok önemlidir. Bu devlet beşyüz yıldan fazla bir süre bölgeye hükümran olmuş, bölgenin sosyal, siyasi, dini ve kültürel gelişimine çok büyük kalkılarda bulunmuştur. 
M.Ö. 1160 yılında Asurlar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Yine bölgede Kald ya da Haldi tanrısı inancının etkin olduğu M.Ö. 7. 
yüzyılın ikinci yarısında ve Babil'i gerçekten Babil yapan ünlü Nabukadnaçar'ın devleti, M.Ö. 539 yılında Akamenid kralı Kyros tarafından yıkıldı. 

Yukarıda belirlenen Kürt devletlerinden başka kuzey batı Kürt bölgelerinde ise. Hitit devleti öncesinde bölgede varlığını sürdürmekte olan pek çok bölgesel Kürt Huri aşiret krallıkları vardı. 
M.Ö. 2.100 yıllarında kralları Tişari önderliğinde bölgede büyük Huri devleti kuruldu. Bu devlet. M.Ö. 1559 yılında Hititler tarafından yıkıldaysa da 1550 yılında tekrar kuruldu. Bir süre sonra bölgedeki Mitra tanrısının etkinliğinden dolayı Mittani ismini aldı. M.Ö. 1250 yılında bu devlet Asur'lar tarafından yıkıldıysa da M.Ö. 835 yılında Huri halkı bu defa bölgede Urartu devletini kurdu. Bu devlet de M.Ö. 590 yılında hızla gelişmekte olan Med devleti tarafından ortadan kaldırıldı. 

- Yine aynı bölgede Huri halkının M.Ö. 13. yüzyılda Malatya'da kurdukları devlet ile M.Ö. 1100 yıllarında Muşki Huri aşiretinin bölgede kurduğu devletler anılabilir. 

Buraya kadar kısaca belirlediğimiz devletlerin kuruluş ve yaşam alanları Zağros dağlarının batısı ve kuzey batı Kürt coğrafyasıdır. Bunların durumlarını açıklığa kavuşluracak derecede yeterli belgeler bulunmamaktadır. Fakat Zağros dağlarının doğusu, yani doğu Kürdistan alanlarında Medlerden önce Urmiye gölü ile Hazar denizi: arasında Maner Kürt'lerinin yaşadığını Asur belgelerinden çıkarabiliyoruz. Bunların daha sonra kurdukları ve kısa ömürlü bir devletin dışında, bu alanlarda M.Ö. 2.000 yıllarından itibaren Hazar denizinin güney ve batısında Kürt Med halkının yaşadığını anlayabiliyoruz. Asur yazılı belgelerinden Med halkının dağınık halde oldukları ve Asur devleti tarafından sürekli bir şekilde saldırılara uğrayıp yağmalandıkları anlaşılmaktadır. Med'lerin M.Ö. 7. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren merkezi bir örgütlenmeye gittiği ve buna uygun olarak da giderek güçlendiği anlaşılmaktadır. 
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Med Kürt halkının batıdan saldırılara uğradıkları ve Asur devletinin Med halkı üzerinde büyük katliamlar yaptığı belirgin olmasına rağmen, Med halkının yaşam alanlarının doğusunda devletlerin kurulup kurulmadığını, kuruldularsa hangi zaman süreci içerisinde yaşamlarını sürdürdüklerini, hangi halklar tarafından bu devletlerin kurulduğu ve bu devletler ile Kürt Med aşiretlerinin ilişkileri yeterli düzeyde anlaşılamamaktadır. Bu alanda elimizde yeterli kaynak bulunmamaktadır. Ancak Zerdüşt dini inancı hakkındaki kaynaklarda, başşehiri Baktra ve kralı da Argaspa olan Turan kökenlilerin kurduğu devlet ile yine başşehiri Belx olan ve kralı da Kavi Vistaspa olan Ari halkının kurduğu bir devletin Zerdüşt zamanında yaşamını sürdürdükleri belirlenir. Ancak bunların durumları da yeterli düzeyde anlaşılamamaktadır. Yeterli belge ortaya çıkarılmış değildir. 


b. Zerdüşt döneminde bölgedeki kültürel durum: 


Zerdüşt'ün yaşamını sürdürdüğü M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın birinci yarısında kökleri çok eskilere dayanan büyük bir kültür birikimi vardı. Bu, sadece halk arasında dilden dile anlatılan kültürel değerlerin yanında yazılı ve belgeli bir kültür aşaması da yaşanıyordu. Bu durumu anlayabilmek için oluştuğu süreci ve etkenlerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

İnsanlar yerleşik hayata geçmelerinden itibaren tabiatın ve toprağın kendilerine sunduğu imkanları kullandılar. Süreç içerisinde, gereksinimlerini daha iyi ve yeterince karşılamak için tabialı ve toprağı işleyerek sömürmeye başladılar. Yeterli düzeyde beslenebilen insanların düşünce alanları da genişlemeye başladı. Sosyal gelişmeleri ile uyumlu olarak ihtiyaçları fazlalaştı. Giderek çoğalan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tecrübe birikimini aktarma ve bilgilenme gereksinimi arttı. Bunun sonucunda M.Ö dört bin yıllarında yazı bulundu. Yazının bulunması insana gelişmesi için çok önemli imkânlar sağladı. 
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Toprağı işlemeye başlayan insan topraktan yeterli verim alabilmek için sulama kanalları yaptı. Geçmişte yabani olarak topladığı tarun ürünlerini artık tarlalarda yetiştirdi. Buğday ve arpanın ilk olarak Kürt coğrafyasında yetiştirildiği saptanmıştır. Yine yabani olarak toplamakta olduğu meyve ve sebzeleri, kendi işlemekte olduğu topraklarda ekip yetiştirmeye başladı. Üzüm bağları, meyve bahçeleri dikildi. Bunlardan alınan ürünler çoğaldıkça yeni yeni bahçeler kuruldu. Toprağın az geldiği yerlerde taraçalar yapılarak yetiştirilmeye başlandı. Zamanla, artan ürünler değiş tokuş şeklinde ticarete sunulurken, giderek bunların daha iyi işlenerek satılması yoluna gidildi. Bu durum da yeni ihtiyaçların doğmasına neden oldu. 

Kürdistan'da M.Ö 5000 yıllarından itibaren seramiklerin yapımında fırınların kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Giderek geliştirilen seramik sanatının elde edilen bulgularınin yanında Babil'de kullanılan renkli duvar seramikleri önemli örneklerdir. Yine M.Ö. 
4.000 yıllarından itibaren başta demir ve bakır olmak üzere çeşitli madenlerin çıkarılarak kullanıldığı bilinmektedir. Zamanla altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin de işlendiği kadınlara ait süs eşyaları ile bunlardan yapılmış olan diğer eşyalardan anlaşılmaktadır. 

Seramiklerin süslenmesinde olduğu gibi inşaatların ve savaş aletleri ile araçlarının süslenmesinde kültürel zevklerin incelikle işlendiği ve bu sanatın Kürtler arasında gelişkin olduğunu elde edilen arkeolojik bulgular açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Başlangıçta malların malla değişimi şeklinde başlıyan ticaret, zamanla paranın bulunarak ticaretle kullanılması ile daha da gelişti. Bölgedeki merkezi büyük şehirler ticaret merkezleri halinc geldi. Eldeki paralar belirli faiz oranları üzerinden borca verildikleri gibi. kadınların da ticaretle uğraştıkları ve giderek bölgeler arası ve hatta devletler arası ticaretlerin yapıldığı ve bunların yazılı anlaşmalarla tespit edildiği, elde edilen yazılı belgelerden ortaya çıkmıştır. 
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Bölgedeki yöneticilerle krallar arasında mektuplaşmalar ve hediyeleşmelerin olduğu kral saraylarında bulunan yazılı mektup tabletlerinden anlaşılmaktadır. Yönelim merkezleri ile tapınaklarda gelir ve giderlerin hesaplanması ve vergilerin toplanması için katiplerin kullanıldığı görülür. Devletlerin birbirlerine karşı izledikleri politikaların nedenleri ve sonuçları ile izlenen yöntemler de bulunan yazılı belgelerle ortaya çıkmıştır. 

İlkel ev yapımı ile başlayan inşaat sanatı alanında zamanla büyük ilerlemeler gösterilmiş, kral sarayları ile tapınakların yapımın- da bu sanat doruk noktasına vardırılmıştır. Süreç içerisinde planlı ve çok odalı evlerin yapıldığı, giderek şehirlerin planlandığı, savunma amacıyla da pek çok sağlam kalenin yapıldığı ortadadır. 
Babil'de M.Ö. 6. yüzyılda yapılan şehir kanalizasyonu, dünyada yapılan ilk şehir kanalizasyonu olduğu gibi, Dicle nehiri üzerine yapılmış olan taş köprü de dünyadaki ilk örneklerinden biridir. Babil Kulesi ve Babil'de yapılmış olan asma bahçeler ise dünyanın en önemli inşaat harikalarındandır. 

Dini inancın etkinliğini artırmak ve yeni din adamları yetiştirmek amacıyla tapınaklarda başlayan eğitim, zamanla tapınağın diğer ihtiyaçlarını ve devlet örgütlenmesinin ihtiyaçlarını karşılamak için de sürdürüldü. Bir süre sonra toplumun gelişimine cevap verebilecek konular üzerinde de eğitimlerin yapılmasıyla üniversitelerin oluşumu sağlandı. Kürdistan'da kurulmuş olan Babil ve Harran Üniversiteleri ünlüdür. Babil Üniversitesinde up, kanun yapımı (Hukuk), mimarlık, ticaret, astronomi, matematik alanlarında eğitim yapılırken, Babil kulesinin de astronomik araştırmalar için yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Harran Üniversitesi'nde asu'onomi alanında yapılmış olan araştırmalarla gezegenlerin tespit edildikleri. bunların büyüklükleri ile birbirlerine olan uzaklıklarının hesaplandığı, arkeolojik araştırma ve belgelerle ortaya çıkarılmıştır. 

Kürt halkının araştırma ve incelemeleriyle elde ettikleri buluşların pek çoğu günümüzde hâlâ geçerli olarak kullanılmaktadır. 
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Özellikle matematik ve geometri alanları ile tıp, ticaret ve mimarlık alanlarında olduğu gibi. zaman ölçümleri konusundaki buluşları olan senenin 365 gün ve oniki ay olarak tespitlerinin yanında, M.Ö. 1500 yıllarında Kardunaj devletinde gümüşün altına oranını sekizde bir olarak tespit edip kullanmaları da günümüzde hâlâ geçerliliklerini korumaktadır. 

Yine insanlar Kürdistan alanlarında hayvanları ehlileştirmeleri sonrasında onlardan mümkün olduğu kadar iyi yararlanabilmek için onları sürüler halinde yayıyorlardı. Koyunun yine ilk defa bu bölgede ehlileştirildiği bilinmektedir. Bu hayvanların etlerini yerlerken yün ve derilerinden değişik elbiseler ve ev eşyaları yapmakta idiler. Atı ehlileştirmelerinden sonra binek ve taşıma aracı olarak kullandıkları gibi, bunun yanısıra özellikle savaş arabalarında koşum hayvanı olarak kullanmakta idiler, 

Toprağı işlemek için çifte öküzleri koşarlardı. Yine atın yanısıra öküzleri ve eşekleri de taşıma aracı olarak kullanıyorlardı. Bunların dışında Nuh döneminden beri Kürt halkının, bölgede bolca bulunan zifti gerek günlük işlerinde gerekse de ticari alanda kullanmış olduğu değişik belgelerle ortaya çıkmıştır. 


c. Zerdüşt döneminde Kürdistan alanlarındaki dini durum: 


Günümüzde dahi toplumların kültürel. sosyal ve siyasi yaşamlarını etkileyen dini inancın, tarihte toplumların yapılarını etkilememeleri düşünülemez. Yine toplumlarda en kalıcı olguların dini inanç kökenli oldukları da şüphesizdir. Her dini inanç başlangıçta toplum düzeyinin ilerisinde, kendisine uygun olarak, örf, adet ve töreler geliştirirken, bunların toplum tarafından kabul edilip özümsenmeleri ile orantılı olarak o inancın da toplum tarafından benimsendiği söylenebilir. Dolayısıyla her dini inanç kendi konumunu toplumda sağlamlaştırmak için kendine uygun ve özgü bir kültür yaratır. Zerdüşt dönemindeki Kürt halkının dini inanç kültürüne gelişi, kısaca şöyle olmuştur. 
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Kürdistan alanlarında elde edilen arkeolojik belge ve yazılı dökümanlara göre, Kürt halkının daha ilkel yaşam dönemlerinde korktukları yabani hayvanların resim ve heykellerini yapmalarından, bu halkın söz konusu hayvanların güç ve kuvvetlerinden korktukları ve onlarda ilahi güç gördükleri için bunlara taptıkları sanılmaktadır. Böylece onlara inanç gösterip ilgi duymaları halinde bu hayvanların kendilerine kötülük etmeyecekleri gibi, kendilerine gelebilecek başka kötülüklerden koruyacaklarına da inandıkları kabul edilmektedir. 

Zamanla insanların bölgede yerleşik hayata geçmeleri, hayvanları ehlileştirmeleri ve sosyal yaşantının etkilerinin de neticesinde, geçmişte inanç gösterdikleri hayvanları yavaş yavaş terk ederek, Ay'a, Güneş'e, yıldızlara ve daha başka şeylere inanç göstermeye başladıkları görülür. Yeraltı tanrısı, bereket tanrısı, savaş tanrısı, sular tanrısı, güzellik tanrısı ve fırtına tanrısı gibi kendilerine daha başka tanrılar buldular. Bir süre sonra en büyük tanrı olarak güneş tanrısına inanç gösterdiler. Bu dönem inançlarına göre, güneş, ışınları ile dünya yüzeyini döllemekte ve böylece tüm canlılar bunun sonucunda tabiattan doğmaktadırlar. , 

Çok tanrılı dönem dediğimiz bu dönemde, her kişinin kendini koruyan bir tanrısı olduğu gibi, kabile, aşiret ve yerleşim birimlerinin her birinin de kendilerine göre koruyucu tanrıları vardı. Böylece ister bireysel isterse toplumsal olsun, her türlü gelişim ve değişim olumlu ve olumsuz yönleriyle tanrıların istemlerine bağlanıyordu. Dolayısıyla savaşta kazanan taraf, kazanımlarını tanrılarının güçlü oluşu ile istemesine mal ederken, kaybeden taraf ise kendi tanrısının güçsüzlüğünü veya kendilerine karşı kızgın olduğundan kazanmalarını istemediğini kabul ederdi. Böylesine güçsüz bir tanrıya inanç göstermektense, kendisini koruyabilecek ve kendisine kazanımlar sağlayacak bir tanrıya inanç gösterirlerdi. Böylece yenilen taraf, çoğu kez kazanan tarafın tanrısına inanç göstermeye başlardı. 

Kürdistan'da bu çok tanrılı dönemde bölgesel baş tanrılar 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vardı ki bunlar bölgedeki diğer tüm tanrılara emir verir ve onların arasındaki çalışmaları düzenler ve yönctirdi. Kuzeybatı Kürt alanlarında başlangıçta baş tanrı olarak Kumarbi'ye inanılırken. daha sonraları güneş tanrısı ve en büyük tanrı olarak Mitra'ya, zamanla Mitra'nın yanında Kald'e ve giderek de zaman Tanrısı Zervan'a ve sonraları Ahura Mazda'ya en büyük tanrı olarak inanç göstermişlerdi. Güney Kürt alanlarında ise önceleri Marduk'a inanılırken daha sonraları Marduk'un yanında Kald'e de inanılmaktaydı. Dogu Kürt alanlarında ise önceleri Mazda ya da Ahura Mazda'ya inanç gösterirlerken zamanla onun yanında Mitra tanrısının da büyük bir itibarla kutsandığı görülmektedir. 

Yine bu tannlardan Kumarbi, Marduk, Zervan ve Ahura Mazda gibi tanrıların çok önemli olan ve bölgenin diğer halkları üzerinde derin etkiler bırakan mitolojileri vardır. Bu mitolojilerde en büyük tanrılar olarak diğer tanrlarla savaşımları, dünya ile dünya üzerindeki canlıları yaratışları geniş bir şekilde anlatılmaktadır. 
(Bu konuda E. Xemgin'in Kürdistan'da dini inançlar ve etkiler c.l tavsiye edilebilir.) 

Bölgedeki Kürt halkının dini inançlarının belirginleşmesi ile beraber, inanmakta oldukları dini inançlarının üzerinde din -adamlarının yanısıra sihirbazlar ve falcıların da toplumda etkinliğe sahip oldukları görülmektedir. Bunlar toplumun sosyal konumu ve din adamlarının etkinlik dereceleri ile ters oranlılı olarak zaman zaman etkinliklerini arttırmışlar, zaman zaman ise bu etkinliklerini yitirmişlerdir. Fakat hiç bir dönemde tümden etkinliklerini yitirdikleri görülmemiştir. Çünkü bu kişiler, bazan insanların beklentilerine ve umutlarına cevap verirlerken, bazan da normal inananların gösteremeyecekleri maharetleri göstererek halkın kendilerine itibar etmelerini sağlayabiliyorlardı. 


d. Kürdistan alanlarındaki dini inançlarda dualizmin işlenmesi: 


İnsanlarda dini inançların oluşumunun temelinde dualizm vardır. Bu nedenle Kürt halkının dini inançları ile ilgili yazılı veya 


31 


yazısız tüm belgelerde bu durum açık ve belirgin olmasına rağmen, açıkça ayrıştırılıp niteliklerinin ortaya konulması belirli bir bilinçlerune sürecini gerektirmiştir. Başlangıçta tapınmakta oldukları bazı lanrılarından korkuyorlardı. Bu durum, o tanrıların kendilerine kötülük yapabileceklerine olan inançlarından kaynaklanıyordu. Bu yüzden tanrılarına karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, onlara kurbanlar keserek ibadet edip yalvarmaları. onlar için tapınaklar yaparak ayinler yapmaları, tanrılarından korkmalarının sonucu idi. Bu sebeple tanrılarına karşı kusur etmekten çekinip, onların buyrukları doğrultusunda hareket ediyor ve onları kızdırıp öfkelerini kendi üzerlerine çekmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Ayrıca Bölge halkının iyi ve adaletli olan bereket tanrısı, güzellik tanrısı, savaş tanrısı, su tanrısı, v.s. gibi tanrılarının yanında esas olarak korktukları tanrılarının da iyi yönleri vardı. Bunlar, gelebilecek olan kötülüklerden kendilerini koruyan ve kötü durumlarında kendilerine yardımcı olacaklarına inandıkları tanrılarıydı. 
Tüm bunlara rağmen, tanrılarına karşı kusur etmedikleri takdirde, onların kendilerini koruyacakları, yaşamlarını iyileştirecekleri, düşmanlarını yenmelerinde ve dolayısıyla onların arzu ve isteklerinin gerçekleşmesinde yardımcı olacakları ve ölümden sonra da ruhlarının iyi yaşamasını sağlayacaklarına da inanıyorlardı. Diğer yandan iyi diye niteledikleri tanrılarının da kötü olan tarafları vardı. Sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde bunların da kendilerine kızarak, cezalandıracaklarına inanıyorlardı. 

Böylece kötü olarak niteledikleri tarirılarının iyi yönlerinin var olması yanında, iyi olarak niteledikleri tanrılarının da kötü yönlerinin varlığı belirgindi. Ancak bunların birbirlerinden ayrıştırılarak özellikleriyle ele alınıp işlenmesi, sosyal yapının ve kültürel durumun belirli bir düzeye varması ile mümkün olmuştur. İnsanın tanrısında görmek istediği veya olduğuna inandığı dualizm olgusu, insanın kendi yapısında var olan ya da oluşan tereddüt, korku ve endişeleri ile keder ve üzünlülerinin karşıtı olan istek ve arzuları ile heves ve sevinçlerini. kutsal, ilahi güçlere sahip olduklarına inandıkları tanrılarına yansıunalarından başka birşey olmadığı görülmektedir. Böylece insanın kendisinde var olan veya yaşam çevresi ile uyumlu olarak oluşan ve ibadetleri ile inançları temelinde açık bir şekilde ifade edip ortaya koyduğu dualizmi, tanrılarına ve onların yaşam çevreleriyle mücadelelerine mal ettikleri belirlenmektedir. Böylece bölge halkının tanrılarına malettikleri mitolojileri de kendi yaşam çevrelerinin tabii koşulları içinde, gerek tabiat kuvvetleri ile insanlar ve gerekse insanlar ile hayvanlar arasındaki yaşam mücadelesinin sembolik anlatımı şeklindedir. Bu anlatımlarda: olayların kahramanlarının güçleri ve eylemlerinin fantazilerle süslenerek doğa üstü ilahi hikmetler şeklinde sunulması, onlara karşı duyulan üstün sevgi, saygı, korku ve özlemlerinin neticesidir. 

Yine de, bölge Kürt insanının dini inançlarındaki dualizmin belirgin bir şekilde ifade edilmesi ve bu karşıtlıkların ayrıştırılarak aralarındaki farklı özellik ve niteliklerin ortaya konularak işlenmesi, sosyal yapının kültürel düzeyinin belirli bir aşamaya varmasını gerektirmiştir. En azından iyilik -kötülük, güzellik - çirkinlik, aydınlık - karanlık, faydalı - zararlı gibi olguların toplumda yaşam süreci içerisinde ortaya çıkması, bunların ayrıştırılarak niteliklerinin belirlenmesi ile bunların zıtlıklarının anlaşılıp işlenmesini gereklirir. Ancak bu aşama sonrasında dini inançlarında açıkça tanrılarının iyi ve kötü yönlerinin yanında, kötü olan tanrılar ile iyi tanrılar da ayrışlırılmıştır. Böylece bunların iç içe, yan yana veya karşı karşıya oldukları belirlenirken, bu belirlemelerin tanrıların anlam ve önemlerinin güçlendirilerek iyi kavratılmak istenmesinden kaynaklandığı da belirgindir. 
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Üç başlı Zervan. Ahura Mazda melekleriyle sağda, Ahriman devleriyle solda..Orlada ise Zervan vardır. Luristan'da bulunan bir gümüş kap işlemesidir. 


Güneş'i, kanallı olarak sembolize eden Akâmenid dönemi yuvarlak mühür. Berlin Devlet Müzesinde 


B- MAZDA DİNİ İNANCININ KÖKENLERİ: 


Zerdüşt dini inancı olarak nitelenen ve kast edilen, Zerdüşt'ün Peygamberi olduğu Mazda dini inancıdır. Zerdüşt, tanrı olan “yaymak için çalışmıştır. Bu nedenle gelecekte yeri geldiğinde deginileceklir. Ancak burada Zerdüşt dini inancı ya da Mazda dini inancı denildiğinde, aynı dini inancın yani Mazda dini inancının kast edildiğini belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bunların iki ayrı dini inanç olmayıp aynı dini inanç olduklarını ve okuyucunun böyle anlaması gerektiğini vurgulama gereği duyuyorum. 

Zerdüşt tarafından geliştirilip işlenen ve bölgede yaygınlaştırılan Mazda dini inancı, temel kaynaklarını ve gıdasını şüphesiz bölgenin geçmiş dini inanç kültürlerinden edinmiştir. Fakat bunlardan bazıları çok az etkide bulunmuşken, diğer bazıları ise onun şekillenip gelişmesindeki elkilerini açıkça belli etmektedirler. Ancak Zerdüştün geliştirip bölgede kökleştirdiği Mazda dini inancı bunların hemen hepsinden çok daha geniş bir (elsefe ile etkilere sahip olmuş ve bölge halkının geçmişten gelen Ari kültürüne yeni ve yüksek bir aşama kazandırmış olan çok önemli ve büyük bir felsefedir. 

Bölgenin geçmiş dini inançlarından çağın sosyal yaşamına uygun olmayan ya da gelişen diğer dini inançların etkinliklerini geliştirerek ortadan kaldırdıklarının yanında, her türlü zorluklara rağmen kendi yapıları ile kültürel değerlerini Mazda dini inancı içeri-. 
sinde veya yanında sürdürenler de vardır. Bu inançların Mazda dini inancına etkilerinin anlaşılabilmesi için, öncelikle bunların temel ilkelerine değinme gereğini duyuyorum. 


a, Vayu ya da Rüzgar veya Fırtına tanrısı inancı: 


Kürdistan'ın kuzey ve kuzeybatı alanlarında Vayu adı ile fırtına ya da rüzgar tanrısına inanılmaktaydı. Bu tanrı kışın soğuğu ve fırtınayı getirmesinin yanında baharda karları eriten ve yazın da serinlik veren bir tanrı idi. Ayrıca Vayu'nun dünyanın nefesi olduğu ve dünyada yaşıyan tüm canlıların nefeslerini ondan aldığına olan inançların yanında doğanlara nefes verdiği ve ölenlerin de nefeslerini aldığına inanılıyordu. Böylece yaşam ve ölüm tanrısı olarak insanların kaderlerini belirleyen tanrı olduğuna inanılıyordu. Bu tanrıya zamanla başka nitelikler ve özellikler de mal edilmesine rağmen, O'nun, insan ve canlılara yaşam vermesi gibi insanlarca iyi olarak değerlendirilen yönleri ile fırtına, soğuk ve canlılarla insanların nefeslerini alan kötü yönleri arasında sürekli bir mücadelenin olduğuna inanılıyordu. Böylece bölgede ilk defa bu tanrıların sıfatında zıt nitelikler ve karşıtlıklar, özellikleriyle tespit edilmiş olup. onlar arasındaki sürekli mücadele inancı belirginleşmiş oluyordu. Bu dualizmin özellikleri. bölgede sonradan gelişecek olan lüm dini inançların temelini ve ana konusunu teşkil edecektir. 


b. Zervan ya da Zaman Tanrısı İnancı: 
Kürdistan'ın güneybalı yani şimdiki güneydoğu Anadolu alanlarında Zervan ismi ile anılan bir zaman tanrısına inanılmaktaydı. 


Hakkında pek çok yazılı belge bulunan bu dini inancın. Ermeni yazar Enzik tarafından yazılmış bir belgede mitolojisi şöyledir: "Daha hiçbir şey yokken gökyüzü ve dünya ve hiçbir yaratık yokken, gökte yer üstünde bir şey vardı ki adı Zervan'dı. Bu kader veya mutluluğun parlaklığı anlamına gelir. Bu, Ahura Mazda (Ormizd) adında bir oğlunun olması için bin yıl süreyle kurbanlar sundu. 
Böylece doğacak olan Ahura Mazda adındaki oğlu yeri, göğü ve ne varsa onu yaratacaktı. Bin yıllık kurban sunmasından sonra düşünmek için çekildi. Dedi ki: Sunduğum kurbanlar neye yarayacak? Bunları düşündüğü sürede Ahura Mazda ve Ahriman ana rahmine düştüler. Ahura Mazda kurbanlar sunulduğunda, Ahriman ise bu düşüncelere daldığı sürede oluşmuştu. Zervan bunu öğrenince dedi ki: İki oğlum ana rahminde, onlardan hangisi önce önüme gelirse onu kral yapacağım. Ahura Mazda babasının bu düşüncesini öğrenince Alıriman'la konuştu. Dedi ki: Babamız Zervan düşünüyor ki, hangimiz önce önüne çıkarsa onu kral yapacak. Ahriman bunu duyunca, anasının karnını yararak çıktı ve babasının önüne geldi.Zervan onu görünce tanımadı ve sordu. Kimsin? dedi. Ahriman da: Ben senin oğlunum dedi. Zervan ona dedi ki: Benim oğlum: bereket kokan ışıktır, fakat sen kıtlık kokan karanlıksın. Bunlar konuşulurken, Ahura Mazda zamanında doğup bolluk ve berekel kokan ışık olarak Zervan'ın önüne geldi. Onu Zervan görünce oğlu Ahura Mazda olduğunu bildi. Onun için kurbanlar sunmuştu. 
Hangi eliyle kurbanlar sunmuşsa o eline bir çubuk aldı ve Ahura Mazda'ya verdi ve dedi ki: Şimdiye kadar ben senin için kurbanlar sundum. bundan sonra sen benim için kurbanlar sunmalısın. Zervan çubuğu Ahura Mazda'ya verince. Alıriman geldi ve Zervan'a dedi ki: Sen söz verımedinmi ki benim oğullarımdan önce hangisi önüme gelirse onu kral yapacağım? Şimdi sözünü bozuyorsun. 
Zervan da Ahriman'a dedi ki: Seni yalancı ve kötülüklü. ben sana 9.000 yıllık krallık verdim, fakat Ahura Mazda'yı da senin üzerine hükümdar yaptım. 9.000 yıldan sonra Ahura Mazda kral olacak ve O ne istiyorsa onu yapmakta serbest olacak. 

"Bundan sonra Ahura Mazda ve Alıriman yaratıkları yapmaya başladılar. Ahura Mazda ne yapıyorsa iyi ve haklı iken, Ahriman ne yaptı ise kölü ve haksız idi. Ahriman gördü ki, Ahura Mazda iyi 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ve haklı şeyleri yapıyor ve yaratıyor, fakat ışığı yapmasını bilmiyor. Bunları devlere anlattı ve dedi ki: Ahura Mazda bu kadar güzel ve iyi şeyleri yapmasına rağmen bunlar karanlıkta kalırsa, bunlar bir şeye yaramaz. Çünkü O, ışığı yapmasını bilmiyor. Ahura Mazda akıllı olsa annesinin yanına oturur ve böylece güneş doğar. 
Sonra bacısına döner o zaman da ay doğar. Ahriman bu sırrı kimsenin açıklamaması için emir verdi. Fakat bunu duyan dev Mahmi hemen Ahura Mazda'ya gidip her şeyi anlattı," diye belirtir. 

Bu dini inancın tanrısının ismi Zervan olduğu için, bu dini inanca da Zervanizm denilmektedir. Zervan tanrısı, dini inançlarında anlamlandırılırken zaman zaman uzay ve esas olarak da zaman olarak nitelenir. Bu tanrının ismine Kürt olan Huri halkının kuzey Mezopotamya'da kurdukları Nuzi devletinin yazılı belgelerinde rastlanırken, daha sonraları Yunan yazılı belgelerinde de bu tanrının ismine rastlanır. Bu tanrının gün ve gökle ilintili olduğu ve zaman tanrısı olduğu belirtilir. 

M.Ö. 4. yüzyıl belgelerinde anlatıldığı gibi, M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Berosus'un bir yazısında, Zervan'ın dünyayı yöneten tanrısal bir yapı olduğu belirtilir. Nizip'li yazar Mar Abbas, Zervan'ı mitolojik olguların meydana getirdiğini ve varlığı halk tarafından kabul edilen bir tanrısal olgu olduğunu belirlerken, yer yer bu tanrıyı zaman, yer yer de uzay olarak anlamlandırdığı görülür. 

Damaskius'un (M.S. 453-533) belirlediğine göre, bu dini inanca mensup olanların aydınlık ile karanlık gibi iyi bir tanrıya Zervan'a ve kötü bir yarâlığa Ahriman'a inandıklarını belirlerken. yine bazı yazılı belgelerde Zervan'ın zaman zaman kutsal bir tanrı, bazan da bölge veya mekan olarak değerlendirildiği görülür. 

Yaratılmış olan insanların kaderlerini belirleyen tanrı Zervan, onların iyi olan Ahura Mazda ya da kötü olan Ahriman'a bağlanmaları konusunda etkin bir tavır alır. İnsanların ruhlarının iyi olan Ahura Mazda'ya bağlı olmaları ve ona inanmaları için başkaca tanrısallıkları da yarattığı belirlenir. 

Bu dini inançta iyi ile kötünün daha başlangıçta karıştıkları belirlenirken. Tanrı Zervan'ın iyi olan yirmidört tanrıyı bir yumurta- ya yerleştirdiği sırada Ahriman'dan olan veya onun yarattığı aynı sayıdaki kötü olan tanrı da bu yumurtayı deldi. Ve onların iyi olan tanrıların ışıklı ve parlak yapılarına katılmak istedikleri. böylece yumurta içinde iyi ile kötünün birbirine karışmış olduğu belirtilir. 
Ancak burada yumurta ile kast edilenin uzay olduğunun göz önünde bulundurulması gereklidir. Çünkü bu inanca göre uzay kristal bir yumurtadır. Böylece iyi olan ile kötü olanların daha hiçbir şey yaralılmamışken uzayda karıştıkları belirlenmiş olmaktadır 

Yine Ermeni yazar Enzik'in bir yazısına göre, Ahura Mazda kardeşi olan Ahriman'ı bir eğlenceye davet etti. Ahriman geldi. 
Fakat yemek yemeyi çocuklarının yarışması şartına bağladı. Bu yarışma için her iki baba bir hakem ararlarken kimseyi bulamadıklarından, bunun için güneşi (Tanrı Mitraji yarattılar. Sonuçta ise Ahriman'ın çocukları Ahura Mazda'nın çocuklarını yendiler, diye belirtir. 

Burada, yarattıklarını söyledikleri tanrı Mitra'nın güneş tanrısı olduğu belirlenirken ikinci sınıf bir tanrı derecesine düşürülme gayreti de görülür. Ancak bu tanrının hakem veya şahit olarak pek çok yazılı belgede gösterildiğine ve güneş tanrısı olarak inanıldığına ileride değinilecektir. 

Bu dini inancın yaşamını Akamenid'ler zamanında olduğu gibi sonraki Part'lar ve Sasaniler zamanında da sürdürdüğü görülür. Hıristiyanlığın bölge halkı ile temasa gelmesi üzerine, bölgede etkinliğini sürdürmekte olan Zervanizm hakkında pek çok belge. hıristiyan olanlar tarafından yazılmıştır. Onların yazdıkları belgelerde de Zervanizmden bahisler vardır. Bu yazılı belgelere göre; bölgede Zcrvanizm o kadar etkin hale gelmişti ki Mazdaizm'in Zervanizm'den doğduğunu söylemek dahi mümkündü. Günümüzde bile bu dini inanca ait belgelerle, Mazda dini inancına ait belgeleri birbirinden tam olarak ayırmak mümkün olamamaktadır. Çünkü bu dini inançtaki pek çok temel olgunun yanında tanrıları da Mazda dini inancı içerisinde kendilerini olduğu gibi korumuştur. 
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Yukarıda belirtilmiş olan 9.000 yıllık süre, sonraki değişik dini inanç ve yazarlar tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır. 
Bazılarına göre bu süre bitmiştir ve dünyayı Ahura Mazda yönetmektedir. Bazılarına göre ise bu süre ikisinin mücadele etme süreci olarak geçmektedir. Bazılarına göre de her üç bin yılda, bir taraf yenilgiye uğramaktadır. Ahriman'ın son yenilgisi ise yakın bir gelecekte gerçekleşecektir. Kendi kaynaklarına göre 'bu dokuz bin yıllık dünya ömrünün, ilk 3.000 yıllık dönemi Ahura Mazda'nın yönetiminde geçmiş, sonrasındaki 3000 yıllık dönemi ise Ahriman yönetmiştir. Son 3.000 yıllık süreyi de Ahura Mazda'nın yöneteceğine inanılır. Bu zaman dilimlerine Ahura Mazda zamanları denilir. 

Zervanizm dini inancında temel olgular olarak: a. Ahura Mazda ile Ahriman'ın karışımları sonucu her canlı yaratıkta iyi ve kötünün iç içe var oluşuna inanılır. b. Ahura Mazda ile Ahriman arasında doğuştan başlayan mücadelenin kıyamete kadar süreceğine inanılır. c. Tanrı Zervan (zaman)ın Ahura Mazda ve Ahriman'ı yarattığı, onların yaptıkların belirlediği ve canlıların kaderini tayin ettiği- ne inanılır. d. Ahriman'ın dünyaya hükmederek uğursuzluk ve kötülükleri hakim kılması sonrasında, tann Zervan'ın O'nu imha ederek yeryüzünden tamamen kaldıracağına inanrlır. Bu konuda bulunmuş olan bir belgede: "Ahriman canlılar ve insanlar üzerine kıtlıklar ve hastalıklar getirip her şeyi yok edip kayıp etmek isterse, kaderi belirleyen Tanrı Zervan gelecek ve tüm kötülükleri yok edip insanların mutlu olmalarını sağlayacaktır..." diye belirler. Böylece diğer dini inançlara geçmiş olan kıyamet gününe Zervanizm'de de inanılmakta olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Zervan'ın yaratan. kader belirleyen en yüksek tanrı sıfatı ile görüldüğü bu dini inancın tek tanrılı bir dini inanç olduğu orlaya çıkmaktadır. Ahura Mazda ve Ahriman ise onun çocukları olup ikisi arasındaki mücadelelerde ise hakem olarak Mitra bulunmaktadır. 
Zervan'ın eşi ve Ahura Mazda ile Ahriman'ın annesi olarak yazılı kaynaklarda Anahita ismi geçmektedir. Bazı kaynaklara göre ise Anahita'nın, herkesi besleyen toprak veya ülke olarak geçtiği görülür. Böylece Anahita yer tanrısı veya toprak ana olarak yorumlanmaktadır. 

Diğer bir belgeye göre, Zervan kendisine bağlı üç element veya tanrı yaratmıştır. Bunların isimleri Aşogar, Frasogar. Zarogar olarak belirlenir. 


Asogar :Tüm uzaya hükümranlık, 
Fraşogar : Uzayın yaratılışına hükümranlık, 
Zarogar : Uzayın batışına hürümranlık anlamındadır. 


Böylece Zervan'ın uzayın yeniden oluşmasını ve sonsuzadek yaşamasını sağlayacağı belirlenir. 

Zervan dini inancına göre, Zervan'ın gök tanrısı. uzay tanrısı, zaman tanrısı ve kader tannsı olduğuna inanılır. Bölgede ilk Med'ler tarafından yapılmış olan takvimin Zervan dini inancına göre yapıldığı belirlenir. Bu takvimlerde: 


Mihr: Güneş 

Mah: Ay 
Duvazdaha: Oniki 
Zurvan: Zaman 


Kader yapısında ise: 


1. Shipr: Gök kubbesi 

2. Tan: Gövde 

3. Bage baxtih: Tanrısal kader 

4. Zurvan-i derangxvatal: Uzun hükmeden zaman terimleme rastlanmaktadır. 

Dünyanın dört elementten meydana geldiğini ve bu elementlerin ateş, su, toprak ve hava olduklarını belirler. 

Bu dini inanca göre. dünyanın yaratılmasından önce Zervan varken, uzun bir süre sonra Orimizd (Ahura Mazda) ve Ahriman 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oluşmuş ve dünya yaratılmıştır. Ahura Mazda ve Aliriman'ın oluşumlarından itibaren aralarında düşmanlık ve mücadele başlamış ve devam edip gelmektedir. Ahura Mazda en yüce. büyük tanrı olarak görülmesine rağmen, arkasında ondan daha büyük ve daha güçlü olan, sınırsız zaman denilen Zervan vardır. Ahriman ise tanrısal bir yapı olup, kötü ve kötülüklerle onun hizmetinde olan yalancıları yönetip yönlendirdiğine inanılmaktadır. 

Zend döneminden kalma olan şu şiir, Zervan ve Zervanizm hakkında belirli oranda da olsa bir fikir vermektedir. 


Zaman, iki yaratılandan daha büyüktür. 
Zaman, eser ve yapı için ölçüdür, 
Zaman, iyiden daha iyi ve zengindir, 
Zaman, iyi eğitilmişten daha bilgilidir. 


Kader ondan kendini kurtaramaz, 

Eğer yukarıya yükselemezse, 

Kendini bir pınarın altına gömse de, 

Kurtaramaz kendini, bir kaynağın altına saklansa da. 


Zervan dini inancına göre, yaratıkların iyi olanlarından, tanrısal olan Ahura Mazda'nın yolunda gitmeleri ve ondan sapmamaları istenirken, her şeyden önce insanların bunu yapabilmeleri için kendi nefislerine hakim olmalarını istenir. 

Avesta'nın Videvdad bölümünde, Zervan dini inancının bölgedeki büyücü ve sihirbazlar tarafından kutsandığı ve bu dini inançta iki tanrının varlığına inanıldığı belirlenirken, bunlardan birinin iyileri ve güzel olan şeyleri yaratan Orimizd (Ahura Mazda). diğerinin ise kötüleri ve karanlıkları yaratan Ahriman olduğu vurgulanır. 
Mazda dini inancının bölgede Zervan inancına rakip olduğu göz önünde bulundurulursa ne derece gerçeği yansıttığı anlaşılır. 

Ahura Mazda ve Ahriman arasında ise bölgede güneş tanrısı olarak kabul edilmekte olan Mitra tanrısı vardır. Bu iki tanrının 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savaşımlarında ve karşılıklı mücadelelerinde, Mitra'nın hakem konumunda olduğuna inanılır. Bu inanışa göre tüm yaratılmış olanların bir kısmı iyi tanrıya, bir kısmı da kötü tanrıya aittirler. Bunlar, ait oldukları tanrıları ile bağlantıları sonucunda. iyi veya kötü olarak değerlendirilirler. 

Esas olarak bu ikisinin babasının da Zervan olduğu göz önünde bulundurulduğunda Zervanizın'in tek tanrılı bir dini inanç olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü her şeyin esasta hakimi ve iki tanrısalın babası ve yaralıcısı olan Zervan en büyük tanrıdır. 

Bu dini inanç düşüncesi. her ne kadar Vahu. rüzgar veya fırtına tanrısı hakkındaki bölge halkının inanç ve düşünceleriyle belirli oranda benzerlik gösleriyorsa da, yukarıda anlatıldığı gibi aralarında çok önemli farklılıkların olduğu da bir gerçektir. 

İslamiyetin bölgeye zorla girip, bölge halkı tarafından da benimsenmesi sonrasında, bu dini inanç hemen hemen tamamen etkinliğini yitirdi. l 


c. Mitra tanrısı inancı: 


Kasit'lerin güneş tanrıları olan Metra (Mitra). zamanla bölgedeki etkinliğini geliştirerek Huri halkının Mittani devleti döneminde tanınan güneş tanrısı oldu. Huri devletinin ismini Mittani olarak değiştirmesinin de Mitra denilen bu tanrıdan kaynaklandığı sanılmaktadır. Hitit kralı Şüpüllülüma ile Mittani kralı Matiwaza arasında M.Ö. 1380 yılında yapılan anlaşmada, şahit tanrılar arasında Mitlani'lerin Mitra tanrısının da ismi geçmektedir. 

Mitra göksel bir tanrı olarak kabul edildiği gibi, geceleri yıldızların O'nun gören gözleri olduğuna inanılıyordu. Zamanla güneş ve ışınlar ile gök yüzü tanrısı olarak da kabul edildi. Toplumsal yapıları bir arada tutan ve barındırıp düzeni sağlayan, haklıyı koruyan ve hükümranlık bahşeden tanrı olarak biliniyordu. Bir süre sonra savaş ve zaler tanrısı olarak da kabul edildi. İnsanların kaderlerini belirleyici olması, kendisine boğa kurban edilmesi ve tatlı bir içki olan Haoma'nın kendisi için yapılan dini törenlerde içilmesi belirleyici özelliklerindendi. Mitra'nın kültüründe disiplin, ilaat, cesaret hakimdir. Bölgede sonbaharda, gece ve gündüzün denkleştiği 21 Eylül'de Mitra bayramı kutlanırdı. 

Krallık Mitra tanrısının koruması altında olup onun devleti yöneten vekili olduğuna inanılırdı. Kral güneşin ve ay'ın kardeşi olarak biliniyordu. İnsanlar onların önünde kendilerini yerlere atarlardı. Kralların doğumu, tanrısal bir gücün dünyaya gelmesi şeklinde kutlanırken, tahta çıkışları ise devlette yeni bir parlak dönemin başlangıcı sayılıyordu. Dünyaya hükmeden kral hakkı temsil eder, müdafaasız ve fakirleri korurdu. Kral kişiliğinde üç sıfatı temsil ederdi. En yüksek dini (rahip) kişi, savaşçılık ve yapıcılık. Duruma göre bunların sembollerini de taşırdı. Hükümranlığın sembolü olarak da yıldız desenleriyle süslenmiş bir palto giyerdi. 

Mitra, genç erkekleri koruyan ve savaş tanrılığı da yapan aklif bir tanrı olup hükümranlığın hukuki alanlarını düzenlediğinden, toplumda sosyal düzeni sağladığı gibi, toplumdaki tüm sosyal sınıf ve tabakaların bir arada yaşamalarını istediğine de inanılırdı. Savaş tanrısı sıfatıyla toplumu dış tehlikelere karşı koruması ile kader, doğum ve bereket tanrısı olmakla kalmayıp, adalet dağıtan ve ölüm konusunda da etkin olan bir tanrı oldu. Bir gök tanrısı olarak da gece ve gündüze hükmeden bir tanrı olarak kabul edilmekteydi 

Savaşkan ve kahraman olanların veya bu alanlarda yetiştirilen- lerin, tanrı Mitra'nın korumasında olduklarına inanılırdı. Bölgede ejderhaların öldürüldüğünü anlatan Feridun ve Kerşasp'ın efsanelerinde. bunların, Mitra tanrısının korumasında oldukları belirlenir. 
Olayda; Ejderha suyun kaynağına girmiş. suyu bırakmıyor ve bölge kuraklıktan kırılmaktadır. Veya Ejderha suyu kalesine kapatmışlır ve suyu bırakmamaktadır. Böylece bölgeye kuraklık hakim olmuştur. Ejderhayı öldüren kalırtunan suların önünü açarken yine Ejderhanın hapsettiği güzel kızları da kurlafır ve onlarla evlenir. 
Bu durum ise bölge halkı tarafından kutlanır. 

Gerek suyun bırakılması ve gerekse de evlilikleri verimliliğin, 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üretim ve bereketin başlangıcını sembolize etmektedir. Bu olay, Mazda dini inancının üçüncü Zerdüşt öncesinde yılbaşı olarak da kutlanırdı. Yine ikinci derecedeki tanrılar ve tanrısal olarak kutsanan kişiler bölge mitolojilerinin kahramanlarıdırlar. Bunlardan Feridun, Kerşasp. Demirci Kawa ve ilk insan olarak anılan Yima'ya da ilk insan çifti olarak bilinen Maşyak ve Maşyanak gibi, Gayomart, Huşeng, Taxmoruw hakkında Mazda dini inancının üçüncü Zerdüşt öncesindeki yazılı belgelerinde bilgiler bulunmaktadır. ` 

Mitra tanrısı, bölgedeki konumunu Med'ler döneminde en etkin derecesine çıkardı ve Med halkının baş tanrısı oldu. Sonraları bölgede yayılmaya başlayan ve etkinliğini, geliştiren Mazdaizm ve Zerdüşt öğretisinin tanrısı Ahura Mazda ile eş düzeyde tutulmasına rağmen, zamanla bu etkinliğini Ahura Mazda karşısında yitirip ikinci derecedeki bir tanrı konumuna düştü. Akamenid'ler döneminde, özellikle de I. Darius (Darius-i Mad-i) zamanında, Mitra'nın Ahura Mazda ile eş düzeyde kutsandığı görülür. Mitra hak ve haklıları koruyan tanrı olarak zamanla Ahura Mazda karşısında önemini yitirdi. Buna rağmen, Kyros ve Darius'un Mitra'ya yemin ettiklerini Ksenefon belirler. MI. Darius ise savaşta güneşe, Mitra'ya ve aleşe çağrıda bulunarak kendisine cesaret ve zafer vermelerini isler. 

Strabo, Part'lar zamanında Mitra tanrısı için yapılan bir törende yirmi bin atın kurban edildiğini anlatır. Bu törenin aynı zamanda yeni yıl şenliği olduğunu belirtirken, Mitra'nın kralın hükümranlık tanrısı olarak kutsandığını açıklar. 

Mitra tanrısının bölgede etkinliğini-sürdürmesi ve savaş tanrısı olması nedeniyle. bölge krallarından bazılarının Mitradates, Mitradata gibi isimleri aldıkları ve önemli bölge beyliklerine Mihran unvanının verildiği, Mir gibi deyim ve unvanların buradan kaldığı sanılmaktadır. 

Bu tanrıya inanç ile geliştirilen kültürel ve sosyal yapının, bölgedeki diğer halklar üzerinde de büyük bir etkide bulunduğu görülür. Bu tanrının etkisi ve konumu Adıyaman'daki Nemrut dağında 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yapılan kazılarda elde edilen belgelerle açıklığa kavuştuğu gibi, Part'lar döneminde, Babilde, Mitra tanrısına inananların kültürel bir merkez oluşturdukları belirlenir. Böylece Part'lar zamanında tüm Mezopotaınya alanlarında Mitra tanrısına inancın yaygın olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bölgede etkin bir konuma sahip olan güneş tanrısı Mitra, bölge halkının kültürel gelişimi ve yönelimine etkileri oranında halk tarafından onun için yapılmış olan tapınaklarında kutsanır. Tapınaklarda din adamları kutsal ateşi yakmakla kalmayıp, dini etkinliklerinden dolayı devletin değişik makamlarında da yer almışlardı. 
Ayrıca kadın din elemanlarının da bu dönemde toplatılarak tapınaklarda tanrı veya tanrıçaların hizmetini görmek üzere veya dini alanlarda yetiştirilmek için eğilime tabi tutuldukları görülür. Bu kadınlar ömürlerinin sonuna kadar tapınaklarda kalmak zorunda idiler. 

Mitragan denilen ve Mitra tanrısı için yapılan bayramda Yaşt :14 de şu ilahi söylenirdi: 


— 
— 


Haklı, iyi olan Sraoşa, 

Biz güzel yetişmişleri kulsarız, 

İyi huylu gerçeklerin ustası, 

Yapılan barış anlaşmaları ile mukaveleleri, 
Yalancı olmayan kutsal ruhun, 
Yaptıklarını biz bekleriz. 


Burada Mitra tanrısının şahitliğinin vurgulanmak istendiği belirgindir. 

Bu tanrı hakkında anlatılan değişik rivayetlerden, Ermeni halkı arasında hâlâ canlılığını koruyan birine göre: "Mihr (Kavi) bir dev olarak doğdu. Bir karga tarafından yönlendiriliyorken, Van gölü yakınında bulunan bir kayalığa geldiğinde atının üzerinden düştü, parçalandı ve kayalar üzerine kapandı. Her senenin tanrıya yükseliş günü olan o şahane günde Mana gökten yere iner. Bu günde Mihir (Mitra) kayalıklardan çıkıp Mana'nın bir kısmını topladıktan 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sonra, tekrar yerin altına cehenneme geri döner ve kayalık yeniden kapanır. Mitra burada toplamış olduğu Mana ile bir yıl yaşamını sürdürür. Yanlarında iki mum yanarken, dünyanın dönüşünü buradan izler. Dünyanın dönüşü durursa Mitra buradan çıkar. Böylece dünyanın sonu gelmiş olur ve Mitra'nın yönetim dönemi de sona erer. Sonra her şey ve tüm canlılar için adaletli ve huzurlu bir yaşam dönemi başlamış olur" diye belirler. Ancak bu rivayetin özellikle Mitra tanrısı aleyhine propaganda yapmakta olan Mazda ya da Zerdüşt dini öğretisi zamanında yaşama geçirildiği belirgindir. 
Çünkü Mitra bir dev ve kötü bir tanrı olarak tanıtılmaktadır. 

Roma imparatorluğunun, Kürdistan alanlarından bir kesimi hükümranlığı altına alması sonrasında, etkin olan Mitra tanrısı inancı zamanlaRoma'lı askerler tarafından da benimsendi ve giderek de imparatorluk içerisinde yaygınlaşıp etkin hale geldi. Mitra'nın savaş tanrısı olarak kabul edilmesi özellikle ordu içerisinde daha da etkin halde idi. Bu tanrı için yapılan tapınaklar ile sembolik resimler özellikle O'nun bu yönüne dikkat çekmektedir. Bir kaya rölyefinde bir boğayı öldürürken gösterilmektedir. Bu resimde Mitra at üzerinde boğanın boynuzlarından tutmaktadır. Bu boğa onun kurbanlarını sembolize etmektedir. Burada kurbanın değişik hayvanlar tarafından yenilişini gösterirken, O'nun bu hayvanlarda yaşamına devam ettiği anlamı verilmek istenmiştir. Ayrıca kendisinin aydınlık ve haklılık yönlerinin de sembolize edilmek istendiği görülür. 

Savaş tanrısı olarak kabul gören Mitra tanrısı, Roma imparatorluğu içerisinde askerler tarafından yaygınlaştırılıp benimsenirken. sivil olan erkekler tarafından da itibar edilen bir tanrı idi. Avrupa'da böylece yaygınlaşan Mitra kültürü, bu yörelerde Helen ve diğer Avrupa halklarının kültürlerinin izlerini de içinde taşımaya başlamıştır. Hıristiyanlığın yaygınlaşıp benimsenmesi sonrasında Avrupa alanlarında etkinliğini giderek yitirirken, Kürdistan alanlarında özellikle de doğu Kürdistan'da gelişmeye başlayan Mazda dini inancı içerisinde etkinliğini uzun süre korumuştur. 
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d- Mazda Dini İnancının Mitolojileri: 


İnsanların; dönemlerine göre içindeki ve çevresindeki sorulara ve gizemli olgulara doyurucu cevaplar bulamamaları sonrasında, bunların gizli olan sırlarını, düşünce ve hayalleri ile süsleyerek tabialüstü yaratıklara mal etmişlerdir. Bunları anlatım tarzlarında ve içeriklerinde insanların gerek kendi içlerinde veya aralarındaki veya tabiat ile insan arasındaki ilişkilerle çelişkileri, bu kutsal saydıkları ve tabiat üstü olarak kabul ettikleri kişilikler ile olaylara yansıttıkları açıkça görülür. Bu nedenle hemen hemen her toplumda ve özellikle dini inançta dünya ile uzayın bağlantısı, canlıların yaratılışı, insanların yaratılışı ile tabiat içerisindeki konumunu içeren mitolojik anlatımları vardır. Bu anlatımlarında ise genel olarak, yaralan tanrı ile insan ilişkileri merkezi bir konuma sahiptir. 

İşle bu genel kural çerçevesinde konumuz olan Mazda dini inancının da kendine özgü mitolojileri vardır. Konumuzu ilgilendirdiği için bunların kısaca anlatılması ve dini inançtaki yerinin belirlenmesinde önemli yararlar vardır. Çünkü bu mitolojiler dini inancın başlangıç noktası olarak da ele alınabilir. 


1l- Mazda dini inancında Gayomart mitolojisi: 


Bu mitolojinin anlatımına göre: "Tanrı Ahura Mazda, Gayomart'ı yaratmıştı. Onun yarâlılmasından önce, Tanrı, Gayomart'ın sütünü içmesi için sığırları (İnekleri) yaratmıştı. Sığırlar (İnekler), Gayomar1'ı besleyip koruyorlardı ve bunların tohumları ateşten olduğu için de kutsaldılar. 

Ahriman, Gayomart ile otuz yıl savaştıklan sonra, Gayomart ırmağın bir tarafında ve onu koruyan sığırlar da nehirin öbür taralında oldukları bir sırada. kölü ruhların hükümdarı olan Ahriman onların canına saldırdı. Ahura Mazda, sığırların (ineklerin) önce öleceğini bildiğinden, ona bir uyuşturucu verdi. Gayomart da Ahriman'ın önünde duruyordu. Gayomart ölmeden önce insanların 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kendisinden doğacaklarını söyledi ve tohumları ile yeri dölledi. 
Buradan bir bitki çıktı ve bu bitkiden iki insan oldu. Bunlar Maşı ve Maşani idi. Bu insan çiftinin kanlarının kırk yıl güneş ışınları ile temizlenmesinden sonra, her biri ayrı bir bitki olarak büyüdü ve her birinin onbeşer yaprağı oldu. Meyvelerinden on insan çifti ve aşireti (soyu) meydana geldi. Bunlar insanlaşıp birleştiklerinde Maşi ve Maşani'ye Tanrı Ahura Mazda görevlerini yapmaları emrini verdi. Fakat onlar Ahriman'a aldandılar ve heveslerine kapıldılar. Görevleri ise dünyada insanların çoğalmasını sağlamaktı. Elli yıl sonra doğurdukları çocuklarını kendileri yediler. Tanrı Ahura Mazda bunu görünce, yeni doğan çocukları tatsız, lezzetsiz yaptı. 
Onlar o kadar kölü bir lezzete sahip oldular ki, anne ve babaları onları yiyemedi. Böylece yeni ve değişik bir insan türü yaratılmış oldu." 

Bundaşin'in 14. bölümünde Ahura Mazda'nın her şeyi yaratması sonrasında insanı da yarattığı, ancak yarattığı ilk insanın. yaratılmış olanların hepsinin de Ahriman tarafından yaratıldığını söylemesi ile ilk yalanını söylemiş olduğu ve bunun üzerine Ahriman insanları hizmeline aldığına sevinirken, Ahura Mazda'nın da insanı bu yalanı nedeniyle cennetten kovduğu belirlenirken, yine başka bir bölümde tüm bitki çeşitlerinin ve bölüm 12'de, şifalı bitkinin Gayomarl'ın gövdesinden meydana geldiği. yere bıraktığı tohumlarının aya götürüldüğü, bu tohumlardan da hayvanların meydana geldiği anlatılır. 

Bu mitoloji, Avesta kapsamında yazılmış olan dini yazılarda da anlatılmaktadır. Avesta'daki anlatıma göre; 

Tanrı Ahura Mazda ilk insan olarak Gayomart (Gaya meratan)ı ölümlü olarak yarattı. Gayomart güzel. genç ve parlaklı. Fakat Ahriman'ın darbesini yedi ve gövdesinden metal. toprak. altın meydana geldi. Aynı yerde iki ağaç ya da bitki yeşerdi. Bunlar da ilk insanlar olan Maşya ve Maşyanak idiler. Diye belirlenir. 

Bu mitoloji her şeyden önce ilk insanın yaratılışını anlatınaya çalışırken, bölge halkının bu konudaki fantazisini de belirgin bir 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şekilde ortaya koymaktadır. Böylece mitoloji, ilk insanın nasıl yaratıldığı sorusuna bir cevap niteliği taşımaktadır. Yine bölge halkının kiymet verip kutsadığı öküz ya da sığırları, bitki ve ağaçları, güneşin kutsal temizleme gücünü ve kötü olun Ahriman'ın insanlar için ölümü getirdiği vurgulanmaktadır. 

Avesta'daki anlatımda; insanın esas olarak ölümlü yaratıldığı belirlenmek istenirken, dünyanın yaratılma sorusuna cevap vermeye dönüşerek insanın da buradan yaratıldığı şeklinde bir cevaplandırmaya bürünmektedir. Böylece aynı mitoloji aynı temelde anlatılmasına rağmen aralarında önemli farklılıkların da olduğu açıktır. 
Ancak bu farklılıkların esas olarak toplumsal gelişim düzeylerinin değişimi sürecinde bu mitolojinin birbirinden çok farklı iki zaman dilimindeki anlatımlardan kaynaklandığı şeklinde yorumlanmaktadır. 

Bu dini inancın kutsal kitabı olan Avesta'daki Gayomart, diğer bazı yazılı belgelere göre Kaldahar kralı Kiwmers, Giye Mert (Gih Mert) olarak geçer ve ilk ünlü insan olarak kabul edilir. Adem ile Havva'nın soyundan geldiği belirtilir. Yahudi tarihi Kiwmers'in Nuh'un soyundan olduğunu kabul ederken Ziynet-ül - Tevarih de Nuh'un torunlarından olduğunu belirler. 


2- Mazda dini inancında ilk insan ve ilk kral Yima: 


Anlatıma göre, Gayomarl'ın dördüncü göbekten torunu ve sabah kızıllığının babası Vivahvant'a, ilk Hauma içkisini soğulluğu için, ödül olarak oğlu Yima'nın verildiği belirtilir. Bundaşin'e göre ilk yaratık olarak değerlendirilen Yima'nın anlamı ikizdir. Kendisi ve ikizi olan kızkardeşi ile insanlığın ilk ana ve babaları oldukları kabul edilir. 

Yima'nın ilk insan ve ilk kral olarak, insanlığın başlangıçtaki altın çağında yaşadığı belirlenir. Yasna 9'da: "Dünyada yaralıkların en ünlüsü, çok sürü sahibi, güneş bakışlı, parlak olan Yima, ülkesindeki insan ve hayvanları ölümden, susuzluk ve kuraklıktan 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kurtardı. Yiyecek bitmiyordu. Çalışkan Yima'nın krallığında ne so-Buk vardı ne de aşırı sıcaklık. Yaşlanmak ve ölmek yoktu. Babalar ve oğullar değişmeden ikisi de onbeş yaşındaki gençler gibiydi..." 
diye belirler. 

İlk insan ve ilk kral olarak tüm dünyaya hükümdar olduğu kabul edilirken, yönetim süresinde insanlar ve hayvanların o kadar çoğaldığı ve bu nedenle dünyanın büyütüldüğü vurgulanır. Sonra bu sonsuz bahar ve sonsuz gençlik zamanı olarak nitelenen insanlığın altın döneminin bittiği belirlenirken, Ahriman'ın kötülüklerini ve kötü bir kışı dünya yüzüne getirdiği, fakat Yima'nın uyarılmış olduğu için kendisini duvarlarla çevrili bir yerde koruduğu ve böylece kurtulduğu vurgulanırken, bunun da Yima'nın tanrılara isyankar davranması sonrasında, onların kendisini terk etmeleri nedeni- ne bağlanır. 

Diğer bir anlatıma göre: "Halbuki Manu, Ari halkına kazma- nın kullanımını ve onunla toprağı işlemeyi göstermiş, onlara pınar sularını kullanmayı ve onu kanallarla götürerek toprağı sulamayı öğretmişti. Böylece ilk tarlalar oluşturulurken evler de yapılmıştı. 
Ancak çevredeki barbar ve vahşi olan insanların, Ari'lerin bu yaptıklarına saldırıları ile her şeylemi yağmalamaları sonrasında, Manu ve öğretmiş ve yaptırmışsa her şey yok edilmişti. Böylece yerleşik yaşamakta olan Ari halkının bir kısmı zorla göçebe haline getirilmişti. Bir kısmı da esir alınarak barbarların hizmetinde kullanılıyordu. 

Bu süreçte göçebeleşip dağlık alanlara çekilmiş olanlarla geçmişte bu alanlarda yerleşik ve göçebe yaşayanları kral Yima yönetiyordu. , 

Bu durumu gören Tanrı Ahura Mazda, Manu'nun soyundan gelen kral Yima'ya, "O Manu'nun torunu Yima, benim söyleyeceklerimin anlamını ve gücünü insanlara götürüp anlatmaya. onları güçlendirip silahlandırarak düşmanlarına karşı götürmeye hazır mısın?" diye sorunca, kral Yima, "Ben senin söylediklerini anlayabilecek ve onlarla halkı güçlendirebilecek derecede yaratılmadım." 
diyerek cevap verdi. 


Un 
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Tanrı Ahura Mazda, tekrar O'na dedi ki, "Sen benim söylediklerimi anlamıyorsan, benim halkıma yardım etmeye ve korumaya hazır mısın?" diye sorunca, kral Yima "Onlara yardım edip korumak istiyorum. Çünkü Ari halkının korunmaya ve yardıma ihtiyaçlarının olduğunu görüyorum" dedi. 

Kendi halkı olan Ari halkını korumayı Yima'dan isteyen Tanrı Ahura Mazda, kral Yima'ya "Öyleyse ben gerçekçi ve temiz bir insanı dünyaya göndereceğim. O, gerçekçi olan gücü ile karanlıklar ve kötülükler tanrısını, kutsal ve ilahi dünyadan ayırandır. İşaret olarak alnında bir yıldız olacak ve ismi Zerdüşt'tür." dedi. Kral Yima, halkına dönünce kama ile toprağı vardı ve böylece toprağı yeniden ekmeye başladı. Kırbaç ile de hayvanları yeniden ehlileştirip Ari halkının hizmetine soktu. Böylece tanrı Ahura Mazda halkı olan Ari'lere yardım etmiş oldu. Ari halkı da Yima'nın yönetiminde uzun süre ürünü bol varlık ve mutluluk içinde yaşayıp işledi. 

Ancak bir süre sonra Yima da kötü ve kötülüklere kandı ve Tanrı'dan uzaklaştı. Düşmanları olan barbar ve vahşilerin tanrısı olan Angra Mainyu (Ahriman)ın istek ve buyruklarına karşı direnemedi ve O'na yöneldi. Böylece Yima parlak olan güneş elbisesini kayıp etti. Halbuki bu elbisesi ona dedesi Manu'dan kalmaydı. 
Bu durum üzerine Ari halkı O'nu kovdu ve O da yabancı bir ülkede hayatını kaybetti" diye anlatılır. 

Bazı kaynaklara göre Manu, Ari halkının önderi olan Nuh olup, insanların ve hayvanların tufandan kurtulmalarını sağladı ve bu kaynaklarda Yima'nın, Manu (Nuh)'un oğlu olduğu belirlenir. 
Ancak Vendidat 2. bölüm 20-30'daki anlatıma göre Yima'nın esas olarak Nuh olduğu, tufan olayında hayvanları ve insanları yaptığı gemi ile kurtardığı ve Ari halkının ülkesinin merkezinde ilk yerleşik merkezi kurduğu anlatılanlardan açıkça anlaşılmaktadır. 

Gördüğümüz gibi bölgede ilk insanın yaratılışı hakkında pek çok anlatımlar olmasına rağmen, bunlardan hiçbiri Yima hakkındaki anlatım kadar anlamlı ve içerikli değildir. Vivalıvant'ın oğlu olan Yima'nın dünyanın altın dönemi olarak adlandırılan ilk üç döneminde kral olarak, insan ve hayvanların huzur, mutluluk ve bolluk içerisinde yaşadıkları belirtilir. Anlatımda sürekli olarak iki yön birbiri ile ilişki içiresinde gösterilerek. kendisinin iyi olan yönetiminden kaçan, kötü ve kötülüklerin hizmetinde olanların yerin derin karanlıklarına saklandıkları ve bunların fırsat bulduklarında ise yeryüzüne çıktıkları ve insanlarla canlılara zarar veren kışı, kıtlığı, kuraklığı getirdikleri, böylece iyi yaşamı tehdit ettikleri vurgulanır. 

Yeraltı dünyasının yapılmasına, Yima'nın tanrı Ahura Mazda'nın emri üzerine müsaade ettiği ve yeraltı dünyasının alt, orta ve üst kat olmak üzere üç ktatan oluşluğu belirlenir. Burada güneşin, ayın ve yıldızların olmadığı belirtilirken, buranın aydınlığın karşılı olan karanlık olduğu anlatılmak istenir. 

Tabiatı güneş krallığından olan Yima, ilk zamanlarında özellikle bir barış kralıdır. Bu barış krallığı, yönetimindeki insanlar ve hayvanlar için bolluk, bereket ve huzur anlamına gelirken, düşmanları olan kötü ve kötülükler için faydalanılması gereken önemli bir zaaf alanı oluşturuyordu. 

Yaşt 5:26 ve 19:31 de Yima, bir uzay kralı olarak değerlendirilerek yeryüzünün yedi alanı ve tüm ülkeleri üzerinde yaşayan insanlar ile devlere hükümran olduğu belirtilir. Yima krallığının şans parlaklığında üç fonksiyonun ya da etmenin bir arada olduğu vurgulanır. Bunları kendi bünyesinde taşıdığı gibi yönettiği toplum içerisinde de uyguladığı anlatılır. Yima hükümranlık sahibidir. 
zengin ülkelere sahiptir. Kötü ve kötülüklerin hizmetinde olan dev ve canavarlara karşı savaş sürdürmektedir. Böylece krallığın parlaklığının üç fonksiyonunu elinde bulundurmaktadır. Barışçı olan tabialı O'nun güneş krallığından gelen en güçlü yönü iken, savaşçı yanının ise en zayıf yönü olduğu belirlenir. 

Anlalıma göre, barışçı olan yönü Yima'nın düşmanları olan kötü ve kölülüklerin hizmetindeki Azi Dahaka'ya (Dehak veya Ejderha)'ya karşı kendini korumasını güçleştirdiği gibi, yapısını da zayıflalıyordu. Düşmanlarına karşı gerektiği gibi. gerçek anlamda bir 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savaş yürütemiyordu. Sonunda düşmanlarına yenilip boyun eğmek zorunda kalınca, uzak yerlerde yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. 
En sonunda düşmanı olan Azi Dahaka'nın kardeşi Spit yur tarafından bulundu ve öldürülerek parçalara bölündü 

Bazı kaynaklara göre ise kral Yiına'nın, kendisini öldürecek olana "Beni öldürme, çünkü ben dünyanın hükümdarıyım," dediği ve O'nu öldürmek isteyenin de O'nu öldürmekten vazgeçtiği belirtilir. Burada da hükümranlığın kutsallığı nedeniyle O'na gösterilen saygı vurgulanmak istenmektedir. 

Yima, üç fonksiyona sahip olan şans parlaklığını kaybedince düşmanları karşısında korunmasız kaldı. Kötü ve kötülüklerden kaçmak zorunda kalan Yima'nın bu kaçış maceraları Pehlevice degişik belgelerde anlatılır. 

Yima'nın ölümü ile dünyanın eski altın çağları olan barış ve huzur dönemleri geçmiş oldu. Anlatımlara göre öylesine bir dönem başladı ki. tiim insanlık baskı ve zulüm altında sefil ve perişan oldu. Yazlar çok kurak ve sıcak olurken kuraklıktan kıtlık yayıldı. 
Kışları soğukların şiddetinden insanlar ve hayvanlar dondu. Açlık ve susuzluktan insanlar ölürken, bir yandan da salgın hastalıklar yayıldı. Canavarlarla insanlar birbirine karıştı, yaşlanma ve ölümün yanında göz yaşları, azap ve ızdırap doğdu ve giderek de yaygınlaştı. 

Bu mitoloji esas olarak Zerdüşt dönemi öncelerine aittir. Zamanla Zerdüşt'ün yaşam felsefesi ile uyumlu hale getirilmek istenmişse de, bazı yönleri ile hâlâ eski özelliklerini koruduğu açıkça görülmektedir. Esas olarak Zerdüşt, Yima'yı tenkit eder. Yasna 32:8'de. Yima'nın sığırların insanlar tarafından kesilip yenilmesine müsaade ettiği, babası olan Vivahvant'ın ise ilk Hauma içkisini sogutması ile oğlu Yima'nın olmasını sağladığını, Yasna 9:3-5'de, Houma içkisi ve sığırların kesilip yenilmesi kültürünü Yima ile bağlantısını kurarak tenkit etmektedir. Böylece Yima kültürünü kendi inananları arasından ayıklamaya çalıştığı belirginleşmektedir. Yine Yaşt 19'da, Yima'nın yalan söylemesi sonrasında ve cesaretlenerek tanrıya isyan etmesi ile şans parlaklığının tanrı tarafından O'ndan alındığı vurgulanır. 

Halbuki bölge halkının bu Yima mitolojisi ile nasıl bir hükümdar tarafından yönetilmek istendiği belirginleşir. Bu nedenle Yima'yı ideal bir kral sayar. Kral olan kişi kutsal olduğundan, onun haklarına, malına ve canına dokunulmaz. Ona saygı, sevgi ve hürmet edilerek emirlerine itaat edilir. Kral, tanrılardan geldiğine inanıldığı için, kutsaldır. Kişiliği bu nedenle kutsaldır. Yer yüzünün O'nun ülkesi olduğu ve güneş ile ayın kardeşi olduğu kabul edilir. 
Bazı krallar güneş kralı, bazıları da ay kralı olarak değenlendirilerek onların gökyüzünden şimşeğin çakması ile yeryüzüne indikleri ve tabiatlarının ateşten olduğuna inanılırdı. Güneş kralı olan Yima gibilerinin bakışlarından çıkan ışınlara normal insanların bakamayacağı ve baktıklarında ise gözlerinin kör olacağı anlatılır. 

Yine Yima gibi Güneş kralları dünyaya mutluluk ve huzur getirirler. Bunun için her tahta çıkan kral mahkum ve tutukluları serbet bırakır. Yima'nın barışçı karakteri olumlu olarak değerlendirilmesine rağmen, kendisinin kötü ve kötülüklerin hizmetinde olanlara karşı savaşma özelliklerini zayıflattığı da hatırlatılmakladır. Burada kralın kendisini değil savaşçılarını iyi savaşmaları için hazırlayıp onları yönlendirip yönetmesi istenir. 

Yine Kral Yima sıfatında anlatılan tarım ve hayvancılığa verilecek önemle, insanların bolluk ve huzur içinde yaşayacakları belirtilmek istenir. Böylece bölge halkının yönetici olarak istediği kişide bulunmasını istedikleri özellikler ortaya çıkarken, bu konuda Yaşt 23:5 de: "Hükümdarların on oğlunun olması gereklidir. Bunlardan üçü din adamı, üçü savaşçı, diğer üçü ise hayvanları yayan çoban olmalı. Biri de Viştespa senin gibi olmalı ve gelecekte kral olmalı ve kendi kişiliğinde bu üç özelliği taşıyarak halkı yönetmelidir," diye belirler. 

Zerdüşt'ün tenkitleri ve değişik yazılı belgelerden de anlaşılacağı üzere Yima mitolojisinin Zerdüşt dönemi öncesinde oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlatımlarda o zamanlar bölgede yaşamakta olan Kürt halkının yaşam özellikleri, ekonomik ve sosyal yaşantısı ile hükümranlık ve dini alandaki istemleri de belirlenmektedir. 
Bölgedeki siyasi konum pek belirlenmemesine rağmen, yine de toplumun dış düşmanlar tarafından saldırılara uğradığı, mallarının yağmalandığı ve insanların esir alınarak düşmanların hizmetinde kullanıldıkları ortaya çıkmaktadır. Mutlu bir toplum yaşantısının sağlanması için hükümran olan kralda bulunması gerekli vasıflar ise açıkça belirlenmiştir. 

Yine çok eski bir yazılı belgede, dünyanın Tanrı Ahura Mazda'run gövdesinden meydana geldiği belirtilirken, Ahura Mazda'nın gövdesinin büyüdüğü ve elementlerinin geliştiği; kafasından gökyüzünün, ayaklarından yerin, göz yaşlarından suların, saçlarından ve tüylerinden bitkilerin, sağ elinden sığır ve hayvanların, ruhundan ise ateşin meydana geldiği belirtilmektedir. Bu anlatımla da yaratılmış olan dünyanın, yaratanın kendisi veya benzeri olduğuna inanıldığı, görülmektedir. 


e- Mazda dini inancının Peygamberleri; Zerdüşt'ler: 


Mazda dini inancının üçüncü Zerdişt'le başlamadığı ve üçüncü Zerdüşt öncesinde de bölgede var olduğunu elimizdeki yazılı belge ve bulguların içeriğinden anlamaktayız. Bu konudaki pek çok belge ve anlatımlardan bazılarını konunun anlaşılması için burayaalmayı uygun buluyoruz. 

Mazdaist Edebiyatı adlı eserde, “...Avesta'nın yazıldığı devirde henüz bölge yerlileri Ari diye bilinmiyorlardı. O devirde para ve sikke kullanılmıyordu. Alışveriş, değiş-tokuş şeklinde yapılıyordu. Tunç devri idi, demir henüz bilinmiyordu..." diye belirlerken Avesta'nın en azından Med'lerin bölgede önem kazanmalarından çok önceleri yazılmış olduğunu vurgulamakta, dolayısıyla üçüncü Zerdüşt öncesindeki varlığını belirtmektedir. 

Helen, yani Yunan kültüründe, Zerdüşt'ten ilk bahseden Lid- ya'lı Xanthos'dur. Bu Zerdüşt Peygamberin, Akamenid kralı Xerxes'in M.Ö. 480 yılında Yunanistan'a saldırısından altı bin yıl önce yaşadığını belirler. Aynı şekilde Xanthos'urı yaşamından yüz yıl sonra, Eflatun (Platon)un Atina'daki akademisinde, Zerdüşt'ün yaşam dönemi olarak allı bin yıldan bahsedilir. Yine Eflatun'un zamanında yaşamış olup da ortadoğu alanında Astronomi öğrenimi yapmış olan Knidos'lu Eudoxos'un döndüğünde, Plinus, Eudoxos'un Ortadoğu'nun en önemli bilim okullarında öğrenim gördügünü, bu Ortadoğu biliminin başını da Eflatun'un ölümünden altıbin yıl önce yaşamış olan Zerdüşt'ün çektiğini belirler. 

Zerdüşt'ün öğretisinden çok etkilenen Eflatun'un kendisi, Zerdüşt'ün çağın en bilgili adamı ve tanrı Ahura Mazda'run oğlu oldugunu belirtirken, Pers krallarının çok iyi yetiştirilmelerinden bahsettiğinde ise onların 14 yaşlarından itibaren Zerdüş!'ün gizemli bilgileri ile eğitildiklerini belirler. Eflatun'un ölümünden (M.Ö. 
347) on yıl kadar önce Kald inancına mensup bir kişi tarafından yazılmış ve Eflatun Akademisindeki şahısları anlatan ve yine Eflatun Akademisinde öğrenci olan Ortadoğulu bir kişinin koruduğu papirus parçasında da, Zerdüşt'ün altı bin yıl önce yaşadığı vurgulanır. Aristotales ise Zerdüşt'ü Eflatun'un yaşam çağına oturtur. 

Plutarch, bir yazısında, "Bazıları iki tanrının olduğuna ve bunlardan birinin iyi şeyleri yaptığı, diğerinin de kötü şeyleri yaptığına inanmaktadırlar. Bunlar birini iyi bir &unrı ve diğerini kötü bir canavar olarak nitelemektedirler. Aynen Zerdüşt Peygamberin dini inancındaki din adamlarının Truva savaşından 5.000 yıl öncesinden beri iddia ve tatbik ettikleri gibi. Bunlar iyi olan tanrıyı Oroınazd (Ahura Mazda), diğerini ise Areiman (Ahriman) olarak adlandırıyorlardı ve bununla birini ışık olarak kabul edip bilgi olarak yorumlayıp kutsarlarken, diğerini kötü. bilgisizlik ve karanlık olarak değerlendirmektedirler..." diye belirtir. 

M.Ö. üçüncü yüzyılda yaşamış ünlü tarihçi ve önder Brusus, Zerdüşt'ü M.Ö: 3000 ile 2300 yılları arasında Kalde'de egemen olan Med soylu padişahlar silsilesinin başı olarak gösterirken Zerdüşt'ün M.Ö. 2000 yıllarında yaşadığını vurgular. 
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Dr. Şpayzr, Zerdüşt'ün soyu konusunda Med'lere değinirken, M.Ö. 3000 ile 2300 yıları arasında Kalde'de hüküm süren Kaldehar'lar (Kildaniler) ile olan ilgisini de hatırlatır. Yine M.Ö. 404- 
361 yılları arasında II. Ardeşir'e doktorluk yapan Ktezias, Zerdüşt'ün Asur kralı Ninos ve karısı Semiramis zamanında yaşamış olduğunu belirtir. 

Bu belgelerin orlaya koyduğu duruma göre, Mazda dini inancının değişik tarihlerde gelmiş birden fazla peygamberi olduğu ortaya çıkmakladır. Böylece Mazda dini inancı üçüncü Zerdüşt'ten önce gelmiş olan iki Zerdüşt tarafından ortaya atılmış ve işlenmmiştir. Bu konuda bazı anlatımları buraya almayı gerekli görüyorum. 

Dr. Mubeşşir-i Şehristani'nin çevirdiği Mihlel ve Nihal'de; " „Buradaki açıklamalara göre, eski İran'daki inanç uyarınca ilk insan Keyümers (Gayomart), bazılarına göre de Zervan'dır. Keyümersiyye'nin ilk mensuplarına göre iki ilke vardır. Yezdan ve Ehrimen. Yezdan kadim ve ezelidir, Ehrimen ise mahluktur. Yezdan kendi nefsinde onunla bir çekişen, tartışan olursa Ceal-i ahadiyyetin (Teklikteki ululuk) nice olacağını düşündü. Bu düşünce 'Nur'un tabiatına uygun değildi. Bu düşünceden karanlıklar (zulmet, zalem) meydana geldi. Bu düşünceye Ehrimen adı verildi.' Şerre, fitne ve fesada, zarar ve ızrara kaynak oldu. Ehrimen ve karanlıklar, 'Nur'a baş kaldırdı. Nur ve zulmet arasında, Nura ve zulmete tabi olanlar arasında savaş meydana geldi. Melekler bu savaşta aracı oldular. Barış yapıldı. Ehrimen'in şufi alemi için yedi bin yıllık süre verildi. Bu süreden sonra alem Nur'a ait olacak idi. Sulhden önce dünyada yaşayan insanlar helak edildi. Bundan sonra bir kişi ortaya çıktı. Keyümers (Gayomart) adını verdiler. Sür (Thür) adında da bir hayvan belirdi. Her ikisi de maktül oldu. O adamın ortaya çıkığı yerden bir dibaş çıktı. Dibaş'tan bir erkek doğdu. Buna Maşya adı verildi. Ondan doğan kadına da Maşyana dendi. Sür'un ortaya çıktığı yerden hayvanlar, bu erkek ve kadından da insan nesli meydana geldi. İnsan dünyaya gelip, bedene girerek Ehrimen ile savaşmayı kendisi seçmiştir. 'Nur', onu bu seçimi yapmakla serbest bırakmıştır." diye belirler. 
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Zervaniyye de şöyle der: Nur insanları ve bütün ruhani, nurani, rabbani varlıkları yarattı. Fakat en büyük kişi Zervan bir konuda şüpheye düştü. Bu şüpheden Ehrimen meydana geldi.. Zervan daha sonra "Dehri (Felek'i) Zaman'ı (Asr) ifade eden bir anlam kazanmış olmalıdır..." diye belirlemede bulunur. 

Ancak eldeki belgelerden bazıları Kaldehar'ların kralı Kiwmers ya da Keyümers'den önce Mıhabad adlı bir peygamberin olduğunu belirlerler. Abad kelime olarak sağlam, sonsuz, bayındır demektir. İhsan Nuri Paşa, Kürt'lerin kökeni adlı eserinde "..Bu peygamberin saltanat dönemi Azer Abad'ın sonuna rastladı. Azer Abad ibadet ile meşgul idi. Halk arasında kötülük ve kargaşalık yaygındı. İnzivaya çekilen Cey Efram (Ci Efram) adında bir zat vardı. (Cey, Pehlevice temiz demektir.) Devrin akıllıları ve yaşlıları ile ak sakallıları krala ricada bulundular. Mihabad'ın dini inancının canlandırılıp kabulünü istediler. Önceleri kral kabul etmediyse de sonra Cebrail aleyhisselam vahy getirdi, O da uydu. Cey Efram Azer Abad'ın oğlu imiş, onların soyundan gelen padişahlar Ceyan (Ceyler) adını taşır..." diye belirler. 

Azer Abad adındaki "Azer" sözcüğü, farsça'da ateş demek olduğu gibi, bu günkü Kürtçe'nin Dımilli, yani Zaza lehçesinde de ateşe bu sözcüğe yakın olan 'ader' veya 'adır' denilir. Azer, ateşi kutsal kabul edenlere göre, güneşle ilgilenen meleğin ve aynı zamanda mart ayının da adı olup, adı geçen melek'in bu ay içinde tabiat olaylarını idare edip canlanmasını sağladığına inanılır. Mart ayı Kürtçe'de Adar "Avdar"dır. Azer Abad, aynı zamanda günümüzdeki Azerbaycan sözcüğünün de kökü olup. eskiden Tebriz'de bir ateşgahın (ateşi kutsal bilenlerin büyük bir tapınağı)ın da adı idi. Zamanla bu yörenin Azerbadegan, Azerbaygan ve en sonunda da Ezerbeycan şeklini almış olduğu belirlenir. 

Yine büyük bir olasılıkla Behdinan (Amadiyc) ismi de Mazdeizm döneminden kalma bir isimdir. Bihdin, inançlı veya iyi din anlamlarına gelmektedir. Günümüzdeki Muhabad şehirinin isminden kalma olduğu sanılan Mıhabad peygamber, Mazdaizm dini inancına mensup olanlara göre kendilerine gelen ilk ve en eski peygamberdir. Bunu birinci Zerdüşt olarak belirlerler. Ateşten yapılan Huşeng veya bazılarana göre ise bu İbrahim peygamberdir, onu da ikinci Zerdüşt olarak adlandırırlar. Esas Zerdüşt ise üçüncü Zerdüşt'tür. 

Yukarıda verdiğimiz belgeler ışığında birinci Zerdüşt'ün M.Ö. 
6000 ile 3000 yılları arasında yaşadığı ve adının Mıhabad olduğu 
anlaşılmaktadır. İkinci Zerdüşt olarak belirlenen ateşten gelen Huşeng veya İbrahim Peygamber'in ise M.Ö. 2040 yılında doğduğu belirlenir. Üçüncü Zerdüşt'ün ise doğum tarihi kesin olmamakla birlikte M.Ö. 660 ile 630 yılları arasında doğduğu hesaplanır. Bu konuda yeterli bilgi ileride verilecektir. 

Böylece Mazda dini inancının bölgede geliştirilip yaygınlaştırılması için aynı temelde belirli aralıklarla üç peygamberin geldiği ortaya çıkmaktadır. Muhtasar Kürdistan Tarihi cilt 1. adlı eserde, yazarı olan C.P.B. "...Hürmüz dinini, asıl şekline, temiz ve basil olan evvelki haline koymak ve ıslah etmek için, ayrı ayrı tarihlerde, birinci, ikinci ve üçüncü Zerdeşt namı ile üç Zerdeşt geldi..." 
diye belirlerken, Hürmüz dini dediği Mazda dini inancının üçüncü Zerdüşt öncesinde var olduğunu belirlemektedir. Kaldı ki Zerdüşt dini inancının kutsal kitabı olan Avesta'da Med'ler öncesi bölge Kürt krallarından bahsedilirken, sonrakilerden hiç bahsedilmemesi de, Avesta'nın, Med'lerin bölgelerinde güçlü bir devlet kurmalarından önce yazıldığına ve bölgenin Kürt kralları dışında başka krallıklar hakkında bilgi vermemesi de, yazıldığı dönemde ayrı ayrı Kürt halkının bir çok krallıklarının olduğu ve henüz bölgeye başka halkların gelip yerleşmedikleri veya bölgede devletlerini kuramadıkları zamanlarda yazılmış olduğuna yorumlanmaktadır. 

Muhtasar Kürdistan Tarihi'nin yazarı C.P.B. Birinci Zerdüşt'ün Zend adında kutsal bir kitabının olduğunu ve bunun günümüzde Hindistan'daki inananlarının elinde kalan birkaç yaprağının bulunduğunu, üçüncü Zerdüşt'ün kutsal dini kitabının ise Avesta olduğunu ve bunun da güzel bir Kürtçe ile yazılmış nüshalarının 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Hindistan'daki bu dini inanç mensuplarının elinde mevcut olduğunu belirtir. Burada Mazda dini inancının iki kutsal kitabından söz edilmesinin yanında. Zend'in daha önce yazılmış olduğu da belirtilmektedir: Elimizdeki belgeler ve yaptığımız araştırmalarda bu konuda güvenilir ve yeterli belgelere rasılayamadık. Ancak Zend'in çok daha sonraları yazılmış olduğunu belirtenler de vardır. 
Bölgede ekonomik. sosyal ve kültürel gelişmeler sürdükçe, Kürdistan alanlarında Mazda dini inancının gelişip yaygınlaştığı görülür. Asur devletinin Med'lerden bahseden ilk yazılı kaynakları, Med aşiret ve kabileleri arasında Mazda inancının yaygın oldugunu belirtmelerinden, Med'ler arasında bu dönem öncesinde Mazda dini inancının ve yaygın olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö, 8. yüzyıl Asur belgelerinde bölgedeki Mazdeklerin adının geçmesinin yanında, M.Ö. 714 yılı öncesindeki dönemde Med krallarından ikisinin adı Mazdeka'dır. Bunların Mazda dini inancından etkilenerek böyle isim aldıkları düşünülürse, Med aşiret ve kabilelerinin henüz bölgede büyük bir etkinliğe sahip olmadıkları dönemlerinde aralarında Mazda dini inancının yaygın olduğu ortaya çıkmaktadır. 


f. Neden Mazda dini inancı? 

Yukarıda belirlenip açıklanan Zerdüşt Peygamberlerin işleyip geliştirdikleri dini inanca; tek yüce ve yaratıcı tanrısının isminin Ahura Mazda olmasından dolayı Mazda dini inancı denildiği anlaşılmaktadır. Yani bu dini inanca tanrısının ismi verilmiş olmaktadır. 

Kaldı ki Zerdüşt, Zaotar denilen bir din adamı olduğunu belirtirken kendisinin reform yaptığını anlatır ve hiçbir söylevinde tanrının peygamberi olarak yeni bir dini inanç kurduğunu anlatmamıştır. Ancak tanrı Ahura Mazda'ya inandığını ve Mazda inancına mensup olduğunu defalarca söylevlerinde belirlemiştir. Hatta kendi öğretisi ile inananlarını da Mazdaist olarak tanımlar. Böylece kendisini ve kendi öğretisine inananları da Mazda'ya inananlar, 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Mazda'yı kutsayanlar olarak niteler ki, buradan da Zerdüşt'ün mensup olduğu ve öğretisi ile geliştirerek reforme ettiği dini inancın Mazda dini inancı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle eserimizde Zerdüşt dini inancı yerine, Zerdüşt'ün mensubu olarak reforne edip geliştirdiği Mazda dini inancı deyimini kullanmayıdahauygun görüyorum. Bu konuda Andre Rebhard, İnsanlığın Tarihi adlı eseri s.90'da: 

"..Med'ler... Asur'lara karşı güç birliği yapmaya yönelirler... 
kabileleri birlik değildirler ve aristokrasileri birbirleriyle sürekli savaş halindedir. Hepsi kurbanlarını yüksek dağların tepesindeki büyük ateşgahlarda, tanrıları Mazda'ya sunmakla birlikte aralarındaki din birliği henüz zayıftı... Mages'leri (Din adamları) düzenli bir topluluk değildi... Ari halkın bu ulusal atılışını resmi din olan Mazdeizm'i ıslah ederek onu bir kurtuluş dini haline getiren bir Med filozofunun vaazlarına bağlamak gerekmez mi? Zerdüşt, magesler arasında doğmuştu. İnsandan uzak bir köşeye çekilerek on yıl derin düşüncelere daldıktan sonra, kaynağını halkın sefalet'inden olduğu kadar, Med'leri canlandıran birleşme, birlik olma iradesinden de alan bir doktrinin arınmış, temiz inancı O'na tanrı esini olarak açıklanmıştı. Zerdüşt, tanrı Mazda'dan halka bunca huzursuzluklar getiren derebeylik keşmekeşine son verilmesini istemişti..." Böylece Zerdüşt'ün Mazda dini inancı mensubu olarak çağının sorunlarına cevap veremeyecek durumda kalmış olan Mazdaizmi reforne ettiği ve onu dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirdiği belirtilmektedir. 

Görüleceği gibi Ahura Mazda, bu dini inançta olduğu gibi, Zerdüşt'ün dini öğretisinde de iyilik, gök, ışık ve yegane yaralıcı tanrı olup, kendisinin ikizi olduğuna inanılan ve karşıt güç, kötülük, yeraltı ve karanlıkların yaratıcısı ve hükümranı Ahriman (Angra Mainyu) ile aralarında sürekli bir mücadele ve savaşımın olduğuna inanılır. Bunların aynı isimlerle anılıp ve aynı anlamlar- da yorumlanması ve diğer temel ilkeler ile olguların çok az değişikliklerle aynı şekilde ele alınmaları da göstermektedir ki, Zerdüşt'ün dini öğretisi, Mazda dini inancının reforme edilmesidir. 
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Ancak Zerdüşt'ün yapmış olduğu reformlar sonrasında da bu reformları kabul etmeyip eski şekildeki inançlarında direnip devam eden bir halk kesiminin bölgede varlığını sürdürmesi. bazı araştırmacı ve yazarları şaşırtmıştır. Bunlardan bazıları Mazdeizmi Zerdüşt dini öğretisinden farklı bir dini inanç olarak ele almak isterlerken, diğer bazıları da Mazdaizmi Zerdüşt dini öğretisinin bir mezhebi şeklinde yorumlamışlardır. 

İleride görüleceği üzere Zerdüşt'ün dini öğretisinde olduğu gibi bu dini inarıçta da her ilahi tanrısal yapı karşısında, kötü ruhlu bir devin ve her iyi olan karşısında da bir kötünün olduğuna inanılır. 
İyi ve kötü ruhların iç içe ve yanyana olarak karşıt yaşamları ilk yaratılışla başlamaktadır. Tanrı Ahura Mazda tarafından yaratılmış olan ilk canlılar savaşmak zorunda kalmışlardır. Başlangıçta bir arada bulunan ruhlardan kötü ruhun ayrılıp dev ve canavarlar ile kötü olarak kabul edilenlerin yapısına girdiği veya onlara hükmettiği ve buradan iyi ruhlar ile iyi olanlara saldırdığına inanılır. Zaman zaman birbirlerinden ayrı bünyelerde ele alınan iyi ve kötü ruhların aynı bünyede bir arada var oldukları ve aynı beden içinde birbirleriyle mücadele içerisinde olduklarına da inanılır. İnsanın kendi yapısında olduğu gibi dünyadaki tüm diğer canlıların ve yaratıkların yapılarında da bunların savaşım halinde olduklarına inanılır. 

İslamiyet öncesinde bölgede bazı olaylarda adı geçen Mazdek'lerin, özellikle Zerdüşt öğretisini kabul etmemiş olan Mazda inancı mensupları oldukları. Zerdüşt öğretisi ile çelişen tulum ve konuşmalarından anlaşılınaktadır. 

Roma İmparatoru Bioklet zamanında, Bundas adında bir kişi 'Bristden' yani doğru dini savunanların öğretisi olarak adlandırdığı Mazdaizm temelindeki düşüncelerini, propaganda ile Roma İmparatorluğu içerisinde yaymaya çalışıyordu. Bu kişi Med'lerin bölgesinde yaşayan. Bomdat adında Med'li bir kişinin oğluydu. Bazılarına göre bu kişi Dijle'nin Taberi kesimindendi. Bazılarına göre ise Tebriz yörelerindendi. 
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Bu kişinin düşüncelerine göre, Tanrı ışık etrafındaki dört güç tarafından taçlandırılmaktadır. Bunlar; anlayış, bilgi, düşünüş ve sevinçtir. Bu güçler dünyadaki meseleleri yedi vezirleri aracılığı ile yönlendirip yönelirler. Bu vezirlerin de etrafında kendilerini çeviren on iki beyinsel güç vardı ve bunların her birinin de adları vardır. l 

Mazdekler düşüncelerinde insanlığın mutsuzluğunun teme! etmenini kin ve bölünmüşlük ile değişik şartlarda yaşayış olarak belirlerler. Bu nedenle insan mutsuzluğunun kaynağı olarak görmekte oldukları eşitsizliğin, dünyada ortadan kaldırılmasını zorunlu bulurlar. Tüm insanların eşit yaratıldığını, onun için insanların bir kısmının maddi varlık ve kadınlara diğerlerinden daha çok sahip olmasını haksızlık olarak değerlendiriyorlardı. Bu temelden hareketle Mazdekler, bir mal ve kadın ortaklık birliğini kurmaktan yana idiler. 

Mazdek inancı taraftarları Sassani devletinin krallarından Kubat zamanında hızla güçlenmeye başladılar. "Aile ve mal-mülk toplumda ortak olmalıdır" diyerek, bunu temel kural haline getiren bu dini inancın taraftarları giderek hızla çoğaldılar. 

Sassani devleti kralı Kawa (488-531) zamanında, Mazdekler en yoğun oldukları Herat bölgesinde ayaklanmaya başladılar. Bunun üzerine geçmişte Mazdeklere yardımcı olan kral. ayrıca da Mazda dini inancına mensup din adamlarının da baskıları ile isyanı bastırdıktan sonra, önderleri olan-din adamlarının çoğunu yakalatarak hapis ettirdi. Ancak bu dönemde Mazdek dini inancı bölgede yeterli düzeyde benimsenmişli. Mazdek din adamlarından birinin. 
kral Kawa karşısında yaplığı bir konuşmada "...İyi ve ışıklara ait olan bu dünyanın karşısında, devlet ve kötü ruhlar durmaktadır. 
Devleri yenmek için sosyal bir reformun yapılması, maddi varlıklar ile kadınların da bu sosyal reformlar kapsamına alınması gereklidir. Eşyalar insanları haklılıklan uzaklaştırmakladır. Bilgililer bunda hiçbir şey yapamamaktadırlar. Bunlar üzüntü, öfke, intikam, açlık ve gurura sebeb olmaktadır. Sen eğer böylece yaratılan beş devi yenersen, o zaman tanrının yolu sana açılmış olur. Sizlerin bu 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haksız olarak yaratılan beş deve sahip olmanızdan dolayı, kadınlar ve mallar iyi dini inancı zayıflatmaktadır. Bu nedenle mallar ve kadınların ortak ve topluma ait olması gereklidir. Sen iyi dini inanca zarar vermek istemiyorsan. bu ikisinde oluşan üzüntü. gurur. açlık ve ölke ile intikamı ortadan kaldırmalısın ve bunlara sebep olan mal ve kadınların topluma ait olduğunu açıklaman gereklidir." dediği belirtilir. 

Mazdek'lerin inanç ve tutumlarına, sonraları, Mani dini inancının etkide bulunduğu belirtilmekteyse de bunun çok belirgin olduğu söylenemez. Bu inanç, zamanla bölge koşullarının elverişliliği oranında yayılıp kökleşmesine devam ederken, siyasi yönetim alaniru da hedefleyerek devlet yönetimini yıkmaya ve hükümranlığı ele geçirmeye yöneldi. Bölgenin zengin olan yöneticilerine karşı bu dini inanç sempatizanları ayaklanarak. kaleleri ele geçirip yakıp yıktılar, zenginlerin mallarını ve karılarını almaya başladılar. Bu iyi örgüllenmemiş yapının bölgede yarattığı kargaşalık ve hoşnutsuzluk neticesinde kral olan Nuşirevane Adil, önderlerini ve ayaklanmış olan sempatizanlarından yüzbinlercesini öldürttü. Bu temeldeki dini inancı bölgede yasakladı. 

Bu katliamda kendilerini saklayabilmiş olanlar çalışmalarını gizlilik içerisinde sürdürdüler. M.S. beşinci yüzyılda bölgede yeniden gelişip güçlendiler. Zamanın Sassani devleti içerisindeki değişik olaylarda önemli rol oynadılar. 

İslamiyetin bölgeyi işgal etmesi sonrasında, üzerlerine uyguladığı baskı, zulüm ve sömürü politikası karşısında Mazda dini inancı ile diğer dini inançlar İslami Arabizme karşı birleştiler. Böylece çoğu kez Mazda inancı mensupları ve diğer dini inançların birlikte İslami Arabizme karşı isyanları ve yarattıkları olayların, haksız olarak sadece Mazdek'lere maledildiği anlaşılmaktadır. 


g. Dini inançlarda ortak ya da benzer olan özellikler: 


Her dini inançta olduğu gibi, bu dönem Kürdistan alanlarında yaşamlarını sürdüren dini inançlar da kendi yapılarına özgü dini, 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kültürel değerler, sosyal ve siyasi nizamı sağlayan kurallar dayatnuştır. Topluma bir bütünlük içerisinde dayatılıp dini inanç olgusu ile desteklenen ve böylece benimsetilerek özümsetilmek istenen bu kural ve değerler o dini inancın özelliklerinden kaynaklandığı veya onun yapısına zarar vermediğinden, bunların toplumda özümsenip benimsenmesi ile orantılı olarak bu dini inancın kabullenildiği söylenebilir. Bunların köklü olarak topluma benimsetilmesi ve hazmetlirilmesiyle uyumlu olarak dini inançlar yaşam süreçlerini uzatmış olurlar. Böylece dini inancın toplumdaki yaşamı da uzamış olur. Yani her dini inanç kendine özgü bir yaşam kültürünü yaratır ve topluma, dini inancı ile destekleyerek, dayatıp benimsetir. 

Bu kültürün toplum tarafından benimsenmesini sağlamak ve toplumu bu yönde idare edip kontrol altında tutmak için, her dini inancın kendine mahsus din adamları tabakası vardır. Bunları kendi olanaklarıyla tapınaklarında veya kurumlarında eğitip görevlendirir. İnançların benimsenmesiyle orantılı olarak halk üzerindeki etkinlikleri de yoğunlaşır. Buna paralel olarak toplumda derinlemesine ve genişlemesine dini inançları yayan din adamlarının zamanla siyasi ağırlıkları da artmış olur. Bu durumun sonucu olarak, siyasi önderliği ve devlet yönetimini eline geçirmeye yönelir. Böylece dini önder, siyasi önderliğe bürünür. Halk bunların kutsal, tanrısal güçlerine inanırken, bunlar da halkın bu inanç ve güvenine dayanarak ya Nemrut'larda olduğu gibi kendilerini ölümsüz tanrı, tanrının oğlu veya Hamburabi'de olduğu gibi tanrının sevgili kulu, ya da tanrıların en yakın arkadaşı olduklarını iddia ederek halka kabul ettirirler. Halk da en azından onların tanrıları tarafından kendilerini yönetmek için gönderildiklerine ve kutsal. tanrısal olduklarına inanırlar. 

İnsanlar, inanıp kutsal ve tanrısal olarak değerlendirdikleri kişi ve olguları, olduklarından çok daha güçlü ve abartılı anlatırlar. 
Bu durumun, genel olarak inanıp saygı duydukları veya korktukları olguları anlatımlarında fantazilerini zorlayarak başkalarınca kabul gömnesi isteğinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Bir yerde kendisinin inanıp kutsal gördüğü veya korktuğu değerde haklı olduğunu ortaya koyması ve eğer mümkünse anlatılan kişinin de inanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. Bu temelde insanların kutsal veya tanrısal gördüğü değer veya kişilikler hakkındaki anlatımları oldukça abartılıdır. Aynı durum korktukları ve nefret ettikleri şeyler açısından da geçerli olarak kabul edilir. 

Yine dini inançlar; imkanları ölçüsünde kendi değerlerini olduğundan daha fazla överken, kendisi dışındaki diğer dini inanç degerlerini çoğu zaman aslı olmayan uydurma iftiralarla karalamaya, onu halkın gözünden düşürmeye ve yerine kendi değerlerini abartarak kabul ettirmeye çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Bunu yaparken her türlü insani ve gayrı insani tüm kozlarını ve imkanlarını kullandığı ve acımasız davranıp gerçekleri çarpıtarak veya yok sayarak savaşlığı görülür. Özellikle rakip gördükleri dini inançlar konusunda toplumun hoşuna gitmeyecek veya toplumun yaşam tarzı ve kültürel değerleriyle nefret ettiği ya da kin duyabileceği yakışurmalar ve uydurmalarla toplumun ondan uzaklaşmasını ve giderek ona karşı savaşmasını istemesinden kaynaklandığı sanılmaktadır. 

Her dini inanç içerisinde veya halka dayattığı değerlerde, üzerinde düşünülmesini yasakladığı. yani günah saydığı ve onların söylendiği gibi kabul edilmesini dayattıkları olgular vardır. Bunlara genelde tabu denilmektedir. Bunların üzerinde düşünülmesi veya onların doğrulukları ile yanlışlıklarından şüpheye düşülmesi veya onun değişik değerlerle mukayese edilerek tartışılması dinen günah sayılarak yasaklanır. 

İnsanların toplumsal ve tabii yaşam çerçevesindeki değişim ve oluşumlarda, düzeyi ile uyumlu olarak cevap bulamadığı veya cevaplandıramadığı pek çok sorular kafasında düğümlenir. Bu sorularına cevap bulamayan insan dini inançla tanrıya yönelir. Sorularına cevapları bu alanda arar. Dini inançlar da toplumsal yapıya uygun olarak ve kendi yapılarına özgü cevaplar bulur. 

Bu soruların en başında; dünyanın kim tarafından ve nasıl yaratıldığı, Güneş'in, Ay'ın, yıldızların, kim tarafından ve nasıl, ne 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amaçla yaralıldıkları, Yer yüzünde suların. toprağın, havanın, ateşin kim tarafından nasıl ve ne amaçla yaratıldıkları, insanın yaralılışı. ölümü ve ölüm sonrasında ne olacağı konuları bu soruların en önemlileridir. 

Bu neviden sorular. Kürt halkının değişik mitolojilerinde cevaplandırılmaya çalışıldıysa da her gelen yeni dini inanç daha farklı olarak cevaplandırmaya çalışmıştır. Her dini inanç kendi cevaplarının daha doğru olduğunu iddia etmiştir. Bu da toplumda yaşamını sürdürebilmesi için kendisini savunma veya benimsetme gayreti olarak kabul edilmelidir. 

Her dini inanç. toplumda istediği hedeflere varabilmek için kendine özgü bir örgütlenme yapısına sahiptir. Toplumlarda degişimleri sağlayabilmiş. yani değerlerini benimselerek özümsetebilmiş olan inançlar, güçlü örgütlenmelere sahip olanlardır. Örgütlülükleri ile uyumlu olarak sosyal yaşantının, ekonomik, sosyal. 
kültürel ve siyasi yapılanmasını belirlerler. Bu anlamda toplumların her alanda dini inançlar temelinde değişimini ifade eder. Süreç içerisinde, benimsenen dini inanç, insanların tüm yaşam tarzını ve alanlarını belirler. İnsanların yaşam felsefesi haline dönüşür. Siyasi iktidarı, tabanda benimsenen dini inanç temelindeki yaşam felsefesine dayanarak eline geçirirse kendisini daha da geliştirip güçlendirir. Ancak kendi yaşam felsefesine aykırı olan siyasi bir yapılanmaya veya iktidara uzun süre tahammül edemez. Buna imkanları ölçüsünde olanak da tanımaz. İstemlerini toplum içindeki güçlü, kutsal. tanrısal olgularla ve disiplinli yapısı ile uyumlu olarak engeller. 
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Zcrvan'ı Aslan kalfası, ve dünya yılanı ile gösteren heykeli. Monomenti Müzesi, Vatıkandadır. 


C- ÜÇÜNCÜ ZERDÜŞT a. Üçüncü Zerdüşt'ün doğumu: 


İnsanların kutsadığı, sevdiği ve korktuğu olguları genellikle abartılı bir biçimde ifade ettiklerine geçmişte kısaca değinmiştim. 
Bu temelde insanların kutsayıp inandıkları ilahi kişilikler ile ilgili konularda abartılı olmalarını, onları olağan üstü kabul ederek alışılmamış en yüce ve mucizevi olaylara ve ilahileştirip yücelten rivayellere dayandırılmaktadır. Ancak bu anlatımlar bazı somut gerçeklere dayandıklarından bir bütün olarak hayal ürünü olarak da görülemez. Yima hakkındaki anlatımlardan birinde Ahura Mazda'nın halkı olan Ari halkının yer yüzünde kötü şartlarda yaşaması ve düşmanlarının devamlı saldırılarına uğraması üzerine Tanrı Ahura Mazda, kral Yima'ya Ari halkına yardım etmek üzere Zerdüşt adında kutsal birini göndereceğini belirtir. Burada Tanrı Ahura Mazda'nın, halkı olarak kabul ettiği Ari halkına yapılan haksızlıklara tepki niteliğinde olduğu da vurgulanır. 

Hystaspas'ın falına göre, Güneş tanrısı yeryüzünde insanlar arasındaki kötülüklerin çoğalmasına tepki olarak Zerdüş!'ü gönderdi. 

Zerdüşt'le ilgili yazılı belgelerden olan Bahman Yaşt'ta, Zerdüşl'ün doğduğu gün bir yıldızın işaret verdiğini "O Kavi'nin doğa- 


70 


cağı gece dünyaya bir işaret görünür. Bir yıldız gökten düşer. Bu Kavi'nin doğacağı gece bir yıldız işaret verir." diye belirler. Yine bir yazıda "...Doğacak büyük kral... Zamanın sona erdiği ve kıyamet gününün geldiği an en genç bir kıza hiç kimse yaklaşmadığı halde kendi yapısından oluşan bir çocuk dünyaya gelecektir, diye belirlerken, diğer bir belgede "...ve sizlerden bir bilgili ki, tanrı Mihr (Mitra) insanlar arasındaki bir anadan doğdu ve O kral ve tanrının oğludur ve yedinci tanrının ruhudur..." diye belirler. 

Plinius, Zerdüşt'ün doğunca güldüğünü anlatır. Zerdüşt'ün doğduğunda çok güçlü bir çocuk olduğu ve tüm kötülükler ve canavarlarla onların hizmetinde olanların O'ndan korkmaya başladıkları belirlenir. Doğuşunda açık ve yüksek sesle gülmesinin bir mucize olduğu ve bu nedenle etrafında oturmakta olan yedi kabilenin korkarak: "Ne oluyor, bu bir kutsallaşma mı? yoksa kötülük müdür? 
Kendi doğumunda ve doğduğu anda yüksek sesle gülüyor!" dedikleri belirlenir. 

Plutarch, Zerdüşt'ün doğumu konusunda, "yeni doğan çocuğun kundağına yıldırım düştü. Tüm bezleri yandığı halde kendisine hiçbir zarar vermedi. Sadece alnında bir iz bıraktı." diye belirler. 

Dr. Cemşid Bender, Kürt Tarihi ve Uygarlığı adlı eseri, s. 
71'de "... Zerdüşt'ün anası 15 yaşında iken bir ışık kümesinin ziyareliyle hamile kalmıştır. Bu durum daha sonraları Hıristiyanlığın çıkışında İsa Peygamber için de söylendi. Doğumundan hemen sonra da ülkede bet ve bereketin arttığı, pınar sularının çoğaldığı. 
gökyüzünü süsleyen yıldızların daha çok parladığı söylenir..." diye belirlerken, inananlarının inançlarına göre Zerdüşt, bir din adamı ile evlenme hazırlığı yapmakta olan genç bir kızın memesine gökyüzünün parlak ışını olarak girdi. Böylece esir olan ışın ile bir meleğin bileşiminden Zerdüşt meydana geldi. Doğduğunda sesli olarak gülmeye başlayınca, kötü ruhlar ondan korkarak çevresinden uzaklaştı. O. haklılık ve bilgeliğe olan sevgisi neticesinde, çevresindeki haksızlık ve cehaletten kendini çekip bir mağarada yaşamına devam etti. Kötü ruhların kendisini burada da rahatsız etmelerinden şikayetçi olmayıp, Tanrı Ahura Mazda'ya olan inancını sürdürdü. Bu tanrı, ışığın hükümdarı ve en yüksek yüce tanrı idi. 
Burada tanrı Ahura Mazda, kendisine göründü ve Avesla'yı eline verdi, şeklinde anlatılır. 

Başka bir belirlemede Zerdüşt'ün yaratılma nedeni, yaratıldığı çevre koşulları ve o zamanların sosyal yapısı şöyle anlatılmaktadır. 
“...Sonbahar'da kutsal kurbanlar yapılırken... Kurban ateşlerinin dumanları göğe yükseldiğinde... Tanrı Ahura Mazda ki o güneşin ruhudur. güneşten baktı. İnsanlar için toprağı ışınları ile sıcaklaştırıp canlandırarak ve değişime uğratarak hediye etmişti. Onları ibadete çağırdı ve onlar şöyle ibadet ediyorlardı. 


O büyük güneş tanrısı 
Ahura Mazda 

Doyum için yağmur ver 
Olgunlaşma için sıcak ver, 
Denge için rüzgar ver, 
Tarlalara bereket ver, 

O büyük güneş tanrısı, 
Ahura Mazda, 

Bizleri duy. 


Böylece huzur ve mutluluk içinde yaşayan bölgenin Ari halkına sonraları çevredeki barbar ve vahşi düşmanları saldırdı. Bu durum bölge Ari halkını mutsuz ve perişan ctti. Bu saldıranlar sarı derili ve kültürsüzlerdi. Çoğunluğu geniş alınlı. kısa boyunlu ve çekik gözlü olup barbar ve vahşi idiler. 

Bunların baskı ve katliamlarından Ari halkı dağlık alanlara çekildi. Yüzyıllarca binbir zorlukla inşa ettikleri ve ürettikleri ne varsa düşmanları tarafından harap edildi. Ekinler yakıldı, binalar yıkıldı, hayvanlar ise ya öldürüldü veya yağmalandı. Bu, Turani olan sarı süvariler siyah atlara biniyorlardı. Bunlar güneş tanrısına hiç 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bakmazlardı, karanlıklar ve kötülükler tanrısı olan Angra Mainyu'ya tapıyorlardı. Bu anlatım Yima mitolojisine de uygundur. 

Ari halkını yöneten kral ailesinden, uzun süre. Tanrı Ahura Mazda'nın sesini duyabilecek kutsal bir kimse doğmadı. 

Bölgenin Ari halkı bu dönemlerde çok zor ve müşkül bir süreci yaşıyordu. Hayvanlarını yayıyorlar ve toprağı eskisinden daha iyi işliyorlardı. Fakal barbar düşmanlarının. ürettikleri ürünleri ve hayvanlarını yağmalayacakları endişesini devamlı taşıyorlardı. 
Barbarlara karşı koyamayacak kadar dağınıktılar ve kendilerini yönetecek kimse de yoktu. Zerdüşt'ün doğacağına olan inançları onlara güç veriyordu. O'nun gerçeklerin, iyilik ve iyilerin hizmetinde olacağı, kötü ile kötülüklere karşı ise mücadele edeceğine inanıyorlardı. 

Zerdüşt'ün doğumu uzun süre melekler tarafından hazırlandı. 
Zerdüşt'ün anası olabilecek bir kadın arandı. Eski kral ailesi kollarından birinde nihayet Zerdüşt'ün annesi olabilecek bir kadın buldu ki soyu Manu'ya kadar dayanıyordu.'Bu aile güçlü ve temiz kalmışlı. Bu nedenlerle bu aile kutsaldı. Fakat kötü ruhlar ve devler onları da kölülük etmek için arıyorlardı ve kötülerle kötülükler şöyle diyorlardı. 


Güneş elbisesi yerdedir 
Kimdir onu taşıyan” 

Kimdir bizi yoketmek isteyen? 
İstiyoruz ki bir oyun yapalım 
Onunla kral soyunu bitirelim. 


Kölü ruhlar ve devler ile onların hizmetinde olan basit ve kölülük yanlısı insanlar durumun farkına vardıklarında. Zerdüşt'ün annesi hakkında. “Güneş elbisesi cadılığın işaretidir. Bu kız hayvan sürülerini bozuyor. Bakışı tüm yaşıyan canlılara zarar veriyor." diyerek kölü propaganda yapıyorlardı. Bunun üzerine baskılara dayanamayan babası, çok sevdiği kızı Dughdova (Dexo)'yı kimseye 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zarar vermemesi için bölgeden uzaklaştırıp çoban ailelerinden Spitama'ya götürdü. 

Kutsal olan bu kız, hal ve hareketleriyle kısa zamanda ailenin beğenisini kazandı ve ailenin büyük oğlu da onu çok sevdi. Ailenin reisi olan baba, bu durumu görünce çok sevindi ve daha kız onbeş yaşında iken büyük oğlu Pourushaspa (Porşev) ile evlendirdi. 

Pourushaspa (Porşev). karısı Dughdova (Dexo)'yı içten ve çok sevi yordu, ikisi de çok mutlu idiler. Bir gece beklenmedik bir şey oldu. Dexo uykudan uyandı ve eşi Porşev'e gördüğü ilginç rüyasını anlattı. Rüyasında ,"Onun önünde çok karanlık ve büyük bir bulut doğdu. Sonra giderek canlanmaya başladı. Gözleri parlayıp dişleri sivrildi ve çok çirkinleşti. İçinden bir ejderha çıktı, aslanlar gürledi, kurtlar uludu, sürünen yılanlar ona doğru gittiler. Dexo, o anda kalbinin altında bir çocuk taşıdığını ve bunların ondan korktuklarını anladı. Birden her şey sakinleşti. Dexo çok rahat bir şekilde kendi çocuğunun sesini duyuyordu. O, ürkmüş olan annesini teselli ediyordu ve annesine hiçbir zarar dokunmadı. Sonra Dexo yükselen dev gibi bir dağ gördü. Dağın ucundan yere doğru bir ışık yolu iniyordu. Bu ışık yolu, çevresindeki kötü olanları kaçırtıyordu. Dağın ucunda ışığın içinde bir oğlan çocuğu vardı. Sol elinde bir değnek, sağ elinde de bir tahta vardı. Çocuk daha tam görünmeden kötü hayvanlar çekilip kayıp olmuşlardı. Yalız bir panter ve bir kurt kızgın bir şekilde bekliyorlardı. Çocuk elindeki değneği kaldırınca onlar da vurmaya kalmadan kayıp oldular." 

Porşev eşine hayran kalmış, hiçbir şey düşünemiyordu. Sabah olunca Dexo yaşlı ve bilgili bir adama gidip rüyasının anlamını kendisine açıklamasını istedi. Ona her şeyi olduğu gibi anlattı. 
Yaşlı adam hiç ses çıkarmadı. Sonra "Ben hiç böyle rüya duymadım. Bu rüyanın anlamını belki üç gün sonra açıklayabilirim." dedi. Üç gün sonra Dexo geldiğinde yaşlı adam büyük bir saygı ve sevgi ile O'nu selamladı. "Bize iyilik edecek ve dertlerimize çare bulacak bir çocuk doğuracaksın. Kötü olanlar ondan nefret edip kin duymaktadırlar. Fakat O, Güneş'in sözlerini yere taşıyacak ve 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kötülükleri yok edecektir. Elindeki değnek onun tanrısal ve ilahi, kutsal olduğunu, tahta ise O'nun Peygamber olacağını gösteriyor. 
Sevin kutsal ışıklı Dexo. Büyük ve kutsal bir ruh yakında bizimle olacak" dedi. Bu haber üzerine Dexo doğuracağı çocuğu için çok sevindi. Babası Porşev ve Spitama çoban ailesi hep bir arada çok sevindiler. 

Zerdüşt'ün doğacağı günler yaklaştıkça kabilesinin mensupları ve halkı sevinerek kutlamalara başlamışlardı. Ve şöyle diyorlardı: 


Güneşin doğuş geleneğine göre 
Doğumuna üç gün kala 

Onun ilk ışınları yayıldı. 

Sonra vücudu görünmeye başladı. 

Sonraki son üç gece boyunca, 

Zerdüşt hâlâ ana rahminde idi, 

Ve onun doğumuna sadece üç gün kalmıştı. 
Porşev'in tüm köyü ışıklandı. 

Halk oradan kaçışlarında, söylüyorlardı. 
Spitama'nın at ve hayvan bekçileri 
"Porşev'in köyü yıkılmış olmalı, 

Her köşesi ve her yeri aleş içinde yanıyor." 
Sonra geri koşarak gelirlerken söylediler. 
"Porşev'in köyü yıkılmamış. 

Her köşede ve her yerde yanan, 

Ona doğan, bu evde doğan, 

Işık veren bir adam." 


Doğum olacağı zaman gece idi. Yatağında dinlenen Dexo'dan bir ışık doğmaya başladı ve bir anda tüm oda aydınlandı. Giderek tüm ev ve koridorlar aydınlandı. Halbuki tamamen gece olup zifiri karanlıktı. Bunu gören komşular ve çobanlar davar ve evlerini bırakarak aydınlanan bu eve koştular. Eve geldiklerinde Spitama ailesinin. çocuğu doğuran Dexo'nun odasında ve etrafında durduklarını gördüler, Fakat çocuk yeni doğan çocuklar gibi ağlaunıyordu. 
gülüyordu. O kadar yüksek sesle gülüyordu ki herkes hatta en son gelenler gülmesini duyabiliyorlardı. Dexo çocuğu babası Porşev'c verdi. O da yaşlı babası Spilama'ya. O da yaşlı hanımına verdi. O da tekrar annesinin yatağına ve kucağına bıraklı ki çocuk hâlâ gülmesine devam ediyordu. Spitama ailesi ve tüm gelenler seviniyorlardı. Dexo oğlunu Zerdüşt olarak adlandırdı. Bunun anlamı "altın yıldız"dır. Bunun üzerine çocuğun alnımda altın yıldız işareti belirdi. 

Evin dışındaki gece ve çiçekler her türlü renkleriyle bu eve dönüp eğilerek selamladılar. Güzel kokularını etrafa saçarak sevinçlerini belli ettiler. 


b. Ahriman ve kötü ruhların saldırıları: 


Zerdüşt'ün doğduğunu ve durumunu. Ahriman ve kötü ruhlar öğrenince korkudan yere indiler. Yerin yarıklarında ve derin mağaralarda sürünerek korkudan tilriyorlardı ve sessizce kendi aralarında. 


"Doğdu yıldız taşıyan Peygamber, 
Spilama-Porşev'in evinde. 

Onu nasıl yok edebiliriz? 

Asıl düşmanımızı nasıl öldürürüz? 

Alıriman'a karşı O mücadele edecek, 

O bizlerin yeminli düşmanı olacak. 

O yalancı ruhların düşmanıdır. 

Devlerin durumu da kötü olacak. 

Kölü olacak üevlere hizmet edenlerin durumu da. 


Zerdüşt'ün doğduğu bölgede. bu dönemlerde Duravisarum adında çok zalim bir kral hükmederdi. Zerdüşt'ün doğum haberini 


alınca O da yaplıklarından korkup ölke ile “O benim hüküruranlığmı yıkacak. ben O'ndan önce davranıp O daha bir çocukken. O'nu öldürleceğim. O. dokuzuncu günün ışığı doğmadan önce ölmelidir" dedi. Ve sabah şafak sökmeden kral Duravisarum ordusu ile çobanların bölgesine hareket etti. Orda Zerdüşt'ün bulunduğu Spilama'nın evini buldu. Evin içi ve çevresi ışık nuru içindeydi ve Zerdüşt beşiğinde yatıyordu. Kral Duravisarum öfkeyle kapıyı açarak içeri girdi ve nur içindeki Zerdüşt'ün yatllığı beşiği gördü. 
Annesi beşiği sallıyordu. Kıral kılıcını Zerdüşt'te saplamak için kuşağından çektiği an, sağ koluna bir kramp girdi ki kolunu dahi kımıldatamadı. Bunun üzerine korkuya kapılan kral bu defa Zerdüşt'ün annesinin kızgın ve öfkeli yüz ifadesi ile karşılaştı ki. O, kendini Zerdüşt'ün üzerine atmıştı. Kral geri döndü ve utanarak evi terk etli. Alına bindiğinde ise yüreğini tanıamen korku kaplamıştı. 

Kral Duravisarum sarayına kavuştuğunda, kendisine hizmet eden sihirbazları huzuruna çağırllı. "Bir peygamber doğmuştur. 
O'nun sihiri çok güçlü, nasıl O'nu öldürebiliriz? Gidin ve O'na hücum edin." diyerek emir verdi. 

Bunun üzerine sihirbazlar saldırıya geçerek Zerdüşt'ü kaçırdılar. Fakat O'nu öylesine öldürmeyi istemediler. O'nu ıssız bir yere getirip kuru odun ve yaprak toplayarak üst üste koydular ve çocuğu üslüne ve (am ortasına indirdiler. Sonra yaktılar. Fakat çocuk konulduğu yerde uyuyordu ve ateşin alevleri onu hiç rahatsız etmiyordu. Bu durumu gören sihirbazlar korkuya kapıldılar. Düşünüp çare aramaya başladılar ve kendi aralarında şöyle diyorlardı: 


Çocuğu biz mecburi öldürmeliyiz. 
O'nu mecburi yok etmeliyiz 
Yıldız taşıyan Peygamberi 

O'nu öküzlere ezdirmeliyiz. 


Böylece çocuğu alıp öküzlerin geçtiği yolun üzerinde açığa bırakular. Kısa bir süre sonra öküz sürüsü geldi ve en öndeki öküz, çocuğu görünce durdu ve bütün öküz sürüsü geçinceye kadar Zerdüşt'ün başında beklevin korudu ve sonra kendisi de gitti. 
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Bunu gören sihirbazlar yeniden korkuya kapıldılar ve çare aramaya koyuldular. Aralarında şöyle konuşuyorlardı.” 


Mecburi çocuğu öldürmeliyiz 
Mecburi onu yok etmeliyiz 
Yıldız taşıyan Peygamberi 
Atlara ezdirmeliyiz. 


Bu defa çocuğu alıp atların geçtiği yolun üzerine açığa bıraktılar. At sürüsü geldiğinde en öndeki at Zerdüşt'ü görünce gelip başında durdu, diğerlerinden Zerdüşt'ü koruyarak hepsinin geçmesinden sonra kendisi de oradan ayrılıp gitti. Bunu gören sihirbazlar korkuya kapılıp yeni çareler düşünmeye başladılar ve aralarında şöyle konuştular: 


Mecburi çocuğu öldürmeliyiz 
O'nu mecburi yok etmeliyiz 
Yıldız taşıyan Peygamberi 
Kurtlara yedirmeliyiz. 


Sihirbazlar bu defa çocuğu alıp bir kurt inine götürüp. kurt yuvasına bıraktılar. Kurtların onu parçalayıp yiyeceklerine inanıyorlardı. Fakat iyi ruhlar kurtların ağızlarını bağladılar. Böylece çocuga hiç zarar veremediler. Çocuğu bir inek gelip emzirdi. Bir süre sonra çobanlar çocuğu buldular ve alıp eve götürdüler. Hiçbir zarar gönneyen çocuk çoban ailesinin yanında büyüdü. 

Çoban çocukları her zaman Zerdüşt ile oyun oynamayı sever ve O'nu gururla izleyip takip ederlerdi. Zerdüşt kısa bir süre sonra gençlerden süvari grupları oluşturdu ki, kendisi başlarında olduğunda Turaniler bile O'ndan korkarlardı. Babası O'nun barbarları kaçırtabileceğine inanmıyordu. Diğer yandan da Zerdüşt'ün mertlik, dürüstlük ve doğruluğu yüzünden bir tuzağa düşürülebileceğinden korkuyordu. 
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Zerdüşt, çocukluk ile gençlik arasındaki döneminde iken garip bir değişime uğradı. Cesur bir bakış edindi. Yalnız başına dağlarda, yaylada ve tarlalarda uzun süre gezinmelere başladı. Sonuçta hastalandı ve evde yatağa düşlü. 

Zerdüşt'ün hastalandığını duyan kölü ruhlar, sihirbazlar ve devler sevindiler ve birbirleri ile şöyle konuştular: 


Spitama - Zerdüşt'ü öldürme 
Zamanı geldi 

Ve münasiptir bu an 

Biz bir içki yapmalıyız 

Tüm zehirli köklerden. 
Kupalardaki tüm zehirlerden, 

Tüm yapraklardaki zehirlerden, 
Koyup ve karıştırarak, 

Bir sihirbaz, doktor olarak gidecek 
Ve Spitama-Zerdüşt'ü zehirleyecek. 


Bir süre sonra çocuğa yardım edeceğini ve iyileştireceğini söyleyen ve hiç de kölülük yapacak bir görünümde olmayan bir doktor geldi. Çocuğun odasına girdi ve Zerdüşt'e zehir olan tası verdi. 
Spitama-Zerdüşt tası aldı ve elinde tuttuğu sırada, tas elinde öylesine sallandı ki içmesine imkan olmadı. Doktor bunun üzerine tası Zerdüşt'ün dudaklarına götürmek istedi. Böylece Zerdüşt doktorun kötü niyctini anladı ve tasdaki zehiri döktü ve bağırdı. 


Boşuna Ahriman'in tesiri 

Beyhude zehiri karıştırdılar, 

Devler beni yenemezler, 

Kendileri hükümlerini kaybedecekler, 

dedi. 

Bunları duyar duymaz sahte doklor hayatından korkarak evi terk etli. Zerdüşt o andan itibaren sağlığına kavuştu ve hiçbir rahatsızlığı kalmadı. Tek değişikliği kendi parlayan güneş elbisesin- de gördü. Elbisesindeki yıldızlar parlaklığını kaybederek sönükleşti. Fakat alnındaki yıldız daha çok parlayıp ışık vermeye başladı. 
Bundan sonra arkadaşları kendisi ile oynamak istediklerinde O, isleksiz görünüyordu. 

Bu bölgede adet olduğu üzere çocuklar onbeşine geldiklerinde gençlik çağına ermiş kabul edilirlerdi. Bunun için babaları oğullarının gençlik çağına erişini büyük bir toplantı ile kutlarlardı. Zerdüşl'ün babası da oğlunun onbeşine geldiğini belirleyen büyük bir kutlama töreni düzenledi. Davetliler arasında Zerdüşt'ü daha beşikte iken öldürmeye çalışan zalim kral Duravisarum ve beraberinde kötü ruhlu sihirbazları da vardı. Hepsi de gelmişlerdi. Zerdüşt'ün babası Porşev, Zerdüş!'e adet olduğu üzere beyaz gömlek giydirip bir kemer ya da kuşağı bağladı. 

Bütün davetliler yemek masasına oturup yemeye ve içmeye başladıklarında Zerdüşt ayağa kalktı. O anda bütün gözler O'na bakıyordu. O da bütün gücü ile kendi aşireti ve komşu çoban aşiret mensupları ile kötü ruhlu sihirbazlar ve kötülükler yapan kralın önünde duruyordu. Hepsi susmuş, kral sülalesinin parlayan elbiseleri içinde O'na bakıyorlardı. Zerdüşt ilk defa açık konuşmaya başladı. Kötü ruhlu sihirbazları tenkit ederek onlara hakaret dahi etti. 
Kötülüklerin ve karanlıkların Zerdüşt üzerinde hiçbir tesiri olmadığını ve O'na hiçbir şey yapamayacaklarını anlayınca, kral Duravisarum yemek masasını terk elti. Dışarı çıktı ve atına binip oradan uzaklaştı. Büyük bir korku içinde idi. Bu korku ve meraktan düşlü ve öldü.. 

Bu andan itibaren kötü ruhlu sihirbazlar Zerdüşt'ü kontrol alunda tutmaya çalıştılar. Kendilerinin Zerdüşt üzerinde tesirleri olmadığından. yapabildikleri yerlerde ve yapabildikleri kadar düşmanlarını Ari'lere saldırmaya çalışıp onlara zarar verdirmeye uğraşıyorlardı. Bu yaptıkları ile Zerdüşt ve komşu çoban aşiretleri hedef alıyorlardı. 

Düşman sık sık geceleri geliyor, tarlalardaki ekinleri yakıp yıkıyor. pınarları, su kaynaklarını ve kuyuları tahrip edip kapatıyor, 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hayvanları öldürüyor ve yağma edip götürüyordu. Günlük küçük çarpışmalar ise büyük tahribatlara mal oluyordu. Böyle yaşamayı istemeyen halkın dönüşüme yöneldiğini Zerdüşt görüyordu. Ahura Mazda için kurban ateşleri daha az ya da hiç yakılmamaya başlandı. Ari'lerin bu durumu Zerdüşt'ü çok tedirgin edip üzüyordu. 

Düşmanları büyük silahlar taşıyor ve Ari'lerden her zaman daha iyi silahlanıyorlardı. Mızrakları uzundu ve oklarını iyi kullanıyorlardı. Bunların yanında kılıç ve baltalar da taşıyorlardı. Ayrıca sürekli olarak yağma ve talan peşinde koşup savaşlıklarından tecrübeli savaşçılardı. Onları ancak iyi silahlanmış. yetişmiş savaşçılarla aynı anda ve değişik yönlerden yapılacak saldırılarla yenilgiye uğraunak mümkündü. Ancak yine de küçük siyah atları üzerinde kaçıp steplerde kısa zamanda kayboluyorlardı. 

Zerdüşt, Ari'leri düşmanları gibi silahlandırıp savaşçı yapmayı düşündü. Fakat Zerdüşt'ün bu konuda pek çok soruna cevap verebilmesi gerekiyordu. Turaniler gibi Ari'ler de savaşçı bir halk haline mi gelecekti? Kral ailesinden olan kendisinin yönelim ve komutasında, düşmanlarla uzun sürecek bir savaşa mı gireceklerdi? 
Böylece geçmişteki yaşam biçimlerini ve kültürlerini terk mi edeceklerdi? Halbuki Ari'ler daha Manu zamanında toprağı işlemeye karar vermiş. kral Yima'nın altın kılıcı ile dahi savaşmayı istememişler ve toprağı işlemeyi daha uygun görmüşlerdi. Çünkü onların inancına göre bu, Tanrı Ahura Mazda'nın kendilerinden isteği idi. 

Zerdüşt de toprağı çok severdi. O toprağı işleyerek ekip biçmeyi ve ürün almayı çok severdi. Yemyeşil tarlaların yağmur vc rüzgarda sevindiklerini hissederek altın başakların sıcak rüzgarda olgunlaşmasını severdi. En çok da bolluk ve varlık içerisinde yaşıyan toplumunun tanrı ile bağlanlısını kuran kutsal kurban ateşini severdi. Bu durumda Ari'ler çiftçilikle bu yaşantılarını kurmuş ve mutlu yaşarlarken, düşmanların zorlamaları ile şimdi savaşçı mı olacaklardı? Bunun cevabını Zerdüş! de açıkça veremiyordu. Bu soruların cevabını rahatlıkla düşünebilmek için Zerdüşt inzivaya çekilmeye karar verdi. 
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Mitra tanrısı için yapılan bir tap 


ınak şekli 


Boğayı öldüren güneş tanrısı Mitra, yıldız resimleri çerçevesi ve hayvan dönemeci içerisinde gösteren bir rölyef, Londra'da British Museum'dadır. 


c. Zerdüşt'ün adı: 


Zerdüşt'ün isminin, gerek değişik dil veya şivelerdeki yazılış şeklinden, gerekse ismine verilmek istenen anlam nedeniyle çok farklı olmasa bile değişik şekillerine rastlanılmaktadır. Bu isimlerden Zurdeşt, Zurteşt, Zuradeslire gibi olanların yanında, Avesta'da adı Ziradesira, Esbita Mezradestra'dır. Avrupa kaynaklarında ise Zervastir, Çaratustra, Pehlevice'de Ziratluş!, yeni Farsça'da Zurdeste, İbni Nedim'de Zeradeşi diye geçerken, Cigerxun Zar-Deşt olarak belirler. Diğer bir çok yazar gibi o da Zar'ın Kürtçe'de söylemek, Deşt'in ise Kürtçe'de doğru olan anlamında olduğu nu belirtmektedir. Böylece ismini doğruyu söyleyen şeklinde anlamlandırmaktadır. Diğer bazı yazarlara göre Zerdüşt'ün ismi Zera Ustra'dır ve Zer'in Kürtçe'de sarı olduğu, Ustra'nın ise Kürtçe'de deve anlamına geldiğinden hareketle sarı deve anlamına geldiği şeklinde yorumlanmaktadır. 

Bunlara karşın doğumunu anlatan ya da kral Yima rivayetinde olduğu gibi isminin Zerdüşt ve Zer'in Kürtçe'de altın, Düşt'ün ise Kürtçe'de yıldız anlamında olduğu belirtilerek, isminin altın yıldız anlamına gelen, Zerdüş! olduğu belirtilir. Bu nedenle Zerdüşt'ün alnında bir altın yıldız işareti olduğu anlatılarak bunun doğruluğu ispatlanmaya çalışılır. Hatta Kürt çocuklarının alnına altın takılması geleneğinin buradan kaldığı belirtilir. Bizce de bu isim ve yorum ile Kürt geleneği doğruya daha yakın görünmektedir. 

Diğer bazı kaynaklarca Zerdüşt'ün adı, gerçek anlamda temiz dini inancın ve yüce bilginin parlaklığı temelinde yorumlanarak, parlak olan altın yıldız olduğu kabul edilmektedir. Yunan kaynakları da Zerdüşt adını altın yıldız veya parlaklığın yıldızı olarak anlamlandırırken, bununla Zerdüşt'ün gerçekliğe bağlılığı ve bilgisi ile etrafını bilgilendirip, aydınlatlığının vurgulanmak istendiği belirtilir. Bu konuda Prof. Hermann Beckh ve Walter Johannes Stein, Zerdüşt ismini (Zoraaster) olarak ele alıp bunun Aster kısmının yıldız anlamında olduğu ve Zora'nın da sarı anlamına geldiğini ve Kürtçe'de sarı ile altının aynı isimle Zer'le anıldığı vurgulanarak buradan da Zerdüşt'ün isminin altın yıldız olduğu sonucuna varmaktadırlar. 

Yine bu konuda Yaşt 8.2'de: 


Tishirya, parlayan yıldız 

Mükafat olarak güneş gibi parlayanı kutsarız 

Ruhu huzur içinde, barış içinde 

Dünyadan uzakta altın parlaklığında görünür 

Sağlık parlayan i 
Bizleri ileriye götüren, gecelerin sahibi 

Çok uzaklardan ışınları ile parlayan 

Işıkları lekesiz, 

Suların uzaklara akışını sağlayan 

sağlık getiren.......... 


ERER PE EEE EEEEEEEEİ 


Aşa'ya inanan Spitama Zerdüşt. 


Bu belirlemeler de bizim yukarıda belirtmiş olduğumuz görüşümüzü doğrulamaktadır. Yani Zerdüşt, altın yıldız anlamındadır. 
Ancak diğer iki Zerdüşt'ün isimleri de düşünüldüğünde, esas olarak bilginin ışık veren parlak yıldızı anlamında olduğu ortaya çıkmaktadır. 


d. Zerdüşt'ün doğduğu yer: 


Zerdüşt'ün inzivaya çekildiği dağlık alanın Hazar denizinin güneyini kuşatan Elbruz sıra dağları olduğu konusunda, bu konu ile ilgilenen araştırmacı ve yazarların çoğunluğu hemfikirdir. Ancak bu dağlık alana yakın olan bölgelerden hangisinde Zerdüşt'ün doğduğu konusunda fikir ayrılıklarına rastlanmaktadır. Zerdüşt'ü Fars olarak göstermeye çalışanlar. Zerdüşt'ün Afganistan'ın kuzeybatısındaki Belx yöresinde doğduğu ve buranın kendisinin ilk vatanı 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olduğunu belirlerler. Bu, Zerdüşt'ün Horasan alanında Belx'de ilk güçlü sempatizanlarını bulması ve öğretisinin buradan yayılması olayı ile uyum içerisindedir. Ancak bu anlamdan hareket edilerek doğum yerinin burası olduğu şeklindeki belirleme yanıltıcıdır. 
Çünkü bu dönemde ne belirgin olarak bir Fars aşiretinden ya da Farsların herhangi bir varlıklarından tarihi olarak bahselnek mümkün değildir. Çünkü bu dönem öncesi arkeolojik belgelerinde ve yazılı diğer kaynaklarda Fars'ların varlığı veya yapıları bahis konusu edilmemektedir. İlk defa Med kralı Keyaksar yöneliminde Asurlara karşı savaşta Akamenid yönetimindeki pers aşiretinden bahsedilmektedir. Bu da Med kralı Keyaksar'a bağlı bir aşiret niteliğindedir. Yani bunun öncesinde bölgede etkin bir varlığı yoktur veya belirgin niteliklerden yoksun durumdadır. Bölgeye her yönü ile hükümran olan Kürt halkı aşiretleridir. 

Buna karşın Sasani'ler zamanında Zerdüşte inanan din adamları, Zerdüşt'ün doğum yerinin Med'lerin ülkesinde şimdiki Rey yöreleri olduğunu belirtirler. Şeyhname'de bu alanda Zal oğlu Rüstem'in yaşadığı, Keykubat'lı kralların kralının da buradan ülkesini yönelmeye çalıştığı ve buranın güzellikleri anlatılır. Yine Geo Widengren, İran'ın Dinleri adlı eserinde, "Zerdüşt'ün Pers olmaktan ziyade, Med olması hakkındaki anlatımlar gerçeklere daha yakın olup anlaşılırdır," diye belirler. Bazı kaynaklar . Zerdüşt'ün Taht-ı Süleyman'daki Şir'de doğduğunu belirtirler. Bir kısım Ermeni ve Arab kaynaklarında Zerdüşt'ün Kürdistan'ın kuzey doğu alanı olan Azerbeycan yörelerinde doğduğu belirtilirken. Soane göre. üçüncü Zerdüşt Med'lerin Mukri aşiretinin bölgesinde doğdu. İhsan Nuri Paşa'ya göre ise üçüncü Zerdüşt Med'lerin Maj kabilesindendi ve bu dini inancın din adamlarına Mux, Mağjus (ateşe tapan) dendiğini ve mecusi deyiminin de bu köklen geldiğini belirterek açıklaınaya çalışır. Buradaki Mux ile Mukri kelimelerinin köken olarak birbirlerine yakınlığı dikkate alınırsa, Zerdüşt'ün, günümüzde yaşamakta olan Kürt Mukri aşiretine mensubiyetinin ortaya konulmak istendiği açıktır. 

Tüm bu kaynaklar da göslermektedir ki Zerdüşt esas olarak 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Med'lerin yaşam alanı olan şimdiki kuzeydoğu Kürdistan bölgesinde ve Urmiye çevresinde doğmuştur. Zerdüşt'ün Med ve dolayısıyla Kürt olduğu açıklığa kavuşurken, Mukri aşiretine mensubiyeti ise tam olarak belirgin değildir. 


e. Zerdüşt'ün akrabaları ve ilk inananları: 


Zerdüşt'ün gerek kendisi tarafından yazılmış olan Gatha'larından gerekse hakkında yazılmış olan dini yazılı belgelerden ailesi ve çevresi hakkında geniş olmamakla beraber bazı bilgiler edinebiliyoruz. Yasna 29:8, 46:13, 51:11-12, 53:1'de Zerdüşt'ün Hatşataspa kabilesinden olduğu ve amcasının oğlu Maidyoimaha'nın kendisine ilk inanan kişi olduğunu öğreniyoruz. Amcasının adının Arastya olduğunu öğrenirken, Zerdüşt'ün Şpitama'nın torunu olduğunu da öğreniyoruz. 

Babasının adının Porşev ve annesinin adının da Dexo olduğunu (Yaşt 5:18, Yasna 9:13, Videvdad 19:4-6-46) dan öğreniyoruz. Yine Zerdüşt'ün Fraşhaostra adında bir adamın kızı ile evlendiğini, fakat eşi hakkında hiçbir kaynağa rastlanmadığı için adını da öğrenemiyoruz. Zerdüşt'ün bu evliliğinden İsatvastra adında bir oğlu ve Pouruçista adında bir de kızı olduğunu (Yasna 53:3) den öğreniyoruz. Yine Yasna 53'de kızını ilk inançlılarından olan Yâmaspa adında biri ile evlendirdiğini belirtilir. 

Yine bize inandırıcı gelmemekle beraber bazı kaynaklarca Zerdüşt'ün beş kardeşten üçüncüsü olduğu, oğullarından Ferudun'un sonraları Med kralı olduğu ve hatla kendi dini inancının ilkeleri ile bağdaşmamasına rağmen üç kere evlendiği dahi belirtilir, 

Zerdüşt'e ilk inananların başında amcasının oğlu Maidyoimaha'nın olduğu belirtilirken, yine ilk inananlarının kendisinin doğdugu yer olan Med'lerin alanından olduğu da Yasna 29:8, 46:13, 51:11-12. 53: 1-3, 46:15 de belirtilir. Göç edip geldiği ve kendisinin ikinci ülkesi olarak belirlenen Horasan alanında inananlarının en ünlüleri ise kral olan Kavi Viştaspa, Fraşaostra ve damadı olacak olan Yamaspa idi. Zerdüşt bu inananlarına yaptığı övgülerin- de bunların birer Mazdaist olmalarının sevindirici olduğunu vurgular. Buradan da Zerdüşt'ün eleştirip yaymaya çalıştığı dini inancın Mazda inancı olduğu ortaya çıkmaktadır. 


f. Zerdüşt'ün doğduğu zaman birimi veya doğum tarihi: 


Zerdüşt'ün doğum tarihi değişik kaynaklar tarafından değişik şekillerde belirlenmektedir. Bazı kaynaklara göre Zerdüşt M.Ö. 
660 yılında doğmuştur. Diğer bazı kaynaklar ise daha farklı tarihler vermektedir. 

Firdevsi'nin M.S. 1010 yılında tamamladığı Şeyhname adlı eserinde, Zerdüşt'ün ateşgahının önüne bir selvi ağacı diktiğini ve üzerine de "Goştasp (Kavi Viştaspa) iyi dini kabul etti" diye yazdığını belirler. 17. yüzyılda yazılmış olan Dabestan adlı eserde ise Zerdüşt'ün kral Goştasp (Kavi Viştaspa) için diktiği selvi ağacının Keşmir'de olduğu, Arab İslam Halifesi olan Al-Mutawakkil'in Bağdad'ın kuzeyindeki sarayını yaptırırken, Horasan bölgesi valisine emir vererek bu dev selvi ağacının kesilip Bağdad'a gönderilmesini istediğini, buradaki Zerdüşt'e inananların valiye 50.000 altın teklif eumelerine rağmen selvinin kestirildiği, bu selvi ağacının o zamanlar 1450 yaşında olduğunun kabul edildiğini, çünkü Zerdüşt'e inanan din adamları tarafından, kutsal olan bu ağacın yaşı- nın hesap edilmekte olduğu belirtilir . 

Bu selvi ağacı kesildikten sonra götürülürken, Bağdad'a varmadan Halife al-Mutawakkil Aralık 861'de öldü. Böylece aynı yıl kesilmiş olan bu selvi ağacının dikim yılı M.Ö. 589 yılına tekabül etmektedir. 

Yine bazı araştırmacılar Büyük İskender'in Akamenid devletini yıktığı M.Ö. 330 yılından 258 yıl önce Zerdüşt'ün yaşadığını belirlerler. Buna göre Zerdüş!'ün M.Ö. 588 yıllarında yaşamakta olduğu vurgulanmış olur. Bölgesel anlatımlar ise Zerdüşt'ün peygamberliğinin kabulünde 42 yaşlarında olduğunu belirtirler. Bu 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duruma ve selvi ağacının hesabına göre Zerdüşt'ün M.Ö, 631 yılında, İskender'in Akamenid devletini yıkması hesabına göre ise M.Ö. 
630 yılında doğduğu ortaya çıkmaktadır. 

Suriyeli bir kronist olan Theodor bar Qoni, Zerdüşt'ün doğum yılını M.Ö. 628 olarak belirlerken, Pehlevi'ce yazılmış Zatspram adlı kitapta. Zerdüşt'ün 77 yaş ve 10 gün yaşadıklan sonra, baharın 
ikinci ayının onbirinci gününde, tam olarak hesap edilirse M.Ö. 1 
Mayıs 553'de öldüğü belirtilir. Böylece Zerdüşt'ün M.Ö. 22 Mart 630'da doğduğu orlaya çıkmakladır. 


g. Zerdüşt döneminde bölgedeki yaşam koşulları: 


Gerek Zerdüşt'ün anlatımları, gerekse bu dönemle ilgili diğer yazılı belgeler bölge halkının toprağa yerleşik yaşadığını göstermektedir. Böylece ürün alabilmek için toprağı işledikleri, sulayarak ürünlerini yetiştirdikleri ve ekip biçtikleri anlaşılmaktadır. Bu amaçla şu kanalları yaptıkları dahi vurgulanıyor. Yine toprakta bağ ve bahçe dikerek yetiştirdikleri ve onların meyvelerini aldıkları, sebzeleri yetiştirdikleri de belirtilir. 

Bölge halkının. tarımcılığın yanında çok yaygın bir şekilde hayvancılık yapmakta olduğu da anlaşılmaktadır. Sürüler halinde yaylaklarda yaydıkları koyun ve keçinin yanında büyük oranda sığır ve al yetiştirdikleri de açıkça belirtilir. Ancak inançlarına göre tanrılarına verdikleri çok sayıdaki kurbanlar yüzünden hayvancılığın büyük oranda zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Yine de bunlardan alınan ürünlerle bölge halkının bolluk ve huzur içinde yaşadığı belirtilirken, düşmanları olan barbar ve vahşi çevre halklarının sürekli saldırılarına maruz kaldıkları da anlatılır. 

Toplumda tarım ve hayvancılıkla uğraşan sosyal yapının en küçük birimi aile idi. Köylü ailesinin üstünde ve bağlı bulunduğu kabile vardı. Kabileler de kendilerinin üstünde bir yapı olan aşiretlere bağlı idiler. Aşiretler çoğu zaman birden fazla köyü kapsayıp onların güvenliklerini sağlıyorlarsa da, onlar da üstlerinde olan ve 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Gau denilen aşiret birliklerine bağlı idiler. Tüm bunların üstünde ve tüm bunları birleştiren ve bir arada tutan ülke vardı. 

Yine tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülük, toplumun en üretken kesimi iken. asker olan kesim yuri müdafaası ile görevli idi. Bunlar da yönetim kadroları ve din adamları gibi toplumda üretimden çok tüketici olan kesimleri teşkil ediyorlardı. Köylülük kesiminin üretiminden en çok yararlanan ve bolluk içinde yaşayan kesimlerin başında ise din adamları ile yöneticiler geliyordu. 

Zerdüşt'ün yaşadığı dönemde bölgenin Kürt halkı çok tanrılı inançlardan değişik tanrıların baş tanrı olarak tanındığı ve kutsandığı bir dönemi yaşıyordu. Geçmişte anlatıldığı için üzerinde fazla durmamakla birlikte bazı özellikleri belirtmek istiyorum. 

Bölgede en cikin olan Mitra tanrısı inancı iken, Vayu adıyla bilinen fırtına veya rüzgar tanrısı inancı da etkinliğini koruyordu. 
Ayrıca Zervan inancı gelişmesini sürdürürken, Mazda dini inancı da bölgedeki cikisini korumaya çalışıyordu. Bu birbirlerine yakın nitelikler taşıyan dini inançların her biri farklı özellikler de taşıyordu ve her birinin kendine özgü din adamları ile inanç çevreleri vardı. Bu farklı dini inançların din adamları arasındaki gerek dini inanç temelindeki çelişkiler, gerekse kişisel çıkar çelişkileri temelindeki ayrışmalar inananlarına da yansımakta ve onların da ayrışmalarına sebep olmaktaydı. Bu nedenle bölgenin halkı ayrıştırılarak parçalanmış ve birbirleri ile dostça olmayan ilişkiler temelinde güç kaybına uğraltılmışlı. Din adamları açısından halkın bu bölünmüşlüğü onlara, halkı sömünneleri için önemli kolaylıklar sağlıyordu. Bu nedenle kendileri halkı sömürerek rahatlık ve bolluk içinde yaşarlarken, din adamlığının da babadan oğula geçmesi geleneği ile halkın sırtından çocuklarının da geleceğini garanti ediyorlardı. 

Diğer vandan. Kürt halkının iç dinamiklen yoksunluğu ve güç birliğinin parçalanmışlığı. barbar ve vahşi yağmacı düşmanlarına büyük kolaylıklar sağlıyordu. Bu nedenle her delasında Kürdistan alanlarına saldıran düşmanları onların mal varlıklarını talan ediyor, 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yakıp yıkıyor ve kendilerini esir alarak hizmetlerinde kullanıyorlardı. Din adamlarının konumuna benzer bir şekilde aşiret reislerinin bölge Kürt halkı üzerindeki çıkar çelişkileri ve düşmanlarına karşı birleşmelerini engelleyen yapıları da düşmanlarına hizmet ediyordu. 

İşte Zerdüşt, Kürt halkının pek çok çelişkiler neticesinde en çok parçalandığı ve düşmanlarının sürekli saldırıları ve yağmalamaları ile en kötü şartlarda yaşatıldığı bir dönemde yaşıyordu. 


h. İnzivaya ilk yolculuk: 


Bir anlatıma göre, "O sene ürünler toplanmış, tarlalar kış gelmeden sonbaharda ekilmişti. Tepelerdeki yeşillikler kaybolmuş, yerini gri ve beyaz renkli karlar almaya başlamış ve dumanlar çökerek hüzünlü bir görünüm ortaya çıkmıştı. 

Zerdüşt, kışın bastırmasıyla düşmanların Ari'lere saldıramayacaklarını biliyordu. Ari'lerin o anda kendisine ihtiyaçları yoktu. 
Dağın en yüksek yerinde yalnız kalıp Ari'lerin kaderleri konusundaki sorulara cevaplar aramak istiyordu. Bunun üzerine oklarını ve yayını, mızrak, kalkan ve baltasını aldı ve yalnız başına dağa çıkmaya başladı. 

İlk karlar yağmaya ve günler soğumaya başlamıştı. Güneş yüksek dağ sıralarının arkasına gömülürken, dağların gölgeleri vadilerin üzerini kaplamaya başlamıştı. Güneşin altın ışınları giderek yükseliyordu. Kendisi ormanlık alanlardan, vadilerden geçip yükseklere doğru tırmanıyordu. Bir çağlayanın yanında bir kaya kapısı buldu. Bu kapı bir atlı için küçük olmasına rağmen kendisinin geçebilmesine yeterli büyüklükte idi. Kapının arkasına geçince, insanlar tarafından yapılmış olan bu kapının insanların yaşamakta oldukları bir alana açıldığını düşündü. Buradan Lırmanarak yüksek bir yamaca çıkınca bu dağın önünde çok geniş ve verimli bir tarım alanının olduğunu gördü. Ekinler toplanmıştı. Dere kenarı ise yaylım alanıydı. Uzaktan bakınca kulübeleri ve bacaları görülebiliyordu. Buranın Ari'lerin bir yerleşim alanı olduğunu anlamıştı. Zerdüş! böyle bir alanda toprağı işleyen ve hayvanları ile geçinen saf ve temiz insanların yaşadıklarına seviniyordu. 

Zerdüşt dereyi takip ederek yürürken bir dağ gölüne geldi. 
Kendisinden çok uzakta olmayan, sudaki büyük bir taşın üzerinde beyaz giyimli bir kadın gördü. Giyimi ve siyah saçları ile görünüşü iyi bir aileden olduğunu belli ediyordu. Su doldurup testiyi omuzuna aldı ve Zerdüşt'ü görünce hareketsiz ona bakmaya başladı. Bu durumu gören Zerdüşt sessizliği bozdu, 'Kimsin sen, bu vadi kimlere aittir?' dedi. 

-Sen, bizim Vahumano dediğimiz güneş din adamımızın vadisine girdin,'dedi. 

Zerdüşt kadına doğru yaklaşırken, kâdın 'Adımı sorarsan bu kaynakların adını vermişler. Benim adım Arduisur'dır.' dedi. Ve devamla kadın, 'Arduisur, bizim dilde ışık kaynağıdır" dedi. Zerdüşt de 'Benim adım Zerdüşt'tür, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra susadım. müsade edersen lestiden su içeyim' dedi. 

Arduisur, hareketsiz, Zerdüşt'ün önünde durdu ve testiyi Zerdüşt'e uzattı. Zerdüşt testiyi alıp içebildiği kadar içti. Sonra Arduisur, 'yeteri kadar içtin. Kim bu sudan içerse yakıcı. bir susuzluk çeker ki, ancak onu bir tanrı dindirebilir.' dedi. 

Zerdüşt içerek boşalılığı testiyi tekrar kadına verdi. Kadın da boş olan tesliyi yeniden doldurup kaldırarak başının üstüne koydu. 
"Beraberce yürüyerek evlerin bulunduğu yerleşim alanına geldiler. 
Zerdüşt'ün aradığı dağ gölündeki oynayan ışıkları ve gökteki parlayan yıldızları burada da gördü." 


ı. Turanilerin kralı Argaspa'nın davetine katılış: Zerdüşt bu ilk inzivaya çekilmesinde dağda bir kaç -gün kalmıştı. Kış gelince aşiretine geri döndü. Artık Ari'lerin geleceği ko- 


nusunda daha çok düşünüyordu. Geçmişte tüm kötülüklere karşı korkusuzca direnen Zerdüşt, şimdi tüm bir halkın geleceğinin so- 


91 


rumluluğunu göğüslemeye çalışıyordu. Fakat ülkeyi ve Ari halkını Turani'lerden kurtarmanın yolunu bir türlü bulamıyordu. Ancak mutlaka bir çıkış yolu olmalı diye düşünüyordu, Zerdüşt. 

Karlar eriyip, ekinler yeşermeye ve toprakta çalışmalar başlayınca Turani'lerden yeniden bir grup süvari geldi. Bu gelişlerinde savaşmak için değil, kral Argaspa'nın elçileri olarak gelmişlerdi. 
Bu kral Turanilerin en güçlü, büyük kralı idi. Bu defa tüm Ari'lere sulh teklifinde bulunuyor ve tüm Ari aşiret liderlerini sarayının bulunduğu Baktra'ya davet ediyordu. 

Zerdüşt hiç tereddüt etmeden, Ari'lerin kiminle işlerinin oldugunu gözleriyle görüp anlamak için aşiretinin seçkin adamları ile Baktra'ya gitti. Baktra'da kral Argaspa, vahşi , barbar ve göçebe Turanileri yönetiyordu. Burada yaşayanlar sarı renkli, çekik gözlü ve geniş alınlı idiler. Bunların bu fiziksel yapıları ile gelen Ari'lerin fiziksel yapıları bir tezzat teşkil ediyordu. 

Sarayın, önündeki (aş merdivenlerden kral Argaspa'nın dev sarayı olduğu anlaşılıyordu. Sarayındaki tahtının yanları, birbirine sarılmış vaziyette iki dev yılanın motiflerinden oluşuyordu. Taştan oyulmuş olarak yapılmış olan bu yılanların sembolize edilmesi, kral Argaspa'nın yılanları ve hayvanları sevdiğinin işaretleri ydi. 
Turaniler cılız yanan ateşin etrafında vahşiçe bağırıyor ve zıplıyorlardı. Gecenin yarısı yaklaşınca sesler kesildi ve sonra trampet sesleri arasında tahun yanındaki kapıdan kral Argaspa göründü. Argaspa merdivenlerden tahlına çıkarken Turanilerin çalgıları çılgınlaşarak devam ediyordu. Argaspa tahta çıkınca oturdu ve bir heykel gibi hareketsiz durdu. 

Çalgılar susunca herkes sessizleşti. Siyah giysili olan kral Argaspa yorinden kalktı. Sol elinde bir sopa, sağ elinde de bir kırbaç vardı. Bu siyah heykeli kötülerin ve kötülüklerin tanrısı olan Angra Mainyu'nun baş din adamı idi. Bu arada Turaniler odun korlarından bir kazan dolusu ateşi getirip kralın önüne bıraktılar. Tapınakta iki dev yılan sürünerek dolaşmaya başladı. Bu dev yılanların başlarında boynuzları vardı ki bunlar da kral Argaspa'nın sopasının 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başındaki oymalarda sembolize edilmişlerdi. Sonra Turanilerin kanla doldurup getirdikleri leğenin yanına dev yılanlar uzandı. 

Çok yüksek sesle olmayan bir kadın bağırması sonrasında. iki Turani hizmetkar tarafından kolları arkasında bağlanmış ve yarı çıplak bir kadın salona getirildi ve itilerek yere düşürüldü. Kadının beyaz olan teni kana boyanmıştı. Kadın ürkek bakışlarla etrafına bakınmaya başlayınca Zerdüşt'ü bir acı kapladı. Bu yabancı kız dağdaki kaynakla gördüğü Arduisur'du ve O'nu tanıyordu. 

Kral Argaspa, "Albords (Elburz) dağının bu onurlu kızını, yemeleri için yılanlara alacağız." diye bağırdı. "Fakat onu ganimet olarak da verebilirim. Kim yılanların leğenine kanını akıtırsa ve kafasını benim ayaklarımın altına istediğim sürece koyarsa ona veririm." dedi. 

Herkes Arduisur'a bakarken, Zerdüşt yerinden sessizce kalktı ve gözleri onun gözleri ile karşı karşıya geldi. Tam bu sırada siyah giysili ve kel olan bir Turani öne çıkıp kamayı koluna sapladı ve leğene kanı akmaya başladı. Sonra eli ile yarayı tularak taht merdivenlerinden çıktı, diz çöküp kafasını kral Argaspa'nın ayaklarının altına koydu. 

Kral Argaspa. "Biz yılanların yeme oyunundan vaz geçelim. 
Kız senindir. Onu al götür" dedi, Turaniye. 

Turani ayağa kalkıp sevinçle merdivenlerden aşağı atladı. Kızı kolundan tutarak götürürken, kız bağırıyordu. Zerdüşt kızı götüren Turaninin üzerine atıldı. Fakat onu öldüremeden kral Argaspa arayagirip, Zerdüşt'e "Sen kan kurbanı yaparsan ve sonuna kadar bana bağlılığına yemin edersen kız senin olsun” dedi. 

Zerdüşt büyük bir öfke ile titremeye başladı. Bunu gören aşiretine mensup adamları kendisini karanlıkta oradan alıp uzaklaştırdılar. Zerdüşt kendine geldiğinde oradan çok uzakta ve ormanın koruması altında idi. Arkadaşları onu zorla uzaklaştınınışlardı. Zerdüşt kendisini kurtaranların karşısında dururken içi susuzluktan yanmaya başladı ki. Arduisur'un kendisine dediği gibi, bu susuzlugunu ancak bir tanrı giderebilirdi. Kendisinde haklılık ve iyilik 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için, haksızlık ve kötülüğe karşı büyük bir mücadelenin yakıcı susuzluğu başlamıştı. Böylece Turanilere karşı mücadelede kesin kararını verdi. 


i. İnzivaya ikinci yolculuk ve Vahumano ile görüşme: 


Zerdüşt, Turanilere karşı mücadele etme kararını alaldıktan sonra, Ari'lerin vadisine gidebilmek için hazırlıklarını yapıp yola koyuldu. Çağlayanın yanındaki kaya kapısı taş ve ağaçlarla kapatılmıştı. Daha önce gelmiş olduğu Ari'lerin bu alanına Vahumano hükümranlık ediyordu. 

Zerdüşt kaya kapısını geçince, oradaki nöbetçi "Sen kimsin" diye sordu. Zerdüşt ona yaklaştı ve "Beni hükümdarınıza götürün, ben Baktra'dan geliyorum. Orada Arduisur'u gördüm" deyince, bir nöbetçi kapıda beklerken diğeri de Zerdüşt'ü götürdü. 

Zerdüşt'ün geçen sefer geldiğinde gördüğü çoğu şey yakılıp yıkılmıştı. Evler, tarlalar, ağaçlar yakılmıştı. Duvar yıkıntıları arasında yalnız başına, Ari'lerin güneş tanrısının din adamı, yaşlı haliyle oturuyordu. Bembeyaz saç ve sakalı ve parlak gözleri ile insandan çok nurani temiz bir ruha benziyordu. 

Zerdüşt'ü götüren nöbetçi, yaşlı adamı hürmetle eğilip selamladı. Sonra Zerdüşt'ü orada bırakıp nöbel yerine geri döndü. 

Vahumano, Zerdüşt'e "Nereden geliyorsun yabancı, neden bu kadar yoruldun, ne arzun var. yorulmanın amacı nedir?" diye sordu. 

Zerdüşt. "Ben Arduisur'un esaret altında yaşadığı. Turanilerin başşehiri Baktra'dan geliyorum. Hak ve haklılık ile iyilik arzumdur, adalet benim yorgunluk sebebimdir. Hak ve adalet benim hedefim ve amacımdır" dedi. 

Vahumano, "Hak ve adalet en iyisidir, bunlar insanın yaralılışında kişiliğinde vardır" diye cevap verdi. 

Zerdüşt, "Kendim için hiçbir şey istemiyorum, fakat Ari'ler için her şeyi istiyorum" dedi. 
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Vahumano, "Hayatını hak ve adalet için kurban etmeye, uzun ve çileli. yorucu bir hayata katlanmaya hazır mısın" dedi. 

Zerdüşt, "Ari halkına sonsuz yaşamı kazandırmak için geçici hayatımı mücadele etmekle geçirmek istiyorum" dedikten sonra Zerdüşt gözlerini yaşlı adamın gözlerine dikti. Saygı ile sevinen yaşlı adamı, çok bilge ve hürmet edilecek bir kişilik olarak değerlendirdi, 

Vahumano, sevgi ile Zerdüşt'e bakarak "senin gençliğindeki eğilmez kuvvet ve cesaretin yine bedenine girmiş" dedi. Yaşlı adam devamla, "Bu yaşa gelinceye kadar geçmişte şüphelendiğin her güç, ilk defa senin tüm Ari'lerin ağır ve kötü kaderini görme gücün ve bu kuvvetin kazanacaktır. Tanrı Ahura Mazda'nın güneşlen gelen ışıklı yolunu insanlar arasında açıp yaymak istersen bir süre bizimle yaşa, burada kal, daha üzerinde düşüneceğimiz çok şey var," dedi. 

Hemen bir kayanın altı birkaç dal ve yaprakla kapatıldı ve üzerine saman serilerek Zerdüşt'ün yerleşim yeri yapıldı. Ari'ler arasında bu aşiret en basit yöntemlerle yaşamını sürdürüyordu. Zerdüşt de burada kaldığı süre içerisinde tarlaları ekip biçmede, hayvanları yaymada aşiret mensuplarına yardım ediyordu. 

Her zaman olduğu gibi güneş batıp yıldızlar görünmeye başlayınca Zerdüşt ve Vahumano kulübede otururlardı. 

Vahumano, "Yalnız silah ile Turaniler yenilgiye uğratılamaz ve aslında bizim savaşmamız gerekenler Turaniler de değildir" dedi. 

Zerdüşt, "Silahla değilse, peki nasıl savaşacağız. Turanilere karşı değilse, kimdir bizim gerçek düşmanımız?" dedi. Vahumano, "Gerçek düşmanımız, kötü ve karanlıkların tanrısı olan Angra Mainyu'dur. Turaniler sadece ona hizmet ediyorlar, ona tapıyorlar, ona kurban kesiyorlar. Fakat O yanılgının ve yalanın tanrısıdır. 
Ona hizmet edenler onun kurbanlarıdır. Bu yanılgıyı Turaniler görmemektedirler. Karanlık ve kötülüklerin tanrısı onların gözlerini kapatıp bakışlarını değiştirmiştir. Kulaklarını ise iyi şeyleri duymaya kapatmıştır. Kötü ve karanlıklara karşı mücadelede gerçek kuvvet güneşin ruhu olan büyük tanrı Ahura Mazda'dır. Nasıl bütün canlı hayvanlar, bitkiler, çiçekler ve otlar onun tesiri ile canlanıp büyüyorlarsa, o ışın ruhu insanın içinde de vardır. İnsanın topraktan gelen cesedi (bedeni) geçicidir. İnsanda güneşin ruhu ile gören ruh veya nur ise daimi ve ebedidir. Her insanın ruh (can) gözü, insanı saran güneşin ruhundan tanrı Ahura Mazda'nın verdiği ışık elbisesini görür. Yer gözü, beden gözü sadece ölecek olan toprak bedeni görür. 

Can, ruh gözü ile bir güneşe bak. onun etrafında tanrı Ahura Mazda'yı görürsün, beden gözü ile baktığında ise açılıp kapanan yıldızları görürsün ki onlar açılıp kapanmazlar. 

Tanrı Ahura Mazda yerde temiz olanları göğe almak istiyor. 
Bizler onun yere olan yolunu açıp genişletmeliyiz. Bu yolla yeryüzüne gelen ışınlarını karanlıklara iletneliyiz. Yalnız ışık kuvveti kötü ve karanlıklar tanrısı Angra Mainyu'ya tesir eder. Yalnız ışık kuvvetiyle ona hizmet edenler yenilgiye uğratılabilir" dedi. 

Zerdüşt, "Ben gerçekten ona hizmet etmek istiyorum. Ahura Mazda bana yüzünü, cemalini göstermez ve sesini duyurmaz," dedi. 

Vahumano, "Güneşin cemali. yüzü, ruhu ile yaşamdadır, büyümede, çiçek açmada toprağa etkide bulunur. Bu durumu Angra Mainyu kabul edemez, taşıyamaz. Bunun için anlamını ve yönelimini silahda, hükümranlıkta, korkuda, yok etmede, azap ızdırapda ve öldürmelerde bulur. Evet bu kadar çok öldürmeyi Angra Mainyu yapıyor. Fakat Ahura Mazda yaşıyanları çoğaltıyor. böylece ölümlerin tesirini ortadan kaldırarak, hastaları iyileştirip. yaşlılığı uzalıyor ve insanları ileriye doğru götürüyor" dedi. 

Zerdüşt. "O Vahumano, sen onun sesini duyuyorsun, güneşin ruhunu görüyorsun. Bana onun yolunu göster ki ben de onu göreyim ve sesini duyayım" dedi. 

Vahumano, "Elbruz dağının yükseklerine çık, kayaların göğe ulaştığı ve kartalların yuva yaplığı yerde yaşa, ibadet et ve tanrıyı 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bekle. Angra Mainyu sana korku ve kuşku vererek seni caydırmak isteyecektir. Gündüzleri ibadetle ruhunu gelecek hertürlü şeye hazırla, geceleri rahatlıkla ruhunu dinlendir. Zamanı gelince tanrı seninle konuşacak ve sen onu duyup cemalini göreceksin" dedi. 

Zerdüşt." Ama Ari'lere nc olacak, yine ruhları küçümsenip esir mi edilecekler, Arduisur gibi işkence mi edilecekler? Onlara nasıl yardım edebilirim?" diye sordu. 

Vahumano, mırıldanarak "Ben bilemem, Elbruz dağına çık, tanrı Ahura Mazda bilir" dedi. 


j. İnzivada: 


Sabah şafak sökmeden önce Zerdüşt, Vahumano'nun yönettiği vadideki yerleşim alanını terk etli ve ormanlar arasından dağa doğru urmanmaya başladı. Tırmandıkça dağların karla kaplı tepelerine ve sonsuz mavi göğe doğru yaklaşıyordu. Ormanlık alanları ve karlı yamaçları geride bırakarak dağın tepesine vardığında güneş balıyordu. Birkaç hayvan derisi ve kuru ot bu kayalar arasında soguk kışa karşı direnmesine yardımcı olacaklardı. 

Burada hazırlığını yaplıklan sonra beraberinde getirdiği ekmeğini çıkardı ve biraz alıp yedi. Çünkü Vahumano'nun çobanları, kararlaşlırıldığı gibi ay değişiminde orman alanının sınırına yiyecek gelireceklerdi. 

Tabiatın sessizliğinde, Vahumano tarafından kendisine tavsiye edildiği gibi ibadet ederek düşünüyordu. Gecenin sessizliğinde yıldızlara bakarak uykuya dalıyordu. Baharda tabiat canlanmaya başkunışlı. Fakat buradaki soğuktan üşüyor, açlıktarı acı çekiyordu. 
Geceleri gördüğü anlaşılmaz rüyalar onu ürkütüyordu. Bir ara başları bulullara değen dağların tepesinden iki kartal daireler çizerek yükseldi, yükseldi ta kanatları güneş ışınlarına değdi. 

Tabialla baş başa kalan Zerdüşt soğuğa. yağan yağmura. kar fırtınalarına ve açlığa karşı mücadele ederken, tabialtaki canlıların da kendisi gibi yaşam mücadelesi vermekle olduklarını görüyor ve 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anlıyordu. Şüphe ve korku ile kafasındaki sorulara cevap arayışı günlük yaşamı haline gelmişti. Ari'lerin yerleşim alanlarının yıkılışı, kadın ve çocuklarının öldürülüşü ile Arduisur'un durumu gözlerinin önüne geldi. Dev siyah yılanların durumları ve sesleri hiç aklından çıkmıyordu. Sonra Arduisur'un bir zebaninin elinde zorbalık, kırbaç ve kölelik durumuna dayanamayacağını ve ölmüş olacağını düşündü. 

Zerdüşt düşündükçe, bu kadar büyük bir mücadelede, devlcre karşı kendi gücünü çok küçük görmeye başladı. Şüphe ile düşünceleri ve kendine güveni boşaldı. Soğuktan üşümeye başladı. Korku bedenini sardı. Fakal yine de sessizce ibadetini yapmaya çalışıyordu ki, giderek son istek ve arzuları da sönükleşiyordu.. 

Geceler gündüzlerden çok daha kötüydü, kurşun gibi çöken ağır bir karanlıkta hiçbir yıldız görünmüyordu. Rüzgarın gürleyen sesiyle esip her şeyi süpürdüğü duyuluyordu. Karanlığın içinden ulumalar ve bağırma sesleri geliyordu. Sonra karanlığın içerisinde dev siyah yılanlar parlayan gözleri ile görünmeye başladılar. Onların arkasından azgın kurtlar, akbabalar, sivri gagaları ve siyah kanatları, keskin pençeleri ile üzerine inerken, Zerdüşt uykudan uyandı ve rüya kayboldu. 

Sabah olunca yorucu bir gün başladı. Eskiden kafasındaki sorular, şüpheler. kaygılar, boşluk ve korku ile felç olmuş gibi iken, ibadetinde söylediği kelimelerin içeriği kalmamıştı. Çok az islek ve arzu ile söylenen boş kelimeler haline dönüşmüştü. 

Günler ve geceler geçtikçe, haftalar geçtikçe. kötü olan rüyaları giderek çoğaldı ve kötü yaralıkların kendisine saldırıları yoğunlaştı. Böylece çok derinden. kötülüklerin tanrısı Angra Mainyu, her türlü öfke ve kızgınlığı ile peygamberi ölümle korkutarak yenmek istiyordu. 

Zerdüşt. "Tanrı Ahura Mazda sessiz. acaba benimle konuşacak mı?" diye kendi kendine sorarken, Lam bir şüphe içerisinde idi. O anda çok derinden, "Hayır, hiçbir zaman" denildiğini duydu. Zerdüşt hemen bu sesi tanıdı. "Böyle ancak yalan ve yanılgı konuşabilir. Ben ümidimi kırmamalıyım" dedi. 
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Bunun üzerine Zerdüşt yeni bir umutla ibadetlerine başladı. 
Fakat ızdırap veren hatıraları, cevap aradığı soruları ve öldürücü korkuları O'nu hiç de rahat bırakmıyordu. 

Yine bir gün düşünceleri ile uğraşırken, gökte karanlık bulutlar arasında gözlerinin önünde bir kapı açıldı. İyi kuşlar ötüşerek, birbirinin etrafında ok gibi dönerek ışığa doğru uçmaya başladılar. 
Nihayet rüzgar bulutları parçaladı, görüş açıldı ve yıldızlarla süslü olan gök yüzü görünüyordu. Yukarıya ve daha çok yukarıya yükselen ve ışıklara varan iki kartalın kırmızı kanatları gökle parlıyordu. 

Bunları gören Zerdüşt'c yeniden cesaret gelmişti. Çok güç bir imtihandan geçiriliyordu. Kanı ısınmaya başladı. Kendini iyi hissedip göğe bakınca tüm gökyüzü kızıllaşmışlı. Güneşin ruhu, karanlıklar ve kötülükler tanrısı Angra Mainyu'yu sanki bin defa karanlığa ve soğuğa gömmek istiyordu. Bu da gösteriyordu ki Angra Mainyu ne kadar kötülük ve kötüleri yaratıp haksızlıklar yapsa da, yine tanrı Ahura Mazda çıkıp yaşamı ölümden yaratarak tüm bunları yenip etkisiz hale getireceğini ortaya koyuyordu. 

Güneş batınca, yıldızsız gökyüzü vardı ve ortalık yine kararmışken rüzgar esiyordu ve Zerdüşt uyumuştu. 

Yine kötü yaratıklar. kötü gözleri, keskin dişleri ve uzun gagaları ile geldiler. Cinler. yılanlar, kurtlar, yarasalar hep bir arada korkutucu sesler çıkarıp sıçrayıp oynuyorlardı. Sonra bir çocuk ortaya gelirdiler. Kömür gibi, çok kara olan çocuğun yalnız gözleri beyazdı. Sıra ile bu çocuğu kurbağalar yuttu. yılanlar yuttu. kurtlar yuttu sonra hepsi tükürdü ve çocuk yine meydana geldi. Çocuk beyaz gözleri ile yalnız Zerdüşüe bakıyordu ve simsiyah bir gövdede yalnız iki parlayan beyaz göz görünüyordu. İkisinin birbirlerine bakışları Zerdüşt uykudan uyanıncaya kadar devam etmişti. 

Zerdüşt uyandığında kalın bir kar yağmıştı. Hatla soğuktan sakalları dahi buz tutmuştu, her tarafı donmuş gibiydi. Karanlık çocuğun gözleri, gecenin o vaklinde hâlâ kendisine bakıyordu. Kimdi bu çocuk, ne istiyordu, Angra Mainyu neden bu kadar kendisi 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ile uğraşıyordu? Bu gibi sorular Zerdüşt'ün kafasına takılan sorulardı. 

Tüm zorluk ve korkulara rağmen. Zerdüşt, ibadetine ve düşüncelerine hiç ara vermeden devamı ediyordu. Hemen her gece daha kötü rüyalar ve hayaller görmeye başlamıştı ve hiç rahatı kalmamışlı. Her gece bu kara çocuk da beyaz gözleri ile kendisinden ayrılmıyordu. 

Zerdüşt artık geceleri gördüğü korkulu rüyalara ve gündüzleri de günün zorluklarına alışmıştı. İbadet, düşünce ve isteklerinde daha arzulu davranmaya başlamıştı. 

Bu aşama sonrasında tekrar çocuk göründüğünde. bu defa zocuk daha büyük ve daha açık renkteydi. Ayağa kalkabiliyordu. 
Sonra bir gün yüzündeki, boynundaki ve kollarındaki siyahlıklar düştü. Sevinerek Zerdüşt'ün üzerine geldi. Tüm kötü yaratıklar çocuğun ayağından ayrılmak zorunda kaldılar. Sonraki günlerde çocuk çok beyazdı. Büyüklü. bir çocuğa artık benzemiyordu. Gözleri parlıyordu ve elleri Zerdüşt'ün kafasını arıyordu. Sonra Zerdüşt'ün alnına dokundu. Vücuduna bir akım geçti ve çocuk yükselerek uzaklaştı. Zerdüşt çocuğun arkasından baktı ve yükselip ışığa kavuştuğunu gördü. 

Zerdüşt uyandığında güneş doğmuştu, onun kendisini ısıllığını hissedebiliyordu. Birden rüyasını hatırladı ki o anda nurlu ruh onu içten sıcaklığı ile doldurmuştu. "Nerede ışıklı yapı var ise ancak orada ışıklar sönükleşti. Bu ancak Arduisur olabilirdi" dedi. 

Sonra Zerdüşt, mağarasından çıkarak oradan çok uzaklarda olan göle, çevrede görebildiği uzaklığa kadar baktı. Birden tüm vadi gözlerinin önünde kayboldu. Tepeler ve dağlar hareketlendi. 
Zerdüşt'ün gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Arduisur'u bir daha yeryüzünde göremeyecekti. Halsiz, kayanın yanına dayandı. Fakat ayakta duramayıp yere yıkıldı. Tüm vücud ve ruh direnci yok olmuş, halsiz yerde yatıyordu. 

O anda ruhu zaman ve mekanda ayrıldı ve genişledi. Dalga dalga yayılıp yükseklere ateş ışıkları saçan tanrıya vardı. Burada göğü 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dolduran aleş topu içinden bir cemal göründü. Sesi ve sözleri gürleyerek rüzgar gibi dünyanın her tarafına yayılıyordu. "Konuşmak istiyorum. Şimdi benim sesimi duy Zerdüşt! Sen insanların en iyisi, Ben Ahura Mazda. seni yaratan, seni seçen. bundan böyle sesim sana konuşacak ve sana gerçek hayat bulan sözleri söyleyecek" dedi. 

Zerdüşt'ün hareketsiz kalan gövdesi terlemiş titriyordu. Zorlukla yerinden kalktığında mağarasının kenarında bir kartal çilli duruyordu. Kanatları ile yağmur sularını temizliyorlardı. Bunlar Zerdüşt'ün güneşe uçup ışınlara karışan kartallarıydı. Artık arkadaşları olmuşlardı. 

Zerdüşt'ün tüm yapısında büyük bir değişim meydana geldi. 
Artık mağarada rüzgar ve soğuktan azap çeken kişi olarak tek başına değildi. Artık tanrı Ahura Mazda'nın peygamberi idi. Alnındaki yıldız. tanrıyı gören ruh gözüne dönüşmüştü. Hiç kötü ve korkulu rüya görmüyordu ve böylece Angra Mainyu mücadeleyi kaybetmişti. 

İbadetten sonra ruhunu güneşin ruhuna açtı. "Sana soruyorum ey Ahura Mazda, bana doğru haber ver. Dünyada en iyi olan nedir, nedir ikinci iyi olan ve üçüncü iyi olan nedir?" dedi. 

Ahura Mazda ona cevap verdi: "En iyi olan, iyiyi düşünmedir. 
İkinci iyi olan. iyiyi söylemedir. Üçüncü iyi olan isc, iyiyi yapmadır" dedi. 

Böylece Peygamber, kötü olan ve kötülükleri ile karanlıkları içinde barındıranları. iyiye, iyiliklere ve aydınlığa kavuşturmaya çalışacaklı. Bununla Peygamber daha da inançlı olarak güçlendi. 

Sonra Zerdüşt yeniden tanrı Ahura Mazda'ya sordu "Ondan sonra sana soruyorum ey Ahura Mazda, bana doğruyu söyle. Başlangıçta ilk kim vardı? Kim. ışık veren güneşi ve yıldızların yolunu yöneliyor? Kim. Av'ın incelip dolmasını ve tekrar incelmesini takip ediyor? Sonra sana soruyorum cy Ahura Mazda. bana doğruyu söyle. Kim, yerde dünyayı harcket ettiriyor, yukarıda havayı ve gök kubbesini durduruyor? Kim suları yönlendiriyor ve bitkileri 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canlandırıyor? Kim, rüzgar kuvvetini ve bulutların yağışını veriyor? Kim. ışık ve karanlığı yarattı? dedi. 

Tanrı Ahura Mazda ona cevap verdi: "Ben konuşmak istiyorum. Dünyanın ilk başlangıcında iki ruhtan ışık. karanlığa konuştu: 'Bizim ruhlarımız aynı değil. ne öğrendiklerimiz, isteklerimiz ve arzularımız, ne inancımız, konuşmalarımız ve eserlerimiz, ne yaratılışımız, ne ruhumuz birbirine benziyor. 

"Ben konuşmak istiyorum. karanlık ruh yerin derinliklerinden çıkıp ışığı gördüğünde, öldürme arzusundan ve kötü oluşundan dolayı ışığa saldırıp, onu öldürüp yok etmek istedi. Karanlık ruh gördü ki ışık ve iyiliğin kuvveti ve gücü ile yenme yeteneği kendi tarafındakilerden çok daha fazladır, bunun üzerine tekrar yerin derinliklerine ve karanlığa kaçıp orada bir çok canavar, dev ve cinleri yarattı. Bunları, savaşımında yardımcı olarak kullanmak istiyordu. 

"Ben Ahura Mazda konuşmak istiyorum, 'kötü ruh'a, benim yarattıklarıma yardım getir, onları öv, onlara yararlı ol ve zarar verme, ben de sana ölümsüzlüğü veririm dedim. O anda kötü ruh kızgınlıkla bağırarak geri çevirdi ve 'senin yarattıklarına yardım getirmem ve onlara övgü yapmam, onlara faydalı da olmam, ben senin tüm yarattıklarını yok etmek istiyorum, sonsuza kadar da öyle yapacağım' dedi. 

"Ben iyi ruhtan bahsetmek istiyorum. O anda kötü ruh derin karanlığa düştü ve hiç beni işilmeden orada yatıyordu. Kötü ruh hakettiği yerine kovulduğunda, bana hizmet eden güneş tanrıları vardı. Ateş sonsuz ışıktandı. ateşten rüzgar (hava). rüzgar (hava)dan su, sudan toprak ve topraktan dünyadaki var olan her şey doğdu (yaratıldı)" dedi. 

Tanrı Ahura Mazda böyle konuştu ve Peygamber Zerdüşt söylenen her şeyi iyi anladı. Kendisinin unutmaması ve tanrı Ahura Mazda'nın söylediklerinin kayıb olmaması için hayvan derisi üzerine pek çok not aldı. 

Yine Zerdüşt tanrıya döndü ve tekrar sordu: "Yine soruyorum ey Ahura Mazda, dünyada en hoş olan nedir?" 
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Ve Ahura Mazda ona cevap verdi: "İnsanın kendisini geliştirip aşmasıdır" dedi. 

Tekrar Zerdüşt konuşlu: "Yine soruyorum ey Ahura Mazda. 
ondan sonra dünyada en hoş ve iyi olan nedir?" dedi. 

Ahura Mazda ona cevap verdi: “Temiz bir insan oturabileceği bir yerleşim alanı kurarsa ve burada ateş yanıyorsa, hayvanları varsa, kadın ve çocukları ile güzel sürüleri varsa, bu evde sevinç olur. 
Ve burada yaşam ve konuşma hoş ve güzeldir." dedi. 

Bu anlatıma göre Zerdüşt Elbruz dağlarının en yüksek bir yerinde on yıllık çok uzun ve meşakkatli bir inziva süreci sonrasında, bizzat tann Ahura Mazda ile görüşmüştür. Dini inancının tüm temel ilkelerini oluşturan kurallar, kendisinin sorması üzerine tanrı Ahura Mazda tarafından belirlenmiştir. Kendisinin de bunları unutmamak veya bunların kayıp olmalarını önlemek için yazdığı belirtilmektedir. 

Diğer bir anlatıma göre, Zerdüşt inzivaya çekildiğinde tüm kötü ruhların kendisini burada da rahatsız etmelerinden şikayetçi olmayıp tanrı Ahura Mazda'ya olan inancını sürdürdü. Bu tanrı, ışıgın hükümdarı ve en yüce yüksek tanrı idi. Burada tanrı Ahura Mazda kendisine göründü ve Avesta'yı eline verdi, diye belirler. 

Dr. Cemşid Bender'in, Kürt Tarihi ve Uygarlığı adlı eserinde “Zerdüşt otuz yaşındayken Ahura Mazda tarafından çağırıldı ve ona Peygamberlik görevi verildi" diye belirlenmektedir. 

Bu belirlemelerin uyumluluk içerisinde olduğu en açık şekli ile bellidir. Bu duruma göre Zerdüşt yirmi yaşlarında iken inzivaya çekilmiştir. On yıllık çok zor ve müşkül inziva süreci sonrasında Tanrı Ahura Mazda ile görüşmüştür. Kutsal kitabı olan Avesta'yı bizzat tanrı Ahura Mazda ile görüşmesi sürecinde ve kendisi yazmıştır. Böylece otuz yaşlarında iken tanrı Ahura Mazda ile bu görüşmelerinde, kendisinin peygamberlik ile görevlendirilmiş olduğu orlaya çıkmaktadır. 
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Zerdüşt'ün e 
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Bazıları tarafından ikinci Zerdüşt olarak kabul edilen İbrahim Peygamber 


k. Peygamber Zerdüşt'ün inzivadan inişi: 


On yıl her türlü çile ve zorluklara yalnız başına dayanarak barındığı Elbruz dağının bu yüksek doruklarını Zerdüşt terk cetti. 
Dağdan, insanların yerleşim alanlarına ve kendisinin geçmiş yaşamını sürdürdüğü Ari aşiretlerinin arasına indi. Tanrı Ahura Mazda'nın kendisine söylediklerini halka anlatarak, onları buna inandırmaya ve onların bu ışıklı yolda mücadele etmeleri için tüm gayreli ile çalışmaya başladı. 

Zerdüşt'ün Elbruz dağlarında inzivaya çekilip ibadet ile uğraşması ve sonrasında kendisine peygamberliğin gelmesi olayı. aynısı ile sonra gelen peygamberlerden Musa'ya Sina dağında, İsa'ya Tabor'da ve Hira dağında ise Muhammed'e gelmiştir. 

Zerdüşt'e meleğin ilk görünmesinde 20 yaşlarında idi. Zerdüşt'ün Vohu Manah olarak adlandırdığı bu melek sonraları Cebrail olarak adlandırılmışlır. Zerdüşt anlatımlarında Vohu Manalı ile direkt konuştuğunu ve onu gördüğünü açıkça .belirtir. Vohu Manah'ın Zerdüşt'ün anlatımlarında iyi anlam veya iyi mana anlamlarında kullanıldığı da görülür. Vohu Manalı Zerdüşt'e bildirdigi emir ve direktifleri ile insanların iyi olması ve iyi ile iyiliklerden yana tavır alıp, kötü ile kölülükicrin hizmetinde olanlara karşı mücadele etmesini istemektedir. 

Yasna 43: 7'de. Vohu Manah'ın Zerdüşt'c, "Sen kimsin? Sen kime ailsin?" diyerek Zerdüşt'ün yeteneğini ve anlayışını kavrama- ya çalıştığı görülür. Zerdüşt'ün ise cevap olarak. "Ben Zerdüşt'üm. 
Tüm gücümle yalanın gerçek düşmanıyım. İyi olanlara ve gerçeğe inananlara hakikaten tüm varlığımla yardımcı olmak istiyorum." 
dediği belirtilir. Yasna 4$: 10'da ise Tanrı Ahura Mazda'nın Zerdüşt'ü kişilikli. çok etkili ve hükümran yapmak istediği belirlenir. 

Suriye Hıristiyanlarından Zugnin adlı biri tarafından yazılmış olan bir belgede "...Bizler babalarımızın kanunlarını ve adetlerini aldık. biz de öğrendiklerimizi ve sırlarımızı çocuklarımıza Öğretiriz. Belki sizin gününüzde şu yıldızın ışınları gelir. bizlerin babalarımızdan alıp öğrendiğimiz gibi. 
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Bizler Zafer dağına çıktık. Herkesin kendi yaşadığı alanlardan gelip bu dağın eteklerinde bir yerde toplandığımızda, her ayın 25'inde temizlik yaptığımız gibi yine temizlik yaptık. Dağın eteğin- de olan bir pınarda hepimiz yıkanıp temizlendik. Bu pınara temizlik pınarı adı verildi. Bu pınarın yukarısında yedi ağaç vardı. Bu ağaçlardan biri zeytin, biri üzüm (asma), biri mersin ağacı, biri selvi ağacı, biri limon, biri sedir ve biri de çam ağacı idi. 

Ülkemizde bulunan bu dağ çok güzel ve muhteşemdi. Tüm diger dağlardan daha yüce ve daha güzeldi. Bu dağda her türlü çiçeğin ve ağacın en tatlı kokuları geliyordu. 

Ay başı geldiğinde dağa tırmanarak tepeye çıklık ve gizemli bir mağaranın kapısının önünde durduk. Burada diz:çökerek ellerimizi gökyüzüne açtık ve sessizce ibadet edip yalvardık. Tek kelime konuşmadan yüce ve büyük ile sonsuz olan babaya (Tanrıya) dua ettik. Üçüncü gün mağaranın içine girdik. Burada yıldızlara ve her türlü ışığa hediye edilmek üzere pek çok şey toplanılmıştı. 

Ancak zamanı gelince, yazılı olduğu şekilde, yıldızın ışınları ile şereflendik. Onun, günümüzde geleceği ve onu sevinçle karşılıyacağımız belli oldu. Babalarımız tarafından bizlere emredildiği ve yazılarda okuyup öğrendiğimiz gibi, her birimiz muhteşem ve deişik tezahürler gördük ki. daha önce hiç görülmemişlerdi. Fakat onların sırları, okuduğumuz yazılarda vardı. Bizlerin her biri oturduğu alanlardan Zafer dağına çıkmak için gelmişti ve ziyaret etmek istemişti. Temizlenme pınarında alıştığımız gibi yıkanmak istemiştik. Ve o anda bizler bir ışık gördük ki, direk şekilde gök yüzünden yer yüzüne inerek esrarengiz bir şekilde durdu. Bizler heyccanlanıp korkluk. Bizler parlayan ışığı ve onun üzerinde parlayıp duran yıldızı görünce. onun ışığının parlaklığından konuşamıadık. Çünkü onun ışığı güneşin ışığından daha kuvvetli ve daha parlaklı. Böylece güneş kendi ışınlarından daha parlak olanı sevemezdi ve sanki Nisan'da gündüz ay doğmuştu. Güneş doğduğunda ve ışınları bu ışık tarafından yululunca, üzerimizde bir yıldız doğmuş gibi bize göründü. Biz arkadaşlara, bu yıldızın ışınlarının güneşin 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ışınlarından daha parlak ve açık görünmesine rağmen, başka hiç kimseye bu böyle görünmedi. Çünkü onların hiçbiri onun geleceginden haberdar değildi. Bizler sevinerek yüce ve büyük babanın (Tanrının) yapısını ve yıldızın günümüzde işaret vereceğini. bizlerin şerefleneceğini ve ona dikkat elmelerini tüm tanıdıklarımıza anlattık. 

Bizler temizlik pınarında yıkandıktan sonra Zafer dağına doğru alıştığımız gibi tırmanınaya başladık. Mağaranın önüne geldiğimizde esrarengiz ışık direğini orada yine gördük. Hepimiz korku ile diz üstü çöküp ellerimizi gök yüzüne kaldırarak, eskiden yaptığımız gibi sessizce muhteşem görüntüler izledik. Tekrar gökyüzünün açıldığını ve içinden ihtişamlı adamların ellerinin üzerinde yıldızı taşıdıklarını gördük. Bunlar gökten inerek ışık direğinin üzerinde durdular. Tüm dağ ve insanların ağızlarına kadar her şey ve her yer aydınlık ve nurla doldu. Gözlerimizin önünde onlar bizlere yaklaşıyorlardı. ışık direğinden ve yıldızdan küçük bir insanın eli bizlere uzandı ve hiç beklemediğimiz şekilde bizlere cesaret verdi. 
Biz, yıldızların hediyelerinin toplandığı hazine mağarasına girdiklerini gördük ve mağara her tarafı ile aydınlanıp ışıklandı. Sonra bizlere cesaret veren ve çağıran bir ses geldi. 'Sevgiye girin, hiç korkmayın ve büyük olan muhteşem alemi seyredin.' dedi. 

Bu sesin sözleriyle bizler cesaretlenip güçlendik. Ve biz korktuğumuz mağaraya girdik. Mağaraya girişte ışık ve parlaklıktan dizlerimiz büküldü. Kendisinin sözünün üzerine doğrulduğumuzda gözlerimizi açıp baklık ki insanın ağzı ile anlatılması imkansız bir ışık. Bir küçük insanın organlarından ve ağzından parlayan ışıkla bizlere, 'Barış sizinle olsun, sır saklayan arkadaşlar' dedi. 'Ve bizler taçlarımızı alıp onun ayaklarının altına bıraktık..." diye belirler. 

M.S. 40-120 yılları arasında yaşamış olan yazar Dio, bir yazısında "...Zerdüşt büyük bir özlemle haklılık ve bilgi için insanların arasından çekildi ve yalnız başına bir dağdaki mağarada yaşamaya başladı. Gökten bir ateş düştü ve tüm dağ yanınaya başladı ve hiç sönmedi. Bölgenin kralı devlet büyüklerinin refakatinde bu dağa 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tanrıya ibadet etmek için gelmişti. Zerdüşt o anda ateşin içinden çıkarak onlara göründü. Ve onlara burada kurban yapmaları talimatını verdi. Çünkü onlara tanrı burada göründü," diye belirlerken. 
yukarıda anlatılan diğer anlatımla ne derecede aynilik içerisinde olduğu ortadadır. 

Yine Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarının çoğunda, Zerdüşt yıldızlardan gelen göksel ateşin hükümranı olarak kabul görür. 
"O insan yapısında olan Tanrı olarak geldi. Çünkü O yıldızlardan ateşi çekebileceğini meslektaşlarına göstermişti. Nihayet kendisi bir yıldırım ateşiyle gökyüzüne çıklı ve gökyüzünde yaşayan bir yıldız olarak duruyor..." diye belirlenerek kutsanır. 

Bu anlatımlarda Zerdüşt'ün tanrısal ilahi ve kutsal bir kişiliğe vararak peygamber olduğu belirlenmek istenmekledir. Böylece Zerdüşt'ün, göğün kutsal ateşinin hükümdarı Tanrı Ahura Mazda'nın oğlu olduğuna inanılmakta olduğu açıktır. 

Zerdüşt'ün inzivadan halkı arasına dönüşü böylece belirlendikten sonra halkı arasında mücadeleye başladı. 


l. Zerdüşt'ün asıl ülkesindeki peygamberlik mücadelesi: 


Zerdüşt Elbruz dağlarından indiği zaman tam otuz yaşlarında idi. Kendi halkı olan Med'lerin arasında Tanrı Ahura Mazda'nın öğretisini anlatıp bölgede inancını yayıp geliştirmeye çalışırken. 
bölge halkının geçmişten beri inanıp tapındığı tanrılarının ya tanrı olmadıkları veya onların kötü ile kötülüklerin hizmetinde olduğu şeklinde propagandalar yapıyordu. Böylece bu tanrıların konumlarını ya kölülükler safına itiyor veya onları cski konumlarından aşagılara çekiyordu. Ayrıca bu dini inançlara mensup olan din adamlarının halk üzerindeki sosyal. siyasi ve ekonomik etkilerine de direkt olarak karşı geliyordu. 

Zerdüşt bölge halkının çok önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılığı teşvik ederken, geleneksel olarak din adamlarının düzenlediği törenlerle tanrılarına yapılan kanlı kurbanları bir bütün 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olarak reddediyordu. Bu şekilde, bölgede en etkin olan Mitra inancına mensup olanların tanrıları için yapmakta oldukları boğa kurbanlarını kesinlikle yasaklıyor ve hayvanların kesilmesinin çok büyük günah olduğunu söylüyordu. Zerdüşt, Yasna 32:10'da "İnsanların kötü ve acıklı şeyleri görmesinin, onların iyiyi öğrenmelerini harab ettiğini" belirlerken, Yasna 31:12'de ise Mitra'ya inananların insanların iyiyi yapmalarını engellediğini, onların sığırların kutsal olan yaşam ihtiyaçlarını gülüp, bağırarak harap ettiklerini ve Yasna 31:12'de bu insanların bundan memnun olduklarını. 
zevk aldıklarını ve öylece tüm insani ve tanrısal, kutsal yaşam düzenini bozduklarını, duygulanmadan hissiz olarak sığırlara acı veren bu insanların kendilerine cehennem yolunu döşediklerini belirtir. 

Zerdüşt halkın geçmişten gelen ve iyi olmadığını anladığı toplumsal değerlere ve geleneklere de karşı geldi. Bunun sonrasında, din adamları ile bölgenin yöneticileri ve çıkarları zarar görenler Zerdüşt aleyhine çalışmalara başladılar ve O'nun bölgede etkin olmasını engellediler. Böylece Zerdüşt'ün kendisinin de belirlediği gibi ne halktan, ne aşiret reislerinden, ne de din adamlarından kimse tarafından dinlenmek istenmediği gibi O'na inanıp bağlanan da çok azdı. Giderek Zerdüşt, karşıtları tarafından hakir görülüp gösterildiği gibi dıştalanıp takibata da alınmıştı. 

Zerdüşt dağlarda çobanlara, tarlalarda çalışanlara gidip anlatıyor veya akşamları işten sonra halkla konuşuyordu. Her seferinde konuşmaları reddedildi. Yaşlılar O'nun küçüklüğünde yaptıklarını hatırlıyorlardı. fakat Ahura Mazda tarafından gönderilmiş olan gerçek peygamberin kendisi olduğundan şüphe ediyorlardı. Kendisinin çocukluğunda mucizeler göstermesini. gençlere önderlik etmesini hatırladıklarında biraz saygı duyuyorlardı. Hepsi O'nun Baktra'dan normal bir adam gibi geri geldiğini öğrenmişlerdi. Fakat o zamandan beri kendisini hiç görmemişlerdi. Zerdüşt'ün dağdaki on yıllık yaşamı sürecinde insanlar kötü ruhlu sihirbazlara ilgi göstererek değişmişlerdi. Bu nedenlerle halk Zerdüşt'ün düşüncelerini ya reddedip direkt karşı geliyor veya hiç onu dinlemek istemiyorlardı. Halkın bu durumu Zerdüşt'ü içten içe ateş gibi yakıyordu. 

Bunun üzerine Zerdüşt'ün bir gün yerleşim alanlarından uzaklaşıp sakin bir yerde tanrı Ahura Mazda'ya şöyle şikayette bulunduğu belirlenir. "Nasıl bir ülkeye gilmeliyim ki, bana değer verip sözlerimi dinlesinler. Buradaki halk topluluğu beni dinlemek istemiyor. Ben ne kadar çalışıyorsam da onlar kötü ve kötülüklere hizmet edenlere bağlılar. Beyleri de Angra Mainyu'ya bağlılar. Neden bu kadar etkisiz kaldığımı biliyorum. Çünkü çok az sürü ile çok az adanı beni takip ediyor." dediği belirlenir. 

Diğer bazı kaynaklara göre bu durum şöyle anlatılır: Zerdüşt kötü koşullar altında yaşamakla olan bölgede, dini düşüncelerini geliştirip belirleyebilmek için inzivaya çekilip on yıl gibi uzun bir süre bir mağarada ya da dağda yaşadı. Dini inancı konusundaki düşüncelerini geliştirip belirlemesinden sonra, bölge halkı arasında dolaşarak dini inancını yaymak için propagandasını yapıp vaazlar verdi. Nasihatlar etti, şehir şehir, köy köy dolaştı. Fakat Zerdüşt'ün halkın geçmiş çok tanrılı inançlarındaki değişik olgu ile gelenek ve törelere karşı gelerek, onları kötü olarak gösterip nitelemesi üzerine, geçmişten beri kötülüklere sebep olan ve Zerdüşt'ün bu fikirleri ile saltanatlarının yıkılacağını anlayan ve bu nedenle hoşlarına gilmeyen din adamları ve aşiret reisleri ile beyler birleşerek, kendi çıkarlarını tehdit eden Zerdüşt'ün düşünceleri aleyhine propaganda yapmaya başladılar. Böylece Zerdüşt doğum ve o güne kadar yaşam bölgesi olan Urmiye bölgelerinde hakir görülüp alay edilmeye ve giderek de takibata uğratılınca ve bölgede etkili olamayınca çaresizlik içinde Belx taraflarına gitmek zorunda kaldı. (Yasna 46:1.2) de yukardaki anlatımla uyumlu olarak Zerdüşt şöyle konuşmaktadır: 

"Nereye koşayım? Nereye sığınmaya gitsem, oranın ileri gelenleri ve soyluları benden kaçıyor. Çiliçilerden de hoşnut değilim. 
Şehirlerin hükümdarları ise yalandan yana. Seni nasıl hoşnut edebilirim ey Mazda. Ben sürülerimin ve rençberlerimin az olduğundan dolayı birşey yapamıyorum" diye belirlerken, Tanrı Ahura Mazda'dan maddi olarak değil düşünce ve inancında yardımcı olmasını diler. 

Zerdüşt, kendisini geçmişten beri tanıyan aşireti ile komşuları ve yaşam çevresindeki halkının şahsına bu şekilde davrarınalarından büyük acı duyuyordu. Dini inanç ve düşüncelerini yaymak için üzülerek Urmiye alanından ayrılmak zorunda kalmıştı. Kendisine gerçekten inanan ve bağlanan amcasının oğlu Maidyoi (Maongho), inanan başka birkaç kişi ile ülkesini terk edip Belx taraflarına gitti. Bu yolculuğunu iki atla çekilen bir araba ile yaptı. 

Bu yolculuğu sırasında hayalinde kuzeyden çok güçlü bir ordu- nun geldiğini gördü. Bu hayalini Maidyoi de görmüştü. Buranını halkını örgütlemek ve hazırlamak amacıyla bu ülkede kalmaya karar verdi. Burasını Kavi Vishtaspa yönetiyordu. Buranın halkı Zerdüşt'ü tanımadıkları için O'nun anlattıklarını dinliyordu. 


m. Zerdüşt'ün Horasan'daki peygamberlik mücadelesi: 


Zerdüşt onlara beden ve ruh temizliğini, temizlenmesini anlatıyordu. Zerdüşt, "İlk iyi olan temiz düşünce ile iyiyi düşünmedir. 
bundan sonra diğer her şey gelir. İlk olarak bunu tatbik edin. Temiz bir insan tarafından üzerinden yürünürse, toprak en rahat ve sevindiricidir. Şimdi ikincisini dinleyin. Toprak ana intizar ediyor. 
Kendisinin yerden ışıklı dünyaya, güneşe çıkıp yükselecek çocuklarını karşılamak için sizin onu süslemenizi istiyor. Toprak ekilmek istiyor. Ekilmeden öyle durmaktan üzüntü duyuyor. Ekilmezse sevinmiyor. Kim sol ve sağ eliyle toprağı işlerse sonunda o kazanacak ve sevinecektir" dedi. 

Buranın Ari halkı O'nu dinleyip sözlerini anlayıp tuttular ve O'na sordular. “Senin öğrenim ve öğretiminin temel sebebi nedir? 
Ve Peygamber şöyle cevap verdi: 
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"Çalışıp ekinler ekilirse, 

Dini inanç güçlenir. 

Yüzlerce yerleşim alanı kurulur, 
Onbinlercesi ibadet eder. 

Ekinler başak verirken, 

Kötü ruhlar korkudan terlemeye başlar. 
Değirmenler un için döndüğünde, 
Kötü ruh iradesini kaybeder. 
Un, hamur için varsa, 

Kölü ruh bağırmaya başlar. 
Hamur pişirilmeye gelince, 

Kötü ruh korkudan titrer, 

Her evde hamur olmalı ki, 

Kötü ruhu yenebilelim. 


Dedikten sonra devam ederek "birincisini ve ikincisini öğrenip tutun. Şimdi üçüncüsünü dinleyin. Kim düşüncelerinde iyi ile kötü arasında şüphe eder ve gider gelirse, bu, onun yaptığı her şeyinde ortaya çıkar. Konuşmalarında, her hal ve hareketinde ve her yaptığında. Kim böyle yaparsa, ölümünden sonra keskin Cinwat (Sırat) köprüsü üzerinde yolunu bulamaz. Bu köprü karar köprüsüdür. Kötü ruhlar kötü düşüncelerle, kötü sözlerle ve kötü işleri ile gelirlerse, bunların yolu çok kısadır. Köprünün en yüksek yerinden bunların ruhu derin karanlıkların içine düşer" dedi. 

Zerdüşt halk arasında öğretimine devam ederken, kral Kavi Viştaspa'nın elçileri de anlatılanları duyarlar ve krallarına haber verirler. Bunun sonucunda Zerdüşt Belx şehirinde kral Kavi Vişhtaspa'nın huzuruna çıkarıldı. Kralın yanında hizmet eden otuz din adamı vardı. Peygamber konuşmak için ayağa kalklığında. kral onun tanrı Ahura Mazda tarafından aydınlatıldığını anladı. Kendi din adamları ise bu durumu sezdiklerinden mırıldanarak hoşnutsuzluklarını belli ediyorlardı. Onlar Zerdüş!'ün kendi çıkarlarına zarar vereceğini anlamış ve bundan korkuyorlardı. Bunun sonucunda din adamları gizlice kesilmiş kedi ve köpek kalalarını Zerdüşt'ün odasına attılar ve gidip krala şikayet ederek, Zerdüşt'ün temiz olmayan kurbanları sunduğunu söylediler. İspat emek için de kralı Zerdüşt'ün odasına götürüp kesilmiş kedi ve köpek kafalarını gösterdiler. Kral bu durumu görünce Zerdüşt'ün kötü ruhlu yalancı bir sihirbaz olduğuna inandı ve onu yakalatıp zindana attırdı. 

Bir süre sonra Zerdüşt zindanda iken kralın en sevdiği atı topalladı. Yalnız bir ayağından değil, dört ayağından topalladığı için ayakla duramıyor ve hayvan ahırda yatıyordu. Kral hayretler içinde kalmıştı. Zindan bekçisinin Zerdüş!'ün onu tedavi edebileceğini söylemesi üzerine. çabucak Zerdüşt kralın huzuruna çıkarıldı. 

Zerdüşt kralın huzuruna çıkınca. "Benim dört şartımı yerine getirirsen, senin atın iyileşir. Birincisi: Zerdüşt'ün tanrı Ahura Mazda'nın sözlerini söylediğine inanacaksın. İkincisi: Oğlun İsfendiyar'ı bu dini inancı savunmaya hazırlayacaksın. Üçüncüsü: Kraliçe bu dini inancın ibadetini yapacak. Dördüncüsü: Benim zindana atılmama sebep olan olay gerçekten araştırılıp suçlular ortaya çıkarılacak" dedi. 

Kral, Zerdüşt'ün bu dört şarlını yerine getireceğine söz verdi. 
Kısa sürede kralın atı iyileşti. Kötü ruhlu sahte din adamları suçlu bulunarak ülkeden kovuldular ve onların yerine Zerdüşt getirildi. 
Kral da Zerdüşt'ten dör! istekte bulundu, birincisi; cennette gireceği yeri göstermesi, ikincisi; vücudunun hiç yaralanmaması. üçüncüsü; geçmişte ne olduğunun ve gelecekte ne olacağının bilinmesinin sağlanması, dördüncüsü de kıyamet gününde ruhunun bedeninde kalması. 

Zerdüşt'ün; bu dört şarlın yerine getirilmesinin mümkün olduğunu ancak bir tek kişi için mümkün olmadığını belirunesi üzerine. padişah birinci şarlına bağlı kalıp diğerlerinden vazgeçer. Böylece diğer şartlarının başkaları için gerçekleştirilmesine müsaade eder. 

Zerdüşt'ün çağrısı üzerine üç kutsal geldi. Sarayı ışmları ile aydınlatmaları üzerine korkuya kapılanlara: "Korkmayın, korkuya 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kapılmanıza gerek yok, biz sizleri huzursuz etmeye gelmedik. Turanilerin Zerdüşt'e yaptıkları haksızlıklara sizleri inandırmaya geldik. O, en yüce Tanrı Ahura Mazda'nın peygamberidir. Bizler onun elçileri olarak sizin en yüce bilgeliğe kavuşmanız için size yardım etmek istiyoruz" dediler. 

Bir başka anlatımda, bir meleğin gelerek içkisine esrar katıp krala içirmesi sonrasında onu uyularak cennette gezdirdiği anlatılır. 

Yamaspa, Zerdüşt'ün damadı olup ona her şeyi bilme yeteneği verildi. Kralın oğlu İsfandiyar'a ise hiç yaralanmamayı verdi. Bu kahraman Turanilere karşı çok büyük savaşlar yaptı ve Zerdüşt öğretisinin bölgede yayılmasını sağladı. Sonunda Zaloğlu Rüstem'le teke tek yaptığı bir savaşta birbirini yenemeyince, kötü bir devin Rüsteme söylemesi üzerine belli ağaçtan bir ok yaptı ve İsfandiyar'ı gözünden o okla vurarak öldürdü, diye belirlenir. 

Zerdüşt, Horasan alanına geldiğinde bölgede yaptığı çalışmaları ile iki sene gibi bir zamanda, inancını ve düşüncelerini belirli oranda yaymıştı. Ve bu temelde belirli oranda da olsa taraftar kazanmıştı. Kendisine bu bölgede inananların en ünlüleri Hvogva kabilesinden Frasha-Oshtra ve kardeşi Yamaspa, Zerdüşt'ün ve inancının temel koruyucuları olmuşlardı. Kraliçe Hutausa ve kralın kardeşi Zairavaray ile bir prens olan Spentodata, Zerdüşt'e inanınışlardı. M.Ö. 588 yılında kral Kavi Viştaspa ve tüm saray elemanları da Zerdüşt'ün inancını kabul ettiler. Bunun üzerine kral Viştaspa tarafından Nişapur'da yaptırılan ateşgahın önüne, Zerdüşt minneti için bir selvi ağacı diktirdi. 

Kavi Viştaspa'nın Mazda inancını kabullenmesinden sonra cesaretlenen Zerdüşt. durmadan ve yorulmadan çalışmalarını sürdürüp dini inancını derinlemesine ve genişlemesine geliştiru.. Büyük bir olasılıkla Zerdüşt Gathaları olan 16 söylevini bu sürcçte Horasan'da tamânlamıştır. Bu söylevleri. dini inancının temellerini ve özünü oluştururlar. 

Yasna 46: 14'de Zerdüşt'ün Ahura Mazda'ya ısrarla kral Viştaspa'yı korumasını ve ona güç vermesini dilediği belirtilir. Kendisine inanan ve dini inancını kabul etmiş olanlara yardımcı olması için de Tanrı Ahura Mazda'dan, onlara güç vermesini, onları korumasını ve onlara cennet yolunu açmasını dilediği görülür. 

Yamaspa, Zerdüşt ve onun yaymakta olduğu dini inancın en başta gelen müdafaacısı ve savaşçısı iken, Zerdüşt'ün öldürülmesi sonrasında halk içinde birinci din adamı oldu. Zerdüşt'ün kızı ile de evli olan Yamaspa toplumda büyük saygı görüyordu. 

Zerdüşt'ün ününün çevre ve uzaklara yayılması ile çevresindeki inananlarının yanında, uzaklardan gelmeye başlayanlar da çoğalmaya başlamıştı. Yasna 51:1'de; "Söylemek istediğimden, şimdi sessizce dinleyin! Sizler ki yakından ve uzaklardan gelenler. Yeni öğretiyi kabul edip herkes yalnızca kendisi için öğrenmelidir. Ve kimse yalancı, kötü ve kötülüklerin hizmetkarı olmamalıdır," diye belirlerken, bu kuralların ev ve köyleri, sığır ve tarlaları her türlü verimsizlikten ve kötülüklerden koruyacağını anlatmak ister. 

Zerdüşt alanında yalancılarla kötü ve kötülüklerin hizmetinde olanların katı düşmanı olarak tanındı. Zerdüşt, öğretisini öğretirken öğrencileri ile taraftarlarına sürekli bir şekilde iyilerin mal, can ve namuslarının kötü olanların kötülüklerinden korunması için sıkı bir örgütlenme ile silahlı eğitim ve disiplinin zorunlu olduğunu vurgulardı. Zerdüşt hakkındaki anlatımlardan da anlaşılacağı üzere, Zerdüşt'ün taraftarları ile çok sıkı ilişkiler ve disiplinli bir örgütlenme ile askeri olarak da savunmaya ağırlık verdiği ve silahlı eğilim yaptırdığı da anlatılır. 

Kavi Viştaspa tarafından kötü ruhlu. sahte ve yalancı din adamları kovuldukdan sonra, onlar. Turanilerin büyük kralı Argaspa'ya gittiler. Bu kral hâlâ kötü ve kötülüklerin tanrısı olan Angra Mainyu'ya hizmet ediyordu. Kral Argaspa. Zerdüşt'ün huzuruna getirilmesini emretti ve sahte din adamlarını da hizmetine alıp görevlendirdi. 

Kral Argaspa'nın bu emri Ari halkı ile 'Turanilerin savaşa başlamalarına neden oldu. Zerdüşt Ari halkına savaş araçlarını kullanmayı ve iyi savaşmayı öğretmişti. Mahsuller taşlardan yapılmış sağlam depolara taşındı ve her türlü savaş hazırlıkları yapıldı. 
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Zerdüşt bu savaşın kötü ve kötülükler tanrısı ile ona hizmet edenlere karşı verilmesi gerektiğini biliyordu. Savaş Turanilerin saldırıları ile başladı ve uzun sürdü. Sonra Zerdüşt'ün amcasının oğlu Maidyoi kurduğu bir ordu ile Turanileri yenilgiye uğratlı ve başşehirleri olan Baktra ele geçirildi. Kral Argaspa ve kötü ruhların hizmetinde olan sahte din adamları öldürüldü. Vahşi ve kötü hayvanlar ile yılanların beslendiği kral tapınağı tamamen yakılıp yıkıldı ve içindeki tüm kötü hayvanlar öldürülerek yok edildi. 

Bu anlatım; gerek kral Argaspa'nın zalimliği ve kötü hayvanlarla yılanları beslemesi ve gerekse Kavi Viştaspa'nın adının başındaki Kavi unvanı ile Kawa isminin yaplığı çağrışım ve gerekse de Ari ordusunun bu Turani kralın sarayını ve başşehirini alıp yakıp yıkmaları olayı bize Newroz'un kutlanması olayına neden sayılan ve M.Ö. 612 yılında Asur devletinin yıkılışı olayını hatırlatmaktadır. Ancak bu olay da yaklaşık olarak aynı tarihlere denk gelmekle kalmamakta, içerik ve olayın gelişimi de çok büyük benzerlik göstermektedir. 

Bu olayların dışında Kürdistan alanlarında Newroz'un çok daha eskilerden beri kutlanmakta olduğunu anlatan belgeler de bulunmaktadır. Bu durum karşısında Newroz kutlamalarının temel nedenleri ve kutlanmasına sebeb olarak alınan olayın araştırılıp gerçekleri ile açıklığa kavuşturulması gerekliliğini de vurgulamak isterim. Her halükarda Zerdüşt öğretisi ile bağlantısının da ortaya konulması gerekmektedir. 

Zerdüşt, Horasan alanlarında dini inanç öğretisini derinlemesine ve genişlemesine geliştirip yaygınlaştırdıktan sonra, yeniden dogum yeri olan Urmiye bölgelerine geldi. Bu defa bölge halkı tarafından çok iyi karşılandı. Bölgede kısa süre içinde geniş bir taral'tar kitlesine sahip olduğu gibi bir de ateşgah kurdurdu. Düşünceleri ile Mazda dini inancını reforme eden Zerdüşt. çağına göre büyük bir aşama vc çok ileri olan bir dini inanç düşüncesini temsil ediyordu vc nihayet kısa süre sonra bölgede etkilerini belli edip yeni bir sosyal, kültürel ve siyasi dönemin başlatılmasını sağlayabilmiştir. 
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D- MAZDA DİNİ İNANCINDA 
ZERDÜŞT'ÜN ÖĞRETİSİNE KISA BİR BAKIŞ: 


Zerdüşt öğretisinin, temel kaynaklarını ve beslenme ile gelişme şartlarında gıdasını kürt coğrafyasının geçmişten gelen ve o dönemde varlığını koruyan dini ve kültürel değerlerinden aldığı şüphesizdir. Bir din adamı olarak yetiştirilen Zerdüşt'e bazı kaynaklarca babası tarafından daha yedi yaşında iken bir eğitici tutulduğu belirlenir. Yine o dönemlerde Kürdistan alanlarında din adamlığı meslek olarak babadan oğula geçerdi ki. bu da Zerdüşt'ün babasının da bir din adamı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum; gerek Zerdüş!'ün yetiştirilme şartları ve gerekse Zerdüşt ailesinin varlıklı olması durumu ile de belirli oranda açıklığa kavuşmakladır. 

Yine Zerdüşt hiçbir söylevinde. açık olarak kendisinin Peygamber olduğunu vurgulamaz. Ayrıca kendisinin bu dini inancın kurucusu olduğunu da belirtmez. Kendisi ve taraftarlarını devamlı bir şekilde Mazda inancına inananlar olarak tanıtır. Ayrıca kendisinin bu dini inancı reforme ettiğini açık bir şekilde vurgular. 
Böylece Zerdüşt kendisinden daha önce var olan ve kendisinin de içinde bir din adamı olarak yetiştiği Mazda dini inancının çağının sorunlarına cevap verememesi ile harekete geçmiş ve onu zamanına uygun hale getirmek için reforme etmiş ve gördüğü eksikliklerini giderirken, olumsuz gördüğü kültürel değerlerini de bünyeden tasfiye etmek için güçlü bir mücadele yürütmüş ve din adamlılığından peygamber olmuş veya taraftarları O'na böyle inanmışlardır. 

Yazılı kaynaklara göre Zerdüşt meslek olarak bir din adamıydı. O da kendisini Yasna 33.16'da din adamlarından Zaotar olarak niteler. Zerdüşt'ün ayet ve ilahiler okuyan bir din adamı olması ona şiirlerini, yani söylevlerini çok sanatkârane düzenleme yeteneğini kazandırmıştı. Gatha'ları O'nun ayet veya ilahi okuyan bir din adamı olduğunu orlaya koymaktadır. Söyledikleri ayet ya da ilahiler karşılığında o zamanlar âdet olduğu üzere mükafatlandırılmak istediğini belirtir: 


"Ondan sonra sana soruyorum ey Aura, bana doğru cevap ver. 

Acaba söylediğim ilahi veya ayetlerden dolayı mükafatlandırılacak mıyım? 

O at, bir beygir yalnız ve bir deve 

Ücret olarak bana verileceğine söz verildi, ey Mazda ne iyi 

Senin bana verdiğin Hauratat ve Amaratat." 


Burada geçen Hauratat ve Amaratat bilindiği üzere bu dini inançtaki meleklerdir. 


a. Zerdüşt'ün dini inanç öğretisine kısa bir bakış: 


Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre, tanrı Ahura Mazda tek ve yüce Lanrıdır ve yaratandır. Tanrının uzayı ve diğer tüm yaratıkları yaratmasındaki amacı, insanların mutluluk ve huzurunu temin etmedir. 

Tanrı bunları yaratırken hiç yoktan da yaratmadı, tüm bu varlıkları kendi yapısından parçalar olarak önce ruh olarak var etti. Bir süre kendi bünyesinde taşıdı. Sonra sıra ile gözyüzü ve gökyüzündeki cisimleri madde ile birleştirerek yarattı. Sonra da dünyayı madde ile birleştirerek önce suları, daha sonra da sırası ile madde 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ile birleştirdiği toprağı. bitkiler alemini, hayvanları ve en sonunda da insanları yarattı. 

Bu yaratılış ya da diriliş ve sonuçta kayip oluş tanrı Ahura Mazda'nın belirlediği doğal kurallara bağlıdır. Tanrı olarak, yaratmış olduğu bu alem üzerindeki hükümranlığının iki karşıt yönü ya da kutbu vardır. Bu yönlerden biri yaratıp, geliştiren iyi ve güzel olan, yani ruh halindeki Spenta Mainyu iken, diğeri ise yıkıcı, zorba, kölü ve çirkin olan, yani madde halindeki Angra Mainyu (Ahriman)dur. : 

Böylece inancının temelinde başlayan dualizmin anlatımlarında önceleri Spenta Mainyu, Ahura Mazda olarak belirlenip kabul edilirken, zamanla Ahura Mazda yegane yaratıcı, her şeyi bilen ve ebedi olan tanrı olarak kabul edildi. Buna karşın Angra Mainyu'nun hükümranlığı ya da etkisinin kıyamet gününe kadar olacağı belirlenerek süre ile sınırlandırıldı. Kıyamet gününde tanrı Ahura Mazda'nın, Angra Mainyu ve onun hizmetinde olan tüm kötü olanlarla kötülükleri aleşte eriyen metalle yakarak yok edip tamamen ortadan kaldıracağı ve bu andan itibaren de insanlar için yeni bir yaşam döneminin başlayacağına inanılır. 

Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde, bir şey ya da aynı şeyin iki yönü yani negalif ve pozitif yönleri arasındaki ayrışma ve bu yönler arasındaki savaşım temel oluşturmaktadır. Bu durum uzaydaki tüm canlı veya cansız olarak kabul edilen her şey için hem kendi içinde ve hem de kendi dışındaki olay ve oluşumlardaki değerlendirmesinin temelini teşkil eder. 

Başlangıçta, yani henüz ruh halinde iken insan iyi ve temizdi. 
Sonra ruhun madde ile birleşmesi sonrasında, insan bir bütün olarak ne iyidir ne de kötüdür. Burada iyi ile kötü tam olarak iç içe geçmiştir. İyi ile kötü karışmıştır ve artık iyi ve kötü insan ancak dünyadaki, yaşam sürecindeki işlevleri ile iyi ve kötü olarak değerlendirilebilir inancındadır. Buradan hareketle tanrı Ahura Mazda'nın insanlara iyi olmaları ve iyi inanca bağlanınaları için peygamberler gönderdiği ve onların öğretileri ile insanların iyi olanı 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kötü olandan ayıracağı. böylece iyi ile kötü ya da Tanrı ile Ahriman arasındaki savaşımda tanrı Ahura Mazda'nın tarafını tuunaları ve iyiyi koruyarak kötü olanlarla savaşmaları istenir. 

Zerdüşt öğretisi ve Mazda inancına göre İnsan. ruh ile maddenin bileşiminden meydana gelmiştir. Elle tutulabilen ve gözle görülebilen, maddi olan gövde ile elle tutulamayan ve gözle görülemeyen ruh ya da başka deyimle candan meydana gelmiştir. Esas olarak bu iki yapının tam bir bileşimi olarak kabul edilen aklı, insanın iyi ile kötüyü ayrıştırma, karar verme gücü, bilgi ve tecrübe birikim merkezi olarak görülür. Ancak ölüm ile oluşan ayrışmada akıldaki bilgi. tecrübe birikimi ve karar verme gücü de kayıp olur. 
Yalnızca topraktan gelen beden tekrar toprağa dönerken, ruh da kendi aslı olan tanrıya geri döner. Böylece ölüm sonrasında ruh yaşamını sürdürmeye devam eder. 

İnsan temiz ve iyi olarak doğar. Yeryüzündeki hiçbir suç ya da günah ile henüz lekelenmiş veya kirlenmiş değildir. İnsanın iyi ile kötüyü birbirinden ayırması ve bunlar arasında karar vermesi için ona tanrı tarafından akıl verilmiştir. Yani insan; tanrı tarafından kendisine verilmiş olan karar verebilme yeteneği sonrasında, yaşanlısında günah veya sevap, iyi ile kötü arasındaki tercihini yapmasında serbes! bırakılmış olup, kendisi karar verir. Ancak insanların iyiyi ve sevabı tercih etmeleri için tanrı Ahura Mazda, Peygamberi aracılığı ile iyi olan dini inancının temel kurallarını belirleyip bildirmiştir. Bununla, insanların yer yüzünde iyi ve iyiliklerle huzur içinde yaşamlarını sürdürme olanaklarını yaratmak istenir. Bu temelde iyiyi ve sevabı tercih eden insanlara kendisinin de yardımcı olacağını bildirirken, onları mükafatlandıracağını ve kötü olanları da cezalandıracağını belirler. 

Zerdüşt'ün öğretisine göre çocukların iyi dini inanca girmelerinde anne ve babalar tam olarak sorumludurlar. On beş yaşından küçük çocukların her türlü suç ve günahlarından yarısı çocuğa ve yarısı da anne babaya mal edilir. Zerdüşt öğretisinde irsi olan suç ve günahların varlığı da kabul edilir. İnsanların tüm güç ve yetenekleriyle çalışarak iyi olan dini inançtaki huzur ve mutluluğa ermesi ve kötü olanlardan, kaza ve belalardan sakınması gerektiği belirlenir. Ölümden sonra göksel, tanrısal mahkemede, insan ruhunun yegane Savunucusunun yeryüzündeki yaşamında yaptığı iyi şeyler ve sevaplar olduğu belirlenir. Zerdüşt, öğretisinde iyi dini inancın ve iyi insan olmanın üç temel kuralının; iyiyi düşünme, iyiyi söyleme ve iyiyi yapma olduğunu belirler. Bu kurallar iyi dini inancın öğretisinin temellerini oluştururlar. Bu kuralların yanında önemli olarak belirlenen düzen ve temizlik. hakikat ve adalet, itaat ve alçak gönüllülük, acıma ve minnettarlık, anne ve babayı sevme, akraba ile çevresi ve mensup bulunduğu toplumunu sevme, hizmetinde olanlara iyi muamele etme, iyi olan ve faydalanılan hayvanlara iyi bakım, çalışkan olma, ülkesini sevme temel olarak kişilik ve töreleriyle öğretilirken ya da bunların iyi oldukları kabul edilirlerken, bunların karşılı olan kötü düşünme, kötü söyleme ve kötü işlevler bir bütün olarak günah sayıldıklarından onlardan sakınıp korunma ile kötü ve kötülüklerin hizmetinde olanlara karşı mücadele ederek savaşma da öğretilip kişilikleştirilir. 

Zerdüşt öğretisinde. iyi ile kötü arasındaki savaşım. tabiattaki varlıkların ve yaşamın kaynağı ve motoru olarak ele alınır. Tanrısal adalet ile düzen ve tabiat kanunları ile tanrı Ahura Mazda her zaman tüm varlıkların sahibidir ve onu gözetler. 

Zerdüşt öğretisine göre, tanrı Ahura Mazda, insanları tüm yaptıkları. söyledikleri ve düşündükleri şeylerden sorumlu tutar. 
Zerdüşt aracılığı ile insanlara iyi dini inancın durumu ve kurallarının iletildiği ve insanların iyinin lehinde tercihte bulunmaları için ve iyi olanların tanrıya varışları konularında gerekli olan kuralları belirlemiştir. Tanrının insanlara bu yönelimi ve ilişkilerinin. onun insanlara olan sevgisinin belirtisi olduğu vurgulanır. Yasna 31.11'de. Tanrı Ahura Mazda'nın dünyayı ve tüm canlıları insanlar için yarattığı açık olarak belirtilir. 

Tanrı Ahura Mazda tüm dünyadaki yaratıkları yarattıktan sonra, insanı, istek ve arzularla güçlü bir şekilde donatarak ve seçme 


121 


serbestisi de vererek yarattı, Fakat insanların dünyadaki yaşamları sürecinde düşünceleriyle, konuşması ve yaptıklarıyla, öldüğü ve bu dünyadan göç ettiği zaman, Tanrı Ahura Mazda'nın onun ruhu üzerinde günah ve sevaplarını karşılaştırması için bırakmış olduğu bir mirası vardır. Yasna 51.5, 31.14, 32.7'de açıkça insanların yaşamlarında ne ekerlerse, ölümünden sonra ahirette onun ürününü biçeceklerini belirlemişdir. 

Zerdüşt'ün son söylevi olarak kabul edilen Yasna 51.8'de: Zerdüşt, tanrı Ahura Mazda'ya, insanlara dünyadaki yaşamlarının gerçeğini, hakikati ve anlanını anlatmak istediğini belirtir... Devamla dünyadaki yaşamda kötü, kötülüklerle yalanın hizmetinde olanları öbür dünyada yani ahirette çok kötü bir geleceğin beklediğini, buna karşın iyi olan ve iyilerin hizmetinde kötülere karşı mücadele edenleri ise sonsuz bir mutluluğun beklediğini açıklar. 

Böylece Zerdüşt öğretisine göre geçici olan bu dünyadaki insan yaşamlarının, Tanrı Ahura Mazda'nın insanları imtihan ettiği geçici bir evre gibi ele alındığı görülür. Eğer insanlar, yaşamlarındaki günahları sonucu bu imtihanı başaramazlarsa, o zaman sırat 

, köprüsü vizesini Tanrı Ahura Mazda'dan alamamaktadır. Eğer başarırsa, o zaman bu vizeyi almış olmaktadır. Bu dünyadaki yaşamı sürecinde yaptığı her türlü hal ve hareketiyle ya iyi olana iyiye, yani Tanrı Ahura Mazda'ya hizmet eder veya kötü ile kötülüklere, yani Ahriman'a hizmet eder. Böylece insan her halükarda ya tanrının yanında veya karşısında yerini alır. İkisinin arasında bir yerde kalmak mümkün değildir. 

Yasna 45.5'de: "En kutsal olanın bildirdiğini açıklamak istiyorum. Ölümlülerin ifadelerini aldığımda, sevindirici sözlerle benim isteğim üzerine Zerdüşt'e saygı duyup itaat ederlerse, onlar kutsanıp ölümsüzleşirler! İyi ruhun eseri olarak her şeyi bilen tanrı söyledi.." diye belirler. Burada tanrının insanlara elçileri yani peygamberleri aracılığı ile çağrıda bulunarak. onların peygambere inanıp itaat etmeleri halinde kutsallaşarak ölümsüzleşeceklerini belirtiniş olmaktadır. 
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Zerdüşt, tanrı Ahura Mazda'nın Yasna 43.I'de: Kendisinin tanrıya olan bağlılığı ile tanrının kendisine önerdiği büyük ve manevi zenginliğin yanında, dünyadaki yaşamına da iyi bir anlam verdiğini belirtir. Zerdüş!'e tanrı Ahura Mazda'nın buyruklarını bildiren ve tanrı Ahura Mazda'nın emirlerini vahiy olarak getiren Vohu Manah gibi Zerdüşt de kalpten, içten ve ruhen tanrıya bağlıdır. Yasna 44.1'de: "O her şeyi bilen, senin benzerin. benim gibi olan bir arkadaşı bildirmek istiyorum. Böylece tanrısal hak için ona arkadaşlığını bağışla..." Belirlemesinde arkadaşlığın ne derecede sadakat ve eşitliğe dayandığını ve bunun yanında, tanrı ile olan ilişkilerinin de arkadaşlık düzeyinde sadık ve içten olduğunu vurgulamaktadır. Yine Yasna 46.2'de "...yardım et, arkadaşın arkadaşa yardım edeceğini gibi." Belirlemesinde arkadaşlar arasındaki bağın, insan ile tanrı arasındaki inanç bağı kadar güçlü olduğu belirtilmek istenmektedir. Yasna 33.14'de: Zerdüşt kendisinin tüm sahip olduğu yeteneklerini ve zenginliklerini, tanrı Ahura Mazda'ya olan minnettarlığından dolayı, ona kurban edebileceğini belirtir. 

Buradaki kurban deyiminden hiçbir şekilde kanlı kurbanlar anlaşılmamalıdır. Çünkü Zerdüşt, tanrının kutsal yaşam hakkı verdiği suçsuz ve günahsız hayvanların yaşam haklarının insanlar tarafından ortadan kaldırılmasına karşı olduğunu belirtmiş ve onu inananları arasında yasaklamıştır. Burada kastedilen tanrı Ahura Mazda'ya inanıp ibadet edilmesi ile ruhsal temizlenme ve nefislerine hakim olmalarıdır. 

Tanrı Ahura Mazda'nın insanlardan istediği şekildeki bir yaşamı sürdürmek için; sabahları erken kalkılması ile hayvanları ve çevreyi temizleme. hayvanlarına iyi bakarak onları doyurma, otlatma, tarlaları yani toprağı ekip biçme, su kanallarını temizleme. 
bahçe dikme vc başkaca verimli çalışma alanlarının dışında ateşi hiçbir şekilde söndürmeme de vardır. 

Mazda inancında ve Zerdüşt öğretisinde sabah kızıllığı, öğle güneşi ve akşam güneşinin kızıllığı ile vakitleri kutsaldır. Bu zamanlama, tanrı tarafından insanın dünyadaki yaşamında ibadet saatleri ile işe başlaması veya işi bırakması zamanları olarak değerlendirilir. Sabahları erkenden ev horozlarının ötmesi ile kalkılır. 
Bu nedenle de ev horozları zamanları bildirdikleri için kutsal sayılır. Uykudan geç kalkma ya da uyumaya devam etmeyi tanrmın dünyada kurduğu düzenine aykırı kabul ederek büyük bir günah sayarlar. 

Bu dini inançta iç ruhsal temizliğin çok önemli görülmesinin yanında dış çevre temizliğine de büyük önem verilir. Hiçbir ölü hayvan leşi veya insan cesedi toprak üzerinde bırakılmayıp gömülür. Bununla, çevrede kötü olan hayvanların birikmesini önledikleri gibi çıkacak olan kokularla da iyilerin rahatsız olmasını ve salgın haslalıkların yayılmasını da önlemiş olurlar. Bunu aynı zamanda dini inançlarının temizliğe verdiği önemden dolayı yaparlar. 

Zerdüşt öğretisine göre kötü hayvan olarak değerlendirilen kurbağa, kaplumbağa, yılan, akrep, fare ve benzeri hayvanların Ahriman'ın hizmetinde ve onun ruhu olduklarına olan inançlarından dolayı öldürülmesini sevap kabul ederler. 

Zerdüşt, tanrı Ahura Mazda'nın yeryüzündeki tüm yaratlıklarını kutsal ruhtan yarattığını, bu nedenle de hepsinin yaratılışlarından dolayı ilahi ve kutsal olduklarını, Yasna 51.7'de: "Ki sen sığırları, suları ve bitkileri en kutsal ruhtan yarattın. her şeyi bilen tanrı..." diye belirlerken, yine Yasna 44.7'de de tanrı Ahura Mazda'nın tüm yarattıklarını kutsal ruhtan yarallığını belirler. Yaşt 19.89'da ise: 

Tanrının yarattıklarına ibadetlerimizde saygı duyarız. 

Geçici olan başarıları, faydalı ve başka şeylerin 

Amacı insanlığı ileriye götürme olmalı. 

diye belirlerken burada da kastedilen tanrı Ahura Mazda'nın yaratlığı iyilerdir. Ahriman'ın yarattığı kötülerin ise kutsal olmayıp onların imha edilerek yok edilmesi gerektiğine inanıldığının yeri geldiğinde belirtildiğini vurgulamak isterim. 
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Mazda dini inancının ve Zerdüşt öğretisinin temeli; iyilerin kötülere, aydınlığın karanlığa. masumiyetin vahşete karşı mücadele etmesidir. Bu temelde insanların yapısında var olan iyi yönünün kötü yönü ile mücadele ctmesi gerektiğini savunduğu gibi, yaşam alanında iyi olanların da kötü olanlara karşı mücadele elmesi gerekliği doğrultusunda dini inançlarını şekillendirdiklerinden, ona inanmış olanlar da insanlara kötülük etmekten kaçınır ve iyilik etme yöntemini seçmek zorunda kalırlardı. İnsanlara kötülük etmeyi dini inancın temel kuralı olarak günalı sayıp yasaklayan Zerdüşt'ün öğrelisi neticesinde. Med imparatorluğu bölgenin değişik halklarını hükümranlıklarına almış ve onların uzun bir süre yanyana yaşamalarını sağlamışlardı. Med'lerin bölgede yayılmalarında askeri güçlerinden daha ziyade, hakimiyetleri altına aldıkları halklara iyi davranmaları ve onların yapılarına saygılı olmaları idi. Bu konuda Andre Ribhard, İnsanlığın tarihi adlı eserinin 114. s.da "ama Kyros kendi otorite ilkelerini hesaplamaya gelince, Zerdüşl'ün öğrelip yaydığı törebilim değerlerini ileri sürerdi. Kendi imparatorluğuna kattığı her ülkenin kendi kurumlarını alıkoymasına özen gösterirdi ve onları. vergilerle ezmemeye dikkat ederdi. 
Ulusal azınlıklara saygı gösterirdi ve onları kendileri tarafından tayin edilen yöneticilerin gözetimi altında birleştirmekle yetinirdi. 
Karışıklıkları bastırmak zorunda kaldığı zaman da acımasız vahşetle dolu savaşı bunca yüzyıllardan sonra insanileştirdi... 
Med'lerde dini düşünce adalet kavramına dayanıyordu. Ölümsüz ruhun ahirette, yaratan tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanıyorlardı. Devlet dini olan Mazdaizm hoşgörüden hiç de yoksun değildi ve bu hoşgörü doğuda erdemle ferdi kurtuluş fikrini, bu çok değişik halklarda ortak olan bir anlayışla da toplumsal kurtuluş fikrini canlandırıyordu..." diyerek bu dini inancın erdemini açıklamaktadır. Nitekim Babil'in M.Ö, 539 yılında Kryos tarafından alınmasında, Babil halkına karşı kötülük yapılmadığı ve hatta Babil'deki din adamları ile anlaşmaları sonucunda şehri ele geçirdikleri belirlenir. Onların tanrılarına saygılı davrandıkları gibi, büyük tanrıları olan Marduk'un tapınağına askerlerin müdahale etmesi bir yana, içeri dahi girmedikleri belirlenir. Ayrıca Babil Kralı Nabukadnaçar zamanında ülkeleri yerle bir edilip esir alınarak Babil'e getirilmiş olan Yahudi halkının, kendi ülkelerine geri dönmelerine izin verilmesi ve orada yapılacak olan bir tapınağın tüm masraflarının devlet kasasından karşılanması bu dönem olmuştur. 
Böylesi bir işlev o dönemdeki insanlığın yaşantı şartlarında son derece önemli bir erdemi ifade eder. Bu erdemlilik Zerdüşt öğretisinin temel öğesidir. 

Zerdüşt öğretisinde, insanların yukarıda sözünü ettiğimiz iki ruhtan birinin tarafını seçmekte oldukları ve bunu kendi irade ve işlevleriyle belirledikleri belirtilir. Onların bu durumları, dünyada ve ölümden sonraki yaşantılarında etkileyici olmaktadır. Bu inanca göre nasıl ki ruh gövdeden önce var olduysa, gövdenin çürümesi sonrasında da ruhun yaşamına devam edeceğine inanılır. Bu konu Yasna 31.11'de, "Yaşam gücünü gövdelendirdikten sonra..." diye açıklanırken, ruhun önceden var olduğu vurgulanmak istenmektedir. 

İşte insanların yaşantılarında iyi ruhun veya kötü ruhun tarafını tutması ve onun istemleriyle uyumlu olarak hareket ve işlevlerde bulunması durumuna göre ölümden sonra insanların ruhlarının mükafatlandırılıp cezalandırılacağı belirlenir. Bu konuda Yasna, 31.20'de: 


"Doğru ve haklılığa bağlı olanlara, sonunda parlaklık verilecek, Olağan duranların karanlıkta kalıp acı çekmeleri uzun sürer. 
Yanlışa ve kötüye bağlı olanların ruhları ise. 

Onların yaptıkları ile belirlenir. 


diye belirtirken. iyilerin cennette, iyi olup fakat kötülük de yapmış olanların ise uzun bir süre cezalarını çekmelerinden sonra cennetle. 
kötü olanların da ebediyen cehennemde kalacakları belirtiliyor. Yine Yasna 32.13'de, cennete giden yolun Cinvat (sırat) köprüsü üzerinden geçtiği belirtilmektedir. Yasna 46.10'da ise tanrı Ahura 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Mazda'nın, "Kimi ben övme değerinde buluyorsam, onun önünde cinvat (sırat) köprüsünü ben geçeceğim" dediği aktarılır. 

Zerdüşt öğretisine göre iyi ruh ile kötü ruh arasında nihayetle kesin bir hesaplaşmanın olacağı ve o günde dünyanın ateşle eriyen bir metal gibi eriyeceği ve bu eriyip akan metalle tanrı Ahura Mazda'nın günah ve sevaplar.konusunda karar vereceği ve böylece iyilerin mükafatlandırılarak cennette yaşamaları sağlanırken, kötü olanların ise eriyen bu metalle yakılarak yok edileceğine inanilir. 

Burada iyi olmak demek, iyi niteliklere sahip olarak iyi olmak ve iyi olanlara karşı iyi davranıp onlara yardım etmeyi gerektirdiği gibi kötü olanlara karşı yaşam boyunca savaşmayı da kapsamaktadır. Yasna 43.8, 46.6'da, Zerdüşt öğretisinde kendini savunma ve düşmanları ile kötülere karşı mücadele etme temelinde silahların kullanılacağı açık olarak belirtilir. Ayrıca Avesta'nın ibadet bölümlerinde, zayıfların güçlü olanların zulmünden korunması. insanların düşmanlannın hükümranlığına girmemesi, mal, namus, şeref ve canlarını kötü olanlardan ve düşmanlarından korumaları hakkında geniş bölümler vardır. 

Zerdüşt; öğretisi ile insanlara dini inanç alanında yol göstermesi yanında, onların dünyada iyi şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için tarımı teşvik ederken. çalışmayı tavsiye edip. hayvancılığa gerekli önemin verilmesi ile korunmasını da belirlemektedir. Hayvanlara kötülük edilmesi ve kötü davranılmasına karşı gelmekte ve onlara yem verilmesi ile iyi bakılmasını ve onların ürünlerinden faydalanılmasını tavsiye ederken, kanlı kurbanları yasaklaması ile ekonomik durumun gelişmesi ve sosyal refahın arttırılmasını istediğini açıkça vurgular. 

Zerdüşt, "iyi hayvanların içinde olduğu bir ev ve dişilerin içinde bulunduğu bir sürü ile yayılacağı bir yaylak olduğunda, orada mutluluk ve şanslılık doğar. Orada tam ve güzel bir hayat doğar." 
diye belirlemektedir. Zerdüşt her alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşılıp bolca üretimin sağlanmasını ve zararlı bitkilerle hayvanların 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da kötü ruhun hizmetinde olduklarını söyleyerek onların kökünün kesilmesini tavsiye etmektedir. Temiz hayvanlardan sayılan köpek ve kedinin öldürülmesini büyük günah saymaktadır. Döllenme ve çiftleşme tanrı Ahura Mazda'nın istemi olduğundan, onun önlenmesi veya bu yönlü bir girişim günah sayılarak yasaklanmıştır. 

Zerdüşt, öğretisinin yayılıp kökleşmesi için öğrencileri ve taraftarlarına düşünce öğretisini benimsetirken, tanrı Ahura Mazda'nın emir ve direktillerini iletip söylemekte olduğunu belirtir. Yasna 45.1 ve 5'de defalarca tekrar ettiği "haber vermek istiyorum. dikkatle dinleyin" sözü dikkate değerdir. 

Avesta'nın Bahman Yaşt bölümünde, Zerdüşt'ün zaman zaman tanrı Ahura Mazda ile görüştüğü ve Ahura Mazda'nın isteklerini insanlara bildirdiği aktarılmaktadır. Bahman Yaşt TI. 5-6'da: "Zerdüşt ile her şeyi bilen tanrı Ahura Mazda birleşip yedi gün ve yedi gece birlikte kaldılar. Zerdüşt Avesta'yı yazdı. Bizler böylece Zerdüşt'ün yazdığı Avesta'ya inanıyoruz ve onun çerçevesi dahilinde hareket ediyoruz" denilmektedir. Yine Yayşt 17.16'da, Zerdüşt'ün yüceltilerek ilahileştirilip kutsandığı şöyle dile getirilmektedir: "Senin baban Ahura Mazda'dır, ki tanrıların en büyüğü, Annen kutsal Aramalti, kardeşin iyi olan Sraoşa'dır." diye belirler. 

Zerdüşt başlangıçtan itibaren taraftarları ve öğrencileri arasında sağlıklı bir örgütlenme kurmuş. saygı duyulan, sevilen ve hatta tanrılaştırılan bir kişilik haline gelmiştir Bu konuda yine Yaşt 13.87 b -88'de: 


Ve şimdi koruyucu ruhu kutsarız, 

İlk iyiyi düşünen. 

İlk iyiyi söyleyen, 

İlk iyiyi yapan, 

İlk din adamı, ilk savaşçı, ilk çoban, 
İlk kararlaştıran, ilk haberleri bildiren, 
İlk kendisi için kazanıp besleyen. 


128 


Sürüleri, af etmeyi ve sözü, 
Söz için itaatkar ve hükümranlıklı, 
Gönülden yapılan her şeyi, gerçek iyileri." 


diye belirlerken, Zerdüşt burada toplumsal olarak iyi görülüp kabul edilen üç fonksiyonu kendisinde toplamış olarak belirlenir. O, ilk din adamı, ilk savaşçı ve ilk çoban olarak görülmektedir. Yine dini inançlarının temel ilkeleri olan ilk iyiyi düşünen, söyleyen ve yapan olarak gösterilmektedir. 

Bu dini inancın bazı inananlarına göre, Avesta'dan kaynaklanan üç görevlerinin olduğu belirtilir. Bunlar: “Düşmanı-dost, kötüyü- iyi yapmak ve bilmeyeni-bilgilendirme", Olarak belirlenir. Şeref ve haklılığın teminin söz ve pratikte sağlayarak tanrının en büyük iyiliklerini yani sevaplarını kazanmadır. 

Ancak yukarıdaki söylevde olduğu gibi, iyi insanların cennete gidiş yollarının belirlenmesinde de açık olarak görüldüğü gibi, bu dini inançta iyi insan olan kişilerin üç niteliği belirgin olarak ortaya konulmaktadır. Bunlar: "İyiyi düşünmek, iyiyi söylemek ve iyiyi yapmak." olarak belirlenmiştir. 

Zerdüşt'ün öğretisinde olay ve olgulara bir yandan gövde gözü ile bakılırken, biryandan da ruh ya da can gözü ile bakıldığı görülür. Gövde gözü ile tanrısal gerçeklerin görülemeyeceği, iyi ya da kötü olan normal insanların bu bakışları ile her şeyin dış görünüş ve maddi yapısının görülebileceği belirtilirken, tanrısal olan olay, canlıların içinde bulundukları ruhsal yapıları ya da iç tanrısal yapıları ancak tanrısal olan ruh ya da can gözü ile görülebilir ki asıl tanrısal gerçek ordadır. Bunu görebilmek için ise insanların dünyasal. daha doğrusu bedensel nefsini terbiye ederek, ona hakim olarak. halta onu ortadan kaldırarak, ruh gözünü açması gereklidir. 
Zerdüşt öğretisinde tanrısal veya büyük göz olarak da adlandırılan ruh veya can gözünün açılması ve onunla tanrısal olgularla olaylara bakılarak görülmesine çok önem verilir. Ancak bu gözle bakabilenler tanrısal gerçeği ve onu yapısından yaralan tanrıyı görebilme olanağına sahip olabilirler. 
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Yine bu dini inançta sözkonusu edilen Haoma veya şarap ya da diğer alkollü içkilerin, Zerdüşt tarafından da içildiği ve Kavi Viştaspa'ya da içirildiği gibi dini inançları ile ilgili olup, dini düşüncelerin geliştirilip derinleştirilmesi ve ruh gözünün açılması amacıyla içilmekte olduğu vurgulanır. Avesta'nın Gatha bölümlerinde belirtildiğine göre, dini inançlarında şarkı ve şiirlerle türkülerin önemli bir rol oynadığı da görülür. Cennetin müzikli. şarkılı ve türkülü bir yer olarak değerlendirildiği dikkate alınırsa bunun önemi daha da iyi kavranır. 

Zerdüşt'ün öğrencileri ve taraftarları ile özellikle de din adamlarının çok fakir giyimli olmalarına karşın, çok bilgili oldukları vurgulanırken, bunların dilenci kıyafetleri içinde bilim adamları oldukları belirlenir. Çoğu yazar ve araştırmacı bunları islamiyet dönemindeki Bektaşi ve Alevi dervişlerine benzetirlerken, bunların sözkonusu yapılarının Mazda dini inancı döneminden kalma ve onun devamı olduğunu belirtirler. 

Esas olarak dikkatlice incelendiği taklirde Alevi ve Bektaşiliğin temel ilkeleri ile düşünce temellerinin Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinden alınıp islamiyet içerisinde islami maske ile kapalılarak işlenmesinden başka bir şey olmadığı ve zamanla başkaca dini ve kültürel değerlerden çok az etkilenmiş oldukları açık bir şekilde görülür. 

Zerdüşt, öğretisi konusunda ve sosyal alanda inananları ve öğrencileri üzerinde yegane otorile durumundadır. Söylevlerinde kendini tanrı Ahura Mazda'nın aracısı olarak tanıtır. Yaşt 13.39, 94'de: 


Onların doğum ve büyümelerine, 

Su ve bitkiler seviniyorlardı. 

Onların doğum ve büyümelerinde, 

Su ve bitkiler de büyüdüler. 

Onların doğum ve büyümelerinde, 

Tüm kutsal yaratıklar, 

İsteklerinin gerçekleştiğini gördüler. 
Bizim isteğimiz ise, din adamının doğuşu, 
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Kutsal Zerdüşt, kurbanl aştırdığı demetleriyle, Şereflendirir bizleri, kurban sunmalarıyla. 


Burada, açıkça bir peygamber ya da kutsal bir tanrı yapısı, Zerdüşt'ün kişiliğinde anlatılmaktadır. 

Mazda dini inancındaki iyi ve iyiliklerden yana olma ve kötü ile kötülüklere karşı çıkma temel ilkesinin uygulanmasında, inananlarını toplumun ve din adamlarının kontrolüne vermesinin yanında, inanç olarak esasta kişiyi kendi vicdanının kontrolüne bırakmakta ve insanlarda var olan iyilik ile, kötülük duygularına karşı mücadele etmesini, böylece kötülüklerin nedenini teşkil eden nelsini yenmesini ve ona hakim olmasını buyurmaktadır. Bu kural; inananların kendi vicdanları ile başbaşa bırakılması ve kendi kendisi hakkında karar vermesi durumudur. İnsanlar yaptıkları kabahatleri ile yapılarındaki kusurları başkalarından gizleyebilir veya onların görmemesi için üzerlerini örtebilirler. Fakat hiçbir insan işlemiş olduğu suç ve kabahatleri ile kendisinde var olan kusurları, kendi vicdanından gizleme imkanına sahip değildir. Tanrı Ahura Mazda'ya inanç ve ona yönelmenin temiz ahlak ile iyiyi düşünerek, iyiyi söyleyerek ve iyiyi yaparak, insanların kendi iç yapılarına, nefislerine karşı mücadele etmesinin gerekliliğine inandığı gibi, toplum içerisinde de iyi olanı ve iyilikleri korumaya yöneltmektedir. Yine insanların kendilerindeki kötüye yöneliş ve davranışlarına karşı mücadele edip onları kendi içinde yenmesini e mrettiği görülür. Toplum içerisinde de kölü ve kötülüklerle mücadele etmeyi inançlarının temel kuralı saymaktadır. 

Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi, iyi olanların kötü olanlara karşı korunması için ekonomik. sosyal ve dini alanda dürüst ve çok çalışmayı temel almaktadır. Zerdüşt, ekonominin geliştirilmesi için tarımla uğraşmayı bizzat teşvik etmektedir. Tarım ürünlerine zararlı durumları ve haşereleri kötülüklerin koruyucusu olan Ahriman'ın ruhları olarak saymaktadır. İyilere dışarıdan gelecek saldırılara karşı askerlerin yetiştirilmesi ve onların korunmasını buyururken, iyilerin malları ve canları ile namuslarının ancak bu şekilde kötü olanlara karşı korunabileceğini belirtir. İyi ve iyiliklerden yana olan ve kötü ile kötülüklere karşı mücadele etmeyi benimseyen kimselere tanrı Ahura Mazda'nın da yardım edeceğini belirtir. 

Temiz ahlakı, dürüstlüğü ve çalışkanlığı temel alan Mazda dini inancının, Kürt halkı tarafından benimsenmesinden sonra, Kürt halkının bölgede geliştirdiği ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi durumu, komşu ve dünya halklarına büyük etkide bulunmuş bu dönem Kürt halkının kültürü "Ari" kültürü olarak değerlendirilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Mazda dini inancında aydınlığın ve sıcaklığın sembolü olarak kutsal bilinen "ateş" nedeniyle çevre halklar, Mazda dini inancına sahip olan Kürt halkına ateşe tapan, ateşperest dedikleri gibi, Kürtler de inançlarından dolayı kendilerini böyle kabul ediyorlardı. Kürtçe'de ateşe "ar" denilir. 
Ari ise kelime anlamı ile ateşi, ateşe mensup anlamındadır. Bu dönemde Kürt halkı ateşi kutsal saydıkları için kendilerine "Ari" diyorlardı. 

Kür! halkının bu dönem ve öncesinde geliştirdikleri ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi aşamalar bölgede yapılmış olan arkeolojik kazılar neticesinde bulunan belge ve bulgularla ispat edilmiştir. 
M.Ö. 443 tarihlerinde yazılmış olan kulsal Tevrat kitabınının, bölgedeki gelişmeleri anlatırken Kürt bölgeleri üzerinde özellikle durup gelişmeleri olduğu şekliyle anlatmış olması, konu hakkındaki görüşümüzü teyit etmektedir. Kaldı ki, geçmişte ve günümüzde tarafsızca yazılan tarih eserleri de bunu ispatlamışlardır. 

Yukarıda belirtilen tarihlerin hangisinde olursa olsun, Kürt halkı tarafından kabul edilip inanç gösterilen, Türk'lerin " Mecussi" başkalarının ise "ateşperest" dedikleri Mazda dini inancı. 
esas olarak bölgede İslamiyetin hakim olmasına kadar etkinliğini sürdürdü. Kürdistan'ın dağlık kesimlerinde çok sonralara kadar yapısını koruduğu gibi hâlâ günümüzde küçük .bir alanda da olsa yapısını bazı değişimlerle sürdürürmektedir. Diğer alanlarda da islamiyet içerisinde etkilerini sürdünneyi başarmıştır. Mazda dini inancının görüşleri ve temiz. insancıl ahlakı ve temel ilkeleri ile kültürel değerleri ve iyi, dürüst olmayı teşvik eden kuralları; Alevi ve Bektaşi denilen halk kesimi arasında İslamiyetin maskesi altında yaşamını sürdürmektedir. Bölgede sonraları gelişip yayılan tek tanrılı inançları da çok büyük oranda etkilediğini yeri geldiğinde anlatmaya çalışacağım. 

Ne yazık ki Kürt halkının oluşturup geliştirdiği bu kıymetli değerler. M.Ö. 330 yıllarında bölgeyi işgal ederek hakimiyeti altına almayı başaran Büyük İskender taralından tahrip edildi. Tüm yazılı kültürel, tarihi ve dini eserleri yaklırıp yıktırması ile bu alandaki ilk katliamı yaptırdı. Bir süre sonra. bölgedeki hakimiyetlerinin sona ermesiyle yeniden bu alanlar yeniden canlanıp gelişmeye başladı. Uzun bir süre bölge halklarının ve insanlığın tarihi mirası olarak yaratılmış olan bu değerlerin yok edilmesi insanlık ve bölge Kürt halkı açısından büyük bir kayıp olmuştur. 

Büyük İskender'in bölgede oluşturduğu hakimiyetin sona ermesi ile yeniden canlılık kazanan ekonomik, sosyal ve siyasi oluşumlar ile gelişmeler, bu defa M.S. 637 yıllarına doğru bölgenin güney batısından gelen İslami Arab istilasına ve katliamlarına uğradı. O dönemde İslami Arab yapısının Halifesi olan Ömer'in bizzat verdiği emirle Kürt bölgelerinde var olan yazılı ve yazısız her türlü tarihi, kültürel, sosyal ve dini belgeler yakıldı. Bu yapılan katliam için gösterilen gerekçe: "Eğer bu belgeler Kuran ile uyumlu isc bunlar gereksizdir. Çünkü Kuran vardır. Eğer bu belgeler Kuran'a aykırı ise, yanlıştır. Halkın yanlışı öğrenmesi gerekmez." 
idi. Bölgede bu göstermelik gerekçe ile yapılmış olan tarihi, kültürel katliam ile beraber bölge halkının Kürtçe konuşması da yasaklandı. Böylece köklerinden ve kültürel. tarihi öz değerlerinden koparılmaya çalışılan Kürt halkına İslami Arab dini inancı ile değerleri dayalılarak benimsetilmeye çalışılırken. Kürtçe konuşanların dillerinin makasla çırpılarak veya kesilerek cezalandırılması olayı da İslami Arab yönetiminin Kürt halkını asimile ederek İslami Arablaşlırmayı amaçladıklarını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Ayrıca bölgedeki Kürt halkını ve onların dini inançları olan Mazda dini inancını, kendilerinin İslami Arab yapısına rakip olarak değerlendirdiklerinden özellikle bunlar üzerindeki baskı. katlianı ve yasaklarını yoğunlaşlırdılar. Böylece kendilerinin zorla ele geçirdikleri hükümranlıklarını ve zenginliklerini kayıp etme korkusu ve yeni zenginlikleri ele geçirme hırsı ile ihtirasları sonucunda, Kürdistan alanlarında barbarca, vahşiyane çok büyük katliamlar ve baskılar uyguladılar. Süleymaniye'de ceylan derisi üzerine yazılmış olarak son zamanlarda bulunan bir şiir, İslami Arab'ların işgalleri sırasında yaptıkları katliam ve zulmü açık olarak anlatırken, İslamiyet öncesinde bölge Kürt halkının Mazda dini inancına mensup, yani "Ari" olduklarını da belirimektledir. 

Bu şiir Kürtçe yazılmış ve tercümesi ile P.B.C.'nin yazdığı Muhtasar Kürdistan Tarihi adlı eserinden aynen buraya alıyorum. 


Hürmüzan raman, atıran kujan 
Wişan şard we gewre gewrekan 
Zorker âarab kırdıne xapur 
Ginay pal &heta Şarezor 

Şin ökenıkan we dil beşina 
Merd &aza teli ji roy hewina 
Rewişt özerdeşt mawe bökes 
Bezika nika Hürmüz ve hiç kes. 


Aynı yazar bu şiirin türkçesini de şöyle yazmıştır: 


Hürmüzgahlar viran oldu ateşler söndü 
Büyük büyükler saklandılar 

Sitemkar Arablar, her tarafı harab ettiler 
Hatta Şehrizora yetiştiler 

Kadınları kızları esir götürdüler 

Azad erkekleri kana boyadılar 
Zerdeşt'in ayini sahipsiz kaldı 

Hürmüz kimseye yardım etmedi. 
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Yine M.S. 669 yılında Dersim havalisinde Kürtçe yazılmış olan diğer bir şiir de aynı içerikte olup bu konuda gerekli bilgiyi vermektedir. 


Hürmüzgan ruman 

Atiran kujan 

Hosan şareve gevre gevregan 
Zorkeri Arep kırdine Habur 
Gihane pale peşe Şarizor 

Jin u kenikan ve dil beşinan 
Merdi aza dilen ji ruyehevinan 
Revite Zerdeşt maye bedest 
Bizika na kit Hürmüz ve hiç kes. 


Bu iki şiirde pek çok şey anlatılmaktadır. Bunları daha fazla yorumlamayı okuyuculara bırakıyorum. 

İslami Arab yapısının bölgeye hükümranlığını kurması, Mazda dini inancının ve kültürel değerlerinin bir anda ortadan kaldırılması ya da onun sonu anlamına gelmedi. Çok uzun bir süre, İslami Arabizm yanında, bölgede Mazda dini inancı açık olarak kendi yapısını koruyup yaşatmaya çalıştı. Ancak süreç içerisinde sosyal. siyasi ve kültürel alanları İslami Arabizme terk elmek durumunda kalınca, onların uyguladıkları katı baskı yöntemleri ve katliamlar sürecinde İslami Arab yapısı ile kendini maskelemek zorunda kaldı. İslami Arabizm içerisindeki bölünmede, kendi dini inanç olgularına yakın gördükleri Ali yanlılarının tarafını tutmakta gecikmediler. Bu yapı içerisinde kendi dini inanç ve düşüncelerini işleyip geliştirirlerken İslamiyetin Tasavvuf edebiyatı ve düşüncesini oluşturdular. Giderek Alevi ismini ve sonraları da bazıları Bektaşi ismini aldılar. Bunların gerek yaşam tarzları. gerekse dini inanç alanındaki düşüncelerinin İslami Arabizmle bağdaşmamasının temel kökeni ve etmeninin Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi olduğuna bu eserimizde de yeri gelince kısaca değineceğim. 
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Üçüncü Zerdüşt 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b. Mazda dini inancının kutsal kitabı olan A vesta: 


Mazda dini inancının kutsal kitabı olan Avesta, yazılı bazı kaynaklara göre Zerdüşt Elbruz dağlarında inzivada iken, Tanrı Ahura Mazda ile görüşmesi sırasında tanrı tarafından eline verilmiştir. Bazılarına göre ise, Tanrı Ahura Mazda tarafından Vohu Manu (Cebrail) aracılığı ile kendisine bildirilmiş ve kendisi de bildirilenleri inzivada iken yazmışlır. Kimine göre Zerdüşt inzivadan indikten sonra ilk ülkesinde yani Medya'da, bazılarına göre ise ikinci ülkesi olan Horasan alanlarında yazmıştır. Yine bazılarına göre Zerdüşt, Avesta'nın tamamını kendisi yazmış ve yüksek sesle okuyarak propagandasını yapmıştır. Bazılarına göre de ilk bölümleri kendisi yazmış, sonraki bölümleri de arkadaşları ve inananları tarafından yazılmıştır. Kimileri de bir bölümünü Zerdüşt 'ün kendisi, bir bölümün de arkadaşlarının yardımı ile yine kendisi, bir bölümünün de kendisinin ölümünden sonra inananları tarafından yazıldığını belirlerler, Kimilerine göre Avesta M.Ö. 600 yıllarında yani Zerdüşt tarafından yazılmıştır. Kimilerine göre de tamamı Zerdüşt öldükten sonra inananları tarafından yazılmıştır. Bazılarına göre de Avesla'nın bazı bölümleri, Zerdüşt öncesinde, Mazda dini inancı zamanında yazılmıştır. Sonraları Zerdüşt ve inananları da yazarak tamamlamışlardır. 

Bazı araştırmacıların belirledikleri gibi, Mani peygamber de Zerdüşt'ün öğretisini ağızdan anlattığını ve kendisinin yazmadığını belirtirken, sonraları inananları ve öğrencileri tarafından Avesta'nın yazıldığını vurgular. Akâmenid'ler ve Rum Selçuklu'ları (M.Ö. 553-150) zamanında bölgede inananları ve çalışanları tarafından dilden öğretildiği ve ilk defa M.Ö. 150 yılları sonrasında ve Part'lar zamanında Avesta'nın yazıldığını belirtirler. Fakat bu belirtilen dönemlerde. kuzeybatı Kürt alanlarındaki ateşgahlarda. 
din adamlarının yaplıkları dini törenlerde kutsal bir kitabı kullandıkları da belirtilir. 

Böylece Avesta'nın; küçük bir bölümü de olsa Zerdüşt öncesinde yazılmış olduğu ve özellikle Gatha'ların, Zerdüşt'ün söylevlerinin bizzat Zerdüşt tarafından yazıldığı, diğer bölümlerinin ise Zerdüşt'ün ölümü sonrasında inananları ve öğrencileri tarafından yazıldığı açıklığa kavuşmaktadır. Her ne şekilde yazılmışsa da yazılmış olan Avesta'nın halk tarafından iyi anlaşılabilmesi için tamamının güzel ve basit bir Kürtçe ile yazılmış olduğu konusunda tüm araştırmacı ve tarihçiler birleşmektedirler. 

Zerdüşt'ün isminde olduğu gibi kutsal kitabı A vesta'nın da deişik isimlerle anıldığını görmekteyiz. Avesta, Avista, Abistag... 
Süryanice'de adı Abistak, yeni Farsça'da Abista, Awista, bazı kaynaklarda Awastag veya Apastak olarak geçerken, Behsitun yazıtlarında ise Abistam adıyla yazılmıştır. Pehlevice Awestak olarak isimlendirilirken, Mesudi ise Zerdüşt'ü Esbitman'ın oğlu ve Mecussi dininin Peygamberi olarak belirlerken, kitabının isminin Zemzem olduğunu ve buna Farsça'da Fisya veya Fistah denildiğini belirtir. 

Bazılarına göre, Zerdüşt'ün inancı konusundaki yazılı belgeleri iki nüsha olarak yazılmıştı. Bunlar Büyük İskender tarafından ortadan kaldırıldılar. Sonradan bu dini inanca mensup din adamları tarafından yeniden yazıldılar. Bu yazma işlevinin özellikle Part kralı Ardeşir ve oğlu I. Şahpur zamanında gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu yapılırken, Medya'daki Şiz şehirinden Büyük İskender tarafından götürülmüş olan Nipek adlı nüshanın, Yunanistan'dan geri getirildiği ve eksiklerinin ise din adamlarının ezbere bildikleri ile tamamlandığı belirtilir. Ayrıca Nipek denilen ve Büyük İskender tarafından Yunanistan'a götürtülmüş olan bu yazılı dini kitaptan Yunan'lıların Zerdüşt'ün kültürünü öğrendikleri ve onunla kendi kültürlerini geliştirdikleri vurgulanır. 

Bu konuda Hamza al İsfahani:"...Büyük İskender bölgeyi işgalinde burada bulunan dini ve bilimsel kitapları, 'Filozofik, Astronomi, tıp, tarım, v.s. alanlarında olanları' Yunanca'ya ve Koptice'ye tercüme ettirınesinden ve İskenderiye'ye gönderdikten sonra tama- nun yaktırdı..." diye belirler. Bazılarına göre de Pythagoras, Demokrit ve başkaca Yunan filozofları Zerdüşt öğretisini kaynak almışlardır. Zerdüşt ile inancına mensup olanların yazdıkları dini, 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felsefi eserlerin İskenderiye'deki kütüphanede bulunan nüshasının iki milyon satırı içerdiği belirtilirken, bunların yaklaşık olarak sekiz yüz cilt kadar olduğu ve din, kimya, fizik, botanik, tıp, mineraloji ve astronomi konularını içerdikleri belirtilir. 

Yine bazı araştırmacılara göre Apastak önceleri dini törenlerde ağızdan anlatılan ayetler şeklinde iken, sonraları yazılı olan Nipek bölümleri ile birleştirilerek yazılı hale getirildi. Bundaşin'den başka Büyük İskender, Zand'ı da Yunanistan'a gönderdi. Fakat Avesta'yı yaktırdı. Bu anlatımı Denkart DI. ve IV.'deki anlatımla karşılaştırdığımızda Zand ile Nipek'in kastedildiği ortaya çıkmaktadır. 
Fakat Apastak yine de durumunu korur. Burada Apastak ağızdan ezbere anlatımlar olarak değerlendirilmesine karşın Zand'ın ise yazılı olan anlatımlar olduğu vurgulanmaktadır. 

Zand'ın evinde bulunduğu kabul edilen Şiz şehiri Med'lerin politik, kültürel ve dini başşehirleri idi. Bu açıdan Med'li olan din adamlarının propaganda ve öğretileri sonucunda dillerinin bölgede önemli bir konuma geldiği açıklır. Zand deyimi Partça ve dolayısıyla Med'ce olup Kürtçe'nin bir şivesinden gelmektedir. Burada çok eskiden beri Zervanizm inancının etkin olduğu ve bu temelde Zerdüşt'ün dini inancının gelişip kökleşmesine katkıda bulunan din adamlarının, bölgede geçmişten beri var olan Zcrvanizm'in ctkilerini Zerdüşt'ün inancına da taşıdıkları olasılığı güçlenmektedir. 
Tespit edilebildiğine göre Part'lar döneminde tüm dini inançlar konusundaki yazılı belgeler, Şiz'deki Med'li din adamları tarafından Zand ismi altında yazılmıştır. Böylece Med'lerin kendi dini inançları olarak benimsedikleri Zerdüşt'ün inancına yaptıkları katkılar ve ona işledikleri kültürlerinin yaşatılması durumu da açıklık kazanınış olmaktadır. 

Avesta; dini inanç ve düşüncelerin yanında önemli bir tarih kaynağı olduğu kadar, ferman, kanun. tüzük ve yönetmelik gibi konularda da geniş bilgiler içermektedir. Avesta gerçek anlamda dünyadaki insan yaşamı konusunda mutluluk ve huzur içinde olmanın felsefesini kapsamakladır. Bunu Avesta'nın yirmi bir kilabında anlatarak açıklamaya çalışmıştır. Bu yirmi bir kitap sayısı 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bazılarına göre Zerdüşt'e inananların ibadetlerinin yirmi bir kelimeden meydana geldiği şeklinde yorumlanarak buna dayandırılma- ya çalışılmaktadır. Avesta'nın sözü edilen yirmi bir kitabından günümüze küçük bir parça kalmıştır. Bu da Gatha'larının yanında Videvdad bölümleridir. Arab tarihçileri A vesta'nın orjinal tekstlerinin 12.000 inek derisinin üzerine yazılı olduğunu, bundan yapılmış olan bir kopyanın Viştaspa'dan kalma olduğu ve bunlardan birinin Büyük İskender'in Pers sarayını yaktığı sırada yakılarak imha edildiğini ve diğer bir kopyasının ise Yunanlılar tarafından götürüldüğü, bundan da Yunanlıların bilimsel öğretilerini öğrendiklerini iddia etmektedirler. Ne yazık ki Makedonyalı Büyük İskender, M.Ö. 329 yılında bölgeyi işgal ettiği zaman, bulabildiği ve ele geçirebildiği ve Yunanistan'a taşıyamadığı tüm tarihi, kültürel, edebi ve bilimsel yazılı belgeleri ve özellikle de Avesta'nın tüm nüshalarını yaktırıp imha ettirdi. 

Bu dönemde Büyük İskender'in bölgede çok yaygın bir kültür katliamı gerçekleştirdiği konusunda hemen tüm araştırmacı ve tarihçiler birleşmektedirler. Büyük İskender sonrasındaki Fars yazılı kaynaklarına ve Rum tarihçisi Polin'in M.S. 1. yüzyılda belirledigine göre Avesta kitabının iki milyon şiiri. Pehlevi ve Arab kaynaklarınca da Avesta'nın 12 bin cilt kadarı Akamenid krallığının sarayında yakıldı. 

Avesta'nın yanmadan kurtulan parçaları M.S . 51-78 yılları arasında toplatılıp din adamlarının da ezbere bildikleri konularla birleştirildi ve Avesta yeniden yazılıp çoğaltılarak dağıtıldı. Ardeşir Papakan ve oğlu I. Şahpur (226 - 272) zamanlarında, Avesta'nın nüshaları üzerinde düzeltmeler yaptırılıp ve ismine de İsnad-Westa denilerek yeniden çoğaltılıp dağıtırıldı. Daha değişik tarihlerde de bu neviden girişimlerin yapıldığı görülür. Ancak Sasani'ler zamanında çoğaltılıp dağıtılan Avesta, 347 bin söylevi kapsarken, bazı kaynaklara göre günümüzde elde bulunanı ise sadece 
83 bin söylevi kapsamaktadır. Bazı kaynaklara göre de elde bulunan Avesta 345.700 kelime ve 21 kitaptan oluşmaktadır. Günümüzde basılmış olsa yaklaşık beşyüz sayfalık bir kitap meydana getirebilir diye belirlenir. 

Mesudi der ki: Zerdüşt, yazılarından bir bölümünü Zend-Bazend üzerine yazmışlı. Ölümünden sonra bölgenin bilginleri onun Herse bölümü üzerine yazdılar ve ismini de Mecusinin Bard Yan Bavwer'i koydular. Yine Mesudi :"... Zendıg'ların çıktıkları dönemde, Zerdüşt'ün yazılarını kendi gönüllerine ve durumlarına göre yazdırıp isminide Zendig koydular. Zendıg'tan Zend'ler gelir. Sonraları bu yazılar Zendıg olarak tanındı...” diye belirlerken, Avesta'nın Zend bölümünün bunlar tarafından yazıldığını vurgulamaktadır ki yukarıdaki anlatımla çelişmesine rağmen bu olasılık önemli ve düşündürücüdür. 

Avesta'nın halen elde bulunan kısmı, İslami Arab'ların bölgeyi işgal etmeleri ve özellikle de Halife Ömer'in emri üzerine bölgede yaptıkları kültür katliamlarından Hindistan'a ve diğer komşu ülkelere kaçmış olanların beraberlerinde kurtardıkları parçalarıdır. 
Günümüzde elde bulunan bu Avesta parçalarının ne kadarının fazla olup, sonradan yazılmış olduğu bilinmediği gibi, özellikle yapılan kültür katliamları sırasında Avesta'nın yangınlardan kurtarılamayan parçaları nedeniyle çok eksik olduğunda hemen tüm araştırmacı ve tarihçiler hemfikirdirler. Elde bulunan Avesta şu bölümlere ayrılmaktadır. 

1. Yasna: Kurban ve kutsama anlamlarına gelmektedir. Avesta'nın en önemli bölümü olup, değişik konularda yazılmış toplam 
72 söylevi kapsamaktadır. Dini inancın temel ilkelerini. ibadet ve 
şekillerini belirlemektedir. Kimilerine göre bu bölüm. Zerdüşt'ün kendi yazıları veya söylevleri olup Avesta'nın en eski yazılarıdır. 
Bunlar Zerdüşt'ün Gatha'larıdır. Fakat Yasna olarak da adlandırılmaktadır. Kimilerine göre de Zerdüşi tarafından yazılmış şiirler. 
kutsamalar ve Gatha bölümlerini de içermekte olup büyük bir ihtimalle bizzat Zerdüşt tarafından yazılmıştır. Kimilerine göre Galha'lar ayrı bir bölümdür. Kimine göre de Gatha'lar Yasna içerisinde bir kasidedir. Kimine göre bu 72 söylevden 16'sı Zerdüşt'ün 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Gatha'ları olup bunları bizzat Zerdüşt kendisi yazmıştır ve inancının en önemli yazılı belgeleri olup temelini teşkil ederler. Bunların gerçek anlamda aynen kaldıkları konusunda ilgilenenlerin tamamı hemfikirdirler. 

Gatha'lar, Zerdüşt'ün 16 söylevini kapsayıp toplam olarak 229 
kıtadan meydana gelmektedir. Bu kıtaların bazıları üç mısra, bazıları dört mısra ve beş mısra olanları da vardır. En kısa söylevi Yasna 47. olup altı kıtadır. İki uzun söylevi olan Yasna 31 ve 51'in her birinin yirmi iki kıtası vardır. 

2. Yaşt: Güneş Tanrısı Mitra, Ahura Mazda ile ölmez azizleri ve diğer tanrısal olgular için yapılacak kurbanların şarkıları olup, başlangıçta 30 söylev olmasına rağmen, halen 21 söylevi kapsamaktadır. Kalmış olanlarından bir kesimi orijinalleri olup diğerleri ise sonradan yazılmıştır. Orijinallerinin bölgenin eski Kürtçesi ile yazılı olduğu görülür. 

3. Videvdat: Devlere, kötü ile kötülükler ve onların hizmetinde olanlara karşı savaşma kuralları anlamına gelen bu bölüm, çoğunlukla dini kuralları, kötü ruhlara ve devlere karşı yemin ile iyi olmanın yön ve yöntemlerini içermekte olup toplam 22 söylevi kapsamaktadır. 

4. Vispered: Tüm kutsananlar anlamında olup, ibadetlerinde anılması gerekli olan kutsallar ve onlara yapılan ibadetler ile bazı edebi bölümleri de içermektedir. Toplam 23 ya da 27 söylevi kapsamaktadır. 

5. Xorda Avesta: Genç Avesta anlamına gelen bu bölüm, günlük ve ömür boyu yaşam sürecinde yapılması gerekli ibadet zamanlarını gösteren bir zaman takvimi niteliğindedir. Bu da dört bölüm halindedir. 

a. Nijis: Mitra Tanrısı, umut. aydınlık, su ve ateş hakkındadır. 

b. Kataha: Beş umudu kapsamaktadır. 

c. Sihroje: Günlük yaşanıda iyi ve kötü anların varlığı hakkındadır. 
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d. Aferinkan: İnsanların iyiliklerle mutlu anlarından, eğlence ve kutlamalarından bahsetmektedir. 

6. Niranganstan: Bu bölümde ölenlerin ruhlarının göğe çıkışları anlatılmaktadır. 

Bu eski.A vesta bölümlerinin dışında, kayıp olan bölümlerinin tamamlanması amacıyla, özellikle de M.S. yapılan çalışmalar sonucu halkın ya da din adamlarının ağzından toplanmış olanlarla yazılmış. fakat eski temel kaynaklarına dayandırılmalarına rağmen, üzerinde devamlı değişiklikler yapılmış olan bölümleri de vardır. Bunlar da şu bölümlerden oluşmaktadır: 

1. Bundahişn: Temel veya yaratılış anlamında olup uzay ve dünyanın yaratılışı sürecini ve sonucunu eski kaynaklara bağlı olarak anlatmaktadır. 

2. Denkart: Dini eser anlamına gelmekte olup, Avesta'nın kayıp olan 21 bölümü ve onların içerikleri hakkında bilgiler verirken, karmaşık bir ansiklopedi durumundadır. 

3. Bahman Yaşt: Sassani'ler zamanında yazılmış olduğu belli olan bu bölümde, Tanrı Ahura Mazda ile Zerdüşt arasında geçen bir diyalog anlatılır. Ahura Mazda'nın Zerdüşt'e söyledikleri ile Zerdüşt'ün verdiği cevapları da kapsarken, Avesta'nın kayıp olan bölümleri hakkında da bilgiler içermektedir. 

4. Ayatkar-i Zamaspik: Bölgenin ilginç mitoloji ve kahramanlık hikayelerini kapsamaktadır. 

5. Menok-i Xrat: İyilik ruhu ve bilgelik anlamına gelmekte olup, Menok-i Xrat ile Zerdüşt dini inancına mensup bir bilgin arasında geçen ve Mazda dini inancı konusunda 62 sorulu cevaplı bir bölümdür. 

6. Pand Namak-i Zerdüşt: Zerdüşt'ün fikir kitabı anlamında olan bu kitap da Sassani'ler zamanında Zerdüşt'ün fikirleri konusunda yazılmıştır. 

7. Ardai Viraz Namak: Bu kilap Ardai Viraz'ın göğe ve cehenneme seyahatini anlatmaktadır. 

8. Viçitakihai Zatspram: Zatspran'ın seçilen yazıları anlamında olup, Zerdüşt'ün var oluş veya dünyanın yaratılışı konusundaki görüşünün Zervanist düşüncesi ile yazılmış şeklini kapsamaktadır. 

9. Şayast ne Şayast: Müsaadeli ve müsaadesiz anlamında olan bu bölüm, dini inançları gereği soru ve cevaplı kuralları içeren bir bölümdür. 

10. Pahlavi Rivayat zu datesstan-i Denik: Dini konu ve kuralları içeren Pehlevi rivayetleridir. Bu bölümde dini, mitolojik ve kahramanlık konularında bilgiler verilmektedir. Ayrca Zerdüşt'ün, koruyucusu olan Kavi Viştaspa'ya şarap içirtmesi sonrasında, onun bayılarak cennete gittiği ve böylece öbür dünyadaki yaşantıyı gördüğü de anlatılır. 

Bunlardan başka bu dini inanç konusunda yazılmış pek çok değişik içerikte olan eserler de vardır. Örneğin, Şehname, Garshaspname, Zerdüştname gibi. 


c. Mazda dini inancında tanrı Ahura Mazda: 


Her dini inançta olduğu gibi bu dini inancın merkezini de tanrı olarak kabul ettiği Ahura Mazda'ya bakış açısı veya yönelimi teşkil etmektedir. Tek tanrılı olan Mazda dini inancına göre Ahura Mazda tek ve yüce tanrı olup her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. 

Esas olarak Mazda dini inancı döneminde, bölgede yaşamakta olan Zervan dini inancında tek ve yüce tanrı olarak Zervan belirlenir. Bu dini inançla Zervan'ın, Ahura Mazda ile Ahriman'ın babası olduğu belirtilerek, her şeyi bilen ve gören ve her şeyi yaratan tanrı olduğu açıkça ortaya konulurken, bölgede tek tanrılığın Mazda dini inancı ile başlamadığını belirtmek istiyoruz. 

Bu anlamda bölge halkı Zerdüşt öncesinde tek tanrılı dini inanca pek yabancı değildi. Ancak Mazda dini inancı Zerdüşt tarafından refome edilirken, Zervanizın'deki Zervan'ın iyi olan çocuğu Ahura Mazda yücellilerek tek tanrı olan Zervan'ın konumuna yerleştirilmiştir. Bu durum, bölgede iki tek tanrılı dini inanç arasında bir rekabetin olduğunu ve bu temelde özde aynı olmalarına rağmen, detaylarda değişiklikler yapılarak farklılıklarını ortaya koymaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

Bu dini inançta Ahura Mazda'nın tek ve yüce tanrı olarak kabul edildiğini, O'nun hakkındaki şu belirlemeler de ortaya koymaktadır: 

1. Ahura Mazda ışık dünyasında kalıyordu, burada ruh halinde kalan varlıkları yarattı. 

2. Bu ruhsal varlıklar halinde olan yaratıklar. maddi hale dönüştüler. 

3. Kaldığı yerden, kötülüklerden Ahriman, karanlıklardan ışık dünyasına düştü. Böylece ışık ve karanlığın karışımı ile dünyada iyi ve kötülerin karışımı da meydana gelmiş oldu. 

4. Tanrısal ve kurlarıcı güçler dünyaya geldi. Zamanla dünyayı kötülüklerden temizlediler. İyilik ve kötülük karışımı ayrıştırıldı. 
Dünyaya iyilikler ile huzur hakim kılındı ve tanrısal güçler tekrar eski hallerine dönüştüler. 

Dünyanın yaratılış evreleri olarak verilen zamanlamada da görüleceği gibi, tanrı Ahura Mazda'nın her şeyi yarattığı belirlenirken, Avesta'nın Gatha bölümlerinde Ahura Mazda her şeyi bilen ve her şeyi yaralan göksel bir tanrı olarak gösterilir. Zaman zaman ışık. bazan yaşamın hükümranı, bazen güneşin ruhu olarak anlamlandırılırken, bazen de bilgi. aydınlık dolayısıyla gündüzle ilintili ışık olduğu kabul edilir. Geceleri yıldızlarla süslü paltosunu giymiş olur. Dünya elementlerini içinde barındırır. Yüce, göksel ve lek yaratandır. Sonraları yapılan resimlerde kanatlı güneş tabakası ve taçlı olarak sembolize edildi. Tanrı Ahura Mazda, kutsal iki ruh olarak bilinen. iyi ruh Spenta Mainyu (Ahura Mazda) ve kötü ruh. Angra Mainyu (Ahriman)dan biri olup. iyi ve iyi olanları yaratan olduğuna inanılır. Zaman zaman Zerdüşt, Ahura Mazda'yı kutsal iki ruhun yaratıcısı ve babası olarak niteler. Çoğu belgelerde Zerdüşt Ahriman'ı Drögvant, yalan ruhu veya yalancı ruh olarak nitelerken, Ahura Mazda'nın ise gerçek ve hakikat olduğu vurgulanır. 
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Yasna 47,3'de: 
"Bizleri sevindiren ineği verenlerin, 
Kutsal Mainyu'ların babası sensin". 


Diye belirtirken kast edilen tanrı, Ahura Mazda olup iyi ruh Spenta Mainyu ve Ahriman'ın babası olduğunu ortaya koymaktadır. 

İnananların bazılarına göre, tanrı Ahura Mazda yarattığı her türlü varlığı önceleri bünyesinde taşıdı. Bu anlayışa göre dünya, tanrının gövdesi olarak kabul edilmektedir. Bazılarının belirlemelerine göre Ahura Mazda her şeyi yaratan ve bilen tanrı olup, ismi de bilmenin hükümranlığı anlamındadır. Yine bazılarına göre Mazda esas olarak Kürtçe'nin Mazın, yani büyük kelimesinden gelmekte olup büyük Ahura veya büyük tanrı anlamına gelmektedir. 
Her şeye rağmen gök tanrısı olarak gökyüzü elbisesi, güneş ise gözüdür. Yıldızlar da elbisenin geceleri yansıyan ve görünen parlaklıklarıdır. Kimine göre ise; 'Aha (ben), ra (cihan), Mezda (Allah, tanrı) anlamlarında olup, yani, ben cihanın Allah'ı veya tanrısıyım demektir. Tanrı, 'Allah demiştir ki: O kendisini yaptırdı. Yani o kendisini yaptı. Kürtçe'de, kadın ve erkek olarak onlar kendilerini yaptı demektir. Kendi isteklerini bulunca da ben sahipsiz kaldım. 
demiştir, diye belirlemektedir. 

Ahura Mazda, Hindistan'da gök tanrısı ve her şeyi bilen Varuna ile eş anlamda yorumlanmaktadır. Avesta'ya göre her şeyi yaratan ve bilen bu tanrı, Med krallarına devlet yönetimini teslim etmiş ve özellikle de onları korumaktadır. Mazda dini inancını benimsemiş olan bölge halkı ve Med kralları da aynı inançta idiler. 
Darius'un Nakşi Rüstem'deki yazıtında Med'ce şöyle yazılmıştır: 


Ahura Mazda büyük bir tanrı, 
O yeri burada yarattı. 

Göğü orada yarattı. 

İnsanları da yarattı. 
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İnsanların mutluluğunu da yarattı. 
Çok insanların üstüne, 

Ve çok insanlara emir veren, 
Darius'u kral yaptı. 


diye belirlerken, Zerdüşt ise, Yasna 43.11'de: 


"İyi anlamıyla çevrelendiğinde, 

Kutsal olarak yalnız seni tanıdım. 

Her şeyi bilen tanrı. 

İlk sözlerine inandığımda, 

Ölümlülerin çektikleri acılardan, 

Söylediklerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için Acılarımdan ve kıskançlıklarımdan kurtuldum. 


Böyle belirlemesinden sonra, Zerdüşt, Tanrı Ahura Mazda'ya bazı sorular yönelttiği Yasna 44, 3-5'de: 


"Her şeyi bilen tanrı, 

Tanrı, bunu sana soruyorum, bana doğru cevap ver, Kimdir, ilk tanrısal doğruluğu yaratan? 

Kim güneş ile yıldızların yollarını sabitleştirdi? 
Kimdir, ayın dolmasını ve tekrar incelmesini yapan? 
Bunları, ey bilen tanrı, ve başka şeyleri öğrenmek istiyorum. 
Tanrı, bunu sana soruyorum, bana doğru cevap ver, Kim, alttan dünyayı tuluyor, ve gök yüzünü, 

Ki düşmüyorlar? 

Kim suları ve bitkileri yaratan? 

Kim. rüzgar ve bulutların yarışmasını ayarlıyor? 
Kimdir. her şeyi bilen, iyi anlamlı ruhu yaratan? 
Tanrı, bunu sana soruyorum, bana doğru cevap ver. 
Hangi usta, ışığı ve karanlığı yaptı? 
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Hangi usta, uykuyu ve uyanmayı yaratlı? 
Kimdir, sabahleyin , öğleyin ve akşamları, 
Anlayarak görevlerini yaptıran? 


diye belirlerken, Zerdüşt, bizzat Tanrı Ahura Mazda ile yüz yüze görüşmekte olduğunu vurgulamaktadır. Yine diğer bazı Gathalarında Zerdüşt'ün Tanrı Ahura Mazda ile görüşüp ondan sorularına yanıtlar aldığı da belirlenir. 

Mazda dini inancının tek tanrısı Ahura Mazda'nın değişik isimleri vardır. Bunlar; Hürmüz, Yezdan, Ezid, Ezed-Hüda, Homa, Homan gibi. 

Zerdüşt'ün dini öğretisi, bölgede geçmişte anlatılan ve dualist olan Vayu ve özellikle de Zervanizm'in etkisinde ve onlarla bağlantı içerisindedir. Zerdüşt iyi ve kötü ruh ile yaratılışları daha geniş bir şekilde yorumlayıp açıklamaktadır. Bu ruhların Zervanizm'de olduğu gibi başlangıçta beraber oldukları ve onların beraberce her şeyi yarattıklarını söylemektedir. Bu konuyu Yasna 30.3 
- 5'de şöyle belirlemektedir: 


Ve başlangıçta iki ruh, 

Derin uykuda ikizler olarak tanınırdı. 
Biri iyi ve diğeri kötüydü. 
Düşüncede, sözde ve yapmada, 
Aralarından iyiler doğruyu seçtiler, 
Kötüleri seçmediler. 

Ve iki ruh beraberce geldiklerinde 
Beraberce ilk yaşayanı yarattılar. 
Böylece yaşam süresince, 

Kötüsü de var olacak. 

Yaşam ve ölümü belirliyorlardı. 
Yanlışa inananlar kötüyü seçtiler ve yaptılar. 
Haklı olan kutsal ruh, 

Gökte mükafatlandırıcılığa çekildi. 
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Onunla tüm iyiye ve doğruya inanıp yapanlar, 
Mazda'ya inanç gösterdiler. 


Plutarch, İsis ve Osiris'in, 46, 47. bölümlerinde bu konuyu şöyle belirlemektedir. 46'da: "İki tanrının olduğu düşüncesi en bilgililer tarafından da kabul edilmektedir. Onlardan biri, iyileri yapan diğeri ise kötüleri yaratandır. Zerdüşt öğretisinin din adamları, Ahura Mazda'yı iyileri yaratan, iyi tanrı ve Alhriman'ı ise canavar olarak nitelerler. Zerdüşt de gerçeklerin arasında en çok ışığı barındıranın Ahura Mazda olduğunu ve bunun karşıtı olan Ahriman'ın ise karanlığı ve bilgisizliği içerdiğini iddia etmektedir. İkisinin arasında ise Mitra vardır. Bu nedenle bölge halkı Mitra'yı aracı (hakem) olarak niteleyip adlandırmaktadır." 

47'de ise: "Tanrılar üzerine çokça mitolojiler anlatılır. Bunlardan biri de şöyle: Ahura Mazda, tamamen temiz olan ışıktandır. 
Ahriman ise karanlıktan meydana geldi ve birbirlerine karşı savaşırlar. Her biri kendine yardımcı olacak altı tanrısalı yarattı. Birincisi iyi anlamı, ikincisi gerçek. üçüncüsü kanuni (tanrısal) düzen, diğerlerinden biri bilgeliğin yaratıcısı, diğeri zenginlik, sonuncusu ise güzel ve iyiler nedeniyle sevinci yarattı. 

Ahriman da, Ahura Mazda'nın yaptıklarına karşı savaşan, aynı sayıda, kendi tanrısallarını yarattı. Burada Ahura Mazda kendini üç misli büyüttü ve kendini güneşten yerin uzaklığı kadar uzaklaşurdi ve gökyüzünü yıldızlarla süsledi. Sirius adındaki yıldızı, diger yıldızları koruyan ve idare eden olarak belirledi. Sonra yirmidört tanrısalı daha yaratınca hepsini bir yumurtanın içine yerleştirdi. Bu sürede Alıriman tarafından yaratılmış olan aynı sayıdaki kötü olan tanrısal yumurtayı her tarafından delmeye çalıştılar. Neticede yumurtayı delerek içine girip onlarla karıştılar. Böylece iyi ile kötü kalıcı olarak karışmış oldu. Fakat öyle bir zaman gelecek ki, Ahriman'ın yarattığı hastalık ve açlık tüm yeryüzünden kaldırılacak ve yok edileceklir. Bu süreçte yeryüzü düzelecek ve temin olan yeryüzünde şanslı olan insanlar tek lisan konuşacak. Fakat 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Theoponpos anlatmaktadır ki, din adamlarının öğretisine göre her bir tanrı 3000 yıl hükümran olurken diğerine de hükmedecektir. 
Böylece 3000 yıl boyunca birbirlerine karşı savaşacaklar ve birbirlerinin yaptıklarını imha edeceklerdir. Fakal en sonunda Ahriman yenilgiye uğrayacak ve insanlar ondan kurtulmaları ile mutlu olacaklar. İnsanların ne ihtiyaçları, ne yiyecekleri ve ne de gölge olacak. Bu durumu yaratan tanrı ise uzun bir huzura kavuşacaktır. Din adamlarının tanrılar hakkında söyledikleri böyledir." diye belirler. 

Zerdüş!'e göre iyi tanrı Ahura Mazda. kötülüklerin hükümranı Ahriman'ın karşısındadır. Bu karşıtlıkların mücadelesi ilk karşılaşmaları ile başladı. B u konuda Yasna 30, 3,4'de: 


Her iki ruh başlangıçta ikizler, 

Bir ruya ya da hayalde vahy edildiler. 

Anlamda, konuşmada, yapmada iyi ve kötü, 
Aralarında kendileri için anlayış vardı, 

Ahmaklık ve akılsızlık yoktu, 

İki ruh karşılaştıklarında, önce bağışladılar. 
Yaşam ve ölümü ve sonrasında, 

Kötülük intizar ederek yalana hizmet etti. 

Fakat doğruya inananlar iyi anlama sahib oldular. 


Diye belirlemesine rağmen, Zerdüşt inancındaki dualizm, en iyi Yasna 45. 2'de belirginleştirmektedir. 

"Yaşamın başlangıcında var olan iki ruhtan konuşmak istiyorum. Onlardan iyi ve kutsal olanı, kötü olanına konuştu: İkimizin düşünceleri aynı değil, ne öğrenimde, ne amaçta. ne de kanaatte ve eserde, ne şahsiyette ve canda aynıyız." dediğini belirtir. 

Böylece bu ikizler beraberce uzayı yarattılar. İyi ve kutsal ruh yaşanması için, kötü ruh ise yaşanmaması için çalıştı. Burada yalancı ve inanç düşmanı olarak anılan kötü ruhun kötülük yapmayı kendisinin istediği belirlenir. Kötü olmasından dolayı kötülüğü seçtiği söylenir. Bu iki ruhun hükümranlığında tüm insanlar ve 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canlılar toplanırlar. Bunlardan iyiyi, doğruyu ve gerçeği seçip kabul edenlerin tanrı Ahura Mazda'ya yöneldikleri, kötüyü seçenlerin de değişik şekillerde yaplıkları kötülüklerle, kötülük hükümranlığını elinde bulunduran Ahriman'a yöneldikleri belirtilir. 

Mazda dini inancında ikiz olarak belirlenen bu iki ruhun başlangıçtan beri düşman oldukları ve aralarında sürekli bir mücadelenin olduğu belirlenir. Zerdüşt, bu iki ruhun hükümranlığında bulunduğunu düşündüğü tüm olaylar ve canlıları ikisi arasında ayrıştırır. Kötülüklerin yapılmasını isteyen ve kötülükleri yaratan Ahriman'a, yılan, kurt, çekirge, karınca, sinek, su faresi, böcek gibi hayvanları mal ederken, kadın hastalıkları, veba, sihir, büyü, ekin yakma, kan dökme, kin, kötülük, şer, karanlık, yanlışlık ve yanlış yola hizmet, iki yüzlülük, dedikoduculuk, bedbahtlık, korku, zorbalık, haksızlık, öldürme, yalancılık, soğuk gibi olay ve olguların Ahriman'ı yarattığı ve ona bağlı bulunduklarını belirler. 

Buna karşılık iyilik, yardımseverlik, sıcaklık, temizlik, hayırseverlik, doğruluk, aydın ve aydınlık, gerçeklere bağlılık, mertlik, gönül temizliği, eşitlik ve barışseverlik, çalışkanlık gibi olay ve olguların da tanrı Ahura Mazda tarafından yaratıldığı ve yine onun tarafından yönlendirildiğini belirler. 

Mazda dini inancına göre Ahura Mazda iyilik ve yardım ile aydınlık yanlısı. Ahriman ise kötülük, yalancılık, şer ve karanlıklar yanlısıdır. Bunlar ikiz olarak başlangıçta var oldukları gibi kıyamete kadar da varlıklarını iç içe ve yan yana sürdüreceklerdir. 


d. Ahura Mazda'nın melekleri veya ölümsüz kutsalları: 


Zerdüşt. Tanrı Ahura Mazda'nın yedi özelliği veya işlevini belirlerken. bunların O'nun etrafını çeviren kutsal ölümsüz melekleri tarafından yapılmakta olduğunu ve bu kutsal meleklerin her birinin görev alanlarının belirli olduğunu açıklamıştır. Bazılarına göre bunların eskiden bölge halkı tarafından tanrı olarak kabul edilip kutsananlar olduğu ve sonradan Zerdüşt tarafından halk 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arasındaki etkilerini düşürmek için tanrı Ahura Mazda'dan sonra ikinci derecede kutsallar yapısına indirgendikleri belirtilir. Bazılarına göre de Zerdüşt öncesinde Tanrıdan sonra ikinci derecede ve tanrının verdiği görevleri yâpacak nitelikte ve ikinci derecede kutsallar yoktu. İlk defa Zerdüşt tarafından bunlar tespit edilmişlerdir ve sonraki tek tanrılı dini inançlar tarafından benimsenmiş ve kabul görmüşlerdir. 

Tanrı Ahura Mazda'nın melekleri, Ahura Mazda'nın emirlerini yerine getirirlerken, bunların tüm uzayı ve olayları yönetip yönlendirdikleri de belirtilir. Her birinin görev alanları ve ilgili oldukları konular ayrı ayrı belirlenmiştir. Bunlar tanrı Ahura Mazda ile yedi ölümsüz kutsal olup sıralaması şöyledir. 

a. Şpenta Mainyu: Zerdüşt Tanrı Ahura Mazda'yı ruh anlamında ifade etmektedir. Ancak Ahura Mazda'nın ruhu dediğinde ise kutsal ruh olarak kabul ettiği Şpenta Mainyu'yu kast etmektedir. 
Zerdüşt, Şpenta Mainyu'yu tanrının kutsal ruhu olarak anlamlandırırken, onun karşısına ise kötü, kızgın ve yalancı ruh olarak Angra Mainyu (Ahriman)ı koymaktadır ki bu durumda bu iki ruhun ikizler olduğu ve tanrı Ahura Mazda'nın ise bunların babası olduğu ortaya çıkmaktadır. 

b. Vohu Manah (Mitra) veya Cebrail: İyi anlam, iyiyi düşünme, iyiyi yapma, iyiyi söyleme olup ışığın ruhu anlamında yorumlanıp kutsanır. İyi ve haklı olanlara yardım eden, iyi ve kötüyü belirleyen, iyi ameli olanların göğe, yani cennete girmelerine olanak sağlayan bir meleklir. Hayvanlarla ilgilidir. Bilgi ve bilgeliği simgeler. 

c. Sraoşa: Tanrı Ahura, Mazda'ya itaat anlamındadır. 

d. Aşa: Tanrısal hak ve adalet veya tanrısal düzen anlamındadır. Haklıyı koruyan ve yaşam hayatını ateşle veren ya da yapan bir melektir. 

e. Xşavra (İndra): "Hükümranlık, zenginlik," iyi olanların zenginliğini ve kendilerini kötü olanlardan korumaları için gerekli güç 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ve kuvveti veren bir melektir. İlgi alanı ise metaldir. Tanrısal düzenle yükümlüdür. 

f. Aramati (Sarusvati): "Bereketlilik" olup doğurgan olan canlılarla ve toprakla ilgilidir. Ürünlerin bolluğunu sağlamakla görevlidir. Ruhi ayin, ibadet, nefsi temizlik anlamlarına da kullanılmaktadır. 

g. Haurvatat (1. Nasatya): Sağlık ve ölümsüzlük, canlılara ve insanlara sağlığı ve ölümsüzlüğü veren bir melek olup su ile ilgilidir. 

h. Ameretat (2. Nasatya): Ölümsüzlük, iyi ve iyilik içinde yaşıyanlara ölümsüzlüğü sağlayan bir melek olup bitkilerle ilgilidir. 
Ahura Mazda'nın kızı olarak anılır. Plutarch onu bilgi olarak adlandırır ve adının doğruyu düşünme olarak manalandırılacağını belirtir. Ancak bazıları tarafından ay ile ilgili olduğu belirlenirken, ay peryodlarında güneş ışınlarının yansıması ile göründüğü ve böylece güneş ile yer yüzü arasında uyum ve ahengi sağladığı, böylece yerdeki yaşamı toprak, su, hava ve ateş elementlerinin bileşimleri ile belirlediği açıklanır. Ay'ın su içinde de etkide bulunarak sular- da med ve ceziri oluşturduğu gibi bitkilerin suyunun yükselip alçalmasına da etkide bulunduğu belirtilir. Böylece kadın ve dişiler üzerindeki etkilerinin yanında, kurban içkisi olarak kabul edilen Haouma'nın süt ve belirli bitki sularının karışımı ile yapılmasının da Ameretat'ın bunlara etkileri ile işlenmiş veya yerleşmiş kutsal ölümsüzlüğünden yararlanmak istediklerine yorumlanır. Ameretat yıldız falında veya dönemecinde genç kadınla gösterilir. 

Yaşt 13.81'de: 


Tüm yedisi aynısını düşünen, 
Her yedisi aynısını konuşan, 


Her yedisi aynısını yapan, 


Demektedir. Onların aynı düşünmeleri, aynı konuşmaları. aynısını yapmada birleşmeleri ,onların hepsinin aynı baba ve ustaya 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sahip olmalarındandır. Bu da yaratıcı olan Ahura Mazda'dır diye, belirlenir. Ayrıca Ahura Mazda'nın hiçbir şeyi yaratmadan önce iradesine hakim olmadığı, fakat yarattıklarından sonra iradesine hâkim olmaya başladığı da vurgulanır. 

Tanrı Ahura Mazda'nın bu iyi olan melekleri karşısında ve tüm yaratılmış olanlar sahasında mücadele eden ve kötü ve kötülüklerin hükümranı olan Ahriman'ın da dev ya da canavar ve bazan da yalan ruhu olarak adlandırılan hizmetkarlarını yarattığı belirlenir. Ahura Mazda yaşamı yarattığında, Ahriman ise ölümü yarattı. İki hükümran arasında büyük savaşım başladı. Bu savaşımda Ahura Mazda ve altı meleğine karşı, Ahriman da hizmetinde olan altı devle karşı koymaktadır. Ahriman'ın en önemli hizmetkarı Aeşma denilen ölüm korkusudur. Bundan başka sayılan beş devin adı da şöyledir: Hazah-şiddet, Römo-vahşet, Ahitay-kirlilik, Döröza-yalan ve bağlılık, Töviş-kabalık olarak anlamlandırılır. 

Kutsallar olarak adlandırılan veya nitelenen meleklerin haricinde ve onların bir derece aşağısında yer alan yazata denilen kutsallar da vardır. Plutarch, bu ikinci derece kutsalların 24 adet olduğunu ve meleklerin hizmetinde ve onlara bağlı olduklarını belirler. 
Bunlar Avesta'da adları ile anılırlar. En önemli yazata olarak Nitra belirtilir. Bu diğer tek tanrılı dini inançlarda geçen melek Mikail ile aynı derecede anılır. 

Yaşt. 10.13'de: 


Geniş alanların hükümranı Mitrayı kulsarız, 
Hara dağlarına hırsla çıkan ilk ruhsal Yazata, diye belirler. 


Yazata'ların kapsamına altı tane melek de dahil edilerek. bu kutsalların sayısı otuz olarak belirlenir. Bu sayı bazıları tarafından ayın günlerine işaret olarak kabul edilmektedir. Meleklerin ve devlerin sayısının toplamı olarak ortaya çıkan 12 sayısı hayvan dönemeci ile anlamlandırılırken, Melekler ve tanrı Ahura Mazda ile beraber çıkan yedi sayısı da gezegenlerin sayısı ile yorumlanmaktadır. 
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Ahura Mazda'nın Yazataları karşısında, Avesta'da, Ahriman veya Drögvant olarak adlandırılan kötü olan yalancı ruhun dev ya da canavarlarının oldukları belirtilir. 

Mazda dini inancında Zerdüşt tarafından tespit edilmiş olan bu ruhsal varlıklardan bazıları her ne kadar bölgenin geçmişleki eski tanrıları ise de, bazıları da bizzat Zerdüşt tarafından tespit edilmişlerdir. Zerdüşt tarafından yapılmış olan bu tespit, bölgenin dini inançlarından olan Yahudi inancı tarafından kendilerine göre belirli değişimlerle alınmış ve sonra da Yahudi dini inancından, Hırıstiyan dini inancı ile İslamiyet tarafından alınarak işlenmişlerdir. Fakat öz ve belirleyici olan nileliklerinde hemen hemen hiçbir değişim olmamıştır. 

Yine Kürt halkının geçmiş dini inanç kültürlerinin etkisi ile dini inançları alanında kutsal olarak gördükleri kadersel ve manevi deyimler ile olgular, eskiden beri kullandıkları şekilleriyle veya çok az bir değişikle Mazda dini inancı yapısında da kullanılmaya devam edildi. Bunlardan bazıları :Ahu, Ayana, Xralu, Manalı, Uslana, Urvan, Daena, Baosah, Uşi, Kehrp, Tanu, Ada, Tuşnamaiti vs. gibi, durumlarını devam ettirdiler. Tuşnamaiti: Huşu ile düşünme, nefsi temizlik anlamlarında kullanılırken, Ada: Ülke özlemi. Aşhi: Karşılık, Uşi: Kulak. duyma anlama, Tanu: kendi kendisi, Kehrp: Gövdenin yapısı, Doena: Beyin anlama gücü ve amel. Fravaşi: Koruyucu ruhlar ya da koruyucu melekler gibi anlam ve olgular için kullanılmakta idiler. Zerdüş!'e göre ölümden sonra ruhlar kendilerinin koruyucuları ile birleşirler. Bu konuda Yaşt 13'de: 


İyiler, kahramanlar, kutsallar. 

İyilerin koruyucu ruhlarını kulsarız biz. 
Topluluktan ayrılanları 

Hamaspaş Maedaya zamanı 

Orada bir araya gelirler 

On gece boyunca etrafında 


155 


Yardımcı olmayı öğrenmek isteği ile 
Kim bizi mükafatlandıracak, kim bizi kutsayacak 
Kim şarkı söyleyecek, kim sevinecek. 
Kim etle karşılıyacak, 

Ve elbise hediye eden elleri. 

Neden hak istenir, verilmeli ibretle, 
Kimin adı bizden başa çıkacak 

Kimdir sizden ruhu kutsanacak 

Bizden bağışlar yapılırsa 

Onunla sizler için kayıb olmayan yemek 
Devamlı ve sonsuza kadar olacak. 


Hamaspaş Maedaya toplantısında, yani öbür dünyada ruhların yaşamlarına devam ettiklerine inanılırdı. 

Zerdüşt, tüm kutsalları, başta Tanrı Ahura Mazda olmak üzere kişilikler olarak anlamlandırmaktadır. Ancak yine de bu kutsal olarak nitelenenlerden bazıları sadece kavramlar veya olgular olup, diğer bazıları da yine kutsal ve ölümsüzlük gibi ruhsal kavramlar olduğu, yani bunların maddi olgular olmadığı anlaşılmaktadır. 

Zerdüşt, tanrısal kutsal olanları, başta Tanrı Ahura Mazda olmak üzere melekleri ile çevrili olan ruhsal bir dünyayı yorumlamaktadır. Bunu ruhsal gerçeklik olarak ele alırken, kutsal ve ruhsal olarak ele aldığı Tanrı ve meleklerini de bu ruhsal dünyada yaşıyanlar olarak belirlemektedir. Bu ruhsal ve göksel dünya sonsuz olup orada yaşayan ile yaşayacakların da sonsuza kadar varolacaklarını belirtir. Zerdüşt'ün tanrısal düşünüş ve inanç gerçekliğine her yönüyle temiz ve ruhsal bir zenginlik ile bu hakikatin kavranabileceği ve oraya varılabileceğini açık bir şekilde ortaya koyar. 

Zerdüşt, bu manevi ve ruhsal dünyayı yönetip yönlendirenTanrı Ahura Mazda ve meleklerini de tamamen ruhsal olarak ele almaktadır. Bunları her ne kadar kişilikler şeklinde belirliyorsa da bunları ilk yaratan ve ilk yaratılan ölümsüz ruhsallar olarak kabullenmektedir. Tanrı Ahura Mazda'yı, yaratan olarak kabul ederken; 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meleklerinden Şpenta Mainyu'nun (Yasna 47,4). Aşa'nın (Yasna 47,2). Vohu Manah'ın (Yasna 31,8) ve Armaiti'nin babası olduğunu (Yasna 45,4) de belirlerken, yine geçmişte de değinildiği gibi ikizler olarak adlandırdığı Şpenta Mainyu ve Angra Mainyu (Ahrimanj)ın da babası olduğu söylevlerinde defalarca belirtilir. 

Bu kutsallardan daha düşük derecede anlamlandırıp belirlediği Xşavra Haurvatat ve Ameratat'ın ise sahibi olduğu belirtilir. Yeni bulunmuş olan bir yazılı belgede; Aşi (Aşa)'nin Tanrı Ahura Mazda'nın kızı ve Ameşa Şpenta'nın bacısı olduğu belirlenirken, hepsinin de Tanrı Ahura Mazda'nın çocukları oldukları vurgulanır. 
Bu belgede Aşa, Mitra'nın yardımcısı olarak bolluk ve bereketi dağıtan olarak yorumlanır. Sraoşa ise üreme ile anlamlandırılıp, Mitra'nın yardımcısı ve kişilerin koruyucusu olarak gösterilmektedir. 

Zerdüşt öğretisinde, yıldızların yapılarına çok önem verilirdi. 
Onlarda tanrısal yaratıklar ile karşıtlarının yapılarını ve uzayın yaşamını göründü. Bunların arasındaki ilişkileri öğretirken, yazın güneş ışınlarının etkisine bağlı olarak Ahura Mazda'nın ve meleklerinin hükümranlığının geliştiğine yorumlardı. Kışı ise karanlıkların etkisini dikkate alarak Ahriman ve hizmetindeki devlerin güçlerinin arttığı veya hükümranlıklarının güçlendiğine yorumlardı. 

Hayvan dönemecinde ışık, balık burcundan genç kadına yönelir. Genç kadının karanlık olan kısmından tekrar balığa gelir. Böylece Zerdüşt 12 ruhsal yapının hangilerinin Ahura Mazda'nın kutsalları olduğu ve hangilerinin ise Ahriman'ın hizmetkarları olduklarını belirleyip ayırır. 

Gündüzleri mavi gökyüzünün ışıklı aydınlık yuvarlağı üzerimizde iken altımızda toprakla kaplı olan ve karanlık olan gökyüzünün yarısı bulunur. Üzerimizde güneş ışıklarının parlaklığını ve gözle göremediğimiz yıldızların durduğunu biliyoruz. Gezegenler de yörüngeleriyle görünmezler, yalnız geceleri görünürler. 

Zerdüşt'ün öğretisi; uzaydaki yaratıklardan güneş, Ahura Mazda ve gezegenler üzerinde yoğunlaşmasına rağmen, esas olarak uzaydaki tüm varlıkların bir bütünlük içindeki ilişkilerini ele alır. 
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e. Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre yaratılış: 


Zerdüşt'ün bu konudaki öğretisinde, bölgedeki mitolojik anlatımlarla özellikle Zervan dini inancının Mitra ve Vayu denilen rüzgar tanrısı inançlarının etkileri belirgin olarak görülür. Bazıları tarafından, Zerdüş! öğretisinde başlangıçta dualizmin belirgin olmadığı yolundaki savlara karşın, Zerdüşt, yaratılış hakkındaki öğretisinde dualizmi çok iyi belirler ve her şeyin buradan yaratıldığı savunulur. 

Uzayın yaratılışı konusundaki öğretisi, kendisi tarafından yazılmış olan en eski Gatha bölümlerinde mevcuttur. Üçüncü Gatha olarak adlandırılan Yasna otuz, uzayın yaratılışını anlatan bir şiirdir. Burada uzayın ve dünyanın yaratılışı anlatılırken, birbirlerinin karşıtı olan iki ruhun ilişkileri ile yaratıldığı belirtilmektedir. Bu ruhlardan biri düzen ve haklılığı, iyiliği ve güzeli oluşturmaya çalışırken, diğeri düzeni bozan, haksızlık yapan kötülük ve çirkinlikleri yapan bir ruhtur. 

Bölgenin Kürt halkı bu karşıt ruhlar ikilemine ve dolayısıyla dualizme yabancı değillerdi. Gerek mitolojilerinde, gerekse inanmakta oldukları Vayu adındaki rüzgar tanrısının yapısındaki iyi ve kölü olan yönlerinden ve bölgede geniş bir etkinliğe sahip olan Zervan dini inancının dualist yapısından etkilenmişlerdi. Ancak Zerdüşt öğretisine göre, halkın inanmakta olduğu Vayu adındaki rüzgar tanrısı her şeyin başlangıcı olarak görülemezdi. Zerdüşt öğretisinde, bu ruhların her şeyi yaratışları şöyle anlatılır. 

"Ve ondan tüm varlıkları yarattı. Varlıkları yaratınca onları gövdesinde taşıdı. Böylece devamlı olarak çoğalıp büyüdü ve her şey giderek güzelleşti. Ve sonra diğerlerini birbirini arkasına gövdesinden yaratmaya başladı. 


Ve sonra kafasından göğü, 


Ve yeri ayaklarından yarattı. 
Ve suları göz yaşlarından, 
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Ve bitkileri tüylerinde, 
Ve ateşi kendi anlamından yarattı. 


(Riv. Dat. Den. XIVI 3-5, 11, 13, 28) diye belirlerken, burada esas olarak anlatılmak islenenin tanrının kendisi, yani Ahura Mazda olduğu açıkça belirlenmektedir. Böylece uzayda var olan görünen veya görünmeyen her şey, tanrının görünen organları veya görünmeyen parçalarıdır. Dolayısıyla uzayın var olan tüm elementleri tanrının bizzat kendiyapısıdır. Bu elementlerden biri olan insan da tanrının bir parçasıdır. İnsanın tanrının bir parçası, bir elementi olarak kutsanması gerektiği vurgulanırken, insanın aynı zamanda dünyanın bir benzeri veya küçük bir dünya olduğu görünüşü de geliştirildi. 

Çünkü inanç ve öğretisine göre, tanrı, yaratlığı her şeyi ve dolayısıyla dünyayı da bir embriyon gibi rahminde veya gövdesinde taşırken, gelişip büyüdükten sonra doğdular. İnsanlar da bunun benzeri olarak, yer yüzünde, ana rahminde gelişip şekillenmelerinden sonra doğmaktadırlar. 

İnsanın dünyanın küçük bir benzeri olduğu görüşü, Bundaşin'in 
28. bölümünde açıklanır. Yima hakkındaki mitolojide de, Yima suçlarından dolayı iki parçaya bölündü ve bu anda ismi; ikiz ya da çift olarak belirlendi şeklinde belirlenirken, burada karşıt olan iki ruhun, ilk insan ve kırsal olan Yima'dan yapılmış olduğu söylenmek istenmektedir. 

Yine Bundaşin'in 1. bölümünde, Yima'nın yardımcısı olan Gayomart'ın genişliği kadar da yüksekliğinin olduğu belirtilirken, yuvarlak olduğu vurgulanmak istenmektedir. Bununla da dünyanın yuvarlaklığına çağırışım yapmaktadır. Bundaşin 1.43 de uzayın kristal bir yumurta olduğu belirtilirken, aynı bölümün 26. kısmın- da, "Tanrı Ahura Mazda kendi yapısından yani ışıktan yarattıklarını yaplı. Yapılanlar ateşlendi. beyaz ve parlak olup yuvarlak görünümlü idi..." diye belirler. 

Eğer insan, dünyanın şeklinde yani benzeri olarak yaratılmışsa, 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o zaman dünyada insanın bir benzeridir. Bu konudaki yazılı kaynaklarda tanrı Ahura Mazda'nın bir anne gibi yarattığı dünyayı kucağında taşıdığı belirtilirken, bir Pehlevi rivayeline göre. "Tanrı olan sonsuz ışık, dev bir gövde yarattı ki onun parçaları dünya parçaları oldu" diye açıklarken, bulunan başka bir yazılı belgede ise Tanrı Ahura Mazda'nın "Ben dünyayı tamamen kendimden yarattım..." dediği belirtilir. i 

Zerdüşt öğretisine göre. tanrı Ahura Mazda onaltı iyi olan ülke yarattı. Fakat yarattığı her ülkenin karşılığında Ahriman bir kötü ülke yarattı ve bunlar karşı karşıyadırlar. Nisaya Mauru ve Baxdi arasında en iyi beşinci yeri ve şehiri yarattığında, Ahriman, Nisaya'ya felaket ve çürümüşlük ile kötülük ve şüphe getirdi. Tanrı Ahura Mazda altıncı ve en iyi yeri ve şehiri olan Haroiva'yi yarattı, fakat Ahriman Haroiva'ya felaket ile çürümüşlük, gözyaşı ile hüzün getirdiği için buranın evleri terk edilecek, diye belirlenir. 

Mani dini inancında olduğu gibi, Zerdüşt öğretisi ve Mazda dini inancına göre de tanrı Ahura Mazda'nın beş ışık unsuruna sahip olduğu belirlenir. Bunlar ateş, metal, toprak, su ve bitkilerdir. Bu elementlerin aynı zamanda dünyanın yapısını oluşturan elementler olduğu açıktır. 

Tanrı Ahura Mazda'nın; ışık unsurları ya da dünyanın yapısını oluşturan elementleri olarak belirlenen ateş, metal. toprak. su ve bitkilerin her biri ile ilgili olan, ölümsüz kutsalları ya da melekleri vardır. Bunlar tanrı Ahura Mazda'nın emir ve direktifleri doğrultusunda ilgili oldukları elementleri yönetip idare ederler. Bunlardan Vohu Manalı-sürülerle (hayvanlarla), Aşa-aleşle, Xşaura-metalle, Aramati-toprakla, Hauratat-su ile, Ameretat ise bitkilerle ilgili olup onların düzen ve yaşamlarını Tanrı Ahura Mazda'nın emir ve direktiflerine göre yönetirler. Bu ölümsüz kutsalların esas olarak anlamları hak, düzen, hükümranlık, sağlık ve ölümsüzlüktür. 
Bu tek ve yüce tanrı Ahura Mazda'nın ışık elementlerinin dışında, bunların etrafında ve onun emirlerini yerine getiren Armeşa Şpentas denilen meleklerinin olduğuna da inanılır. 
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Zerdüşt öğrelisine göre, cihan dört evre geçirmiş olup bunların her biri 3000 yıl sürmüştür. 

1. Evre: Bu dönemde Yima, Cimşid ve Ahura Mazda dünyayı hakimiyetlerine aldılar ve Tanrı Ahura Mazda kötülük, hastalık ve belaların üzerine hayır, iyilik, canlılık ve eğlenceyi getirdi. 

2. Evre: Bu evrede karanlıkların, felaketlerin tarafına geçmesiyle dünya bir defada felaketlerin, kötülüklerin karanlıklarına gömülüp kayıp oldu. 

3. Evre: Bu dönemde hayır ve şer, aydınlık ve karanlık, kötülük ve iyilik mücadele etmiş sonuçta hayır, aydınlık ve iyilik; şer, karanlık ve kötülükleri yenmiş ve Zerdüşt dünyaya gelmiş, doğru ve dürüst yolu halklara göstermiş. Kötülükler ile karanlıkları, aydınlıklardan ve iyiliklerden ayırmıştır. 

4. Evre: Bu evrede şerlerden beklenen yararlar kayıp olacak, cihana barış, eğlence ve kutlamalar hakim olacaktır. Kötülükler gidecek, fakat felaket ve hastalıklar kalacak, hayır, iyilik ve aydınlık hükmedecektir 

Zerdüşt öğretisine göre: Tanrı Ahura Mazda ruh olarak vardı. 
Ahura Mazda kendi yapısından varlıkları ruh olarak yarattı ve bunları bir süre kendi bünyesinde taşıdı. Daha sonra bunları gözle görülebilen maddi yapılara yerleştirdi ve yarattıkları görünmeye başladı. Böylece en önce gökyüzünü, sonra yeryüzünü ve arkasından da suyu, toprağı, bitkileri, hayvanları ve insanları yarattı. 

Zerdüşt öğretisinde. insanların yaralılışını, tanrı Ahura Mazda tarafından yaratılmış olan ilk insan çiftine bağlar. Bunlar. dünya cennetinde yaşarlarken, Tanrının onların işlevlerinden memnun olmaması üzerine buradan kovuldukları belirtilir. Cennetten kovulmuş olan insanların çoğalmaları sonrasında, yeryüzünde yaptıkları olayların günahkarca olduğunu gören tanrı Ahura Mazda'nın. insan neslinin devam edebilmesi için bir kısmının sağ kalmasını sağlarken, diğerlerinin hepsini bir tuf'anla yok citiği anlatılır. 

Tanrı Ahura Mazda tarafından yaratılmış olan ilk insan çiftinin Gayomart mitolojisinde adları Maşya ve Maşyanak olarak geçerken, bölgede sonraları gelişmiş olan tek tanrılı dini inançlarda Adem ve Havva olarak isimlendirildikleri ve durumlarını anlatan hikayelerinin de aynı içerikle olması dolayısıyla bu anlatımın da Zerdüş! öğretisinden alındığı yorumuna yol açmıştır. Ayrıca söz konusu edilen tufanın da bölge halkının başından geçmiş olan Nuh tufanı olduğu sanılmaktadır. 

Yine Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi kaynaklarında, Yima, ilk insan ve kral olarak belirlenir. O'nun çok uzun bir süre yeryüzündeki tüm yaratıklara ve hatta devlere hükmetliği, böylece de dünyada huzur ve sükunet ile bolluk içerisinde olan bir cennet dönemi yaşandığı belirlenir. Sonrasında, Yima'nın tanrı Ahura Mazda'nın yolundan sapması üzerine, tanrının O'nun hükümranlığının parlaklıklarını aldığı ve kendisini kötülüklere karşı vermekte olduğu mücadelesinde yalnız bıraktığı, bunun üzerine kötülüklere ycnildiği ve kaçarak yerin derinliklerindeki karanlıklara saklandığı, burada da kötülüklerin hükümranı olan Azdihak'ın kardeşleri tarafından bulunarak öldürülüp parçalandığı anlatılır. Böylece parçalananan gövdesinin ikiye ayrılması ile ikiz anlamına alındığı ve yerin derinliklerindeki karanlıklarda bulunması yüzünden de ölüm ülkesine hükmettiğine inanılmaktaydı. 

Videvdad'ın ikinci bölümünde belirlendiğine göre, kral Yima dünyanın insanla dolduğu üçüncü zamana kadar yaşadı. Bazı kaynaklarca O'nun Muhabbacl peygamber olduğu da belirlenir. Anlatılanların bölge halkının en eski mitolojik kültürlerinden kaynaklandığı ve Zerdüşt öğretisine de etkide bulunduğu sanılmaktadır. 

Anlatımlara göre, tanrı Ahura Mazda'nın emriyle Yima güneş, ay ve yıldızların olmadığı yerin üç kat altına indi. Yasna 32.8 de: Yima'nın insanların sığırları yemesine müsaade etliği ve Yima'nın babası olan Vivahvant'ın, Haoma denilen ilk içkiyi tanrılara sunduğu belirlenirken, Yima'nın tanrı Ahura Mazda'nın buyruklarını ihlal ederek günahlar işlediği ve tanrıya karşı isyankar davranarak karşı gelmesinden sonra tanrı Ahura Mazda'nın ona vermiş olduğu hükümranlık parlaklığını geri aldığı belirtilmek istenrnektedir. Bunu da Yaşt 19.35- 36 - 38 de: "Yima'nın tanrıya karşı günah işlemesi üzerine, tanrı ondan üçüncü evrede hükümranlığının parlaklığını aldı. Yima parlak hükümdarlığı kayıp edince, kötülüklerin saldırıları karşısında korumasız kaldığı için bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Yima, insanlığın ilk kralı olarak devlere, insanlara, hayvanlara hükmeden ve onların mutluluk, huzur ve barış içerisinde yaşamalarını sağlayan bir kraldı..." ve devamla, "Yima hükümranlığa, sürülere ve mal varlığına sahip olmasının yanında, kötü olan devlere karşı da savaş yürülüyordu. Yima, zamanla tanrının ondan hükümranlığının parlaklığını almasıyla zayıflayınca, Azdahak'a karşı iyi bir savaş yürülemedi ve onlardan kaçarak yerin altına gizlendi. Ancak orada Azdahak'ın kardeşleri tarafından bulundu ve parçalanarak öldürüldü..." diye belirlenir. Burada esas olarak bölge Kürt halkının özlemini duyduğu kralın nitelikleri belirgin bir şekilde vurgulanıp, kralın zayıflayıp hükümranlığını kaybetmesine sebep olacak özellikler de açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. 
Ayrıca bu anlatımda geçen kötülüğün hükümdarı olan Azdahak. 
diğer pek çok anlatımda ve Demirci Kawa olayında Dehak olarak geçmektedir ki, bu ismin bölge halkı tarafından kötülüğün simgesi olarak kullanıldığı sanılmaktadır. 

Bölge halkı hükümdarlığı veya krallığı, tanrının kendilerini yönelmek için oluşturduğu ve kralı da kendilerini yönetmek için gönderdiği yönündeki inançları sonucu, kralı, tanrı ile olan bu bağlantısından dolayı ilahi kabul ederek kutsadığı görülmektedir. Bu tanrısal yönü ile kralın, güneşin ya da ayın kardeşi olduğuna inananlar da vardı. Bunun yanında her kralın tahta çıkışı da tanrının insanları için yeni bir iyi dönemin başlangıcı olarak kabul edilmekteydi. 
Bazı krallar güneş tanrısı ve bazı krallar da ay tanrısı olarak tanımlanmışlardır. Bölge halkının inançlarına göre kralların tabiatları ateşten olup, göğün bir şimşeğinden meydana gelmişlerdir. Yima gibi kutsal özelliklere sahip olan büyük kralların ise tüm uzaya hükmetliklerine inanılırdı. Yima krallığı eline aldığı zaman herkesi affetmiş, ülkeye bolluk, bereket, huzur ve barış hakim olmuştur. 
Bu gibi kutsal olan krallar başkalarının ülkelerini işgal edip insanlarını öldürerek haksızlıklar yapmazlar. Ancak kendi halklarını ve 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huzur ile mallarını korumak için de saldırgan olan haksızlara karşı çok güçlü olarak direnirler. Huzur ve mutluluk içerisinde yaşattıkları halkın, tanrılarına adaklar sunarak, kurbanlar kesmesini arzu ederler. Kralların, tanrı ile olan bağlantılarından dolayı, ülkesindeki kuraklıklarda yağmur yağdırabilecekleri ve böylece bolluk ve berekeli artlırabileceklerine de inanılmaktaydı. 

Kutsal ya da tanrısal kralların görevi, ülkesinde tarım ve hayvancılığı geliştirerek bolluk ve bereket içerisinde halkını yaşatmak, bolluk ve huzur içinde yaşayan halkın tanrıya olan inançlarını geliştirip pekiştirmektir. Bolluk ve bereket ile huzurun tanrıya inanıp O'na karşı kusur işlemediklerinde tanrı tarafından kendilerine verildiğini belirleyip dini inancın halk arasında gelişip yayılmasını sağlamak ve nihayet yönetiminde bulunan, bolluk ve bereket içinde huzurlu yaşayan halkın huzurunu bozmaya kalkışan ve mallan ile insanlarını yağmalayıp talan etmek için saldıran düşman güçlerine karşı hazırlıklı olmak ve güçlü bir şekilde savaşmaktır. Bölge halkının ideal olarak nitelediği krallarından beklentisinin, bu üç fonksiyon olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Zerdüşt öğretisine göre; kral Yima'nın tanrıya karşı gelmesi sonrasında yenilmesi ve öldürülmesi ile dünya yüzünde hükümranlığı, kötü olanlarla kötülükler ele geçirdi. Böylece insanlar arasında kavgalar. savaşlar. kıtlık, hastalık ve ölüm ile uğursuzluk hüküm sürmeye başladı. İyiler ile kötüler iç içe geçerek karıştılar. 

Bazı yazılı kaynaklara göre de, her şeyi bilen Tanrı Ahura Mazda yalnız başına göğün yedinci katında yaşıyordu ve sonsuz olan hükümranlığında tek başına idi. 

Bunun üzerine kendisinin hoşuna gidecek veya seveceği bazı şeyleri yaralmaya karar verdi. Ahura Mazda neyi ne şekilde düşünüyor idiyse onlar o şekilde var oldular. En önce parlayan güneş olarak Mitra'yı düşündü. Çünkü Tanrı Ahura Mazda ışık verip parlayan şeyleri severdi. Bu nedenle de tüm yarallığı tanrısallar arasında en çok Mitra'yi severdi. 

Mitra'nın yanına "Maonha"yı, zayıf ve titreyen ışıklı ay'ı yarattı. Maonha ve Mitra günü bölüştüler. Işıkları Mitra'nınkiler kadar güçlü olmadığı için günün başlangıcını (ki bizler ona gece diyoruz) üstlendi. Fakat ışıkları çok zayıf olduğu gibi bazan da tamamen sönmekteydi. Bu durumu gören Tanrı Ahura Mazda ona yardımcı olarak parlayan paltosu ile Tişhtra'yı verdi. Paltosundaki parlayan yıldızlar ile yıldız tanrısalı oldu. 

Bunun üzerine Mitra da Tanrı Ahura Mazda'ya rica ederek, "Sen Maonha'ya bir yardımcı kardeş verdin. bana da bir kardeş ver ki bende yanlızlıktan kurtulayım" dedi. 

Ahura Mazda da Mitra'ya ateş ruhu olan Atar'ı ve yıldırım tanrısalını yaratıp verdi. Mitra onların da kendisi gibi ışık saçtıklarını görünce sevindi. Sonra Tanrı Ahura Mazda, Vahu adındaki hava tanrısalını yarattı. Daha sonra da suyu yarattı. 

Göğün yedinci katında Tanrı Ahura Mazda bu yarattıkları ile yaşarken, bunların kendisinden aşağıda, yukarıdan seyir edebilece-Bi yer yüzünde, dünyada yaşamalarını düşündü ve böylece dünya yaratılmış oldu. Dünyadaki dağlar, kayalar, ovalar , sular, bitkiler ve hayvanlar Tanrı Ahura Mazda'nın düşüncesinden var oldular. 

Dünya yüzünde çok uzun süre yaşıyan bu tanrısallar, Tanrı Ahura Mazda'ya çıkarak. kendilerinin hizmetinde olacak yaratıkların yaralılmasını istediler. Ahura Mazda bu yaratıkların ne şekilde olması gerektiğini sorunca, tanrısal Anahita, "Bizlere benzemeleri gerekir" derken, tanrısal Atar ise, "onların tamamen değişik olmalarını istedi ve onlarla eğlenebilelim," dedi. 

Ahura Mazda da, Anahila'nın isteği doğrultusunda yani tanrısalların benzeri olarak insanı ve Atar'ın isteğine uygun olarak da boğayı yaralı. 

Uzun süre içerisinde insanlar çoğaldı ve insan ırkları meydana gelirken, boğadan da tüm diğer hayvanlar meydana geldi. 

Tanrı Ahura Mazda yer yüzündeki insanların çoğalıp tanrısallara bağlandıklarını. onlara hizmet ederek esas yaratıcı olan kendisini unuttuklarını gördü. Bunun üzerine insanlara yardım etmek ve onları mükafatlandırmak için onları Tanrı Ahura Mazda'ya yakınlaşlıracak birini düşündü. Bu ise kendisi ile tanrısallar arasında bir konuma sahip olacaktı. Bu da gerçekler olup nereye gönderilirse orada gölge olmayacaktı. Onun niteliği temizlik olacak, inanmayanlar için ona yaklaşılması ve erişilmesi imkansız, ona inanıp yönelenler için her zaman erişilir ve yanlarında olacaktı. 

Ahura Mazda bunu yaralıp insanlar arasına gönderince, insanlar onu istismar etmeye başladılar. Böylece insanların kendilerine yardımcı olan ve kendilerine güzel şeyleri götüreni kötü değerlendirip istismar ettiklerini, Tanrı Ahura Mazda gördü. 

İnsanların yaptıkları tüm kötülükler yerin altına girer. Orada tüm bu kötülüklerin toplandığı bir yer vardır. Orada tüm kötü sözler, tüm kötü düşünceler ve tüm kötü yapılanlar birikir. Dünyanın kuruluş ve insanın yaratılışından beri orada çok kötü olan ile yanlışlıklar toplanmışlardır. Burada toplanmış olan kölülükler ile yanlışlıkların birikiminden, Ahriman denilen kötü ruh meydana geldi. 
Kölülükler ile yanlışlıklardan meydana gelmiş olan Ahriman, kötü olan şeyleri yaratırken kendisini de Tanrı Ahura Mazda ile aynı derecede görmeye başladı. "Eğer sen yedi kat yerin üstünde gökte kalırsan, ben de yedi kat yerin altında kalacağım ve senin tüm yaptıklarını harap edeceğim." dedi. 

Böylece Ahriman da tanrısallarını yaratmaya çalıştı. Fakat yaralamadı. Çünkü kendisi tanrı olmayıp sadece kötülüklerden meydana gelmiş bir ruhtu. Bunun neticesinde de sadece kötü olan ruhları yaratabiliyordu. Ahura Mazda'nın meleklerine karşı, Ahriman bulut yılanı olan Azdihak (Ejderha)'ı yarattı. Sonra kötü istekler olan Apaoşa, canavarları yaratı. Bunların tanrısal olan aydınlık ve ışığın yanında fazla yararlı olmadıklarını görünce bu defa dev olarak kızgınlığı ile Asma denilen kini yarattı ki o da kördü. Ahriman, her yaptığı kötülükle kendisine de o kadar zarar veriyordu. 

Ahura Mazda'nın gerçeklerine karşı, Ahriman yalanı yarattı. 
Yalan ilk bakışta güzel görünümlüdür. İnsanlara o kadar dostça ve sevgice istenilen derecede iyi görünümlüdür. Gerçekler ise daha sevimsizdirler. Bu nedenle insanlar yalana akın ederken, kendilerinin aldalıldıklarını görmezler. Aldatıldıklarını öğrenseler bile bu defa gerçek olmayan, yalan şeyleri de öğrenmiş olurlar. Böylece Ahriman üç şey daha yarattı. 

İstekler: Bununla insanlar kirlenip lekeleninceye kadar peşinden koşarlar. Sonra kötülüklerle düşmeye başlar ve giderek kölülüklerin hizmetine girerler. 

Korku: Ahriman bunu da cesarete karşı yarattı. Bununla insanlar Ahriman'ın hizmetinde basit bir oyuncak olur ve onun emrine girer. 

Yalan: Kendi amacına varmak için hevesleri ve istekleri seçer ve insanlarda hastalıkları yaratırlar. Dolandırıcılık, Ahriman larafından yaratıldı. 

Bu yarattıkları ile Ahriman, Ahura Mazda ile olan savaşımında insanları kendi hizmetine almayı amaçlar. Bunları ne kadar güçlü olarak donatırsa insanları da o derecede kendine bağlı hale getireceğini bilir. 

Tanrı Ahura Mazda'nın kendisi ve yarattığı tanrısalları için yaptığı dünyada, insanlar çoğaldı ve çoğalan insanların kötülükleri ve yanlışlıkları da çoğaldı. Bu dede zamanında bir kum tanesi iken, baba zamanında bir taş, oğul zamanında bir kaya, torun zamanında ise bir dağ gibi büyüdü. Bu kötü ve kötülüklerin büyümesi ile Ahriman'ı insanlar yaratmış oldu. Ahriman da kendine bağlı kölü olan ruhsalları yarattı. Bu ruhsalların hepsi şirin görünmek için her türlü yola baş vururlar ve hiçbir surette utanıp arlanmazlar. 
Onlar amaçlarına ulaşmak için her türlü insani ve toplumsal değeri dejenere etme, feda etme ve tahrip ederek araç olarak kullanmayı reva görürler. 

Bundaşin'de ise şöyle anlatılmaktadır: 

"İyi dini inançta şöyle açıklanmaktadır. Ahura Mazda, her şeyi bilme ve iyiliğin en yücesinde bulunuyordu. Sonsuz olan zaman tümden ışıktandı. Bu ışık Ahura Mazda'nın sarayı ve yeriydi... Ahriman derin karanlıklar içerisinde bilgisiz ve öldürme arzusu ile donatılmıştı. Öyleydi. öyle olacak fakat her zaman öyle olacak değildir. Öldürme arzusu Ahriman'ın labiatıdır ve karanlık onun yeridir." 

Bu giriş diğer anlatımlarla uyumlu olduğu gibi, bu aşamada her ikisi de ruhsal olarak değerlendirilmektedir. Bu ruhsal dönem iki yarıya ayrıldı. Biri ışıklı aydınlık, diğeri ise karanlık oldu. 

"Ve ikisinin arasında boş olan bir ara vardı. Bazıları buna Vahu (hava) boşluğu demektedirler ki esas olarak burada karışım vardır. 
Böylece her ikisi sınırlı oldukları kadar sınırsızdılar. Çünkü yükseklerdeki sonsuz ışığın başlangıcı olmadığı gibi, karanlığın derinliğinin de sınırı yoktu. Bu yönlerinde sınırsızlardı. Sınırda her ikisi de sınırlı idiler. Çünkü ikisinin arasında boş olan bir ara vardı. 
Böylece ikisi birbirlerine temas etmediklerinden ilişkileri yoktu. 
Uzaktan her bir ruh kendi yapısı ile sınırlıydı. 

Ahura Mazda her şeyi bilme gücüyle biliyordu ki, kötü ruh da vardı ve yukarıya çıkmayı istiyordu. Kötü olan istekleriyle karışacağını ve hangi araçları kullanacağını ve bunları yarattığını biliyordu. 

Ahura Mazda zamanı etkileyerek yalnız başlangıcı değil aynı zamanda geleceği de bilmek istiyordu. Bunun üzerine kötünün zaman içerisindeki konumunu planlı olarak hesap etti. Böylece Zerdüşt'ün dünyaya geliş zamanını 12.000 yıl olarak ele aldı. Bu 12.000 yıl güneşin hayvan dönemecindeki değişimi hesabına dayandırılmıştır. Her bin yıl, hayvan dönemecindeki bir yıldız işaretiyle gösterilir. Bunun Astroloji falının başlangıcı olduğu da kabul edilir. Bu 12.000 yılın her biri 3.000 yıl olan dört peryoda ayrılmışur. 

1. Peryod: Ruhsal varlık, 

2. Peryod: Ahura Mazda'nın dünyayı yaratışı, 

3. Peryod: Ahriman'ın saldırısı ile iyi ve kötülerin karışımı, 

4. Peryod: Savaşım ve neticede kıyamet. 

Devamla: "Üç bin yıl boyunca yaratılanlar ruhsal halde idiler. 
Onlar ne düşünür. ne hareket eder, ne de tutulabilirdi. Kötü ruh, bilgisizliğinden dolayı Ahura Mazda'nın varlığından habersizdi. 
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Onun için bulunduğu derin karanlıklardan yükselip ışığı görebileceği sınıra geldi. 

Ahura Mazda'nın ışınlarını görüpte anlayamayınca, öldürme arzusu ve kötü olan tabiatıyla ışığı yok etmek için saldırıya geçti. 
Ahura Mazda'nın gücünün ve yenme kuvvetinin kendisininkinden çok olduğunu anlayınca, geri kaçarak, karanlıkların içinden çokça canavarlar ve devler yaptı. Kötü ruhun yaptığı bu canavarlar ve devler kavgacı. tahrip edici ve yıkıcı idiler. 

"Sonra Ahura Mazda, kötü ruh olan Ahriman'a gitti. Ahura Mazda yaratılışın evrelerini ve sonucunu bildiğinden ona barış teklifinde bulundu. Kötü ruh. Benim yarattıklarıma yardım et. Onları öv ki karşılığında sende ölümsüz olasın..." dedi. 

Fakat kötü ruh bağırarak, "Senin yarattıklarına yardım etmem, onları övmem, aksine senin yarattıklarını ve seni harap edip sonsuza kadar yok etmek istiyorum. Ben senin tüm yarattıklarını sana düşman ve bana dost yapmak için kandırmak istiyorum", dedi. 

Ahura Mazda "Sen, kötü ruh, beni yok etmek senin için imkansızdır. Bu kadar güçlü değilsin ki, benim yarattıklarımı istedigin yere getirsen de yine de bana bağlı olacaklar." Sonra Ahura Mazda her şeyi bilme gücüyle anladı ki "Ben zamanı onunla sınırlamazsam. o benim yarattıklarına karşı savaşacak ki tehditleri ile belirlediği şekilde olacak. Böyle karışım ve savaş devamlı olacak ve yaratılıştaki karışım kalıcılaşacak ve Ahriman bununla kendine bağlamaya çalışacaktır." 

Ve Ahura Mazda kötü ruha konuştu. "Bir zaman tespit et ki bu zaman 9.000 yıl olsun ve ben bu zamanın sonuna kadar seninle savaşacağım." Çünkü o biliyordu ki bu tespit edilen zamanda kötü ruhun etkilerini zararsız hale getirebilir. Kötü ruhun bilgisizliği ve isteği neticesi bu zaman süreci üzerinde anlaştılar." 

Bu savaşımın başlangıcı, Bundaşin'de göksel olarak belirtilir. 
Yani bu savaşım dünyanın yaratılışı öncesinde başlamıştır. Bu savaşın başlamasından sonraki üç bin yılda Ahura Mazda dünyayı ve dünyadaki varlıklarla yaşayan canlıları yaratmıştır. 
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Sonra Ahura Mazda Ahriman'a nihai olan sonuçtaki zaferini, kötü ruhun başarısızlığını, hizmetkarları olan devler ile yalancı ruhların hepsinin yok edildiğini, ölülerin dirilmesini ve sonrasındaki şekillenme ile düzeni, özgürlüğün sonsuzluğunu gösterdi. Bunu gören kötü ruh Ahriman, yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmak istemeyince, ayağı kayıp derin karanlıkların içerisine düştü. Üç bin yıl boyunca düştüğü bu derin karanlıklar içerisinde uyuşmuş olarak kaldı. Bu zaman süreci içerisinde Ahura Mazda, Ahriman tarafından rahatsız edilmeden dünyayı ve üzerinde yaşayanları yarattı. 
Zaten daha öncesinden ölümsüz olan altı meleği de yaratmıştı. 

Ahriman'ın yerin derin karanlıklarına düştüğü ve orada uyuşuk olarak beklediği bu süreçte, Ahura Mazda ruh olarak yerdeki canlıları yarattı. Sonsuz ışıktan ateşi yarattı. Ateşten rüzgarı (Havayı), havadan suyu, sudan da toprağı, materyal olan dünyayı ve tüm yaratıkları maddi yapıyla birleştirdi. Ve ilk yaratılanın tamamı bir su damlasıydı." 

Diğer dini inançlara buradan alındığı üzere, Avesta'da meleklerin altı ile yedi gün içerisinde dünyayı ve üzerinde yaşayan canlıları yarattıkları belirlenir. Böylece birinci günde gökyüzü, ikinci günde sular, üçüncü günde toprak, dördüncü günde bitkiler, beşinci günde hayvanlar, altıncı günde insan yaratıldı. Yedincisi ise Ahura Mazda'nın kendisi olup, bu da ateş olarak adlandırılır veya yorumlanır ki, tüm yaratılmış olanların hepsinin yapısında var olduğu belirtilir. 

Bundaşin'de Amshaspands denilen meleklerin ilgili oldukları alanlar şöyle belirlenmektedir. 


Chshathra Vairya Gök yüzü 


Haurvatat Su 
Armatay Toprak 
Ameratat Bitkiler 
Vohu Manah Hayvanlar 
Aşa Ateş 
Ahura Mazda İnsanlar 
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Ahura Mazda kutsal yardımcıları olan melekleri ile bunları yaratması sonrasında Ahriman uyuşukluğundan uyandı. Yardımcıları olan canavarları, devleri ve yalancı ruhları ile bu yaratılanlara saldırıya geçti. Bir yumurta halinde olan gökyüzü kubbesini alttan delerek yeryüzünde yaratılmış olanlara karıştı. En önce yerin alından getirdiği kötü şeylerle suları kirletti, bitkileri zehirledi ve böylece hayvanlar ve insanlara hastalık ile ölümü getirdi. Böylece maddi yapıyla birleşmiş olan Ahriman, Ahura Mazda'ya karşı savaşımını yeryüzündeki yaşamda sürdürmektedir. 

İnsanların içine girmiş olan yaşam gücü, yaşam ağacından gelmektedir. Özel olarak bitkiler, hayvanlar ve insanlar topraktan yetişen ya da meydana gelen besinlerle beslenirler ki bunların bileşiminde ya da içerisinde Ahriman'ın ölüm çekirdeği veya özü bulunmaktadır. Böylece yerden yetişen ve içerisinde Ahriman'ın ölüm özü bulunan meyve ve sebzeler ile bitkilerden beslenme sonucunda ruhsal olan insanların bilgisi de ölür. Aynı anda düşünce yapısı da ölür ki. o da insanın fiziksel yapısı tarafından konirolüne alınınışlır. Aynı şekilde insanlar fiziki olarak ölünce, maddi yapısı yaşam kaynağı olan ruhtan ayrılmış olur. 

Ahriman'ın. Gayo Mart'a saldırı sürecinde Ateşe de saldırdığı ve onunla duman olarak birleştiği ve bu nedenle dumanın karanlık olduğu belirlenir. 
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f. Mazda dini inancında din adamları: 


Bilindiği gibi bu dönemlerde, bölgedeki din adamlarının halk arasında ekonomik ve sosyal güçlü etkinlikleri vardı. Din adamlığı sıfatı babadan oğula geçen bir makamdı. Bu nedenle din adamları topluluğuna dışarıdan kişilerin alınması veya dışarıdan bu imtiyazlı topluluğa girebilmek bir hayli zor olan bir işlevdi. 

Yine Zerdüşt'ün kendi ilk vatanı olan Medya alanlarında dini çalışmalarını yürütürken, bunlardan zarar gören bölgenin din adamlarının kendisi aleyhine halk arasında propaganda yaptıkları ve hatta daha ileri gidip bölgenin yöneticileri ile birleşerek Zerdüşt'ü takibata aldıkları geçmişte belirtilmişti. 

Kaldı ki, bölgenin din adamları, genel olarak yönetici sıfatlarına ve yetkilerine de haizdiler. Bunların başında en büyük din adamı olarak da krallar yer alıyorlardı. Krallar hem siyasi önder, hem de dini önder durumunda idiler. Halk, krallarının tanrı tarafından kendilerini yönetmek üzere gönderildiğine inanıyordu. Her kralın doğuşu kutsal, tanrısal bir doğuş olarak kutlanırken, kralların her tahta çıkışları ise halk için yeni bir tanrısal dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Krallar da halkın kendilerine olan bu inançlarına uygun davranarak, tahta çıktıklarında mahkumları affederek hapishaneleri boşaltıyorlardı ve kendileri için özel bir tapınak yaptırarak içinde kendisi için kutsal ateşin yakılmasını sağlıyorlardı. Kralın özel kutsal ateşi o kralın yaşamı boyunca yanmasına devam ederdi ve kral öldüğünde o ateş de söndürülürdü. 

Böylece din adamları sınıflandırılması yapılırken, en önce kraldan başlamak gerektiği ortadadır. Çünkü O. bölgede en büyük siyasi ve dini önderdir. 

Kralın dışında, Avesta'nın eski bölümlerinde değişik derecedeki din adamları anılır. Kraldan sonra en yüksek derecede olanlar. 
Zaotar olarak belirlenirler. 

Zaotar: Esas olarak Zerdüşt'ün kendisi de bunlardan biridir. 
Bunlar, halk arasında okudukları ilahiler ve şarkılarla tanrıya övgüler düzüp, halkın dini inanca daha da bağlanmasını ve halk arasında derinlemesine ve genişlemesine yaygınlaşmasını sağlardı. 
Aynı zamanda halk tarafından yapılan bağışları da onlar toplardı. 

Avravan: Bu din adamları hakkındaki yazılarda değişik görevler yaptıkları belirlenmesine rağmen, bunların ateşgahlardaki kutsal ateşi koruma ve buralarda yapılan ibadetleri yönetme gibi görevlerinin yanında, halkı ve orduyu kötü olan düşmanlarına karşı savaşta cesaretlendirme görevini de yaptıkları belirtilir. Ayrıca bir Zaotar'ın başkanlığında Avravan'lardan sekiz kişinin de katıldığı Soma denilen kurban törenlerini yönettikleri de bilinmektedir. 

Kavi: Bu din adamları aynı zamanda bölgelerinde yönetim yetkilerine de sahiptiler. Bunların bilgili ve gizemli görüşlerin etkisinde olduğuna inanılırdı. Bunlar; çalarak ilahiler, beyitler ve şarkılar söyleyerek halkın dini inançlarına bağlılıklarını sağlarken halkın kurban yapma törenlerini yönettikleri de belirlenir. 

Uşig'ler: Yazılı belgelerde bu din adamları övülürler. Yasna 44,20 de, açıkça, bu din adamlarının inekleri getirdikleri belirtilirken, bunların inek ya da boğa kurbanlarını yönettikleri sanılmaktadır. 

Karapan: Bu din adamlarının isimleri ise yapılan hayırlı ve sevaplı işlerle ilgili yazılarda geçmektedir. Bu nedenle bu din adamlarının hayır ve sevaplı, iyi olarak tanınan işleri yönettikleri belirlenir. 

Vifra'lar: Bunlar Yaşı, 13,104 de açık olarak belirlenmemekle beraber, dini çalgıcı ve şarkıcılar oldukları kabul edilmektedir. 

Diğer bazı kaynaklarda ise, yüksek derecedeki din adamları "Meguşa Rabba", normal derecedeki din adamları " Reşa Damguşe" olarak vasıflandırılırken, düşük derecedeki din adamları ise "Rab Mohpate" olarak belirlenmektedir. Dini okullardaki öğretmenlere "Herpat", öğrencilere ise "Havişt" ve dini mahkeme hakimine ise "Destessar" denildiğini görmekteyiz. 

Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi bölgede kurulmuş olan ateşgahlarda öğretilerek din adamları yetiştirilirdi. Buralarda yetiştirilen din adamlarının büyük çoğunluğu yurt içinde görevlendirilirken, bunlardan bir kesimi de ülke dışına misyoner görevi ile gönderiliyorlardı. 


g. Mazda dini inancında ve Zerdüşt öğretisinde kutsal ateş: 


Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğrelisine göre aydınlık. ışık ve sıcaklık kutsal . ilahi ve tanrısaldır. Bunların kaynağı olarak da ateşe inanç göslermeleri, dini yapılarının temel koşullarından biri olarak ele alınmaktadır. 

Bölgedeki Kürt halkının eski dini inançlarının yapısında ateşin çok önemli bir konuma sahip olduğu ve kutsandığı, dolayısıyla bu temelde bir dini kültür oluşturdukları bilinmektedir. Bu dini inanç kültürünün etkisi veya temelleri üzerinde kendini geliştiren Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi, ateşi, daha da yücelterek ilahileştirip kutsamıştır. 

Avesta'ya göre ateş, tanrı Ahura Mazda'nın oğlu ya da tanrı Ahura Mazda'nın ruhu olarak belirlenir. Kürt halkının geçmiş dini inançlarında da ateşin, en büyük tanrıları olan güneş tanrısının veya güneşin oğlu olduğuna inanılıyordu. 

Ateşe olan bu inançlarından dolayı ve ateş kültürü neticesinde bölgede yapılan tüm tapınaklarda söndürülmeyen ve sürekli yanan bir kutsal ateş vardı. Bu ateşler din adamları tarafından yakıldıkları gibi, yine din adamları tarafından hizmet edilirdi. Ateşin ilahi ve kutsal kabul edilmesi nedeniyle, ateşgahlarda hizmet eden din adamları, nefeslerinden ateşin rahatsız olmaınası için ağız ve burunlarını bir bezle örterlerdi. Hiçbir şekilde ateş üflenmez, rahatsız edilmezdi. Ateşi herhangi bir şekilde rahatsız etmek veya kirletmek ölüm cezasını gerektiren çok büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Ateşe atılan kuru odunlar eldivenli elle tutularak ateşe atılırdı. Bununla eldeki kir veya kötü olan elementlerin odunlara bulaşması engellenmeye çalışılırdı. Odunlar ateş için özenle seçilirdi. 
Törenlerle hazırlanıp kurutulan odunlar makaslarla tutularak ihtiyaca göre ateşin içine atılırlardı. 
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Avesta'da belirtilen tüm dini törenlerde kutsal ateş yakılır. 
Tanrı Ahura Mazda'nın ruhu, oğlu ve aynı zamanda görünen maddi yapısı ve sembolü olduğuna inanıldığından, din adamları yüzleri ateşe dönük olarak dua edip ilahiler okuyarak ibadet ederlerdi. 

Belirtilen bu anlamların dışında, ateşin başlangıcı ve kutsal olan ev ateşi. yani ocak ateşinin yanında, kurban ateşi olarak kabul edilen tapınaklardaki devamılı yanan kutsal ateş ve halk topluluklarınca meydanlarda yakılarak etrafında eğlenilen kutsal ateşler olarak ayrıştırılmaktadır. 

Ateşin; tanrı Ahura Mazda'nın ruhu olması itibariyle tüm kötü ve kötülükleri ve onlara hizmet edenleri uzaklaştırdığı, insanları günahlarından temizleyip arındırdığı, sihirlerden ve kötü ruhlardan insanları koruduğu, insanların ruhlarını temizleyip yenileyen nitelikte olduğuna inanılırdı. Ayrıca ateşin, günahkarlarla günahsızları yani suçlu ile suçsuzu ayırdığına da inanılmaktaydı. Tanrı Ahura Mazda'nın ruhu olarak kabul edilen ateş ile eritilen metallerle tüm kötülerin kıyamet gününde cezalandırılıp yok edilerek iyilerin kötülerden kurtulmaları sağlandığında, iyilere ılık sütte banyo etkisi yapacağı inancı temelinde ateşin iyi ile kötüyü ayırma özelliğine sahip olduğuna inanılmaktaydı. 

Bu inanç temelinde; her kim bir başkasına karşı suç işlemişse. 
suç işlediği söylenen kişinin suçsuzluğunu ispat edebilmesi için, aleyhine suç işlediği insanın odun toplayıp yaktığı ateşin içinden yanmadan geçmesi gereklidir. Ateşten geçtiği sırada tutuşur veya yanarsa suçlu olduğu, tuluşup yanmazsa o zaman da suçsuz olduğu kabul ediliyordu. Bu nedenle insanlar işledikleri günahlarından temizlenmek ya da suçsuz ve günahsız olduklarını ispat için yakılan ateşlerin içerisinden geçerlerdi. Bu konudaki pek çok yazılı belgenin yanında, Yaşt 12,3 de, 


"Buraya, burada lanrı kararı, 
Burada ateşe suçsuz olduğunu ispat el." 
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Diye belirlerken, ateşin kararının tanrısal olduğu açıkça vurgulanmaktadır. Diğer yandan, bu konuda Firdevsi de ateşin temizleyici gücü olduğunu ve böylece ateşin günahkarlarla, günahsızları ayırdedici olduğuna inanıldığını belirtir. Bir Part destanında, Kral Mahabad'ın oğlu Prens Wise, suçsuzluğunu ispat edebilmek için büyük bir ateş yaktırdığını anlatırken, ilgili şiirinde: 


Şimdi halk ve askerler, 

Benden suçsuzluğumu ispat etmemi isterler. 

Bana dediki ateşin içerisinden geç, 

Halka ve dünyaya temiz, suçsuz olduğunu ispat et." 


Diye belirlemesi de ateşin suçlu ile suçsuzu ayıran tanrısal özelliğinin olduğuna inandığını ortaya koymaktadır. Ateşin bu yönlü kültürünün Kürt halkı arasında ve özellikle Aleviler arasında sürdüğü görülür. 

Mazda dini inancına ve Zerdüşt öğretisine göre ateşin aynı zamanda ilahi güç, kuvvet ve kudret veren bir kaynak olduğu da kabul ediliyordu. Ateşin tanrı Ahura Mazda'nın ruhu ya da oğlu olduğuna inanılmasının yanında, insanların ruhlarının tanrı Ahura Mazda'nın parçaları olarak ondan geldiğine, ölümden sonra da bedenden ayrılan ruhun tekrar aslı olan Ahura Mazda'ya dönüp birleşeceğinc de inanılmaktaydı. 

Tapınak, yani ateşgahlarda ateşlerin hiç sönmeden yanması ve dini ibadetlerin yapılması için sürekli olarak din adamları bulunurdu. Aleşgahlarda yanan ateşin rahatsız olmaması için, ateşe yaklaşan her kim olursa olsun yüzünü örtmek zorunda idi. Dini törenler, açık alanlarda ve orta yerde büyük ateşlerin yakılması ile yapılırdı. Zerdüşt'ün öğretisi ile kanlı kurbanları yasaklaması sonrasında, kutsanan ateşe ekınek ve süt. kurban olarak sunulmaktaydı. Buna rağmen Yasna'da. hiçbir halde ne kanlı ne de kansız kurbanların kutsal ateşe atıldığı belirtilmez. Bu nedenle bazıları tarafından ateşin kurban kabul etmediği şeklinde yorumlanmakladır. 
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Kutsal ateş değişik kaynaklarca farklı şekillerde tasnif edilmektedir. Bazılarına göre kutsal ateş üçe ayrılmaktadır. Bunlar: 

Farnhag ateşi: Din adamlarını ateşi, 

Guşnasp ateşi: Savaşçıların ateşi, 

Burzin Mihr ateşi: Köylü ve çiftçilerin, halkın ateşidir. Bu türden bir konumlandırmanın, halkın sosyal yaşantısının açık bir yansıması olduğu ortadadır. 

Avesta'da ateşler beşe ayrılmaktadır. Yasna 17,11. Bundalışin 
18. bölüme göre 1. Berezisavab ateşi: Bu ateş kutsal olarak kabul edilenlerin önünde yanandır. 2. Vobufryana ateşi: Bu ateş insan ve hayvanların bedeninde olandır. 3. Urvazişta ateşi: Bu ateş bitkilerde bulunandır. 4. Vazişta ateşi: Bu ateş gökteki bulutların çarpışmalarından meydana gelen yıldırım ya da şimşek ateşidir. 5. Şpenişta ateşi: Bu ateş de çalışmalarda kullanılan ateştir. 

Yine ev ateşi olarak adlandırılan Şpenista ateşi en çok kullanılan kutsal ateştir. Bu ev ateşinden geriye kalan dört ateşe ters sıradan bakıldığında, yıldırım ateşi yağmurun yağmasını sağlarken bununla bitkiler ve hayvanlar beslenir. Buradan bitkilerdeki ve hayvanlardaki ateş potansiyeli oluşur. Burada oluşan ateşle insan ve hayvanlardaki vücut ısıları meydana gelir. Kutsalların önünde yanan ateş ile ölen insanların ve hayvanların ruhlarının göğe çıkarak cennete girebilmeleri için çektikleri azap, ızdırap ve heyecan ile cehenneme girenlerin durumları anlatılmak istenmektedir. 

Yine ateşin tanrı kararlarına yardımcılığı ve suçlu ile suçsuzu ayırdedici kutsal özelliği konusunda, Yaştın üçüncü bölümü 12'de: Tanrı Ahura Mazda'nın tanrısal kararını ateşte kaynatılan yağ ve bitkilerin sularıyla verdiği belirtilirken, Videvdat'ın 4. bölümünde iki tanrısal karardan bahsedilir. Birinde kaynayan su ile, diğerinde ise kükürt, su ve altın ile uyguladığı belirtilir. 

Zerdüşt öğretisine göre esasta yeryüzündeki her türlü canlı ve cansızda ateş vardır. İnsanda, havyanda, bitkilerde, suda, toprakta, gökte yerde, her şeyde var olan bu ateşi değişik zaman ve durumlarda açıkça gözle görmek dahi mümkündür. Bunlardan insanlarda 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bulunan ve insanların ilişkilerini sağlayan ve aynı zamanda tanrı Ahura Mazda ile bağlantı içerisinde olan ateşin en kutsal ateş oldugu belirlenir. Bu ateşin 215 - 216 değişik ateşin bileşiminden meydana geldiği ve her bir ateşin ise çalışan bir meslek grubuna ait olduğu belirtilir. Aynı zamanda insanların değişik şeylerden yaktığı ateşin, insanları kötülüklerden koruduğuna ve günahlarından temizlediğine inanılır. 

Dünyanın yaratılışında ateşin altı unsurlu karışık varlığı ile bu unsurların ateşten yaralıldıklarına inanılır. Bu unsurlar; gökyüzü, yeryüzü ve toprak, su, bitkiler, hayvanlar ve insanlardır. Bunlarda- ki ateşi gözle görmek veya hissetmek mümkündür, diye belirlenir. 

Kürt halkının ateşe olan inançlarında, görüldüğü gibi, ateş sıcaklığın ve aydınlığın kaynağı ile sembolü olarak da kabul ediliyordu. Bölge halkı, hakikatin nurdan, aydınlıktan , dolayısıyla aleşten doğmuş olduğuna inanıyordu. Kürtler, ateşi kutsamaktadır. Bu yüzden; güneşi, aydınlık ve sıcaklık saçtığı, ay ve yıldızları ise nur ve ışıklı olduğu için kutsamışlardır. Onlara sevgi, hürmet ve saygı göstermişler, onların ilahi tanrısallar olduklarını kabul etmişlerdi. Bunların karşıtı olan karanlık, soğuk ile onların kötülük ve fenalıklarından nefret etmişlerdir. Onların Ahriman'ın hizmetinde olduğuna inanmışlardı. 

Yazılı kaynaklara göre, sabah güneşinin öğleye kadar geçen zamanda bereket getirdiğine inanılırdı. 

Yine bölge halkının dini inançları gereği insan yaşamının üç temel maddesi olarak toprak, hava ve su da kutsal olarak kabul edilmişlerdir. Suyun içilmesi ve temizlik alanlarında kullanılınasının yanında toprağın bereketini artınnası ve böylece ürünlerin bolca yetişmesi ile bolluk ve bereketi artırdığı için kutsandığı belirlenir. 
Strabo'nun Büyük İskender'e tavsiyesinde, suyun yapısının rahatsız edilmemesine özen göslermesini istemesi de suyun kutsallığını ortaya koymaktadır. Zerdüşt'ün toprağı ana olarak değerlendirmesi ve tüm canlılar ile ürünlere yaşam sağlamasını vurgulaması, toprağın da kutsandığına dair belirtiler olarak kabul edilir. 
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h. Ateşgahlar: 


Bölge Kür! halkının eski dini inançları döneminde yaptıkları tapınakların bazılarında, ışığa ve güneş tapınmalarından dolayı kutsal ateşlerin yanmakta olduğu belirlenmesine rağmen bunlara ateşgah denilmiyordu. Ancak Mazda dini inancının bölgede gelişip yaygınlaşması ve özellikle de Zerdüşt öğretisinin bölgede etkinliğini sağlamasından sonra kurulan ibadethaneler veya tapınaklara ateşgah denildiğini görmekteyiz. 


1. Mazda dini inancında ateşgahlar: 


Zerdüşt'ün ilk ateşgahını Horasan yöresindeki Belx'de kurdurduğu, burada dini öğretisi temelinde öğrencileri ile inananlarını eğittiği biliniyor. Sonraları biri yine Horasan yöresi ve diğeri Urmiye yakınlarında olmak üzere iki ateşgah daha kurduğu belirlenir. Zerdüşt'ün ölümüne kadar yaptırdığı ateşgahların sayısının dört olduğu kabul edilirken, son ateşgahını da Taht-i Süleyman'daki Şiz şehrinde kurduğu vurgulanır. 

Mazda dini inancının ilkeleri ve Zerdüşt öğretisinin öğretildiği bu ateşgahlarda, din adamıları yetiştirilirdi. Buralardan yetiştirilen din adamları aracılığı ile gerek bölge gerekse bölge dışında Mazda dini inancının derialemesine ve genişlemesine yayılması sağlanmaya çalışılıyordu. 

Sonraları bölge kralları her tahta çıkışlarında, kendi adları ile anılan ve kendi aleşlerinin içinde yarımasını sağladıkları ateşgahlar yaptırdılar. Böylece bölgedeki ateşgahların sayıları çoğalmaya başladı. Ancak bu aleşgahlardan, en büyük ateşgah olarak adlandırılan ve Guşnasp ateşgahı olarak bilinen Şiz'deki ateşgaha krallar taç giydikden sonra uğrayıp hediyeler sunarlardı. Burası dini merkez olarak kabul edildiği gibi. sosyal birliği ve hükümranlığın merkezini de sembolize eden bir kültür merkezi halinde idi. 

Susa'daki aleşgah M.Ö. 400 yıllarında yapılmıştır. Bu ateşgah 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Mazda dini inancındaki mütevaziliğin bir örneğidir. Bu ateşgahın temeli, ateşgahın kare şeklinde yapıldığını ortaya koymaktadır. 
Kenarları onsekiz metre uzunluktadır. İki sütun üzerine dayandırı!- mıştır. Biraz yüksekte bir kültür odasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu odanın arkasındaki kapı kare şeklinde bir odaya açılmaktadır ki bu odanın her köşesi bir direğe dayanmaktadır. Bu odanın dini törenler sırasında, din adamları tarafından kullanıldığı ve buradan ateşin közlerini bir kap içerisinde ibadete gelen halkın önüne getirdikleri sanılmaktadır. Bu odanın üzeri büyük ihtimalle bir kubbe ile kapatılmıştı. Genel olarak halk, ateşgahın önündeki büyük bahçede ibadet ederdi. 

Ateşgahlardan en yüksek derecede kabul edilen, Varhan ve Bahram ateşgahlarının, tüm tanrısal ve kutsallarla bağlantısının olduğu ve göksel ilahi kutsalların yere inmelerinde ilk defa bu ateşgahları ziyaret ettikten sonra başka yerlere gideceklerine inanılırdı. 


2. Şiz'in kutsal ateş tapınağı: 


Halk tarafından Şiz'in kutsal ateş tapınağı tahtı Süleyman olarak adlandırılır. Günümüzde harap bir halde olan ve denizden 
2400 metre yükseklikte, İran'ın kuzeybatı alanında, yüksekte ve 
düz bir plato şeklindedir. Daire şeklinde dik kayalıklarla çevrili ve kapalı olan bu alanın genişliği 380 metre, uzunluğu ise 320 metre kadardır. Bu küçük plato alanı 13 metre yükseklikte ve 3 metre genişlikte bir surla çevrilmiştir ki. 37 yuvarlak kule ile duvarları desteklenmiştir. Böylece doğal yapısı ve bu güçlü duvar ile çevrili oluşu düşmanlarınca işgalini imkansız kılmıştır. Stratejik konumu ve yapısı nedeniyle çok eskiden beri kutsanan bir yer olduğu bilinmektedir. Bu dönemlerde burada yanmakta olan Athur Gushnasp (kral ateşi) ateşi nedeniyle bölgede tahta çıkan tüm krallar burayı ziyaret ederek hacı olurlardı. 

Mis'ar İbn Unhalil'in tasviri şöyle: Şiz şehrinin etrafını güçlü 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bir duvar çevirirken, ortasında dibine ulaşılması imkansız olan bir derin göl vardır. Suyu toprağa değdiği yerde, su taşlaşır ve hiçbir bitki bu su ile yetişmez. Bu gölden surların alından dışarıya yedi ırmak akar ki herbirinin suyu bir değirmeni döndürecek kadardır. 
Şehirde bir de ateş tapınağı vardır. İnananlarına göre, Zerdüşt öğretisine mensup olanların tüm doğudaki ve batıdaki tapınaklarının ateşi, buradan alınmıştır. 700 yıldan beri burada hiç söndürülmeden yanan ateşin hiç kül bırakmamış olması, kutsallığının bir mucizesi olarak kabul edilir. Tapınağın yanında eğitim ve öğretim salonları ile hayretler uyandıracak yapılar vardır. Şiz'deki yanan kutsal ateşin ismi Athur Gushnasp (kral ateşi) olup, Sassani devleti döneminde kulsanan, üç yüksek derecedeki ateşgahlardan biridir. 
Krallar tahta çıktıklarında burayı ziyaret edip hediyeler sunarak hacı olurlardı. Sonraları ateşgahın yanına kral Kosrau ünlü sarayını yaptırdı. 

Bazı başka anlatımlara göre, burası Zerdüşt'ün doğum yeridir. 
Diğer bazı kaynaklara göre buradaki göl Zerdüş!'ün yıkandığı Kosaya gölüdür. Burada yıkanmış olan İsa peygamberin anası Meryem, Zerdüşt'ün spermaları ile döllenmiştir. İsa Peygamber bu döllenme sonucu doğmuş olup Zerdüşt Peygamber'in oğludur. 


ı. Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde kurban: 


İnsanlar ilkel çağlardan beri kutsal bilip inandığı nesnelerle tanrılarına, sorunlarında kolaylık sağlaması veya sorunlarının çözümünde yardımcı olmaları için, onların hoşlarına gittiğine inandıkları kurbanlar sunuyorlardı. İnsanların sorunlarının zorluğu ve ağırlığı ile orantılı olarak kurbanların da değerleri değişikti. Kurbanların en kıymetlisi olarak değerlendirip kabul ettikleri insanların tanrılara kurban edilmeleri ile başlayan ve değişik hayvanların kurban edilmeleri şeklinde devam eden bu kanlı kurban geleneği sürmüştür. 

Kanlı kurbanların yanında yine kutsal olarak değerlendirdikleri, 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tanrının hoşuna gideceklerine inandıkları sıvı ve katı olan yiyecek ile içecekler de kurban edilmiştir. 

Gerek kanlı kurbanların ve gerekse yiyecek ve içeceklerin kurban edilmeleri olaylarının, insanların, tanrılarını yiyen ve içen şeklinde düşündükleri ve bu ihtiyaçlarının giderilmesinin onları memnun edeceğine olan inançlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu inançların insanların yapı ve özelliklerini inanmakta oldukları tanrılarına yansıtmalarının neticesi olduğu belirginleşirken, bunların karşılığında tanrılarından olan istek ve talepleri ise, insanın yaşamında var olan veya oluşan sorunların çözümünde yardımcı olunması veya çözmesi umudunun da yine insandan kaynaklanan nitelikler olduğu belirgindir. 

Mazda dini inancını reforme edip o zamanın koşullarına cevap verecek hale getiren Zerdüşt, öğretisi sırasında, bölge halkının eski dini inanç kültürlerinden ve bölge insanı için yararlı gördüğü olgularından yararlanıp onların geliştirilerek sürdürülmesini savunurken, bir yandan da toplumun yaşamı için zararlı ve zamana uygun gönnediği olgulara karşı katı bir mücadele yürütmeye çalışıyordu. Yine Mazda dini inancının ve kendi öğretisinin bölgede gelişip güçlenmesi ve halkın eski dini inançlarından vazgeçirilmesi veya oradan koparılmaları amacıyla, bölgenin eski tanrılarını ya kötü ve kötülüklerin hizmetinde göstermeye veya onları değerlendirilmekte oldukları en yüksek konumlarından aşağılara çekerek, ikinci derecede olan kutsallar konumuna indirgemeye çalıştı. Bu çalışmalarının sonucunda bölge Kürt halkı içerisinde kendi öğretisini geliştirip yaygınlaştırarak, önemli derecede kültürel, sosyal, siyasi ve dini değişim sağlamayı başardı. 

Bu temelde, bölgede kendi öğretisine rakip olarak gönnekte olduğu Mitra tanrısı inancına karşı mücadele ederken. onların, tanrılarına boğa kurban etmelerinin suç ve günahkarca olduğunu belirler. Yasna: 32,8 de Zerdüşt ilk insan ve kral olan Yima'yı tenkit ederek, onun insanlara boğa ve sığır eti yedirdiğini söylemektedir. 

Kanlı kurbanlar: Bilindiği gibi bölge halkı inanmakta olduk- 


182 


ları tanrıları için insanlardan tutun da değişik hayvanlara kadar, keserek kurban ediyorlardı. Zerdüşt'ün çok kötü ve zararlı olarak değerlendirdiği kanlı kurbanları; "İnsan ve hayvanların tanrı tarafından verilen ve kutsal olan yaşam hakkının yok edilmesidir” diyerek, kesinlikle karşı çıkıp toplumda yasakladı. İnsanların hayvanları keserek onların yaşam haklarını yok etmeleri yerine, onları çogaltarak ve üremelerini sağlayarak, onların diğer ürünlerinden yararlanmalarını savundu. 

Zerdüşt, insan gözlerinin kanlı kurbanlar sırasında hayvanların çektiği azap, ızdırap ve kötü olan kanı görmesi neticesinde, kişilik ve düşüncelerinin kötü ve kötülüklere hizmet yönünde değiştiğini ve bunun neticesinde Ahriman'ın hizmetine yönelip girdikleri için, tanrı Ahura Mazda'nın iyi olan inancına düşman olduklarını ve kişilikleri ile düşüncelerinde iyi olanları öğrenip uygulama alanlarının daraldığını veya kalmadığını vurgulamaktadır. Bu temelde ilk söylevi olan Yasna 29.1'de "sizlerden boğanın ruhu davacı oluyordu... ölüm korkusu, zulüm, baskı kötü muamele ve hor görmeler..." 
diye belirlerken, boğayı hayvanlar içinde örnek olarak aldığı ve insanların hayvanlara yaptıkları kötü muamele ve kurban edilmeleri nedeniyle ahirette insanlardan davacı oldukları. açık bir şekilde belirtilir. 

Zerdüşt kanlı kurbanların yerine. insanların kutsalları için ekmek ve su veya süt, su. bal ve şarap karışımı yapılan bir içkinin kurban olarak sunulmasını savunur. 

Sıvı kurbanlar (içkiler): Zerdüşt taralından kanlı kurbanların yerine süt. su, bal ve şarap karışımı bir içkinin kutsallara kurban olarak sunulmasını önermesi ile bölgede kanlı kurbanların yanında giderek, bu içkinin de kurban olarak tanrılara sunulması yaygınlaştı. Yinc bu içkinin Mitra tanrısı inancı zamanında tanrılara kurban olarak sunulmakta olduğu belirtilmektedir. Mezopotamya alanlarında hükümdarlık yapmakta olan kral Mitradates Eupator'un düzenletliği bir toplantıda süt. bal ve su ile şarabı tanrılara kurban olarak sunduğunu, bölgenin dini tarihleri belirlemektedirler. Yine 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Fraşyaş kalesindeki dört ırmaktan birinde şarap, birinde su, birinde süt ve birinde de bal akmakta olduğu belirlenir ki, bu ırmaklar, sonraları bölgede gelişmiş olan tek tanrılı dini inançlarda cennetin dört ırmakları olarak kabul görmüştür. 

Zerdüşt öncesi kanlı kurban törenlerinde; Zaotar denilen din adamının elinde tutmak zorunda olduğu ve Barsman denilen sopa demetinin yanında ateş ve Haoma adıyla bilinen ve kurban olarak tanrılara sunulan içkinin de önemli bir yere sahip olduğu belirtilir. 
Haoma kurbanı, hayvanlardan özellikle boğa ve atların kurban edildiği ve Barsman denilen sopa demeti ile yapılan törenlerde önemli bir kültürel değer olarak kabul ediliyordu. Haoma içkisi, kutsal olarak bilinen değişik şeylerin karışımı ile yapılıyordu. Bu içki, kutlama ve törenlerde din adamlarının gözetiminde yapıldıktan sonra törene kalılmış olanlara dağıtılır. Haoma içkisi kutsal sayılırken ilk insan ve kral Yima'nın babası Vivahvant tarafından yapıldığına inanılarak; kurban edilmeleri sonucunda, onlardaki kutsallığın ve ilahiliğin, içme yolu ile insanlara geçeceği ve hastalıkları uzaklaştırıp ölümsüzlüğü kazandıracağına inanılırdı. Bundaşin'in 72. bölümünde, "Kalıcı sağlık veren bu ağaçta beyaz Hauma yetişir... Kim ki ondan yerse ölümsüz olur. Ona, Gökarmarat denilir. Hauma hastalıkları uzaklaştıran ve yaşamı yenileyen bitkilerin en iyisi ve en birincisidir... dedikten sonra insan ruhunun açılarak, açık görmesini sağladığı da belirtilir. Yasna 10'da "Senin Hauma yetiştirdiğin dağları kutsarım, yerin genişliğini ve sırlarını saklayan senin anan da kutsarım, o kutsal ve dünya ahengini sağlayan Hauma..." diye belirlemektedir. 

Ayrıca bölge halkı tarafından Hura ya da sura denilen bir içkininde içilmekte olduğu belgelerde belirtilmektedir. 

Yasna 9. 4-5'de: 


Sonra biri bana cevap verdi. 


İyive ölümden koruyan Haoma: 
İlk insan olarak Vivahvant içerdi, 
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Dünyanın gövdesi içinde soğuturdu. 
Bu sözler ona söylendi, 

Af etme düşünceleri ona geldi. 

Onun oğlu olarak doğduğunda, 

Çok sürülerin sahibi olan kral Yima, 
En inançlı insandı, insanlar arasında, 
İnsanlar arasında güneş gözlü olandı. 


Zerdüşt, tanrılara içki sunulmasına da karşı idi. Bu da Kürt halkının geçmiş dini kültürlerinde ve Mitra kültüründe, özellikle Haoma içkisine verdikleri değeri ortadan kaldırmak veya topluma faydası olmayan böylesi bir geleneğe son verme isteğinden kaynaklanıyordu. Ancak halk kültüründe yerleşik bir konuma sahip olan içki olgusunu ortadan kaldırma çabaları, aynı katılıkta bir dirençle karşılaştı. Süreç içerisinde Zerdüşt öğretisi, kabul etmek veya onunla uzlaşmak zorunda kalmıştır. Tüm çabalara rağmen, ortadan kaldırılamayan içki kültürünün, Zerdüşt öğretisi içerisinde yaşamını sürdürmeye devam ettirdiği görülmektedir. Hatta bazı kaynaklar, Zerdüşt'ün kendisinin de içki içtiğini belirlemektedirler. 

Datastan-i Denik bölümünde, Tanrı Ahura Mazda'nın elçileri tarafından, Zerdüşt'ün inananı ve koruyucusu olan Kavi Viştaspa'ya şarap içirdikleri ve onun bayılması sonrasında ruhunu cennette gezdirdiklerini şöyle anlatmaktadır: 


Neryosang'ı, tanrı Ahura Mazda şu kelimelerle gönderdi. 
"Oraya bilinçli olarak git." Ve ona şunu söyledi. 

"Şaraba esrar katarak Viştaspa'ya ver." 

Sonra bilinçli olarak Viştaspa içince yerinde bayıldı, 

Ve o Viştaspa'nın ruhuna refakat edip cennete gitti. 


Ve Yasna 51.16'da: 


Kavi Viştaspa'nın, içtiği içkinin gücüyle Vohu Manah'nın yolunda görme kuvveti kazandığı belirlenirken, Zerdüşt öğretisinde 


185 


sıkça rastlanacak olan can ya da ruh gözünün açılması ile insanların yaşam kaynağı ile görme olanağına kavuşarak, kendi içindeki ruha veya gerçekliğine bakabilmesi belirlenmek istenir. İnsanlarda varlığına inandıkları tanrısal gözün açılması ile gerçekliği görmüş olduğu vurgulanmak istenmektedir. 

Görüldüğü gibi Zerdüşt, öğretisi ile yasaklayıp karşı geldiği bölgenin pek çok eski kültürel değerlerini eski konumları ile olmasa bile kabul etmek veya onlarla uzlaşmak. ya da onların kendi öğrelisi içerisinde de yaşamlarını sürdürmelerine sessiz kalmak durumunda kalmıştır. Bu durum, gerek bölgenin eski tanrıları, gerek kesinkes karşı gelmekte olduğu kanlı kurbanlar ve gerekse de içki sunulmalarında ortaya çıklığı gibi, bunların sonraları da yaşamlarını sürdürmeye devam ettikleri görülür. 

Pontus'lu olan Strabo, din adamları hakkındaki bir yazısında: "Bölgede özellikle ateş ve suya kurbanlar yapılır. Ateş için kuru odunlar kurban yapılırken. yağlı ya da yağsız etler kesinlikle yaklaştırılmaz. Üzerine zeytinyağı dökülür. Yakıldıktan sonra kesin olarak üflenmez. Kim üfler veya ölü bir şeyi üzerine koyar veya kötü bir şeyi üzerine atarsa o kişi öldürülür. 

Suya ise; ne zaman bir göl. akarsu veya kaynağın yanında bir çukur kazdıklarında kurbanlar sunarlar. Yakınlarında olan suyun kesinlikle kan lekeleriyle kirlenmesine müsaade etmezler ve buna çok dikkat ederler. Sonra tahtaların ve dalların üzerindeki kurban ellerine din adamları bir dalla dokunarak ilahiler okur, şarkılar söyler. Bu arada zeytinyağı ile süt ve bal karışımı olan bir içkiyi. 
ne ateşin ne de suyun içinc dökmeyip yere dökerler. Uzun süre ellerinde Barsman denilen bir demet dal olduğu halde şarkı söyler- ler..." diye belirler. 

Yine Strabo'nun ikinci bir yazısında: "Kapadokya'da, 'ki orada din adamları sınıflandırılması çok ve çeşitlidir. hatta bazıları kendilerinin konumlarını tanrısal olarak görürler' burada kurbanlar bıçakla kesilmeyip tokmakla vurularak öldürülür. Ateşgalılar da bu durumdan oldukça memnundurlar. Bu tapınakların ortasında, ateşin yanmakta olduğu ve külle dolu olan bir ocak bulunur. Din adamlan orada sönmeyecek olan ve ebedi yanacak olan ateş üzerine konuşurlar. Her gün din adamları ateşin yanına girip. aleş için bir saal kadar ilahiler söyler. Bu süreçte ellerinde bir demet dal tutarlarken, yüzleri dudaklarını kapatacak şekilde bir bezle örtülüdür..." diye belirler. 

Dağların tepelerinde yani en yüksek yerlerinde ateşler yakılarak tanrılara kurbanların sunulması geleneğinin, Kürt mitolojilerinden ve sonrasındaki Mitra tanrısı inancı döneminden kaldığı belirtilir. 
Kesilen kurban etlerinin kokusunun, gökteki tanrıları tarafından daha kolay ve çabuk alınabileceği düşüncelerinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Dağların tepelerinde yakılan ateşin yanında süt, bal ve su ile şarabıhı karışımı olan Haoma içkisinin de içildiği belirlenir, 

Bunların dışında, ölünün dördüncü günü yapılan törende de kurban kesilir. Ayrıca 21 Eylül'de Mitra tanrısı için ve yılbaşı olarak kabul ettikleri ve altı gün süre ile kutladıkları Mihrican bayramında da herkesin durumuna göre bir koç veya bir keçi ya da bir tavuk kurban olarak kesilirdi. 


i. Mazda dini inancında günah ve sevap: 


Her ne kadar bölge Kürt halkının geçmiş dini inançlarında, iyi ve kötü olguları başından beri işlenmekte ise de günah ve sevap olgusu derecesine vardırılmamıştı. Bu olguyu yine ilk tespit eden Zerdüşt olmuş ve sonrasındaki tek tanrılı dini inançlara bu yönde de etkide bulunmuştur. 

1. Günah sayılanlar: Mazda dini inancında ve Zerdüşt öğretisinde her ne kadar kötü ve kötülüklerin hükümranı olarak belirledikleri Ahriman'a hizmet etme veya onun istemleri doğrultusunda hareket etme kötülük ya da günah olarak kabul ediliyor idiyse de Zerdüşt bazı işlevleri ve olguları da günah olarak belirlemiştir. 

Bulunan bir yazılı belgede, bölgenin din adamlarının hayvan etlerinin yenilmesi konusunda üçe ayrıldıklarını, bunlardan bir kısmı şüpheli yaklaşım gösterirlerken, bazıları da yenilebileceğini söylerler. Diğerleri ise insanların nihayette sadece ruhsal beslenme ile yaşayacağını ve böylece esasta ruh olarak var olan insanın kendini el yiyen durumundan geri dönerek, tekrar aslı olan ruha döneceği belirtilmektedir. Bu konuda Zerdüşt: 


Her türlü günah olan, 

Her türlü çelişkili düşünce 

Her çeşit çelişkili sözler 

Her türlü çelişkili tutumlar 

Tümü ölüm günahlarıdır. 

Tüm kötü ve geri nitelemeler, 

Yalancıya, kötü ruha ve çelişkili çılgınlığa ait olanlar, Ahura Mazda'nın yarattıklarına karşı yaratıldılar. 
Bunlar ki, Ahura Mazda günah olarak tanımladı, İnsanlar bunlardan günahkar olurlar. 

Ve cehenneme giderler. 

Ben bunlardan günahkar olduysam, 

Onlardan sürekli olarak günahkar olduğum gibi, 
Her ne şekilde olursa olsun, günahkar olduysam, Düşünceden, sözden, yaptıklarımdan 

Sessizce cehennemde günahlarımı çekerim 
Afiyetle. 


Dediği belirlenir. 

Zerdüşt öğretisine göre, günahkarlar; Tanrı Ahura Mazda, tanrının melekleri, Zerdüşt'ün ruhu, kendi ruhu ve Mazda'ya inananların toplumsal yapısı önünde cezalandırılırlar. 

Yine Zerdüşt'ün öğrelisine göre günahkarlar değişik gruplara ayrılırlar, Tanrı Ahura Mazda'ya karşı işlenen suçlarla günahkar olanlar, meleklerine karşı işledikleri suçlarla günalıkar olanlar, ateşe karşı işledikleri suçlarla günahkar olanlar, ölülere dokunmakla günahkar olanlar, temiz olmayan şeylere dokunmakla günahkar olanlar, Zerdüşt'e karşı suç işlemekle günahkar olanlar, dindaşlarına karşı suç işlemekle günahkar olanlar, aile ve toplumuna karşı işledikleri suçlardan günahkar olanlar ve iyi hayvanlara karşı suç işlemekle günahkar olanlar diye belirlenirler. 


2. Zerdüşt öğretisinde dara kalkma: 


Zerdüşt öğretisine göre, her ne kadar insanlar yaptığı ibadetlerinde işledikleri günahlarının affedilmesini dilerse de, özellikle Mazda inancına mensup ve Zerdüşt öğretisini almış olanlar, yukarıda sayılan günahları işlemeleri halinde kendi dini önderi ve mensup olduğu topluluğun önünde yapılan bir merasimde yargılanarak cezalandırılır. Suçlu olan kişi ayağa kalkar ve günahlarından dolayı pişman olduğunu açıklar. Sonra yaptığı günahlarını bir bir anlatırken; yapması, düşünmesi ve söylemesi gerektiği halde, bu olaylarda yapmadığı, düşünmediği ve söylemediği şeyleri de anlatır. Yapılan merasimin son bölümünde ise tekrar tekrar günahlarından dolayı af dilediğini açıklarken, üzgün olduğunu belirterek o sıralarda kötülüklere hizmet ettiğini açıkça söyler. 

Bu törende, iyi dini inanç olan Mazda inancına ve Zerdüşt öğretisine, en yüce ve her şeyi bilen tanrı Ahura Mazda'ya, meleklerine, yaptığı günahlarından dolayı cezalandırılacağına, yeniden dirilmeye, Zerdüşt'ün Tanrı Ahura Mazda'dan alıp öğrenci ve inananlarına öğrettiği gibi, öğretmenlerinin öğretisine bağlılığına olan inancını dini önderi ve merasime katılmış olan inananların huzurunda açıklar. 

Böylece günahlarını affettiren kişi, dini inanç toplumuna yeniden alınır ve o da işlemiş oduğu günahların affedilmesi ile iyi bir inanan olmaya çalışır ve yeniden günah işlememeye gayret eder. 
Böylece de, kendisinin iyi bir inanan olarak cennete gidebileceğine inanır. Affedilmeyen ise dini inanç toplumunu terk etmek zorunda bırakılır. Böylece cezalandırılmış olur. Toplumun tüm üyeleri onunla her türlü ilişkisini keser ve toplumdan tecrit edilir. 
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3. Zerdüşt öğretisinde dardan indirme: 


Zerdüşt öğretisine ve Mazda inancına göre, günah işlediği tespit edilen veya günah işlediğinden şüphelenilen bir Mazda inancı mensubu bu dara kalkma işlevini gerçekleştiremeden ölmüşse; en yakınlarından biri, onun yerine geçerek işlemiş olduğu günahlarından affedilmesini ve arındırılmasını, işlemiş olduğu günahlarından dolayı pişman olduğunu söyler. Varsa alacaklılara borçlarını ödeyerek ve kimlere karşı suç işlemişse onların affını dileyerek, onların da affetmeleri neticesinde yapılan törende, dini önderin ve davetli olan inananların huzurunda Ölü'yü günahlarından arındırmış olur. 

Bu dara kalkma ve dardan indirme olgularının yaklaşık aynı şekliyle Alevi inancında da uygulandığı görülür. Bunun da Zerdüşt inancından kalma olduğunu belirtelim. 

4. Sevap sayılanlar: Zerdüşt öğrelisi ve Mazda inancına göre her şeye rağmen iyi olanla kötü olan arasında son bir savaşın olacağına inançları kesindir. Bu savaşın ne zaman olacağı bilinmemekle beraber, insanların bu konudaki tutumları belirleyici bir role sahiptir. İnsanlar bu tutumları ile ya iyi olan ışık veya kötü olan karanlıklardan yana taraf olurlar. Zerdüşt'ün bu konudaki öğretisine göre insan; kaderine inanan ve her şeyin önceden tanrı tarafından belirlendiği, dolayısıyla kendi gayretleri ile yaşantısını değişliremeyeceğine inanan pasif bir konumda olmayıp. Tanrı Ahura Mazda ve Ahriman, ya da iyi ruh ile kötü ruh arasındaki savaşımda taraflardan biri için karar veren ve aklif olarak savaşıma katılan bir öğedir. Bu savaşımda, tanrı Ahura Mazda'ya yardımcı olanların beş özelliği bir Pehlevi yazıtında şöyle belirlenmektedir. 

Bu beş özellikten birincisi, suçsuzluktur. İkincisi; düşüncede, sözde ve yapmada, yapıcı ve harabedici nitelik ve özelliklerin insanlar tarafından ayrıştırılabilme yeteneğidir. Kötü hayvanlarla faydalı hayvanları, verimli ile verimsizi, haklı ve faydalı ile kötü ve zararlı olanı birbirinden ayırabilme kabiliyetidir. 
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Üçüncüsü yetkili olabilmektir. Bu kural genelde dini eğitim görmüş din adamları için geçerli olup, dini eğitimde yetkili olabilmedir. 

Dördüncüsü ise, Tanrı Ahura Mazda için ayin yapılmasıdır. 
İyi için yapılan törenle, insanların, dini inanca bağlılıklarını pekiştirme ve dini inançlarına hizmet ederek onu korumaya yönelmesi amaçlanır. Göksel ve ilahi varlıkların ve altı meleğin kutsanması ile ateşin oluşumu ve vücut bulmasıyla her türlü canlı-cansız yaratıklardaki oluşumu ve ölüler ile cansız olanların ve kötülüklere bulaşmış olanların ve zararlı olanların temizlenmesi ile temiz insanların iyi ve faydalı hale getirilmesi istenir. Hayvanların iyi bakılıp beslenmeleri ile üremelerini öngörür. Tarım ürünlerinin ekimi, toplanması, biçilmesi ve bol ürün alınması ile mutlu bir yaşama hizmeti amaçlar. Törende, ilahi olan her türlü kutsal yaratık kutsanır. 
Dünyadaki canlı ve cansızların kendi içlerinde ve karşılarında kötülüklerin bulunduğu belirlenir. Hangi makamda ve rütbede olursa olsun kişinin mümkün olduğu kadar iyi olması veya en az günah ile Cinvat (Sırat) köprüsüne gelmesi istenir. 

Beşincisi ise, gece ve gündüz ibadet ederek kendi içinde var olan kötü ve kötülüklere karşı mücadele etme ve yaşamı boyunca kararlı bir şekilde iyi olarak kâlma olup, görevini elinden kimsenin almasına müsade etmemedir. diye belirlenmektedir. 

Bu beşinci prensip genel olarak din adamları için geçerli olup. 
onlara yardımcı olacak ve yol gösterecek on adet kuralı içerir. 

"Bu on kuraldan birincisi, iyi bir yaşam için çok ya da yeterli çalışma ile önderin, öğretenin, ustanın emekleri değerlensin ve adları anılsın istenir. 

İkincisi. kötü bir niteleme veya üne sahip olmaktan korkmak ve böyle bir şeyi önlemek. böyle bir kölü ünün akraba, arkadaş ve önderine yakıştırılmasını önlemekdir. 

Üçüncüsü, öğretmeni soyulmuş bir sopa ile dövmeme ve ismini dedikodu ile kötüye çıkarmama ve söylemediği şeyleri söylemiş gibi davranarak veya başka şeylerle onu kızdırmamak. 
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Dördüncüsü, iyi bir yaşam sürdürmek için öğretmenin öğrettiklerini başkasının zararına kullanıp kötü isim sahibi olmamak. 

Beşincisi, sevabı, mükafatı olan iyi şeyleri yapmak ve insanlığın ilerlemesi, kötü ve kötülüklerin cezalandırılması için çalışma. 

Altıncısı, iyi olanlar için evinin yolunu ve kapısını açık tutmak ve iyilerin beraberinde getirdikleri iyilikleri gönül hoşnutluğu ile kabul etmek. 

Yedincisi, insan ruhundaki kötülüklerin gelişmesine müsaade etmemek. İnsan iyi bir dini inançta kötü ruhu kendinde tutarak günah işlememelidir. Ve kötü ruhun cezalandırılmasını engellememelidir. 

Sekizincisi, bilincinden veya vicdanından kötülükleri çıkarabilmek için şer, kötülük, yaramazlık ve şüpheyi düşüncelerinden zorla çıkarıp atmak ve hemen işlediği suçlardan dolayı günahlarına üzülmekdir. 

Dokuzuncusu, dini inancın ileriye yönelik hareketliliğini anlayarak, ileriye giden dini inancın yoluna devam edebilmesi için kendine düşen görevi arayıp bulmak ve yapmak, geriye gidecek zamanlarda ve düşmanlarla karşılaştığında dini inancı yine doğru yönüne getirerek, gerçeklerinde ilerlemesi için canı dahil her şeyi ile hizmete koşmakdır. 

Onuncusu, iyi ve uysal olan din adamları, hükümranlara ve daha yüksek din adamlarına daha dikkatlice itaat etmelidirler. 

Bu prensip ve kurallarda belirlenen tüm olgular, genel olarak iyi olma ve kötülere karşı olma temelinde ele alındıkları gibi, burada belirlenenlerin yapılması karşılığında mükafatlandırılacağı da belirtilir. Günümüzde sevap olarak vasıflandırılan mükafatlandırılma olayı da bu belirlemelerle açıklığa kavuşmaktadır. Bu tespilin, sonraları bölgede gelişmiş olan tek tanrılı dini inançlar üzerinde etkileri olduğu gerçeğini de belirtmek gereklidir. 
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j. Mazda dini inancında ve Zerdüşt öğretisinde ölüm: 


Mazda dini inancının bölgede yaygınlaştığı dönemlerde, bölge halkı geçmiş alışkanlıklarını sürdürmekte ve ölülerini gömmeyip, suskunluk kulesi dedikleri yüksek bir kaya veya tepenin üzerinde yırtıcı hayvan ve kuşların parçalayıp yemesine bırakmaktaydı. 
Sonra kemikleri kalmış olan cesedin kemikleri toplanarak gömülürdü. Cesedin bırakıldığı bu suskunluk kulesinde, ne su, ne toprak, ne de ateş gibi kutsal sayılan maddelerin olmamasına özellikle dikkat edilirdi. 

Bazılarına göre; Zerdüşt öğretisinde beden, esas olarak kötü olup ruhun günah işlemesine sebep olandır. Bu nedenle bedenin ruhtan ayrışması sonrasında kötü olan bedenin, kutsal sayılan toprak, su ve ateş ile teması günah kabul edildiğinden, doğru da değildir. Yani bir anlamda Zerdüşt öğretisinin de cesetlerin suskunluk kulesine bırakılmasına müsaade ettiği belirlenir. 

Ölülerini toprağa gömme işlevi, özellikle Mazda dini inancında Zerdüşt öğretisinin yaygınlaşıp kökleştiği alanlarda uygulanıyordu. Bunun da Zerdüşt'ün öğretisine göre insanı meydana getiren elementlerin ölümle ayrışması ve asılları ile birleşmesi inancının ürünü olduğu sanılmaktadır. 

Zerdüşt'ün öğretisine göre, insan üç elementten meydana gelmiştir. 

1. Leş; bu topraktan geldi ve sonuçta tekrar toprağa gider. Yani topraktır. 

2. Hiş (akıl); bununla insanlar iyi ile kötü arasındaki farkı öğrenip onları birbirinden ayırırlar. Ruh ile bedenin esas bileşimi ile oluşur, Ölümle ruh ve madde olarak ayrışır. 

3. Can (ruh); iyilik, aydınlık ve temizliğin kaybolmaması için tanrıya direkt olarak bağlıdır. Yani direkt tanrıdan gelmiştir ve tanrının bir parçasıdır. Ölümden sonra yine aslı olan tanrıya döner. 

Zerdüşt öğretisine göre insanda ruh, beden ile akılda birleşmiştir ve akıl. beden ile ruhun bileşimidir. İnsanların ölümünde ise insanları oluşturan ruh ve beden birbirinden ayrışarak her biri Kendi aslına döner. Zerdüşt'ün bu öğretisinin de sonraki tek tanrılı dini inançlar üzerinde etkisi belirlenir. Yine Zerdüşt'ün öğretisine göre ruh ölümsüzdür. Çünkü lanrının bir parçasıdır ve ölüm denilen olayla ayrışıp aslına geri döner. Ancak kötü olanların ruhları kı yamel gününde tanrı tarafından öldürülerek cezalandırılır. 

Xenophon, Kyros'un veda konuşmasında, "...İnsan ölüp ayrıştığında, açıktır ki, insanı oluşturan elementler kendilerinin oluştuğu materyale geri dönerler..." dediğini belirtir. 

Heredot. bölge halkının ölülerini gömmediklerini, cesetlerin hayvanlar ve kuşlar tarafından parçalanıp yenilmesinden sonra, kemiklerinin gömüldüğünü belirtir. Yine Heredot, bölge halkının savaşlarda ölen askerlerini gömdüklerini de anlalmaktadır. Ancak ölülerin yakılması olayının ise bölge halkında bir gelenek olmadığını da belirtir. 

Heredot, bölge Kürt halkının ölüleri için çok ağlayıp üzüldügünü ve halta kendi saçlarını ve atlarının yelelerini kestiklerini, saçlarını yolduklarını ve elbiselerini yırttıklarını belirtir. 

Zerdüşt, bu gibi eski Kürt halkı geleneklerini tenkit ederek, onların yanlış ya da kölü olduklarını anlatarak, ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Zerdüşt öğretisine göre, ölen insanın ruhu üç gün cesedin yanından ayrılmaz. dördüncü günün sabahı cesedi terk eder ve buradan sırat köprüsüne gider. Bu süreçte ölünün arkasından ağlamak, ruhun cesellen erken ayrılmasına veya sırat köprüsüne giderken yolunu şaşırmasına neden olur. Yasna 43,46'ya göre, ölen iyi insanın ruhu üç gece cesedin yanından ayrılmaz. Üçüncü gecenin sonuna doğru parlamaya başlar ve güneyden güzel kokan birrüzgar eserek ruhunu götürür, diye belirler. 

Ölülerin cesetlerinin günahlarından arınmış olup olmadıkları konusunda taşınan endişeler sonucu, ona dokunacakların da onunla kirlenip günahkar olacağı düşüncesinden hareketle, genel olarak cesetlere el sürülmezdi. Ölü ruhlarını yanıltmamak ve onların yollarını şaşırmalarına sebep olmamak için, ölülerin arkasından 


194 


ağlanıp sızlanmazdı. Ölülerin arkasından üzülmenin, ölülerin yollarını şaşırlacağına inanılıyordu. Bazı bölgelerde ölüler için yapılan törende hayvanlar kesilmekteydi ki, bunlar Zerdüşt öğretisinin yaygınlaşıp kökleşmediği ve eski dini geleneklerin hala etkin olarak devam ettiği alanlardı. Zerdüşt inancına göre cenazeler kesinlikle yakılmazdı. Çünkü cenaze temiz olmayan beden kısmıdır. 
Kutsal ve temiz olan ateş ile ilişkiye geçirilmesi ateşi kirleteceğinden büyük günah kabul edilirdi. Aynı şekilde kutsal olan su ile de ilişkiye geçirilmez, yani cenaze yıkanmazdı. 

k. Cinvat (sırat) köprüsü: 

Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre; cesedin suskunluk kulesinde parçalanmayı veya yakılmayı ya da gömülüp çürümeyi beklediği sırada, ölümü ile bedenden ayrılmış olan ruh, Cinvat (Sırat) köprüsünden geçmeye çalışır. 

Zerdüşt'e göre, insanlar yaşamlarının her anında yaptıkları, düşündükleri ve söyledikleriyle her iki ruhtan birine hizmet ederler. 
Bu durum, iki ruh arasındaki savaşımda bir tarafın o an kazanmasına yardımcı olur. İnsanların tüm yaşamlarında yaptıkları, düşündükleri ve söyledikleri sonucunda oluşan günah ve sevapları öldükten sonra Cinvat (sırat) köprüsüne geldiklerinde, tartılır. Ahriman'a hizmet etmiş olanlar, yani günahkar olanların önünde Cinvat (sırat) köprüsü keskin tarafında döner ve o ruhlar ortalarından kesilerek köprünün iki tarafından parçaları derin karanlıkların içine düşer. 

Burada görüldüğü gibi Cinvat (sırat) köprüsü tespitinin de yine ilk defa, Zerdüşt tarafından yapıldığı ve sonraları bölgede gelişen tek tanrılı dini inançlar içinde durumunu koruduğu ortadadır. 
Yine Çinvat köprüsünden geçemeyenlerin derin karanlıklar içine düşme ile sonraki tek tanrılı inançlardaki katran kazanı rivayetinde etkisi olduğu açıktır. 

Mazda dini inancına ve Zerdüşt öğretisine sadık olup Ahura Mazda'ya hizmet etmiş olanların önünde köprü öylesine genişler ki, dokuz mızrak genişliğinde olur. Böylece iyiler rahatlıkla geçer. 
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Bazılarına göre, ölümden sonra bütün insanların ruhları Cinvat (sırat) köprüsünü geçer. Ancak buradan iyi insanların, iyilikleri ile yaratlıkları ve karşı cinsten olan veya tanrının gönderdiği güzel bir insan tarafından alınıp refakat edilerek cennete götürülür. Yine kötü olanların ruhları da, onların dünyada yaptıkları ile meydana getirdikleri veya yarattıkları cadı ya da zebani tarafından alınarak cehenneme gölürülür. Cadı ve zebani olarak nitelenenler ise kötü ve kötülüklerin yaratıp gönderdikleridir. Zerdüşt, Yasna 46,10'da, kendisine inanıp, Tanrı Ahura Mazda'nın buyruklarını tutanları, kendisinin Cinvat (sırat) köprüsünden geçirip cennete götüreceğini belirler. Kim bana inanıyorsa onlara mükafat olarak, hepsinin önünde Cinvat (sırat) köprüsünden ben geçeceğim diye belirler. 


l. Cennet: 


Mazda inancında ve Zerdüşt öğretisinde; inananların yaşamlarındaki düşüncelerinde, konuşmalarında ve yaptıklarında, Ahura Mazda'nın buyurduğu kurallara sadakatla uyduklarını belli etmeleri gereklidir. İyiyi yapma; sadece iyi insanlara yardım etme, onlara iyilikler yapma anlamı ile yeterli olmayıp. iyilerin mal ve namusları ile inançlarını korumak için kötü olanlara karşı gerektiğinde silahlı olarak mücadele ve müdafaa etmeyi de kapsamına almaktadır. 

Cinvat (sırat) köprüsünü geçmiş olan iyi insanların ruhlarının cennete varış seyrini üçe ayırmaktadır. 

a. İyi düşüncelerinden (Hamut) dolayı önce yıldızlara, 

b. İyiyi konuşması (Huxt) nedeniyle önce aya, 

c. İyiyi yapması (Huvarşt) ile önce güneşe yükseleceğini. bu aşamalardan geçtikten sonra cennet kapısına varabileceğini belirler. Diğer bir anlatımda, Cinvat (sırat) köprüsünü geçen iyi insanın ruhu. burada kendisini karşılamaya gelen karşı cinsten çok güzel bir insan ruhu ile karşılaşır. İslamiyete göre bu, Huri'dir. Ruh kendisini karşılayan çok güzel ruha kim olduğunu sorar, o da kendisine cevap verirken, kendisinin dünyada yaptıkları iyi işlevlerinden dolayı bu kadar güzelleştiğini ve kendisinin iyi olmasından dolayı mükafatı olduğunu söyler. Yani kendisinin dünyada yaptığı iyi işlerin ve iyiliklerin yansıması veya aynısı olarak bu kadar güzelleştiğini ve kendisinin mükafatı olduğunu belirler. Buradan ruh göge yükselir, Bu yükseliş sırasında iyi düşüncelerinden yıldızlara, iyi konuşmalarından aya, iyi yaptıklarından dolayı da güneşe gideceği belirlenir. 


Sonra dördüncü adımını atmakla 
İyi insanın doğru ruhu 

Ve ayağını indirdi 

Başlangıcı olmayan ebedi ışığa. 


Böylece ruh, dördüncü aşamada cennete girmiş olmaktadır. Yani iyi olan insanın ruhu, cennete yolculuğunda belirlenen ilk üç konaklama yerini geçtikten sonra cennetin kapısına gelebilmektedir. Bu duruma göre, cennetin ne yıldızlarda, ne ayda, ne de güneşte olmadığı, bir başka alanda olduğuna inanıldığı ortaya çıkmaktadır. İyi olan insanın bu yolculuğunda pek çok tehlikeler için-. 
den geçtiği ve büyük üzüntüler çektiği de belirlenir. Yaşt 12.35 de, cennetin kapısına gelmiş olan iyi insanın ruhuna, meleklerin şöyle sorduğu belirlenir. "Ey iyi insan, nasıl oradan geçtin... Gövde ve ruhunla oluşmuşken. ızdırapsız ve üzüntüsüz oradayken?" Bu soru- ya, tanrı Ahura Mazda tarafından şöyle cevap verildiği belirlenir: 


"Ona sorma, 

Çünkü sen ona başından geçen kötülükleri, 
Göz yaşları ile bozulmuş yolları, 

Ki onlardan o geldi. 

Üzüntülü göz yaşlarından 

Akıllanmak vardır. 
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Nasıl buraya geldin ey haklı? 

Geçmiş olan yaralılışından, iyileşmenden, 
Duran bir yaşam için, günahsız geldin, 
Ölümsüzlüğü tat, görüyorsun kal uzun zaman." 


Cennete girmiş olan iyi ruha, tanrı Ahura Mazda, yiyecek olarak tereyağından verilmesini ister. Buradan da tereyağının cennet yiyeceği olduğunu belirlemiş olmaktadır. Ayrıca insanların burada yaşlanmayacağı da ortaya çıkmaktadır. 


Bu genç için iyi anlam ile, 

İyi sözleriyle, 

İyi yaptıklarıyla, 

Yansımış olan iyilikleriyle, 
Ölümünden sonraki yiyecektir. 


Diye belirlenmede bulunur. 

Mazda inancı ve Zerdüşt öğretisi dikkatlice ele alındığında, insan cinsleri arasında, günah ve sevap, cennet veya cehenneme girişleri konusunda bir ayırım yapılmamaktadır. Bu alanlarda kadın ve erkek eşit kabul edilerek, nilelemelerinde insan deyimini kullanmaya özen göstermektedir. İnsan deyimi kapsamına, bilinçli olarak her iki cins insanı almak istediği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Mazda dini inancına ve Zerdüşt öğretisine göre, Cinvat (sırat) köprüsünü rahatlıkla geçmiş olan iyi insanların ruhları, tanrı Ahura Mazda tarafından yapılmış olan cennette çok güzel bir genç kızla (Huri ile) huzur ve mutluluk içerisinde, sonsuza kadar yaşarlar. 
Buradaki genç kızlar (Huriler) de. iyi olan kadınlar olup cennette yaşamaya hak kazanmış veya tanrı Ahura Mazda tarafından cennet ile mükafatlandırılmış kadınlar olarak belirlenirler. Böylece cennelle yaşıyanların tüm arzu ve istekleri yerine getirilip, sonsuza kadar mutluluk içerisinde yaşayacakları, Yaşt |9:11,89'daki yeniden diriliş konusu anlatılırken şöyle belirlenmektedir: 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“Ölüler dirildiğindü 
Yaşıyanlar yaşlanmkdan gelir. 
İsteğe göre yaşantılar düzenlenir." 


Cennetteki bir kadın (Huri). Avesta'nın Yasna 43.46'da, şöyle tasvir edilmektedir: 


Bir parlak ve çok güzelkız, 

Beyaz bilekli ve güçlü, 

Çok güzel görünüşlü, 

Yeni yetişmiş 

Çabuk büyümüş, iri göğüslü, 

Asil yapıda, asil doğmuş, 

Zengin aileden, daha onbeş yaşında, 
Görünüş ve şeklinde öyle güzel ki 
Sanki yaratıkların en güzeli. 


Zerdüşt tarafından ilk defa tespit edilmiş olan cennet ve cennetteki kadın olgularının, sonraları bölgede tek tanrılı dini inançlar tarafından aynen benimsendiği görülmektedir. 

Mazda inancının yazılı belgelerinde cennet şarkı, türkü söylenilip eğlenilen bir yer olarak değerlendirildiğinden, bu dini inancın kültüründe müzik ile şarkı ve türkünün önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. 


m. Cehennem: 


Mazda dini inancına ve Zerdüş! öğrelisine göre, ölen insanın ruhu ölümünden üç gün sonra Cinvat (sırat) köprüsü başına gelir. 
Burada günah ve sevaplarının karşılaştırıldığı veya tartıldığı yukarıda anlatılmıştı. Burada günahları fazla gelenler veya günahkar dediklerimizin önünde Cinvat köprüsünün keskin tarafında döneceği ve onların ortadan yarılarak köprünün en viiksek yerinden, parçaları köprünün yanlarından aşağı, derin karanlıklar içerisine, cehenneme düşecekleri belirlenir. Yasna 31, 20'de: 

Kim doğruya inanıyorsa, 

Kendisini gelecekte mutlu ve şanslı sayar, 

Uzun karanlığın içinde kötülük, kötü yiyecek ve azap, 

Yalana hizmet edenlerin olur. 

Yaptıklarınızla ruhlarınız değerlendirilir. 


Diye belirlerken, insanların dünyada yaptıkları; kötülüklere hizmet, yalan ve devlere hizmetleriyle işledikleri günahlar neticesinde, Cinvat (sırat) köprüsünden korkunç karanlıkların içine, cehenneme düşecekleri vurgulanmaktadır. Yaşt 3,13'de, böylelerinin çok yükseklerden, yalancı ve devlerin pis olan şeylerle beslendikleri, azap ve ızdırap çekerek korku içinde yaşadıkları cehenneme düşeceklerini belirler. 

Yine Yasna 31,20'de: 


"Kim Aşa'ya inanırsa, ona sonradan parlaklık mal olacak, Karanlıklar çok uzun sürer, kötü yiyecek, üzüntü ve feryatlar, İnancın düşmanı olarak yaşayanlar, yaptıklarınız sizi belirler, 


diye açıklarken, Yasna 46.10-11'de, "Kötü insanlar, yalancı Ahrimanın sonsuza kadar misaliri olurlar," diye belirlemede bulunur. 

Zerdüş! öğretisine göre, Cinvat (sırat) köprüsünden derin karanlıklara düşen kötü insanların ruhları da üç kategoriye ayrılmıştır. 

a- Taıamen kötü olanların ruhları: Bunlar. köprüden çok derin karanlıkların içerisindeki korkulu ve azaplı cehheneme düşerler. 
Bunlar, dünyanın sonuna kadar korku, azap ve ızdırap çekerler. 

b. Çok günah işlemelerine rağmen, bazı iyilikler de yapmış olanların ruhları oniki bin yıl cehennemde kaldıkdan sonra cennete geçebilirler. Yani Zerdüşt öğretisine göre kıyamet zamanı dirilecek olanlar, bunlardır. 
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c- Günahları ile iyilik veya sevapları eşit olanların ruhları da günahlarından temizlenmek için, bir süre cehennemde korku ve 1zdırap çekdikden sonra cennete girebilirler. 

Yine Zerdüşt'ün, öğretisiyle tespit ettiği ve bu kadar açıkça ortaya koyduğu cehennem olgusunun, bölgede sonraları orlaya çıkmış olan tek tanrılı dini inançlar tarafından, olduğu gibi veya çok az değişiklikle kabul edilip işlendiğini belirtmekte yarar görüyorum. 


n. Mazda dini inancında ve Zerdüşt öğretisinde kıyamet: 


Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde; dünyadaki iyileri, kötülerin kötülüklerinden korumak için nihai bir hesaplaşmanın yaşanacağı belirlenir. Bu günde yeryüzündeki metaller ateşle eriyecek ve eriyen bu metaller yeryüzünü kaplayacaktır. Eriyen bu metalle kötü ve kötülükler ve yalan ile yalancılar yani Ahriman'a hizmet edenler, tamamen yakılarak yok edileceklerdir. Bir yazılı belgede: "O anda hepsi eriyen metaller içine girecek ve burada temizlenecekler. İyi olanlar burada ılık süt içinde yürüdüğünü sanacak, fakat kötü olanlar ise, dünyada sonsuza kadar eriyen metal içinde koştuğunu bilecek. Tanrı Ahura Mazda'ya inananlar ise süt ve bal karışımı ile ılık bir banyo yaptıklarını bilecekler ve sevinecekler," diye belirler. 

Günümüzde kıyamet günü olarak adlandırılan bu zamanda, Mazda dini inancına göre, Tanrı Ahura Mazda kimlerin cezalandırılacağına ve kimlerin mükafatlandırılacağına bizzat kendisi karar verecektir. 

Mazda inancına ve Zerdüşt öğretisine inananlara göre, Zerdüşt dünyanın üçüncü döneminde gelmiştir. Yaşt 13,141'deki belirlemeye göre, Zerdüşt'ten sonra her bin yılda bir peygamber gelecektir. Bazı kaynaklara göre, gelecek olan Peygamberler yine Zerdüşt'ün soyundan veya direkt olarak Zerdüşt'ün bir genç kızla birleşmesi ile her bin senede bir peygamberin geleceği belirlenirken, 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bazı kaynaklara göre de, Zerdüşt'ün spermaları Kasaoya gölüne dökülmüştür. Orada yıkanacak olan Eredat Feori adlı kızı dölleyecek ve Astvat-Arta adlı bir oğlan doğuracaktır. 

Böylece doğacak olan Asivat-Arta adlı peygamberin dünyayı tüm kötülüklerden temizleyip kurtaracağı belirtilir. Yaşt 13,142'de: 


Onu doğuracak olan, 
Tüm üzüntüleri ortadan kaldıracak, insanlardan ve devlerden gelen. 


Diye belirlerken, Asivarı-Arta'nın doğacağı zaman hakkında Yaşt 19,92'de ve devamında: 


Kasaoya gölünün suyundan, 

Astvart-Arta doğduğunda, 

Onu gönderen Ahura Mazda. 
Vispa-Taurvairi'nin oğlu, 

Çok zafer kazanan kolları baş döndürecek, 
Azi Dahak'ı öldürdüğünde, 

Oraetaona'nın gücünü taşıyacak. 


Diye belirlerken, Tanrı Ahura Mazda tarafından gönderilecek olan peygamber Astvart-Arta'ın kötü ve kötülüklerin hizmetinde olan yalancılarla. devlerle savaşacağı ve bunları ortadan kaldırmakla, dünyayı ilk ışıklı ve tanrısal haline geri getireceği şöyle belirtilir. 

O yaşamı yeniden kurduğunda 

Yaşlanma, emretme yok olacak. 

İhtiyarlama olmayıp, sonsuz yaşam olacak 

Sonsuz sevinç ile isteğe göre zenginlik olacak. 


Diye belirtirken, yine Yaşt 19,11-89'da: 
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"Ölüler dirildiğinde 
Yaşayanlar yaşlanmadan gelir, isteğe göre yaşantılar düzenlenir." 


Diye belirlenir. 
Yine Zerdüşt sonrasında gelecek olan üç peygamberin zaman ve sırası şöyledir. Mazda inancına göre, 


3000 yılı sonuna kadar Zerdüşt. 

2000 yılı sonunâ kadar Uxşyat-Arta 
1000 yılı sonuna kadar Uxşyat-Nemah 
O yılı sonuna kadar Asivart-Arta 


Yukarıda anlatılmaya çalışıldığı üzere, Peygamber Astvart-Arta'nın, dünyanın sonu olarak kabul edilen kıyamet zamanı geleceği belirlenmektedir. Bu zamanda yaşamın sona ermeyeceği, aksine tanrı Ahura Mazda tarafından kötülüklerin dünyadan yok edildiği ve iyilerin huzur ve mutluluk içerisinde yeni ve sonsuz bir yaşama başlayacakları belirtilmektedir. Bu günde tüm kötülükler eriyen metalle yakılarak yok edilecek, ölüler dirilecek, böylece ruh bedene geri dönecek. dünyada yaşlanma ve ölüm olmayacaklır. 
Yeni dünya zamanına, Mazda dini inancında ve Zerdüşt öğrelisinde Tanrı Ahura Mazda Zamanı adı verilmektedir. Kötü ve kölülüklerin ebedi olarak cezalandırıldığı ve iyilerin de ebedi olarak mükafatlandırıldığı bu cennette insanların huzur, sükunet, mutluluk ve bolluk içinde sonsuza kadar yaşayacaklarına inanılır. 

Bu konunun da bölgede sonraları çıkmış olan tek tanrılı dini inançlar tarafından çok az bir değişiklikle veya aynen benimsendiği ve kendi yapılarında işledikleri görülür. 


o. Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde kader anlayışı: 


Zerdüşt'ün dini öğretisine göre; yaratılanların hepsi iyi ve temiz olan tanrının kendi yapısından ve başlangıçta ruh olarak yaratılmışlardır. Bunların kötü olan maddiyatla birleşmeleri yani iyi olan ruh ile kötü olan gövdenin birleşmesi sonucu iyi ve kötü karışmışur. Böylece fiziksel olarak yaratılmış olan tüm canlı ve cansız varlıklar tanrısal ilahi olan ruh ile kötü olan bedenin birleşmesinden ve karışmasından meydana gelmiştir. 

Bu yaratıklardan biri olarak ele alınan insanda da kötü ile iyi karışmıştır. Ruh ve bedenin karışımı ile oluşan bu bileşikte üçüncü bir nesne olan akıl oluşmuştur. Zerdüşt öğretisine göre ruh, tamamen tanrısal olup ilahi, iyi ve temizdir. Dolayısıyla ruh tanrıdan geldiği veya tanrının bizzat bir parçası olduğu için hiçbir süreçle günahkar olamaz veya günah sayılabilecek hiçbir işlevi yapmaz. 
Beden ise topraktan ve kötü olan nesneden geldiği için her süreçle günah işlemeye hevesli olup günahkardır. Bu iki karışımdan meydana gelen akıl ise insanın çevresinde edindiği tecrübe ve deneyimler ve dini inanç veya başka alanlarda edindiği eğitimle iyi olanla kötü olanı birbirinden ayırma işlevini görür. Böylece diğer iki bileşenin yapıları belli olup hiç değişmemesine rağmen, esas olarak insanın dünyadaki işlevlerinde sorumluluk, bir bütün olarak akıla verilmiş olmaktadır. 

İnsanda sorumlu hale getirilmiş olan aklın; tanrının istediği şekilde en az günaha ve en çok sevaba yönelebilmesi için, önce iyi bir eğitimle bunları çok iyi öğrenmesi ve birbirlerinden aynı derecede çok iyi ayrışlırabilmeyi öğrenmesi gereklidir. Bu nedenle bu dini inançta, eğilim sorununa çok önem verilir. Çünkü insanlar bu yaptıkları eğitimleri ile öğrendiklerinin sonucunda, hakikati batıldan ayıracak ve dünyadaki tüm işlevlerinde günah işlememe konusunda kendisine yol gösterecektir. Böylece insanların öldükten sonra Cinvat (sırat) köprüsünden geçip tanrının sonsuz ve ölümsüz cennetine girilebilmesi için, aklın. insanın yeryüzündeki yaşamında yol göstericiliği büyük bir öneme haizdir. 

Zerdüşt öğrelisine göre, yaratıkların en kutsalı olarak yaratılmış olan insan arzu, istek. heves. ihtiras. kin. garez, gibi günalıkarca olgularla bezenmiş olarak yaratılmıştır. Ayrıca insanın gerek kendi 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içinde gerekse kendi dışındaki iyi ve iyiliklerle, kötü ve kötülükler arasındaki savaşımda taraflardan hangisinin yanında yer alması gerektiği veya hal ve hareketleriyle ya da dünyadaki yaşamındaki işlevleriyle konumlarında serbest bırakmıştır. Bu konudaki tavrını belirlemesi için kendisine yardımcı olarak insana akıl verilmiştir. 

Yine Zerdüşt öğretisine göre; insanlar dünyadaki, yaşam süreci içerisinde her an yaptıkları işlevleri ile bu savaşan taraflardan birinin yanında yer alırlar. Yani bu savaşımda tuttuğu tarafa yaptıkları ile hizmet etmiş ve yardımcı olmuş olur. Böylece o tarafın kazanmasını istemiş veya bu kazanımı sağlamış olur. Böylece tanrısal ve kulsal olan iyi ile Ahriman ve devlerin hizmetinde olan günahkar ve kötü arasındaki savaşımda insan, tarafsız olmayıp yaşamında yaptığı her işlevle taraf durumundadır. Yani insan bu savaşımda pasif değil, aktif bir unsur olarak savaşımın bizzat içinde olup aklının yol göstericiliği ölçüsünde iki taraftan birinde yerini almıştır. 

Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre; insanın bu dünyadaki yaşam sürecinde aklının yol göstericiliği ile savaşan taraflardan hangisinin yanında yer aldığına ve hizmetine göre, öldüğünde ve ruhu sırat köprüsü başına gelince değerlendirilir ve burada ya Cinvat (sırat) köprüsünden geçerek cennete veya geçemeyip aşağı karanlıkların içinde parçalanarak cehenneme gider. Böylece insan aktif bir unsur olarak dünyadaki tüm yaşantısı boyunca yaptığı her türlü işlevlerinden sorumlu tutulmaktadır. Yaptıklarıyla iyi bir tanrıya hizmet edenler için sevap, kölü ve Ahrimana hizmet edenleri için günah olarak belirlenir ve bunlar, o insan ruhunun Cinvat (s1- rat) köprüsü başına geldiğinde mukayese edilir veya tartılır. 

Bu anlamda, diğer dini inançlarda belirlendiği gibi insanın do-Suşunda tanrının yazdığı kaderi ile doğacağı ve bu kader çerçevesinde hareket ederek dünyadaki yaşamını sürdüreceği anlayışını, Zerdüşt öğretisi reddetmektedir. Bu inançlarda insan, dünyadaki yaşamlarında aklif değil, pasiftir. Kaderini ve dolayısıyla dünyadaki yaşıunını ve yaptığı işlevleriyle günah ve sevap işlemesini belirleyen esas olarak tanrıdır. Dolayısıyla kendisi bu kötü işlevlerinden sorumlu değildir. Çünkü daha doğarken, kendisini yaratan tanrı, bunları yapmasını kaderine yazmıştır. Bunları yapmaması olanaksızdır. Çünkü bunlar kendisinin kaderinde vardır. Böylece insan, yaptıkları tüm günahkarca işlevlerinden, sorumluluğu kendisini yaratan tanrının üzerine atarak, kurlulmaktadır. İnsan dünyadaki yaşamında aktif veya etkin bir unsur değil, edilgen ve pasif bir unsur olarak yorumlanır. Böylece insanlardan hangilerinin ne kadar günah ve sevap işleyecekleri ve sırat köprüsünden kimlerin geçip cennete girecekleri veya kimlerin cehenneme gideceklerini, insanları yaralan Lanrı, insanlrın doğumu ile kendisi belirlemiş olduğundan ve insanların yeryüzündeki yaşantılarında yaptıkları da tanrı tarafından belirlendiği için, insan ne yaparsa yapsın ve ne şekilde bir yaşantıya sahip olursa olsun, sorumluluk onu yaratan tanrıya atıldığından, sorumsuzdur şeklinde belirlenir. 

Zerdüşt öğretisi ve Mazda inancına göre ise; eğer her şey kader olgusu ile insanları yaratan tanrıya mal edilecek olursa, o zaman insanların iyi olmaları için tanrının gönderdiği peygamberlere, kutsal kitaplara, meleklere ve hatta günah-sevap olguları ile sırat köprüsüne ve dolayısıyla dini inancın kendisine ihtiyaç kalmazdı. Çünkü bunlar anlamsız ve işlevsiz kalırlardı. 


ö. Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretiside savaş olgusu: 


Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre yaratılışta ruhun bedene girmesi ile iyi ve iyi olanlarla, kötü ve kölü olanlar arasındaki savaşım başlamıştır. Başka bir deyimle insanın, fiziksel varlığı ile savaşımı başlamıştır ve bu savaşım dünyadaki tüm yaşamı boyunca devam edecektir. Ancak insanın ölümü, yani ruh ve bedenin ayrışarak kendi asıllarına dönüşmeleri ile bu savaşım son bulur. 

Zerdüşt öğretisine göre bu savaşım, insanın hem kendi yapısı içerisinde ve hem de kendi yapısı dışında vardır. Bu savaşım kötü 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ile iyi arasındaki savaşımdır. İnsan, tanrının peygamberleri aracılığı ile belirlediği dini inancı temelinde iyilere hizmet veya iyilerin yanında savaşa katılmak zorundadır. İyilerle kötüler arasındaki savaşımda iyi inanç sahibi olanlar, kölülerle kötülerin hizmetinde olanlara karşı tanrının isteği ile savaşa katılırlar. Kendi yapısı içerisinde bedenin istek arzu ve ihtirasları ile kin ve garezlerine karşı nefsini terbiye edip kontrol ederek, iyinin kazanmasına yardımcı olurken, kendi dışındaki savaşımda da kötülerin iyi olanlara saldırıp mal ve canlarını yağmalayıp talan etmelerine karşı da iyilerin kazanması ve kötü olanlardan mal ve canlarını korumaları için iyilerin yanında savaşa katılıp kötülere karşı savaşmak zorundadır. 
Bu, dini inançlarının temel direğidir. Bu konuda şüphe etme veya kötülerin yanında iyi olanlara karşı savaşma, tanrı Ahura Mazda'nın iyi dini inancına ve kendisine, karşı gelme olarak değerlendirilip büyük günah sayılmaktadır. 

İyi dini inanç sahibi olanların ülkesi ki onu Zerdüşt, ana, diye tanımlamaktadır. O'nu savunmama ve kötü olanların işgali ile yağmalamalarına ve buradi iyilere zarar vererek onların mal ve canlarını yağma etmelerine karşı şüphe ile hareket etmek veya sessiz kalmayı veya kötülerin yaptıklarını destekleme ile onlara yardım elmeyi ölümcül, yani cehennemlik günah saymaktadır. Onlara karşı iyilerin tüm güçleri ile savaşmalarında Tanrı Ahura Mazda'nın da yardım edeceğini ve bu uğurda ölenlerin ise tanrının istekleri doğrultusunda hareket ettikleri için cennete gideceklerini belirlerler. Böylece Zerdüşt'e göre kötü ve kötülüklerle ve onların hizmelinde olanlarla savaşmak dini ve kutsal bir görevdir. 


p. Zerdüşt öğretisinin başka alanlardaki kültürel değerleri: Her dini inanç, kendi yapısı ile uyumlu ve kendisinin benimsendiğini belirleyen kültürel değerlerini inananlarına dayatır ve be- 


nimsetir. Bu değerlerin benimsenmesi oranında o dini inancın toplumda kök saldığı anlaşılır. Bu değerlerin toplum içersinde korunup devam ettirilmesi ile uyumlu olarak o dini inancın da kabul edilip korunduğu ve sürdürüldüğü anlamına gelir. 

Bu temelde Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi de değişik kültürel değerleri, kendi inananlarına kabul ettirmişlerdi. Bunlar bölge halkının geçmiş dini inanç kültürlerinden veya bölge halkının yaşam ihtiyaçlarından kaynaklanması ile dini inancın benimsenmesi oranında, halk tarafından uygulanmıştır. Hatta o dönemlerde halk arasında uygulanmış olan bu kültürel değerlerin, sonraları bölgedeki çok önemli olan dini ve sosyal yapının değişimi sürecinde kendilerini koruyarak, izlerini günümüze kadar taşıdıklarını da görmekteyiz. Bunlardan bazılarını buraya almayı uygun görüyorum. 

Kusti: Kuşak veya kemer: Zerdüşt'ün on yaşına gelmesiyle babası tarafından kendisi için düzenlenen bir törende kendisine bir kuşak veya kemer ile bir de beyaz gömleğin giydirildiği belirtilir. 
Mazda inancındaki bu geleneğin günümüzde Hindistan'da çocuk yedi yaşında iken, İran'da ise çocuk on yaşında olunca babası tarafından bir tören düzenlenerek oğluna bir beyaz gömlek ile bir kuşak veya kemerin giydirildiği belirlenir. Bu Mazda dini inancı geleneğinin Alevi ve Bektaşi geçinenler arasında da devam ettiği ve uygulandığı değişik yazılı belgelerce vurgulanır. 

İnananlar tarafından bu kuşağa çok değişik anlamlar yüklenir. 
Bu kuşak ilaatın sembolü olarak kabul edilerek, dini inanç, emir ve direktiflere riayeti sembolize ederken, gökyüzündeki samanyolunu sembolize ettiği, Tanrı Ahura Mazda'nın yarattığı kutsal Haoma içkisini de temsil ettiği belirlenir. Bu konuda Yasna 9'da; "Sana, iyi olan Mazda inancı mensuplarına kemer olacak Haoma'yı gelirdi..." 
diye belirlemektedir. 

Ayrıca gövdeyi ikiye ayıran bu kuşağın, gövdenin bölünmüş olan üst ve alt kısımlarına hakim olmayı hatırda tulmayı amaçladığı gibi. insanların mutlu ve huzurlu olmalarının da sembolü olduğu kabul edilmektedir. Bundaşin'in 34.29 bölümünde kıyamet gününde elinde bulunduranların bu kemerle kurtarılacağı belirlenir. 


208 


Beyaz gömlek: Babasının, oğlu için yaptığı törende giydirdiği beyaz gömlek, suçsuzluğun, masumiyetin ve dindarlığın sembolü olarak kabul edilir. Datastan-i Denik'in 4('ıncı bölümünde ilk bu gömleği giyenin Vohu Manah olduğu belirtilirken, gömleğin basit olması, sadece ön ve arka kısmı olmak üzere iki parçadan oluşması gerektiği anlatılır. Ancak bu parçalardan hangisinin geçmişe, hangisinin ise geleceğe işaret ettiği belirlenmemişlir. Bu gömleğin direkt can üzerinde taşınması, cana temasının zorunlu olduğu kabul edilir. 

İbadet şekilleri: Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre kutsal sayılan ışık, aydınlık, nur ve bunların kaynağı olarak gördükleri ateşe, yüzleri dönük olarak ibadet ederler. İbadetlerinde mutlaka kutsal olarak kabul ettikleri nesnelere yüzlerini dönerlerdi. 
Kötü olarak kabul ettikleri karanlıkta ve yere dönük olarak ibadet etmezler. 

Bu inançları temelinde, sabahları doğan güneşin kızıllığı, öğleyin güneşin tam hükümranlığı ve akşamları güneşin batarken yarattığı kızıllığı kutsal sayarak bu zamanlarda güneşe yüzlerini dönerek tanrıya dua eder ve ilahiler okurlar. 

Yine dini ayin ve törenlerinde inananlar yüzyüze dönerek veya birbirlerinin yüzlerini görerek ibadet ederler. Bununla da kutsal olan insan ruhunun ve onun yansıması olan yüzün görülmesinin amaçlandığı sanılmaktadır. 

Bu konuda Kızkapan'da Med'ler dönemine ait bir kaya mezarlığında yanan bir ateşin iki yanında, ateşe ve yüzyüze dönük iki adamın ağızları bir bezle kapalı olarak rölyefleri yapılmıştır. Bu şekilde aleşgahla ibadet eden, ağızları örtülü, ateşe ve yüzyüze dönük insan rölyefleri Nakşi Rüstem'deki Darius'un mezarında da gösterilmiştir. 

Bareşnüm (Büyük temizlik): Törenle yapılan bu temizlik olayında, inananlar tüm gövdelerini su ve kumla yıkayıp temizlerler. 
Bununla üzerlerinde bulundurduklarına inandıkları kirleri ve pislikleri temizlediklerini ve onları yere akıttıklarını kabul ederler. Bu 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temizliğin yapıldığı alanda kazdıkları beş adet çukur vasıtasıyla, yıkanma ile üzerlerinden temizledikleri kirleri ve pislikleri yerin içine akıtarak gömdüklerine inanırlar. 

Her kim, kirli ya da temiz olmadığına inandığı her hangi bir şeyle temas ederse, mutlaka büyük temizlik yapması gerektiğine inanılır. Örneğin, ölülere dokunan bir kişinin mutlaka büyük temizlik yapması gerektiği gibi. 

Büyük temizlik ancak gündüz ve yağmurun yağmadığı açık havada yapılabilir. Gecenin kötü olduğu kabul edilirken, yağmurun da bedenin yeniden kirlenmesine neden olacağına inanılır. 

Çiçekli tören: Çiçeklerle yapılan bu törende iki din adamı ellerinde sekizer çeşit çiçek olmak üzere, ortasında ateşin yandığı ve etrafı çiçeklerle süslenmiş bir alanda, dualar okuyarak meleklere çağırılarda bulunurlar. Meleklere ve ölen atalarına övgüler yapılırken, din adamları ellerindeki çiçekleri belirli bir sıra dahilinde degiştirdikten sonra, yine belirli bir sıra dahilinde misafirlere dağıtırlar. 

Bundaşin'in 16. bölümünde, otuz çeşit çiçek sayılır ve ayın otuz günü ile ilişkileri ortaya konulur. Yine bu çiçeklerin ilahi olan kutsallarla ilgili olduklarına inanılır. Yasemin'in-Tanrı Ahura Mazda'ya ait olduğu, beyaz yoncanın- Vohu Manah'ya, Reyhan'ın-Şahrevar'a, Miskin-Şpandarmat'a, Zambağın-Xorda!'a ait olduğuna inanılır. 

Newroz kutlamaları: Ari halkının yılbaşı olarak kutladığı bu bayramın altı gün sürdüğü. 21 Mart'ta kutlanan Newroz'un ilk gününe Newoz-i Amma (halk newrozu) ya da küçük Newroz denildiği, altıncı gününe ise Newoz-i Haşa (soyluların Newrozu) ya da büyük Newroz denildiği belirlenir. 

Mitra tanrısı için ve adına Mihrican denilen ve 21 Eylül'de kutlanan bayramda allı gün sürüyordu. Buna halk arasında Gahanbar denildiğini ve Dersim yöresinde aralık ayının son üç günü kutlanan (Gaxand) ile benzerliği dikkate alındığında, Gaxand'ın, Gahanbar'dan geldiği belirlenir. Bu bayram da yılbaşı olarak kutlanı- 


210 


yordu. Böylece iki yılbaşı, yani 21 Mart Newroz ve 21 Eylül Mihrican olarak ele alınırken, bölgede iki takvim kullanılmakta olduğu belirlenir. I. Darius (M.Ö. 522-496) zamanında, yılbaşının 
21 Mart olarak kabul edildiği vurgulanır. 

Kadının aile ve toplumdaki konumu: Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi, dini inanç açısından insan cinsleri arasında bir ayırım yapmaz. İnsanlar arasında iyiye ve kötüye hizmet edenler diye ayırım yapmakta olduğu görülür. İnsan cinsleri arasındaki ayrım konusunda herhangi bir belirlemede bulunmadığı için kadın ve erkeğin dini açıdan tanrı huzurunda eşit olduğunu kabul ettikleri şeklinde yorumlanmaktadır. 

Zerdüşt dini öğretisinde tanrı, kadın ile erkeği bir arada ve birbirlerine arkadaş olarak yaratmışlır. Arkadaşlar arasında eşitliği ve temizlik ile dayanışmayı temel alan bu inançta kadın ve erkek eşit olarak kabul görmektedir. Bu dini inanca mensup olanlar, tek kadın veya tek erkek ile arkadaşlık ya da evliliği uygun bulur. 

Zerdüşt kadınların; evlerinde çocukların ve dolayısıyla erkek- lerin annesi olarak onları yetiştirirken, onlara iyi olmayı ve yurtseverlik ile insanseverliği aşılamada en etkin kimse olduğunu belirtir. Çocukların annesi olarak onlara; iyi olanlara yardım edip onların mal ve canlarını. kötü olan düşmanlarına karşı savaşarak korumaları gerektiğini aşıladığını vurgularken, kadınların toplum yapısı içerisindeki kişilik kazanımında ve eğitip yetiştirme alanlarındaki fonksiyonlarının ne derecede önemli olduğunu belirler. Böylece gerek aile içi hak ve görevler ve gerekse toplum içerisindeki hak ve görevleri açısından erkeklerden hiç de geri olmadıklarına açıklık getirmek istemektedir. 

Zerdüşt ailede çocukların, iyi dini inanç sahibi ve iyi insan olarak yeliştirilinelerinde anne ve babayı sorumlu tutarken, bu anlamda da kadının toplumdaki yerinin ne derecede önemli olduğunu vurgulamaktadır. Böylece Zerdüşt'ün öğretisine göre, ne dini ne de sosyal açıdan kadın ve erkek arasında herhangi bir fark olmayıp iki cins insan da eşit hak ve görevlere sahip olarak değerlendirilmektedir. 


211 


Fakirlere yardım: Zerdüşt öğretisinde, "kim kardeşlerine doğru ve dürüst olur ve fakirlere yardım ederse, tanrı yolunda çalışlığı için Ahura Mazda da onu desteklerler ve yardım eder..." derken, inananlarına dini inançlarınca doğru olanı yapmayı ve buna inanç göslererek doğruyu yaymayı, fakirleri koruyarak onlara yardımcı olmalarını tavsiye etmektedir. 

İntihar ve ihanet: Zerdüşt intihar euneyi tanrı Ahura Mazda'ya düşmanlık olarak niteler ve çok günahkarca bulur. Tanrının verdiği kutsal yaşam hakkını ve eşi ile çocuklarını, her alanda korumakla yükümlü olan insanın intihar etmesi veya kendilerini koruyan askerlerine kötülük etmesini çok büyük günah sayar ve tanrı Ahura Mazda'ya düşmanlık olarak niteler. Kendi yapısına ve toplumuna karşı olan sorumluluklarından kaçarak, toplumuna ve yapısına zarar verecek olanlara yardımcı olmayı cehennemi bir günah kabul eder. 

Heredot, Zerdüşt öğretisinin hakim olduğu dönemde bölge halkının ülkelerini son derece katı bir şekilde savunmakla olduklarını belirlemektedir. 

Hayvanlar konusunda: Zerdüşt öğretisinde kanlı kurbanlara karşı çıkılmasında iyi ve insanlara faydalı olan hayvanları korumak isleği belirlenirken, iyi ve faydalı olan yani insanların ürünlerinden yararlandığı hayvanların iyi beslenmesi ve iyi bakılması ile üremelerinin sağlanmasını buyurur. Bununla toplumunun geçim kaynağı olan hayvancılığı geliştirmeyi amaçladığı vurgulanır. 
"Evinde sürüler ve sürülerinin içinde dişileri ve bu sürülerin yayılacağı geniş yaylakların olduğu yerde huzur olur. huzur olan yerde ise iyi insan ve iyi dini inanç gelişir" diye belirlemektedir. 

Zerdüşt bu konuda, insanlar için faydalı olan hayvanları iyi olarak değerlendirirken, insanlara veya insanların beslenme kaynakları olan tarım ve hayvancılığa zarar veren hayvanları da kölü olarak belirtir ve bunların Ahriman'ın ruhu oldukları veya hizmetinde bulundukları için imha edilmelerini tavsiye eder. 

Bu konuda tanrı Ahura Mazda'nın, kölü hayvanlara karşı mücadele etmesi için köpeğin vücudunu kuvvetli yarattığını, iyileri kötülüklerden korumak için ona iyi ruh ve uyanıklık verdiğini belirler. Devamla iyi köpek ya da çoban köpekleri ile iyi geçinilmesi ve iyi bakılması gerekliği vurgulanırken, karakterinin din adamı, savaşçı, aile reisi, hırsız ve çocuk yapısının karışımından meydana geldiğini açıklar. Yani insan gibi iyi ile kötünün karışımından meydana geldiğini vurgular. Kediyi de iyi hayvanlardan sayan Zerdüşt, diğer tüm faydalı olanların da iyi hayvanlar olduklarını açıklar. 

Ahriman'ın ruhu ve hizmetinde olarak kabul ettiği ve kötü olarak saydığı hayvanlardan yılan, kertenkele, su faresi, kurt ve böcekler kötü kabul edilerek onların imha edilmeleri gerektiğini belirtir. Hatta çok su faresi öldürenlerin ayrıca ödüllendirileceğine inanılmaktaydı. 

Toprak: Zerdüşt, toprağın tüm canlıların anası olduğunu belirlerken; onun, çocukları ve özellikle de insanlar tarafından işlenip ekilip biçilerek süslemesini istediğini, bunun yeterli düzeyde yapılmadığı için de toprak ananın üzgün olduğunu vurgular. İnsanların geçim kaynaklarından en önemlisi olan toprağın iyi işlenerek bolca ürün alınması ile halkın bolluk içinde mutlu olacağını vurgulamak istemiştir. Toprağın ana olarak değerlendirilip bolluk ve bereketin sembolü haline getirilmesi ile toprağın önemini kavratmaya çalıştığı sanılmaktadır. Buradan hareketle toprak sevgisi ve ülke sevgisini halkına aşılamak istediği belirtilir. 

Böylece Zerdüşt'ün öğretisi ile bölge halkına, hayvancılığın yanında tarımla uğraşmayı da sevdirdiği ve tarımla uğraşan bölge halkının bolluk ve bereket içerisinde yaşamaya başladığı kabul edilir. 

Madenler: Zerdüşt, insanların eritip faydalandığı madenleri Tanrı Ahura Mazda'nın insanlara hediyesi olduğunu belirler. Bunların kullanılmasını ve bunlardan faydalanılmasını tavsiye eder. 
Madenleri yok eden pas gibi şeyleri ise Ahriman'ın yarallığını belirler. Ahriman'ın iyi olan madenlere zarar vermek için pası yarattığını vurgular. 
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Gerçek-hakikat, yalan: geçmişte defalarca yeri geldiğinde belirtildiği gibi, Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde gerçek ve hakikate temel öğe olarak özel bir önem verildiği gibi, yalan ve yalancının ise Ahriman'ın ruhu olarak nefret edilen ve hatla düşman olarak değerlendirilen bir olgu olduğu geçmişte defalarca belirtilmişti. 

Bilgi, cehalet veya aydınlık ve karanlık: Yine geçmişte yeri geldiğinde belirtildiği gibi, Mazda dini inancında ve Zerdüşt öğretisinde bilgi, Tanrı Ahura Mazda'nın insanlara verdiği veya vermek istediği en kutsal değer olarak belirlerken, cehaletin ise buna engel olmaya çalıştığı kötü ve yalancı ruhların bir ürünü olduğu vurgulanır. Cehaletten nefret edildiği gibi, insanları kötülere karşı müadelelerinde zayıf düşüren ve kötülüğe hizmet eden karanlık olarak belirler. Bilgiyi ise mücadeleyi güçlendiren Tanrı Ahura Mazda'nın ışığı ve aydınlık olarak değerlendirmektedir. Bunlar temel olgular olup özellikle değerlendirilmektedir. Bilginin gelişimini ve yaygınlaşan hükümranlığını, aydınlığın karanlığa ve cehalete zaferi olarak yorumlamaktadır. 

Ayrıca Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde beyitin özel bir yeri vardır. Zerdüşt'ün kendisinin şair bir peygamber olması nedeniyle tüm dini yazıları şiirsel olup beyit halindedir. Bu dini içerikli beyitleri ile din adamları halk arasında dolaşarak, saz çalıp okuyarak halkı dini alanda bilgilendirip aydınlatmaya çalışıyorlardı. Bu dini inanca bağlı olanların kültürel değerleri arasında beyit- lerin dini kutsallıkları kabul edilir. Bu temelde genci olarak Kürdistan alanlarında ve özel olarak da Alevi olan halk kesiminde dini içerikli yazıların hepsinin şiirsel olduğu görülür. Genci olarak Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinin Kürt halkı arasındaki yaşamını. kültür bazında ve islamiyet içerisinde veya yanında sürdürdüğü görülür. 
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r. Zerdüşt'ün ölümü ya da Tanrı Ahura Mazda ile birleşmesi: 


Zerdüşt uzun ve yorucu bir yaşantıdan sonra, nihayet halkı olan Arileri, Tanrı Ahura Mazda'ya inandırıp zafere götürmüştü. 
Fakat sevinçten ziyade içinde keder vardı. Yaşı hali ile yine Elbruz dağındaki Ari vadisine geri dönüp, oradan dağa çıkararak halkının geleceğini Tanrı Ahura Mazda'dan öğrenmek istiyordu. Buna karar verince, inananlarını çağırdı ve orlara konuştu. "Kim bana inanıp sözlerimi tutuyorsa, kötü ve kötülüklerden sakınmalı, kötü ve kötülüklerin tanrısı Angra Mainyu'ya bakmamalıdır. Çünkü o sahte görünümlü, yalancı ve karanlıktır. Ahura Mazda ve bana inananlar ışık dünyasında sonsuza kadar mutlu yaşayacaktır. Bana inanmayanlar ve beni dinlemeyenler ile sözlerimi tutmayanlar çok kötülük görüp, azap ve ızdırap çekerek sonsuza kadar üzüleceklerdir." dedi. 

Bu sözleri kendisine inanıp bağlı olanları tarafından duyulan en son sözleri oldu. Sonra hazırlıklarını yapıp Elbruz dağına çıkarak Ari'lerin vadisine gitti. Geçmişini hatırladıkça Vahumano'nun kendisine dediği gibi uzun, yorucu ve çile dolu bir yaşamı vardı. 
Fakat halkı olan Ari'ler kurtarılmıştı. Ancak halkı hâlâ birleştirici ruhtan yoksundu. Bunu defalarca ibadetlerinde güneşin ruhu Tanrı Ahura Mazda'ya sormasına rağmen cevap alamamıştı. 

Nihayet yıllarca önce içinde on yıl yaşadığı mağarasına gelmişti. Kendisini takip eden bir çoban bir demet odunu önüne atıp yanına da ekmek ve deriler attı. Adam sopasına dayanarak ayakta dururken, Zerdüşt'ün gözleri açık olan hava denizine daldı. tepeleri ve bulutları seyretti. 

Çoban ateşi yakarken, soran gözlerle Zerdüşt'e bakıyordu. Sonra diz çökerek ellerini başını götürdü. Zerdüşt üşüyen adalelerini ısılırken bir yandan da ateşin parlayan közlerine bakıyordu. Yaşlılar ve halkı için ne kadar aleş yaktığını ve güneşin ruhuna ne kadar çok ibadet ettiğini düşündü. Bu halkı için şimdi, güneşin ruhu ile 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konuşmaya gelmişti. Kim halkını yönetip yol gösterecekli? Ari halkının geleceği ne olacaktı ve kendisinin yerine kim geçecekti? 
Güneşin ruhu tanrı Ahura Mazda kendisinin bu sorularını cevaplandıracak mıydı? 

Ateş sönmüş, hafif bir rüzgar esiyordu. Zerdüşt ibadet ettikten sonra derilerin arasında uyumaya başladı. Gece uyanınca derileri yana bıraktı, değneğini de eline almadan tepenin en yüksek yerine çıktı. Buradan tanrı Ahura Mazda'nın muhteşem gücünü seyretmek istiyordu. 

Dondurucu bir soğuk vardı. Bütün vücudu üşümeye başladı. 
Derinliklerde rüzgar ıslık çalıyordu. “İşte bu ölümdür" diye bağırdı, Angra Mainyu. Arkasından gecenin karanlığında bir ışık topu görünmeye başladı. "Bu yeniden doğuşlur." Yıldırım sesiyle gökten Ahura Mazda konuşlu. "Ben konuşmak ve yeryüzünün geleceini göstermek istiyorum, bak!" dedi. 

Zerdüşt bir anda ürperdi. Aynı anda yeryüzünde, uzaklarda, gözlerinin önünde Ari'lerin dev imparatorluğu duruyordu. Buğday tarlaları, altın başakları ve diğer tüm ürünler çok verimli idi. Sonra kuzeyden dişleri çatırdıyan ve her önüne geleni parçalayan, çınlayarak yankı yapan canavar sesleri sonsuz dalgalar halinde geldi ve tüm yerleşim alanlarını, tarlaları yakıp yıktı. Angra Mainyu'ya hizmet eden düşmanların dev bir ordusu kaçan Ari halkını kovalıyordu. 

Görüntü kayıp olmaya başlayınca, Zerdüşt irkilerek, "Uyanın, silahlara sarılın" diye bağırdı. Bu söz Zerdüşt peygamberin Elbruz dağları tepesinden halkına söylediği son sözü olmuştu. 

Sonra ayaklarının önünde bir ışık köprüsü oluştu. Bu, elmastan keskin ve doğan güneş kadar parlaktı. Peygamber, gövdesinden ayrılarak yürümeye başladı. Kendisine karşı yıldırım ısığı hızı ile bir görünlü geldi ve kendisi ile birleşti. Bu durumu görenler onun son arzusu olduğunu ve onunla birleşmiş olanın da tanrısal ilahi Arduisur olduğuna inanırlar. 

Çoban kararlaştırıldığı üzere peygamberine yiyecek götürdügünde, mağarada derileri ve değneği gördü. Tüm aramalarına rağmen Zerdüşt'ü bir daha görmedi. Başını kaldırıp göğe baktığında ise iki kartalın daireler çizerek yükseldiğini ve ışığa kavuştuklarını gördü. 

Bazı kaynaklara göre Zerdüşt, bölgeye saldıran Turanilerle yapılan bir savaşımda Turaniler tarafından öldürüldü. Nakşi Rüstem'e gömüldü. İnananlar bu mezarını ziyaret ederler ve buraya Ka'ba-i Zerdüşt adını vermişlerdir. 


Aydınlık ve Gerçek Tanrısı Mitra (Mithra)'nın yaşamından 12 dcöişik kesiti gösteren bir röliyef. 1838'de Heidelberg yakınlarındaki Nevenheim'de ortaya çıkarılmıştır. Sol-üst köşede Tanrı Mitra'nın kayadan doğuşu, sağda bir boğayı yakiılayarak mağaraya laşıyışı: üstte ise Ahura Mazda'ya çıkışı betimlenmiştir 
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E. ZERDÜŞT'ÜN BÖLGEDEKİ SİYASİ ETKİLERİ 


Zerdüşt her ne kadar esas ülkesi olan Medya'da çalışmalarına başladıysa ve ilk taraftarlarını bu alandan edindiyse de, burada yeterli oranda başarı sağlayamadığı için Horasan alanlarına göç etmiştir. Zerdüşt'ün ikinci ülkesi olarak kabul edilen Horasan alanlarındaki çalışmaları sürecinde, dini inancını derinlemesine ve genişlemesine yayarak geliştirirken, diğer yandan öğrencileri ve taraftarları arasında sıkı bağlar ve disiplinli bir örgütlenme yaratıyordu. Bölgenin o zamanlardaki koşullarında düşman güçlerin barbarlıkları ile yağma ve talanlarına karşı dini inancına mensup olanların mal ve canları ile namuslarını koruyabilmeleri için, silahlı ve askeri olarak da örgütlenip eğitim yaparak. savaşa hazırlanıyorlardı. 

Zerdüşt'ün fikirlerinin. Kavi Wiştaspa'nın yönetimindeki Horasan alanlarına komşu olup sürekli bir şekilde bu alanlara saldırarak yağmalayıp. talan ederek halkını da esir alıp götüren Turan kökenli kral Argaspa'nın yenilgiye uğratılması ve başşehiri olan Baktra'nın ele geçirilmesi ile bölgede etkilerini göstermeye başladığı görülür. 

Zerdüşt'ün fikirlerinin bölgede benimsenip kavranılması ile bölgenin kabile ve aşirci reisleri arasındaki bölünmüşlük ortadan kalktığı oranda halk birleşip bütünleşti ve güçlendi. Ayrıca kabile 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ve aşiretler üstü bir dini inancın ve toplumsal değerlerin ortaklaşa kabul edilmesiyle birlikle iç dinamizm harekete geçmiştir. Böylece bölge halkı, ortak inanç temelinde oluşan değerler uğruna örgütlenip, mücadeleye katılmıştı. 

Andre Ribhard, İnsanlığın Tarihi adlı eseri: s. 93,94'de: "..M.Ö. 633'ten başlayarak bu ulusal çaba, Med'ler için bir gelenek değeri kazanmıştı. Zerdüşt, Med'lerin geleceğe olan güvenini ifade ediyordu, Ortadoğu dünyası korku ve yürek sakınlısı içinde yaşarken ve Med'lerin mezarlarında akbabalar kulelerde teşhir edilen insan cesetlerini gagaları ile didikleyip parça parça ederken, Med'lerde bu düşünüş, tıpkı tepelerde Ari'lerin aydınlık tanrısını ululayan alevler gibi yükseldi. Zerdüşt tapınma törelerini, rahibin içtiği kutsal sıvının içilmesine ve bu su ile ekmek sunulmasına indirgemişli. Bu tek tanrılığa yönelme eğilimleri... ölümsüz ruhun gelecekteki konak yerleri olan cehennem, araf ve cennet boyunca eylem ve davranışlarının terazisinde ağırlığı ahlak değerlerine veriyordu. Zerdüşt kötülüğe karşı iyiliğin mücadelesinde, iyiliğin zaferi için vazgeçilmez çabanın harcanmasını büyütüyor ve bu cenneti gerçekleştirip ahir zaman kurtarıcısı Mesih'in geldiğini haber verecek olan son hükmü ululuyordu. Bu insanın etrafında bütün bir halk umut kazandı. Medya yaylası üzerinde Keyaksar intikam aletini dövüyor, ordusunu hazırlıyordu..." şeklindeki belirlemesinde. Zerdüşt'ün dini düşünceleriyle, Asur devletinin zulmü altında ezilmekle olan mazlum Kürt halkının yani Med'lerin inlikamlarını almaları ve kurlulmalarında öncü rolü oynadığı belirtilmek istenmektedir. 

Med'lerin hızla gelişip yayılmaları döneminde Zerdüşt dini inancının da aynı oranda yayılıp geliştiği belirlense bile en açık izleri Akamenid'ler kralı Kyros ve sonrasında görülmeye başlanmaktadır. 

Kyros. Zerdüşt'ün öldüğü M.Ö. 553 yılında Med imparatorlugunun hükümranlığını ve başşehiri olan Ekbatan (Hemedan)'ı ele geçirdi. Kyros'un Zerdüşt'e inandığı ve bu nedenle de Pasarga- 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de'de ateşgahlar kurduğu belirtilir. M.Ö. 400 yıllarında yaşamış olan Yunanlı Xenephon, Anabasis adlı eserinde, tüm düşmanlığına rağmen, Kyros'u örnek olan adaletli bir hükümdar olarak tanıtır. 

Susa yakınlarında bulunan bir yazıtta, "...ne yapmayı istiyor idiysem, hepsini yapma şansım oldu. Peki neden? Çünkü ben ne yaptıysam, tam Tanrı Ahura Mazda'nın istediği şekilde yapıyordum.. Benim her şeyi bilen tanrım, her şeyi bilen tann benim." Diye belirlemektedir. Kyros hakkındaki bu belirlemeden başka, Kyros'un Babil'i işgali sırasında, Muşiruddevle Tarihi, "...Guti valisi Ugbaru, ordusu ile Babil'e girdi. Bir ay sonra Guti'ler büyük Marduk'un tapınağının kapılarına dek kuşatmışlardı. Bu kutsal yere mızraklarını sokmadılar. bayraklarını da asmadılar..." diye belirlenmesinden sonra, Marduk'un, Babil yöneticileriyle halkına kızgınlığından, Babil'in Med'lerin eline geçmesini sağlayarak cezalandırma istediğini de belirler. Yine Babil'in düşmesi sırasında din adamlarından birinin ağzından yazıldığı anlaşılan iki belgeden birinde; "Babil padişahı, Tann Marduk'u ihmal ettiği için o da Kyros'un padişah olmasını istedi. Guti'leri ve Umanda'ları onun emrine verdi." diye belirlemektedir. Burada Umanda'lardan, Elam'dan Karadeniz'e kadar olan alanda yaşamakla olan Kürt halkı kastedilmektedir. Gutiler de bölgenin Kürt halkıdır. 

Yine Kyros, Nabukadnaçar zamanında esir alınıp Babil'e getirilen Yahudi halkını affetmiş ve onların İsrail'e geri dönmelerine müsade cimişti. Kyros'un yerine geçen I. Darius (Dariyus-i Med'i), İsrail tapınaklarından Nabukadnaçar'ın getirdiği tüm malları İsrail'de yapılacak olan bir tapınağa gönderdiği gibi yaptırdığı tapınağın tüm yapım masrallarının da devlet gelirlerinden karşılanmasını emrelinişti. 

I. Darius (M.Ö. 522-486) M.Ö. 522 yılında Medya bölgesinde isyan eden Gaumata'yı yenmesi sonrasında yazdırdığı Bisutun yazılında, Tanrı Ahura Mazda'nın yardımı ile imparatorluğu bölünmekten kurlardığını ve kendisini de Ahura Mazda'nın ülkeye kral yaptığını şöyle belirtir: "...Ahura Mazda büyük bir tanrı, yeri 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burada, göğü orada yarattı. İnsanları yarattı ki, insanlar için şansı, sevirici yarattı. Darius'u da çok şey ve insanın üzerine kral yaptı..." 
diye belirtir. 

Bu anlatımlardan da anlaşılacağı üzere, Akamenid krallarından Kyros ve Darius'un Mazda dini inancı temelinde Zerdüşte inandıkları ortaya çıkmaktadır. Böylece Mazda inancı, Med ve Akamenid imparatorlukları döneminde devlet sınırlarının yayılıp genişlemesi ile yayılıp genişledi ve gelişti. Doğuda Hindistan, Orta Asya halklarına, batıda ise Yunanistan ve Afrika çöllerine doğru yayılıp genişledi. Bu yayılıp genişlemede askeri güçten çok bu dini inancın kurallarının etkide bulunduğu gerçeği unutulmamalıdır. Andre Ribhard, İnsanlığın Tarihi adlı eseri, s. 124'de: "... Zerdüşt'ün öğretisi ve bir de Darius'un temsil ettiği, Darius'ta tecessüm eden imparatorluk birliğinin ululanması yayılıyordu. Bu kavramlar, benzer bir oluşumun tamamlanmaya başladığı bir ortamda, Ganj ımnağı kıyılarında, kolayca yerleşmiş bulunuyordu..." diye belirlerken, bu dini inancın iyi meziyetlerinden ve Zerdüşt'ün dini düşüncelerinden Budizim'in de etkilenmiş olduğunu vurgulamaktadır. Devamla aynı eser, 5.125'de "... Buda'nın düşünüşü, başlangıçta, din adamlarının egemenliğine karşı bir başkaldırıydı..." diye Deliierkei de aynı etkilenmeyi anlatmak istemektedir. 

Bazı kaynaklara göre, I. Darius kral olduğunda Zerdüşt'ün dini inancını benimsemiş ve devletin resmi dini inancı olduğunu ilan ederek, diğer dini inançlara karşı baskı ve şiddet uygulayıp onları yasaklama yoluna gitmiştir. Bu belirleme, Darius'un Mazda dini inancına mensup olduğunu doğrulamakla birlikte, Darius'un Yahudi dini inancına mensup olanlara karşı tutumu hakkında diğer belgelerdeki belirlemelerle çelişmektedir. Çünkü Darius'un bölgede yaşamını sürdürmekte olan diğer dini inançlara karşı müsamahalı davranıp onların serbestçe ibadetlerini yapmalarını sağladığı görülür. 

Ancak Akamenid devleti krallarından Xerxes'in Persepolis'teki yazıtında: "....Ben kral olduğumda, yukarıda isimleri yazılı 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olan ülkelerin birinde huzursuzluk vardı. Sonra Ahura Mazda'nın yardımı ve isteği ile bu ülkedeki huzursuzluğu bastırdım ve düzelttim... ve bu ülkeler arasında önceleri devlere tapıp inanan bir ülke vardı. Sonra ben, Ahura Mazda'nın isteği ile onların tapınaklarını ve inançlarını harabettim. Devler kulsanmamalı ve onlara tapınılmamalıdır. Devlerin kutsandığı bu ülkede Ahura Mazda'yı kutsadım ve kabul ettirdim..." diye belirlerken, açık olarak Tanrı Ahura Mazda'ya inandığını, kendisi kral olduğunda ise dini inanç çelişkileri temelinde ülkenin değişik yerlerinde huzursuzlukların olduğunu ve bu huzursuzluklardan Ahura Mazda'nın isteği ile Babil'de Tanrı Marduk'a tapınaklarda inanmayı önlediğini, bu tapınakları yıktırıp mal varlıklarını aldırdığını ve Mazda inancını hakim kıldığını belirtmektedir ki, ülkenin huzuru ve bütünlüğü için bu kralın Mazda dini inancı dışındaki diğer dini inançlara baskı ve şiddet uyguladığı ortaya çıkmaktadır. 

Akamenid krallarından Il. Artaxerxes (M.Ö. 404-358) zamanında, Mazda inancı aleyhine aktif gelişmeler ve huzursuzluklar yükselmeye başladı. Mitra tanrısı inananları, bereket tanrısı Anahita taraftarları ve Marduk inananları şehirlerde, yaptıkları tanrılarının heykellerine tapınmaya başladılar. Bunların kendilerini geliştirmeleri ile bölgede birbirinden farklı olan dört ayrı dini inanç ve bu inançlara inanan dör! ayrı sosyal halk topluluğu oluşmaya başladı. Hükümdarlar bu durumu göz önünde tutarak ülkede huzursuzluğun çıkmaınası ve ülkenin bölünmemesi için bu dört ayrı dini inanca eşit davranıp yazılı belgelerinde de dört tanrıyı eşit derecede kutsadıklarını belirtmeye başladılar. Bir süre sonra paraların üzerine de bu tanrıların resimleri eşit derecede basılmaya başlandı. Böylece eşit şartlar altında bölgede yaşamlarını sürdüren bu değişik inançlar ve daha başkaca inançların da geliştirdikleri kendilerine özgü kültürel dini değerler birbirlerini etkilemeye başladı. 

Akamenid devleti bünyesinde birbirinden farklı dört ayrı dini inanç ve bu inançlar temelinde parçalanmış bir sosyal toplum ve bunların birbirlerine karşı olan tutumları sonucunda, Akamenid 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devletinin güç birliği parçalanmış ve zayıf düşmüştü. Tam da bu dönemde Makedonyalı Büyük İskender dinamik bir yapı ve savaşkan bir ordu ile bölgeye saldırarak M.Ö. 329 yılından itibaren Akamenid devletini yıktı. 

Karadeniz bölgesinde doğmuş ve yetişmiş olan ünlü Strabo'nun büyük İskender'e seferi sırasında şöyle dediği anlatılır: "Özellikle ateş ve suya kurbanlar ada, ateş için kuru ağaçları, fakat öküzleri değil, sonra onları tuluşlur, zeytin yağını üzerine döktür, fakat üflemeyin, kendi haline bırakın. Kim ki ateşi üfler veya ölü bir şeyi üzerine koyar veya kötü birşey içine atarsa onu öldürün. 

Suyu da, bir nehiri veya bir gölü, bir su kaynağına ya da kuyu- ya kurban adayın. Öyle dikkat edip koruyun ki, suyun yakınlarında veya suda kan lekeler olmasın ki onunla su kirlenmesin. Sonra kurban etlerini büyücüler (din adamları) temiz değneklerle karıştırsınlar ki onlar da zeytinyağı ile süt ve bal karışıktır. Ne ateşin üzerinde ne de suyun üzerinde boşallın..." dediği belirlenir. Burada Strabo'nun Büyük İskender'e Mazda dini inancındaki Zerdüşt'ün kurban şeklini ve kutsal saydığı ateş ve suyu kutsamasını önerdiği görülmektedir. 

Büyük İskender, Akamenid devletini yıkarak bölgeyi hükümranlığına alması sırasında bölgede var olan yazılı ya da yazısız belgeleri yakıp yıkarak imha ettirdi. Kendilerine lazım olanları da tercüme ettirdi ve Yunanistan'a ya da İskenderiye'ye gönderdi. 

Bölgede kurulan Rum Selçuk devleti sonrasında bölgenin yönetimini Part'lar ele geçirdi. 

Arab asıllı Al Masudi, Med olarak adlandırdığı Part kralları için Şiz kralları deyimini de kullanır. Şiz şehiri geçmişte değinildiği gibi bu dönemde bölgenin dini. kültürel ve siyasi merkezi durumunda idi. Şiz gerçekten de Med krallarının yazlık yönetim yerleriydi. Şiz şehirinin bu önemli konumu nedeniyle Sassani kralları da tahla geçip taç giymeler sonrasında, Şiz şehirini ziyaret etmek zorundaydılar. Bu töre, hem Şiz şehirinin dini ve kültürel merkez olması ve hem de Part krallarının burada tahta geçip taç giymeleri geleneğinin bir devamı durumundaydı. 
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Plinius, Naturalis Historia 30:17'de, Part'lar Med'lerin dilini konuşurlarken, onların dini inançları ile kültürel değerlerini de koruyorlardı. Ekbatan, Part krallarının yazlık yaylaları idi, belirlemesinde bulunurken, Justin, XLI 3: 5-6'da, Part dili bölgenin kuzeybatı alanlarında yaşamakta olan Med'lerin dili idi. Part'ların gerçek yapıları ortaya çıkarılmak istenirse, Part kültürünün kökenlerinin geldiği alanlardaki Med'lerin kültürlerinin iyi incelenmesi ve onların kültürlerinin, Partların yönetim dönemlerindeki yaşamlarının açıklığa kavuşturulması gereklidir. Bunun için de Part'lar öncesinde Med'lerin yaşam alanlarındaki dini inançlarının incelenmesi büyük önem taşımaktadır... diye belirler. 

Her Part kralının taç giymesi sırasında kendisinin kişisel ateşi yanardı. Bu ateş. ancak kral öldüğünde söndürülürdü. Böylece Part'lar döneminde kral, hem siyasi önder veya yönetici ve hem de dini törenleri yöneten baş din adamı idi. Tanrı ya da tanrılara kurbanların yapılmasını da o belirler ve yönetirdi. Krallar'ın kutsal kişiler olduklarına dair halk arasında hikayeler anlatılırdı. 
Kralların tüm uzaya ve zamana hükmettiklerine inanılırdı. Bunda geçmişte halkın inanmakta olduğu Zervan dini inancının etkileri açıkça görülmektedir. Her kral değişimi uzayda yeni bir değişim olarak kabul edilip, bunun barış ve mutluluk getirmesi dilenirdi. 
Uzaya hükümranlığını sembolize eden, yıldızlarla süslenmiş bir kral pardüsüsü giyerdi. Bunun haricinde kralların elbiseleri beyaz ve kırmızı renklerden oluşurdu. Bunlardan beyaz renklisi temiz olan din adamlılığını ve barış ve huzuru sembolize ederken. kırmızı renk ise savaşkanlığına ve gücüne işaret ederdi. 

Yine her Part kralının doğumu. Mitra tanrısının yeniden dogumu olarak kabul edilirdi. Bunların doğumunun gökteki yıldızlar tarafından verilen bir işaretle belli edildiğine ve gökteki yıldırımın ateşinden meydana geldiklerine inanılırdı. Burada da açık bir şekilde dini inanç olarak yaşamını sürdürmekle olan Mitra tanrısının bölgede ne derecede etkin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu belgelerin ve belirlemelerin ortaya koyduğu gibi Part kralları yönetiminin bölgede Med'lerin ve dolayısıyla da Kürt'lerin yönetimi dönemi olarak ele alınması veya göz önünde bulundurulması gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde önemli faydalar sağlayacaktır, kanaatindeyim. 

Büyük İskender'in bölgeyi işgali ve bölgedeki tüm yazılı yazısız dini ve kültürel belgeleri yaktırıp yıktırması sonrasında, geçmişte var olan dini inançların yeniden gelişip güçlenmeleri yanında yeni ve daha başkaca dini inançların da gelişmeye başladığı görülmektedir. Böylece Mazda dini inancı ve kültürünün zayıflaması ile beraber, dini inançlar temelinde bölünmüş olan sosyal yapının siyasi yapıya yansıması üzerine, siyasi yapıda da parçalanmışlık ve zayıflık kendini hissettirmiştir. 

Bu durum üzerine Ardeşir, bölgedeki Part yönetimini yıkarak yerine Sassani yönelimini kurdu. Katı bir Mazda dini inancı taraftarı olarak, Mazda inancının bölgede yeniden gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almaya başladı. Her şeyin üstünde olan güneş tanrısının kutsanması için tapınakların yapılmasını, bu tapınaklarda yanan ateşlerle ve ibadetlerle Ahura Mazda'nın kutsanmasını emretti. Kendini de krallar kralı ilan ederek, bölgede bulunan diğer dini inanç mensuplarına baskılar uygulayıp takibatlara uğrattı ve böylece onları Mazda dini inancını benimsemeye zorladı. Bu arada tapınaklardaki din adamlarına tanıdığı maddi ve manevi imkanlarla onları da yanına çekip yönelimini pekiştirdi. Diğer yandan imha edilmiş olan Mazda inancı yazılı belgeleri ve Zerdüşt'ün yazılı metinlerini tamamlamak için girişimlerde bulunup tüm yazılı belgeleri toplatlı. 

Arbela (Erbil)in Kroniği adlı eserde, "...Kral Ardeşir. her şeyin üstünde olan büyük güneş tanrısının kutsaıunası için ateşgahların yapılmasını emretti. Bu kral kendini kralların kralı olarak tanımlıyanların ilki idi... Diğer dini inançlara mensup olanların güneş ve ateşe tapınmaları için baskı yaptırdı..." diye belirler. Burada ülkede ya da işgal ctliği alanlarda ateşgalılar yaptırdığı ve Mazda dini inancına mensup olmayanların güneşe ve ateşe lapınmaları ile ay ve suyu da kutsamaları için baskı yaptırdığı belirlenir. 
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Kral Ardeşir'in yerine geçen oğlu Şahpur I. (M.S.242-273) zamanında, Mazda inancının din adamlarına ve özellikle de Karter denilenlere bazı yetkiler tanıması sonrasında, başlangıçta müsamahalı davrandığı Mani dini inancı mensuplarına karşı baskılara girişli. Babası tarafından toplatılan Avesta'nın yazılı parçalarını din adamlarının ezbere bildikleri ile tamamlayarak yazdırıp yeniden dağıttırdı. Tüm çabalarına rağmen, bölgedeki dini ve dolayısıyla sosyal iç karışıklık, Il. Şalıpur zamanına kadar devam etti. 

I. Şalıpur zamanında baş din adamı olan Aturpat-i Mahraspandan'ın kimi yetkileri alıp kullanması sonrasında bazı düzelme- ler görülmeye başlandı. IV. Denkkart'da, O. Şahpur ve Aturpat-i Mahraspandan hakkında, "...Ahura Mazda'nın oğlu ve krallar kralı Şahpur, tüm hükümran olduğu insanları hiçbir ön belirleme olmadan düşünüp tarlışarak imtihana tâbi tuttu. Alurpat, karar verenlerce serbest bırakılınca, Şahpur sonunda başkaca inananların ve dogmaların ile yönetimlerin tartışmalarına katıldı. İnandırıcı doğruların ortaya çıkmasıyla 'Şimdi, bizce dünyada dini inancı doğru olan temelde tanınırken. kötü ve yanlış olan dini inançlara hiçbir insanın inanmasına müsaade edemeyiz. Giderek artan gayretlerle bu yönde yönlendirileceklerdir'. O da buna göre davrandı..." diye belirler. 

H. Şahpur zamanında Avesta'nın yeniden yazıldığı belirlenir ve bu dönemde diğer dini inançlara, özellikle Hıristiyanlığa karşı önlemler alındığı vurgulanır. Bu dönemde yazılmış Avesta bölümleri üzerinde. büyük oranda bölgenin Zervan dini inancının mitolojileri ve inancının etkili olduğu ve hatta zamanla bu etkinin giderek belirgin bir hal aldığı görülür. 

II. Şahpur zamanında yaşamış olan Ammianus Marcellinus, tarih eserinde, "... Bu bölgede din adamlarına ait verimli tarlalar vardır.. eskiden bu kategoride olanlar önemli değillerdi ve yönelim onların dini ibadetlerindeki çalışmalarından yararlanınıyordu... Zamanla bunlar çoğalıp güçlendiler ve sosyal yapı içerisinde sağlam bir tabaka oluşturdular. Ülke gelirinin üzerinde toplum korumasız 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olarak nerede müsaade edilirse orada oturur. Din adamlarının kendilerine ail olan konumlarına tâbi idiler. Halkın dini inanca olan saygı ve sevgisinden dolayı bu din adamları da saygı görmektedir- ler..." diye belirler. Böylece din adamlarının elde ettikleri maddi ve manevi yapılarına da açıklık getirmiş olur. 

I. Xosrau zamanında dini kutsal yazılar toplalılıp yazıldı. 
A vesta düzeltildi. Pehlevice'ye tercüme edilerek korunmaya çalışıldı. Bu süreçte özellikle mani dini inancına karşı önlemler alınmaya çalışıldı. 

I. II. HI. Bahram'lar ve Naser zamanlarında içerde ve dışarıda etkide bulunmak isteyen dini inançlara karşı önlemler alınırken, Karter denilen Mazda dini inancına mensup din adamlarına önemli imtiyazlar sağlandı. Karler'lerin gayretli çalışmalarıyla Mazda dini inancı devlet inancı olarak kabul edildi. Karter denilen bu din adaınları önemli ve halk arasında etkili kişiliklerdi. I. 
Şahpur'un zamanında planlarını tam olarak gerçekleştiremediler. 
Çünkü başlangıçta kral, dini inancına daha çok yakınlık gösteriyordu. I. Şahpur'un oğlu Ohrimazd da Mani'ye, devletinin sınırları dahilinde dini inancını yayması için destek verip serbestlik tanıdı. 
Karter'ler I. Şahpur zamanında azimli ve uygun bir çalışma ile yerlerini sağlamlaştırıp Karter unvanını aldılar. Kral I. Ohrimizd ve I. Bahram zamanlarındaki çalışmalarıyla etkilerini daha da geliştirip Ahura Mazda tapınaklarının birinci din adamları konumuna kendilerinin gelmelerini sağladılar. II. Bahram (M.S. 276-293) zamanında en yüksek konumlarına eriştiler. Bu zamanda ülkenin tapınaklarında baş din adamları oldukları gibi. ülkede hakimlik görevini de üstlendiler ve padişahın şahsi din adamları da oldular. 
Böylece Zerdüşt tarafından inanılıp savunulmakla olan Mazda dini inancının ülkede tanınan tek din yani devlet dini olmasını sağladılar. 

Yine Roma devletine karşı yapılan savaşlarda ele geçirilen Kürdistan'ın balı alanları veya diğer alanlarda ateşgahların kurulduğunu, din adamları olan Karter'lerin kendileri anlatmaktadır. Bir 


227 


yazılarında, "Ülkede pek çok ateşi ve din adamını geliştirdim. Zerdüşt'e inanmayan ülkelerde veya Zerdüşt'e inanmayacak ülkelerde, kralın askerleriyle vardıkları yerlerde ateşgahlar kurup din adamları gönderdim... kralın emirlerine uygun olarak ateşgahlar kurup oraya yerleşik din adamları gönderdim..." diye belirler. Bir başka yazılarında ise, "...Ahriman ve canavarların öğretisi ülkede etkisini kaybederek, inanırlıklarını yitirdiler. Yahudi'ler ve Budist olan Şramanos'lar ve Brahmin'ler (Yahudi ve Hıristiyan din adamları) ve Naşori'ler (Mandaerler) ve Hıristiyanlar ve Muktik'ler ülkede orladan kaldırıldılar...", diye belirlemektedir. 

Burada da açıkça görüldüğü gibi bölgenin dini inançlarına karşı zaman zaman önlemlerin alındığı yolunda anlatımlar ve belgeler bulunmasına rağmen, bölgenin dini inançlarından sayılmayan Yahudi'lik. Hıristiyanlık ve doğuda gelişmekte olan Buda dini inançlıları hakkında açıkça etkili önlemlerin alındığı veya baskıların yapıldığı anlatılmamaktadır. 

Kaldı ki Hıristiyan'lığın, M.S. 100 yıllarında bölgede yaygınlaştığı ve merkezinin ise Edessa (Urfa) olduğu bilinmektedir. Buradan aşağı ve yukarı Mezopotamya alanlarına yayıldığı, M.S. 
200 yıllarında bölgede geniş bir taraftar kitlesi bulduğu ve M.S. 
300 yıllarında Ermenistan'da resmi devlet dini olarak kabul edildiği göz önünde tutulursa. buna karşı önlemlerin alınması veya bu yönlü belgelerin bulunması anlaşılırdır. 

Bölge halkı çok önceleri Yahudi dini inancı ile karşılaşmış ve ondan etkilenmiş olmasına rağmen. bu inanca mensup olanlar üzerinde ekonomik ve dolayısıyla ticari sebeplerle, devlet yönetimi tarafından istense de yeterli oranda önlemler alınıp baskılar yapılamıyordu. Fakat konumları. diğerleri kadar olmasa da her zaman için güvenli sayılamazdı. Ama diğer dini inançlara göre her zaman için daha imtiyazlı ve güvenli idiler. 

Sassani devleti döneminde bölgede Mazda inancının ve Zerdüşt'ün felsefesinin en büyük rakibinin Mani tarafından geliştirilen dini inanç olduğuna inanılırdı. Özellikle gelişmelerini engellemek ve giderek de onları ortadan kaldırmak için etkin önlemlerin alındığı görülür. M.S. 276'da Mani ölünce, bu dini inanca mensup olanlar uzun süre takibata uğratılıp baskı altına alındılar. Bunlardan kaçabilenler Orta Asya ve Hindistan alanlarına gittiler. 
Sassani devletinin dini iç bölünmüşlük ve karışıklıklar içerisinde bulunduğu bu sıralarda, Arab yarımadasında İslam dini inancı doğdu ve hızla gelişip güçlenerek yayılmaya başladı. İşgal ettiği alanlarda tüm diğer dini inançları baskı ve zor yöntemleri ile ortadan kaldırarak. İslamiyeti benimsetmeye çalışıyordu. İslamiyet, işgal ettiği alanlarda çok kanlı katliamlar yaptığı gibi, yazılı yazısız tüm kültürel, dini, ekonomik, sosyal, siyasi ve tarihi belgeleri imha ederek, bölge halkını, geçmiş tarihi ve kültürel değerlerinden bir bütün olarak koparmak ve İslami-Arabizme kazanmak istiyordu. 
İslami Arabizmin bölgeyi işgal etmesi ile Mazda dini inancı ve Zerdüşt felsefesi devlet inancı olmaktan çıktı. Ancak bu, inancın bir bütün olarak ortadan kaldırılması anlamına gelmedi. Geçmişteki imtiyazlı durumunu kaybetmesine rağmen, bölgede İslami Arabizme karşı en güçlü rakip olarak görüldüğü için üzerlerindeki baskılar giderek yoğunlaşlırıldı. Yönetimden yoksun kaldıkları gibi üzerlerine uygulanan ekonomik (mülk ve mallarının Arab'lar tarafından ellerinden alınması, mallarının yağmalanması ve kelle vergisi gibi) uygulamaların yanında İslami Arabizm tarafından iftira ve yalana dayalı kölü propagandaların yapılması neticesinde sosyal konumunu da İslami Arabizm lehine kaybetmeye başladı. Siyasi konumlarını da kaybelmiş olan Mazda inancı mensupları giderek taraftarlarını İslami Arabizme kaptırdılar. İslami Arabizmin bitmeyen hırslı ve arzulu, iştahlı baskıları da yoğunlaşınca. bölge Kürtleri yüzyıllar süren direnişler ve kanlı bastırmalar yaşadı. Bu süreci de islami Arabizmin kazanması sonucu Mazda inancı mensupları ya İslami Arabizmi kabul etmek zorunda kaldılar veya öyle görünmek durumuna girdiler ya da orla Asya ve Çin'e veya Hindistan alanlarına göç etmek zorunda kaldılar. Bölgede kalmış olanlar ise yoğunlaşan İslami Arabizmin baskılarını hafifletebilmek için, İslami Arabizmi benimsediklerini belirterek. onun yapısı içerisinde 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eski dini inançları temelinde oluşturdukları kendi öz kültürel degerlerini koruyup geliştirmeye devam ettiler. Değişik baskılar neticesinde bazı elkilenmelere maruz kalmış olsalar bile yine de günümüze kadar yapılarını çok sağlam bir şekilde koruyarak gelmiş olduklarını görmekteyiz. 


F. ZERDÜŞT'ÜN BÖLGENİN DIŞINDAKİ ETKİLERİ 


Zerdüşt'ün bölgedeki siyasi etkilerinden sonra, şimdi de Zerdüşt'ün bölge dışındaki gelişmeler üzerindeki etkilerine kısaca de-Şinmek istiyorum. 

Zerdüşt taralından geliştirilip reforme edilen Mazda dini inancinin, Akamenid'ler zamanında bölgede etkin olması ve Akamenid kralları tarafından da benimsenmiş olması ile onların bölgede esarel alında yaşamakta olan Yahudi dini inancına mensup olanlara yaplıkları iyilikler sürecinde, Yahudi dini inancına mensup olanlar bundan çok etkilendiler. Aynı zamanda kendi dini inançlarına Mazdaizın'den de pek çok temel ilke aldılar. Dünyanın yaratılışı. 
Adem ile Havva'nın tanrı tarafindan yaratılışı, Hayvanların ve diger canlıların yaratılışı. tanrının kutsalları olan Meleklerin yaratılışı ve görevleri. Cennet ve Cehennem ile sırat köprüsü. günah ve sevaplar, Tanrı ve Şeytan olgusu. iyilik ve kötülük. bu dünya ilc öbür dünya düşüncesi, ruh ve beden ayırışımı ile ruhun ölümsüzlü-Sü gibi daha pek çok temel olgu Mazda dini inancından alınmış ve kendi anlayış tarzları ve dilleri ile işlenmişlerdir. 

Esas olarak Mazda dini inancından alınan bu olgular; her ne şekilde ifade edilmek islenmişse de sadece kendi dilleri ve inançlarının etkileri dışında hiçbir değişime tabi tutulmadan aynı anlamda ve içerikle kullanılmışlardır. Yazılı kaynaklar ve araştırmacılar. 
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Yahudi dini inancı mensuplarının Babil'den kendi alanlarına göçleri öncesindeki yazılı Yahudi belgelerinde böylesi olgulara rastlamadıklarını ve dolayısıyla bunları Mazda dini inancından aldıklarını belirtirler. 

İşte Yahudi dini inancı taralından Mazda dini inancından alınan bu olgu ve kavramlar, sonraları Yahudi dini inancından, Hıristiyanlık ve İslamiyet'e geçmişler veya bu inançlar tarafından Yahudi dini inancından alınmışlardır. Böylece dini kavramların ve olguların bu dini inançlarca Zerdüşt'ün geliştirip yaygınlaştırdığı Mazda dini inancından alınması nedeniyle, tüm dini kavram ve olguların merkezi olarak neden Kürdistan alanlarının gösterildiği gerçeğinin temel etmeni de açıklığa kavuşmuş olmaktadır. Yani bu dini inançların kültürel ve dini inanç temelindeki beslenme ve gelişme alanlarının Kürt bölgelerindeki eski dini ve kültürel kaynaklar olmalarının yanında, Zerdüşt Peygamberin geliştirdiği dini kültürel değerler olduğu açıklığa kavuşmaktadır. 

Bu konuda Fransız düşünürü Kont de Volney (1757-1820), Tevrat'ın temel düşüncelerini Zerdüşt'ün dini inancından aldığını belirlerken. Frederic Spiegiberg, Yaşıyan Dünya Dinleri adlı eserinde, Zerdüşt'ün inancının Babil alanlarına hakim kılınması ile o alanlarda yaşamakla olan Yahudi dini inancına mensup olanlar üzerinde etkileri büyük olmuştur. Ruhun ölümsüzlüğü ve şeytan, melek olguları ile sırat (cinval) köprüsü gibi olgular Yahudi dini inancının sürgün dönemi öncesindeki yazılı belgelerinde yoktur ve bunların Zerdüşt inancından alındıkları düşünülmektedir. Buradan da Hıristiyanlığa ve İslamiyet'e etkileri olduğu açıkça ortadadır... 
diye beller. 

Paul Masson Oursel isc. Budizm'de Mazda dini inancının izlerine rastlandığını belirtirken, Andre Ribhard, İnsanlığın Tarihi adlı eseri. s. 125'de: "Buda'nın düşünüşü başlangıçla, din adamlarının egemenliğine bir başkaldırına idi. Sosyal ilişkilere değinmesi bakımından bu düşünüş ve Zerdüşt'ün düşünüşü, başlangıçla din adamlarının egemenliğine karşı bir başkaldırıydı..." diye belirlerken Budha inancının Zerdüşt'ten etkilenmesi yönünü belirlemektedir. Yine Yaşayan Dünya Dinleri adlı eserinde Frederic Spiegelberg, Zerdüşt'ün inancının Hindistan'daki Budha dinini etkilediği gibi, İslamiyet önünden Hindistan'a kaçmış olanlar orada. Bombay çevresinde yaşamlarını sürdürmektedirler, diye belirler. 

Yine Çin'deki Yang-Yin felsefesinin Zerdüşt dini inancından çok etkilendiği iddia edilmektedir. Bu iddia doğruları yansıtmaya çok yatkındır. Çünkü gerek Akamenid'ler, Part'lar ve gerekse Sassani devletleri dönemlerinde Çin'le olan ilişkilerinde bu dini inancın etkileri olduğu gibi. İslamiyetin bölgeyi işgali ile İslami Arabizm'in baskı ve zulümünden kaçabilenlerin bir kısmı Çin'e gitmiştir. Orada bu dini inancı yaymaya çalıştıkları da bir gerçektir. 

Zerdüşt hakkında, çok bilgili olduğu ve hatta tanrı Ahura Mazda'nın oğlu olup tanrısal bir bilgiye sahip olduğu, Yunan ve Ermeni halkları arasında yayılınca, Pitagor'un dahi Zerdüşt'ün yanında okumak için Babil'e gittiği belirlenir. Yine Yunan filozoflarından Totyanus'un, Zerdüşt'ün yanına gelmesinden ve inancını kabul etmesinden sonra bu inancın Yunanistan'da yayılması için çalıştığı belirlenir. Yunan ünlü filozoflarından Eflatun'un da, Zerdüşt'ün düşüncelerinden bir hayli etkilendiği ve okulunda, Zerdüşt'ün zamanın en önemli düşünürü ve bilim adamı olarak tanıtıldığı belirlenir. Orphısme. Zerdüşt'ün eğilimine benzer bir eğilimi ve ruhban teşkilatının ayinci şekilciliğine ve hakim sınıfa karşı halkın katılımını ifade etmek için kullanılmıştır. Demokrit ve daha başkaca Yunan filozoflarının Zerdüşt öğretisini temel kaynak aldıkları ve ondan etkilendikleri belirlenir. 

Zerdüşt ile gökteki kutsal ateş arasındaki bağlantı. her ne kadar hasımları tarafından şüphelere sürüklenmek istendiyse de, inananları O'nun şimşeğin ateşinden, gökten insan olarak indiği ve dünya yüzünde bir yıldız gibi kutsandığını belirlerler. 

Yunan kaynaklarına göre, bu bilgili adam din adamı olarak astronomi bilgisini, Kaldehar alanlarındaki dini inançlardan öğrenmişti. Bazılarına göre ise astronomi biliminin ilk öğretmeni ve kurucusudur. Aristo'nun öğrencilerinden olan Aristoxenes zamanında, Pythagor'un öğrencilerinin, öğretmenlerinin (Ustalarının) Zerdüşlün yanında öğrenim görebilmek için Babil'e gittiğini anlallıkları açıklanır. Yalnız Yunanlı'lar değil, Asur ve Yahudi'lerin bilginleri üzerinde de önemli elkilere sahip olduğundan O'na büyük saygı duyulurdu. Zerdüşt'e olan saygı ve hayranlıklarından onu ölümsüz görerek O'nu tanrısallaştıran ve Nemrut-Zerdüşt diye niteleyip adlandıran pek çok anlatıma da rastlanır. Yunan-Latin kaynaklarında. çok bilgili ve aynı oranda da etkili olmasının. 
O'nun insan üstü kabul edilmesine neden olduğu vurgulanır. Bu insan sürekli olarak insan yapısının iç temizliğine önem vermiştir. 
Böylece çok saygı duyulan ve bilgisi ile büyük bir cikiyc sahip olan Zerdüşt, tanrısal veya yarı tanrısal olarak kabul edildi. 
Onun gök yüzündeki Tanrı Ahura Mazda'nın oğlu olduğu anlatılır. Bu tür yazılı belgelere, Yunan Filozofu Eflatun'un eski okulunda rastlanmaktadır. 

Roma imparatorluğu döneminde, Kürdistan alanları ile diğer alanlar arasındaki ticari ilişki ve bölgeler arasında ticaret adamlarının dolaşmaları, esir alınan bölge halkının değişik yerlerde veya değişik görev şekillerinde kullanılmaları yanında, Mitra tanrısı inancınm Roma ordusu içerisinde geniş bir taraftar kitlesi kazanması ve bölgenin bilimsel gelişiminin de etkileriyle yaratılmış olan toplumsal kültür, Kürdistan alanlarından Roma imparatorluğu içlerine ve tüm Avrupa ile kuzey Afrika alanlarına yayılırken. Mazda dini inancı ve Zerdüşt'ün kültürü de aynı yollardan ve yöntemlerle yayılıyordu. Böylece etki alanını da genişletiyordu. 

Bölgenin eski çağlardaki dar alanı çerçevesinde öz kültür ve kaynaklarından beslenip kendisini yaraıp geliştiren Mazda dini inancı. Zerdüşt ile çok önemli bir aşamaya vardı. Bölgenin en ct-Kin dini inancı konumuna gelerek bölgeyi ve komşu halkların dini ve kültürci yapılarını derinden etkiledi. 
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G. MAZDA DİNİ İNANCI VE ZERDÜŞT ÖĞRETİSİNİN 
İSLAMİYET SONRASINDA BÖLGEDEKİ YAŞAMI 


İslamiyetin bölgeyi zora dayalı olarak işgal elmesi ile Mazda dini inancı hükümranlık ve siyasi alanı İslamiyete terk etmiş oldu. 
Siyasi alandan yararlanamayan Mazda dini inancına mensup olanlara uygulanan ekonomik ve sosyal baskılar da yoğunlaşınca. Fars halkı bir bütün olarak hiç bir direniş göstermeden İslamiyet'i kabul ettiler. Bunların İslamiyeti kabul etmeleri sonrasında, bölgede islamiyelin daha da gelişip yayılmasında etkin rol oynamalarıyla, Mazda dini inancı mensupları üzerindeki baskılar daha da yoğunlaşarak devam etli. 

Bu süreç içerisinde Kürt bölgelerindeki Mazda dini inancı mensupları. İslami Arabizmin kendileri üzerindeki baskı. zulüm. yağma ve talan ile sömürü politikalarına karşı pek çok direniş göstermişse de İslami Arabisi devlet yönetimi tarafından çok kanlı olarak bastırılmışlardı. 

Nihayet Eba Müslüm-i Horasan-i. Horasan alanlarındaki Kürt halkını İslami Arabisi yönetimi olan Emevi hükümranlığına karşı örgütleyip savaşmaya başladığında, Kürdistan'ın diğer alanlarından büyük destek görüş ve 750 yılımda İslami Arabist Emevi saltanatını yıkmış, fakat yönelimi yine islami Arabist olan Abbasilere kendi elleriyle teslim etmişti. İslami Arab'ın vela borcunu 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ödemesi, O'nu sarayda parçalatarak cesedinin parçalarını Dijle nehirine atması şeklinde oldu. 

Bu durum sonrasında Kürt bölgelerinde İslami Arabizme karşı çok büyük ayaklanmalar oldu. Bu ayaklanmalar özellikle İslami Arabizmin hükümranlığına yeni girmiş olan orta Kürdistan alanları ile Hazar denizinin güneyindeki Elbruz dağlık alanlarındaki Dailam, Gurgan ve Mazenderan ile Azerbeycan ve Horasan alanlarında başlayıp çok uzun süre devam etti. Mazda inancına mensup olan Kürt halkının isyanlarının bastırılmaları sürecinde, İslami Arab'lar tarafından yapılan çok büyük katliamlarla fiziki olarak, bu dini inanca mensup olanlar imha edilerek yok edilmeye çalışıldı. Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi ile ilgili tüm yazılı ve yazısız belgeler imha edilerek ortadan kaldırıldı. Bölgede İslami Arabizme en büyük rakip olarak görüldüğü için, özellikle baskı ve katliamlar ile imhalar, Mazda dini inancına mensup olanlar üzerinde yoğunlaştırıldı. 

Bazı kaynaklara göre, İslami Arabizmin tüm baskı ve imha politikasına rağmen, Abbasi Halifesi Ma'mun (813-833) zamanına kadar, Mazda dini inancı mensupları İslami Arabizm yanında açık bir şekilde yaşamını sürdürdü. Kürt halkının başarısız isyanları sonrasında, 928 yılında Hazar denizinin güneyindeki Elbruz dağlık alanlarındaki Dailam, Mazandran, Gurgan ve Gibal alanlarındaki Kürt halkı, Mardaviç önderliğinde İslami Arabizm hükümranlığına karşı isyan elti ve 930 yılında bölgede Dailam Kürt Devleti'ni kurdu. Bölgede 1077-1256 yılları arasında yaşamını sürdüren Kürt Alamut Devleti de İslami Arab kültürel değerlerinden çok. 
kendi öz kültürel değerleri olan Mazdaist değerlere bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü belirlenir. 

Yine Horasan alanlarında Samaniler tarafından kurulan ve Mazda dini inancı kültürel değerlerine bağlı olan Samaniler Devleti de Mazda dini inancının İslami Arabizm yanında yaşamını devam ettirdiğini göstermekledir. 

Diğer yandan, Mazda dini inancının tapınakları olan Ateşgahlar ve kurdukları okullar çevresinde ve İslami Arabizmin hükümranlık alanları içerisinde de yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. 
Şiz'deki kutsal ateşgalun 943 yıllarına kadar yaşamını sürdürüp tüm fonksiyonlarını yerine getirdiğini, Masudi, Muruğ-al-Dahab adlı eserinde belirler. Yine aynı dönemde Herat'ta da bir aleşgahın fonksiyonlarını sürdürdüğü belirtilir. Yine bir Mazda dini inancı mensubu olan Bahram'ın, 1278 de yazdığı Zerdüştname adlı şiir eseri bu alanda çok önemli bir eser olarak kabul edilirken, bu süreçte Mazda inancının yaşamını sürdürdüğünü de göstermektedir. 
Yine Dailam Kürt Devleti'ni kuran Merdaviç'in, 935 yılında Isfahan'da bir Mazdaist fest ya da tören düzenlettiği belirlenir. 

Bu duruma göre Mazda dini inancı, İslami Arabizm yanında veya içinde Selçuklular dönemine kadar bölgede yaşamlarını açık bir şekilde sürdürürlerken, bir yandan da pek çok yazılı eser bırakmışlardır. Bunlardan Mu'in'in yazdığı Mazdayasna va Ta'atbiran dar Adabiyyat-i Farsi (11 ve 12. y.y.) oldukça ünlüdür. Hamadan'lı Ayn al-Oodat (Ölümü 1131), Kirrnan'lı Awhadi 
(12 ve 13 y.y.) Nişapur'lu Attar (12 ve 13. y.y.) birçok eser bırakmıştır. Bu ünlü kişilikler: "Bizler sonuna kadar Mazdaistiz biz hiçbir zaman İslam olmadık." diye belirlemişlerdir. 1273'de ölen Mawlawi, Hamadan'lı Faxretdin, ki bu kişi Irak-i olarak adlandırılmakladır (13.y.y.). 1389'da ölen Hafız, 1784'de ölen Isfahanlı Hatif ve bunlardan başka 10. y.y.da yaşamış olan Dagigi, Firdevsi, Tus'lu Asadi, ki bu kişi Garşaspname'nin yazarıdır. Gorani, Nasir-i Xosrau Nizami, Xagani, Saedi, Unsuri, 1191 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından öldürtülen Suhreverdi ve daha bir çokları açıkça veya İslami Arabizm içerisinde kendilerini gizlemeye çalışarak Mazda dini inancı ile Zerdüşt öğretisini yaşatmaya çalışmışlardır. Özellikle de düşünce ve kültür alanlarında İslami Arabizme önemli etkiler ve katkılar sunmuşlardır. 
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H. MAZDA DİNİ İNANCININ DEĞİŞİME 
UĞRAMASI VE ETKENLERİ 


Mazda dini inancını en büyük değişime uğratan, hiç şüphesiz Zerdüşt'ün kendisidir. O dönemlerde toplumsal yaşantının ve siyasi yapının gelişimine uygun düşmeyen kuralları dini inançtan temizleyip onların toplumsal kültürden çıkarılmasını sağlamaya çalışırken, gerek bunların yerine, gerekse de toplumun sosyal ve siyasi olarak çağa uygun yaşayışını düzenleyebilmesi için yeni toplumsal ve dini inanç kuralları dayalıp benimsetmeyc çalışıyordu. Üçüncü Zerdüşt'ün Mazda dini inancını reforme ederek yaptığı değişimi en önemli değişim aşaması olarak görmemize rağmen. bu değişimden başka kendisini zamana uydurmak için Üçüncü Zerdüşt öncesinde ve sonrasında da değişimler geçirdiği bir gerçektir. 

Üçüncü Zerdüşt öncesinde Mazda dini inancı, bölgede etkin olan diğer dini inançlardan alınan ve kendi öz yapısına uygun olmayan bazı kuralların, toplumsal yaşanlının gereklerine cevap verebilmek için, kendi bünyesinde yaşatılmasına müsaade etmek zorunda kalmış veya kendi yapısını bunlara göre düzenlemek durumunda olmuştur. 

Üçüncü Zerdüşt. öğretisi ile bizzat karşı çıkmakla olduğu eski Kürt halkının tanrılarını kendi yapısında barındırmaya devam ettiği gibi. kanlı ve sıvı kurbanları da kendi bünyesinde yaşatmaya devam ettirmiş veya onların yaşamlarını kendi dini öğrelisinde de sürdürmelerine müsaade etmişlir. Ayrıca Zerdüşt, toplumsal yapıdan tasfiye elmek istediği başkaca kültürel değerleri, tam olarak tasfiye edemediği gibi bunlardan halk kültüründe kökleşmiş olan bazı değerleri de tasfiye edememiş ve sonrasında bunların yaşalı!- masını sesini çıkarmadan kabul etmiştir. Böylece Üçüncü Zerdüşt, Mazda dini inancını reforme ederken, kendi dönemi öncesinde, kendi döneminde ve kendisinin dönemi sonrasında da Mazda dini inancı, (oplumda yaşamını sürdürebilmek için kendini çağa uydurmak veya zamanın dayatmış olduğu bazı değişimleri kabul edip bünyesini değişime tabi tulmak zorunda kaldığı söylenebilir. 

Her şeyden önce, Zerdüşt dini öğretisini kabul eden bölgenin eski din adamları ve ileri gelenleri, bölge halkı üzerindeki etkinliklerini de kullanarak, bu yeni dini inanç öğretisini kendilerinin geçmişteki konumlarına uygun olarak yansıtmaya çalıştılar. Böylece Zerdüşt'ün öğrelilerini, kendi çıkarları ve konumları ile bağdaşurıp değişime uğrattılar. Kendi konumları ve eski dini inançları ile uyumlu hale getirdiler. 

Bölge halkı arasında yaşamını sürdünnekle olan eski dini inançlar'ın Mazda inancı tarafından ortadan kaldırılması için mücadele edilmişse de. bunların halkın yapısından çıkarılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca. Zerdüşt öğretisi yanında yaşamlarını sürdürmelerine istemeyerek de olsa izin vermek zorunda kalınmıştır. Dini inançlar arası ilişkiler neticesinde birbirlerini etkileme ile değişimler oluşmuştur. 

Akamenid'ler zamanında bölgede yaşamakla olan Yahudi dini inancının yanında, sonraları bölgede gelişmeye başlayan Hıristiyanlık ve Mani dini inançlarının, Mazda dini inancını zorlamaları ile Part'lar ve Sassani'ler zamanında, siyasi anlamda devlet içinde huzurun sağlanması için gösterilen müsamahalar sonrasında toplumsal yapı, dini inanç temelinde bölünüp ayrışırken, bu dini inançların ilişkileri sonucunda Mazda dini inancında da bazı değişimlerin olduğu veya bu değişimlerin halkın inanç yapısında yaşaılmasına müsaade edildiği görülür. 


Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinin, özellikle, İslami Arabizmin bölgeye hakim olması sonrasında önemli değişimler geçirdiği görülmektedir. Bu değişimin en önemli özelliği, zora dayalı baskılar sonucunda olmasıdır. Önceleri Kürdistan alanlarında varlıklarını sürdüren değişik dini inançlar kendi aralarında uzlaşarak İslami Arab yapısının sömürgeci ve asimileci konumuna karşı isyan ettilerse de, bunların çok kanlı bastırılmaları sonucu zorla kendilerine dayatılan İslamiyet'i kabul etmek zorunda kalmışlardı. 

Ancak islami Arabizm içinde varlığını sürdüren bölünmede, kendi dini inançları ile düşüncelerine daha yakın gördükleri Ali yanlıları ile birleşmeyi daha uygun buldular. Bu temelde Kürt olan ve Mazdaist olduğu belirlenen Eba Müslim-i Horasan-i'nin Horasan alanlarında Emevi Arabist yönetimine karşı isyan etmesi ve Emevi saltanatını yıktıktan sonra yönetimi, İslami Arab Abbasi'lere bırakması önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dönem sonrasında bölgede isyan eden Kürt halkının isyanları çok daha kanlı ve vahşi yöntemlerle bastırılırken, Kürt halkı ve Mazda dini inancı mensupları üzerinde baskılar, şiddet ve katliamlar daha da yoğunlaştırıldı. Bu durum karşısında Mazda dini inancı mensuplarından bölgeden kaçabilenler kaçıp orta Asya, Çin ve Hindistan alanlarına giderlerken, bölgede kalmış olanlar da İslamiyeti kabul ettiklerini belirtmek zorunda kalmışlardı. 

İslamiyet'in zora dayalı olarak kabul ettirilmeye çalışılması sonrasında, İslami Arabizmi kabul ettiklerini söyleyenler. İslami Arabizm yapısı içerisinde kendi öz kültürleri olan Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisini yaşatıp sürdürdüler. Bu süreç içerisinde İslami Arabizmin bir kültür gelişimi olarak gösterilmeye çalışılan Tasavvuf düşüncesini ve felsefesiyle edebiyatını geliştirip yaygınlaşlırdılar. Hiçbir yönüyle İslami Arabın kalı olan sünni yapısı ile bağdaşlırılması mümkün olmayan Tasavvuf düşüncesi ve felsefesi İslami Arabizme mal edilmeye çalışılırken, İslami Arabizme önemli kazanç sağlamışlardır. Halbuki başkalarının mal ve değerlerinin çalınarak sahip çıkılması ile insanlar zenginleşmezler, aksinc bu alışkanlıkları onları fakirleştirmeye yeter ve artar. 
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Nitekim bu temelde sonraları yetişmiş olan tasavvufçuların yarattıkları değerleri, düşünceleri ile felsefelerinin İslami Arabizme uygun olmadığı gibi onların yaşayış tarzlarının da İslamiyetle bağdaştığı söylenemez. Bu yapıların, Mazda dini inancının temel felsefesinin devamı olduğu açıkça ortadadır. Bunlara her ne isim verilirse verilsin, öz ve benlikleri ile Zerdüşt öğretisinden gelen Mazdaistlerdir. 


Ka'ba-ı Zerdüşt denilen Nakşi Rustem'deki mezarı genişlik ve 
uzunluğu 7.28 m. yüksekliği 14 M. M.O. 6 veya 5. y.y. yapımı 241 


I. SOFİZM YA DA MİSTİSİZM 


Bölgedeki Kürt halkının geçmiş dini inançlarından Mitra tanrısı inancı ile başlayan mistisizm, giderek Zervan dini inancı içerisinde işlenerek geliştirildi. Mitra tanrısı inancında kötü ve kötülükler, boğa ile sembolize ediliyordu. İnsanların yapısındaki bu kötülükler yüce tanrı olan Mitra'nın boğayı yenerek onu ve kötü yardımcılarını öldürdüğü şeklinde belirtiliyordu. 

Sonraları Zervanizm ve giderek Mazda dini inancında, aleşgahlarda yetkin din adamları tarafından yapılan eğitim ve öğretimle genişlemesine ve derinlemesine işlendi. Ünlü araştırmacılardan Nyberg, Widengren ve Hinz, Mazda dini inancı ile Zerdüşt öğretisinde çok içtenlikli ve büyük bir mistisizmin olduğunu belirlemektedirler. 

Esas olarak Mazda dini inancının din adamları ile İslamiyet sonrasındaki Derviş denilen din adamlarının düşünce ya da felsefi benzerlikleri ile yaşam tarzlarının aynılığı, Mazda dini inancının İslamiyet süreci içerisinde de yaşamını sürdürdüğü şeklinde yorumlanıyor. 

Ayrıca Mazda dini inancının ve Zerdüşt öğretisinin temel ilke ve kavramları ile dini inanç eğitimi. metodları ve dindarlarının taşıdıkları elbiseler ile eşyaların sembolik değerlerinin sofizmi her yö. 
nü ile etkilemiş olduğu görülür. 
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Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğrelisinin temel değerleri ve konusu; Tanrı Ahura Mazdan'ın yarattığı her şeyi kendi yapısından ve başlangıcında ışıktan ruh olarak yarattığı ve bunları uzun süre kendi yapısında, taşıdığı ve kendi yapısı olan ışıktan yaratlığı her şeyin kutsal, tanrısal olduğu ile bu yarattıkları içerisinde en kutsalının ise insan olduğu öğretisidir. Ruhun; tanrı Ahura Mazda'nın bir parçası olarak iyi ve tamamen temiz olduğu, hiçbir durumda insanı günah işlemeye sevk etmeyeceği. ancak ruhun topraktan oluşan beden denilen maddi yapı ile birleştirilmesi sonrasında tüm günahkar olan değerlerle donalılarak serbest bırakıldığı belirtilir. Tanrı Ahura Mazda tarafından yaratılan iyi ile iyileri Ahriman tarafından yaralılmış olan kötü ile kötülüklerden ayırabilmesi için insana aklı verdiği. eğitim ve öğretim sonrasında bilginin birikimi ile insanların iyiyi veya kötüyü desteklemeleri konularında aklın yol göstereceği öğretisi önemli rol oynamışlır. 
Böylece iyi bir eğitimle iyi ile kötünün ayrıştırılması amaçlanırken, Tanrı Ahura Mazda'dan gelen ve onun bir parçası olarak temiz olan ruhları gibi olmak için, maddi olan bedendeki zevkler, hevesler, kin, garez, maddiyat düşkünlüğü. korkaklık gibi Ahriman'ın yarattıkları ve hizmetinde kullandığı nefsinin niteliklerine terbiye ile hakim olmayı ve hatta bu niteliklere karşı mücadele edcrek nefsinde öldürmeyi amaçlar. Böylece Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinde, maddi hevesler ve maddi zenginliklerle değil. 
ruhsal olan maneviyatla ve onun tanrının bir parçası olan ruh gibi temizlenmesi ile tanrıya varılacağı inancı, Sofizm vc mistisizm'ile onlar tarafından oluşturulan tasavvufun lemel düşüncesinin dayanak noktalarını oluşturur. 

Bu temelde bedende bulunan nefsi terbiye, ve Zerdüşt'ün belirlediği 'iyiyi düşün, iyiyi söyle, iyiyi yap, kuralları, zamanla 'eline, diline, beline' hakim olma şekline dönüşmüştür. 'Bir hırka bir lokma' kuralı nefsi, maddiyattan temizlemenin bir başka alanıdır. Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisine göre başkalarına zarar vermiş veya günah işlemiş olan kimselerin. halk huzurunda dara kaldırılması veva ölümlerinden sonra en yakını olan bir kişi tara-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Cından halk huzurunda dardan indirilmesi işlevlerinin yanında, ruhları gibi temiz ve günahsız olan insanların halk arasında ermiş olarak değerlendirilmesi, tanrının bir parçası olan insanda tanrıyı arama veya tanrıyı insanda bulma inanışı, giderek bazı erenlerin kendi kendilerini tanrı olarak görmeleri ve göstermeleri ve başkaca pek çok temel kavram ve işlenen olgunun temel kaynağının Zerdüşt öğretisi olduğu, açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde Alevi halk kesimi arasındaki, dini temelde, 'Tanrının tüm canlı yaratıkları. elinden, belinden ve dilinden salim olmadıkları sürece tanrıya varılamaz' belirlemesi, ancak bedende Ahrimanın yarattığı ve hizmetinde olduğu bedendeki nefsin öldürülmesi ile mümkün olacağı bilinir. Bu alanda da Mazda inancının etkileri olduğu açıktır. 

Eren ya da ermiş olarak kabul edilenler, genel olarak maddi bedensel yapıdan kendilerini soyutlamış, ruhsal alanda kendilerini yeterince geliştirmiş olan kişilikler olup, temiz olan tanrısal ruhları ile birleştikleri veya bu yetenekleri ile tanrıya erdiklerine inanılan kişilikler olduğu şeklinde yorumlanımaktadır. Bunun da Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinden kaynaklandığı belirgindir. 
Zerdüşt, Yasna 44.9'de: "..inanan biri, senin gibi olan, o her şeyi bilen tanrı..." diye belirlerken, iyi olan ve inanan bir insanın tanrı ile aynı derecede değerlendirildiği açıktır. Yine 48.3'de,."...Kutsal dini inancın sırlarını tanıyan senin gibi biri..." belirl€mesinden başka. Yasna 43.3'de: "...İçten'temiz ve iyi, senin gibi biri, sana tam inanan. bir kutsal..." diye belirlemesi ve daha başkaca belirlemeleri ile inanan temiz ve iyi insanların tanrı gibi olacakları veya tanrı ile birleşcbilecekleri. yani ereceklerini açıkça belirmektedir. Bu da dini inanç mensupları ve halk arasındaki eren ya da ermiş olarak kabul edilenlerin durumlarını ve inançlarının temel kaynaklarını açıkça ortaya koymaktadır. 

Yine tanrı Ahura Mazda'nın yaramış olduğu uzay, dünya ve insan ilişkileri ve bunlar arasındaki bağlantının durumu ile anlamlarını kavrayıp anlatmaya çalışma da bu insanların yine Mazda dini inancı ile Zerdüşt öğretisinden devraldıkları ve üzerinde yoğunlaştıkları bir alandır. Yaratılan eşya ile canlıların yapılarında varlıklarına inandıkları tanrısal ruh temelinde birbirleriyle olan gizemli ilişkileri ve bağları da kavranılmaya çalışılan alanlardan biridir. Dünya ile insanların yaratılışlarındaki benzerlikler de düşüncelerinin yoğunlaştığı alanlardan biridir. 

Mazda dini inancının ve Zerdüşt öğretisinin bölgede etkin olduğu sıralarda ateşgahlarda yukarıda sıralanan temalar yetkin din adamları tarafından derinlemesine öğretiliyordu. Bu öğreti her şeyden önce insanın kendi ruhunun derinliklerinden kendini tanımaya yönelmesidir. Burada, normal ruhi yapısının sınırları arkasında kalan veya derinliklerinde saklı tutulan bilgilere ulaşma amaçlanır. Sevinç ve üzüntü, zevk ve kederin nedenleriyle arkasında gizemli kalan tanrısalın bulunduğuna inanılır ve oraya ulaşılmak istenir. Bu uğraşı da insanı alışılmış olunan normal yaşamdan koparır ve hüzünlü bir yaşantıyla günahsız bir yaşama yönelmesine neden olur. 

Zerdüşt öğretisi mistisizminde ruh, öylesine bir eğitim ve öğretime tabi tutuluyordu ki hastalanma tehlikesi önlenebiliyordu. Çünkü bu öğretide insanlar, varlıklarının özünün uzayda olduğuna inanıyorlardı. 

Öğrenim yapan öğrenci, en önce kendi egoizmini terk edip, kendinde var olan nefsini öldürür ve kendini öğretmenin öğretisine tamamen verirdi. Öğrelmen tarafından yapılan eğilim ve öğretimle öğrenci kendi yapısından yüceltilerek yukarılara çıkarılırdı. 
Aynı anda öğrenci de ruhunun tüm iyi olan yönlerini deneyimler ve provalarla güçlendirirdi. Ona cesaret. ruhsal varlık ve güven verilerek bu yönleri geliştirip pekiştiririlirdi. Böylece öğrenci ustasına tüm varlığı ile bağlanırdı. Bu aşamada öğrenci kendi yapısını bir bütün olarak değil, on iki bölüme ayrılmış olarak yorumladı. 
Bu duruma gelen öğrenci bir nevi ölüm uykusuna yatar. On iki parçaya ayrıldığını hisseden öğrenciye, on iki parçasının her birinin bağlı bulunduğunu kabul ettiği kutsallar yardım edip yönlendirirlerdi. Bunlar kendisinin gövde evini terk eden ve istenmeyen 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kötü ile kötülüklerin yeniden gövdesine geri gelmelerini engeller: lerdi. Aynı anda bu on iki kutsal, ruhunun uzayda dolaşırken yanılmaması için O'na yol da gösterirler, Bu yardım eden kutsal on iki- lerin her biri uzayda belirli alanlarda daha etkilidir. Bunlar, güneşin hayvan dönemeci çerçevesinde dünya üzerindeki bir yıllık etkilerine benzetilir. Böylece on iki yardımcı kutsal, on iki yıldıza veya hayvan dönemeci yıldızına uyarlanmışlır. Bu yardımcılar dört mevsimde kendilerine öğretilenleri ve eğitimleri ruhsal olarak alırlar. Her mevsimin, Baharın, Yazın, Sonbaharın ve Kışın üçer yardımcı kutsalı vardır. Böylece ölü gibi uykuya yatırılmış olan öğrenci, güneşin ruhsal varlıkları tarafından tüm mevsimlerde dolaştırılmış olur. 

Öğrencinin uzaysal olan bu yaşamı sonrasında; ruhsal yaralılışların yeryüzünde nasıl işlevler içinde olduğu, baharda bitkilerin yerden çıkışı ve yeşermesi, yazda çiçek açışları, sonbaharda olgunlaşma ve meyve vermeleri, kışın ise kutsal olan güçler tarafından tohumların ve çekirdeklerin bozulmadan korunduğunu görüp öğrenmiş olur. Yine gökyüzündeki ruhsal varlıkların yeryüzündeki bedenlerinde yansıdıklarını görüp öğrenirler. Bu durumda kendisinin ruhu öylesine meşgul edilir ki. sanki bedeninde değilmiş gibi olur. Bu nevi uyku en fazla üç gün sürdürülebilir. Sonra yeniden gövdesine getirilmesi gerekir. Tecrübeler, ruhun uzayda dolaştırılarak öğretildiği bilgi ve görgülerin. ruhun bedene dönmesinden ve uyanmasından sonra kaybolmadan hatırda kaldığını göstermiştir. 

Alevilikte oniki imam yaklaşımının büyük olasılıkla bu mistik eğitim ve işlevden kaldığı vurgulanırken. ilginç bir iddia olduğu ortadadır. 

Zerdüşt öğretisinin mistisizminde yedi derece veya kademe vardı. Bu kademelerin latince isimlerini papaz olan Hieronymus şöyle belirlemektedir: Bilme (Corox ). sır saklama (eryphius ), mücadelecilik (Miles). Aslan (Leo). Fars (perses). güneşe yürüme (heliodromus), baba (pater). 

Bunlardan ilk üç derece hazırlık kademeleri olup. bu derecelerdeki öğrenciler mistik toplantılara alınmazlardı veya katılma hakları yoktu. Dördüncü dereceye geçiş bir törenle olurdu. Bu törenle dördüncü dereceye geçmiş olanların mistisizme alınmış oldukları belirlenirdi. Zerdüşt'ün Gatha'larında dördüncü derece, 'Urvata' ismi ile anılır. 

Beşinci derecede olan mistik kişi, halk ruhunun taşıyıcısı olur ve o artık direkt olarak ruhsal varlıklarla ilişki kurma imkanına sahiplir. Altıncı derecedeki mistik kişi, mistik ölümü yaşar. Bu derecede mistik kişi gecenin yarısında güneşi görür. Bu derecedeki mistik kişi, güneş ruhunun taşıyıcısı olur ve güneş kahramanı olarak anılır veya unvanlandırılır. Bu mistik grupların yöneticisi yedinci derecedeki kişiler olup onlar da Baba olarak anılırlar. 

Mistik yapılarda halk arasından hazırlanan ve aranan vasıflara haiz olanlar eğitim ve toplantılara alınırlar. Halkın kendisi sembolik olan belirli toplantılara katılabilir. Bu neviden kültürel törenler belirli mevsimlerde yapılırdı. Kurbanlar, uzayın gezegenlerini sembolize eden danslar (semalar) ve ayetler (türküler) refakatinde yapılır. Törenin yapılışı eski mistizmin dört kademesi üzerinden olur. Dini önderin bildirimi ile başlanarak. mitolojik ya da tanrısal bilgiler anlatılır. Ondan sonra kurban sunma aşaması başlar. Tüm bu aşamalarda ateş her şeyin odak noktasını teşkil eder. Bu kurbanlar hayvan, ya da yiyecek ve içecek olabilir. Üçüncü derecesi daha sırlı olanıdır. Burada ölüm ve yeniden diriliş sembolize edilerek tasvir edilir. Bu duruma kılık veya şekil (don) değiştirme denilir. Burada maddeden ruha şekil değişimi olarak belirtilir. Dördüncü kademede ise ruhun. damat elbiseli bedenle birleşimi tasvir edilerek kutlanır. Yine bu anlam yılın dört mevsimi üzerinde bir dolaşım şeklinde olup yazın, insan toprak ya da madde ile bağlı olan ruhunu tanrısal dün yaya kurban etmektedir. Bir ateş yakılarak versel olan her şey yakılır. Işığın parlaklığı insanları yücelere çıkarır, ayetler (türküler) ve çalgılar ile sema eşliğinde ruh kendi bedeninden ayrılır, çöken sükunet (huşu) içerisinde tanrının insan sorunlarına cevapları dinlemeye çalışılır. 
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Sonbaharda, tanrının ölüm töreni yapılır. Üzülerek şekli kutsal denizin sularına bırakılır ve üç gün sonra sevinç içerisinde şarkılarla-türkülerle yeniden dirilmesi sağlanmaya çalışılır. Kışta ise tanrısal yapının yerle birleşmesi kutlanır. Baharda ise tanrının yeniden Lopraktan ayrılışı ve dirilişi kutlanır. 

Bu konuda İslamiyet tarafından tamamen yasaklanan veya haram olarak kabul edilen kültürel değerlerin kullanılması veya sofi olarak geçinenler tarafından şarap ve diğer alkollü içkilerin kullanılması belirli özelliklerdir. Şarap ya da alkollü içkiler dini düşüncelerin daha derinleşerek güçlenmesi ve ruh, can, veya kalp gözü denilen manevi gözün açılarak görmek istedikleri kutsal ya da ilahi olan tanrısalları görme geleneği, Mazda inancının devamı olarak sürdürülmektedir. 

Zerdüşt'ün şair bir peygamber olarak tüm yazılarını şiirsel yazması ve halk arasında çalıp okuyarak propagandasını yapması ile Avesta hakkındaki tüm yazıların şiirsel olması geleneğinin, Alevi derviş ve dedelerinin yapısında kendisini sürdürdüğünü açıkça görmekteyiz İslam da Tasavvuf edebiyatı da bunu orlaya koymaktadır. 

İslami Arabizme aykırı ve onun tarafından ağıza alınınası veya düşünülmesi dahi günah sayılan bu gibi olguların ve işlevlerin çokça işlendiği Sofizm veya Mistisizmin islamiyetten çok daha fazla Mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisi ile kültürüne bağlı olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Alevi ismi ile anılan dini inanca mensup olan halk kesimi arasında bir araştırma yapılırsa Mazda inancı ve Zerdüşt öğretisi kültürel değerlerinin hemen hemen hepsinin bilinçli veya bilinçsiz olarak yaşatıldığı görülür. Bu kültürel değerlerin de İslami Arabi kültür ile bağdaşmadığı ve onunla uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkar. 

Ancak temel nitelikler ve kültürel ineuıç, özü aynı kalmakla beraber zamanla etkilenmeler ve toplumsal yaşam seviyesinin değişimi ile uyumlu olarak detaylarda bazı farklılaşmalar gösterse de bu 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temel yapısını ve kaynağını değiştirnnez. Çünkü her dini inanç ve kültürel yapı, sosyal yapının evrimine uyumlu olarak kendini değişime uğratır veya bu değişimlere uyumlu hale gelmek zorundadır. 
Aksi halde toplum düzeyinin gerisinde kalan bir dini inanç, inanılırlığını yitirir ve yaşamını sürdüremez, toplumda tasfiye olur. 


Tanrı Ahura Mazda'nın Persepolis'de yapılmış sembolü M.Ö, 6. 
y.y. i 
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Mitra Mistisizmini sembolize eden bir rölyef de Mitra zaman ruhu olarak. hayvan dönemeci ve dört mevsimin merkezinde gösterilmektedir. 
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Urartu'da bulunan çift. kala, Ahura Mazda ve Ahriman'ı sembolize etmektedir. Floransa'nın Arkeoloji Müzesi'ridedir. 


Altta iki canavarın (apındığı Ahriman. üstte de iki kralın tapındığı 


güneş tane Ahura. Mazda görülmektedir. 


Tahtı Rüslem'deki bir rölyef önde Kral Ardeşir'e tacını uzatan Ahura Mazda, onun arkasında elinde bir değnekle bilgili Zerdüşt gösterilmektedir. 


Susa'daki ateşgahın plan durumu 


Ağzı örtülü din adamını elinde tuttuğu Barsman denilen sopa demeti ile kurban sunarken gösteren bir rölyef M.O. 5. 4. y.y. ait. 
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Darius'un Gaumata ayaklanmasını bastu'masını gösteren Kaya rölyetinde esir alınanlar gösterilirken üstte Ahura Mazda gösterilmektedir. Bisutun'dadır. r 


1. Varhsan'ın madeni para üzerindeki resmi, güneş tanrısı Mitra'ın sembolü tacında göslerilmektedir. 


1. Şahpur'un madeni para üzerindeki resmi. Tacındaki güneşi sembolize eden kutsallık ' 
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Persepolis'deki bir rölyef. Kral Artaxesxes tahtında; onun üzeride Ahura Mazda, altında da halk kesimleri gösterilmektedir. 


Susa'da bulunan bir sınır taşında dönemeci Louver Müzesi'nde 


gösterilen dünya yılanı ve hayvan 


Hayvan dönemecinde M.Ö. 21 Haziran 6400 de sabahın erkeninde 


örünüşü, baharın ve ikizlerin başlangıcı olarak belirlenir. Bu şlangıcını göstermektedir. 
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Belhte Bulunan ve Zerdüşt'ü sembolize eden heykeli 


E. XEMGİN 
Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve 


Zerdüşt Öğretisi 


tem Xemgin, 1947 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesi-F: bağlı Harunuşağı köyünde doğdu. İlkokulu köyde, 

ortaokulu ise Antep'te okuduktan sonra, köydeki kan davalarından dolayı 1964'de ailesi ile birlikte göç edip İstanbul'a yerleşti. 
lise ve Hukuk Fakültesini İstanbul'da bitirdi. İstanbul'da bir süre avukatlık yaptıktan sonra, zamanın siyasi gelişmeleri sürecinde Türkiye'de kalmanın sakıncalarını: farkedince, 1980'de Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı. Halen Avrupa'da olup üç çocuk babasıdır. 
Yazarın Avrupa'da Kürdistan Tarihi (üç cilt) ve Kürdistan'da İnsan Hakları ile Türkiye'de yayımlanmış Kürdistan'da Dini İnançlar ve Etkileri adlı kitapları bulunmaktadır 


*** 


“... Alevilik kisadbir süre öncesine kadar tabu olarak görülürdü. Aleviliğin isminden bile söz edilmezken, son zamanlarda bu konuda bir yayın furyası başlatıldı. 
Ancak bölgenin değişik sorunlarında olduğu gibi, bu soruna da farklı ve çarpık yaklaşıldığını görmekteyeiz. Alevilerin büyük bir kesimi kendilerini islamiyetin bir mezhebi olarak kabul ederlerken, yaşam tarzı ve inançlarının islamiyetle nek uyumlu olduğu söylenemez 
Diğer yandan, Aleviliğin meşru konumunu benimsediği söylenemiyecek olan T.C. Devleti yönetimi “Alevilerin Türk oldugu, Kürt olanların ise Alevi olamayacağı” tezlerini destekleyip işlemektedir. Bir dini inanç ve yaşam felsefesi olarak bilinen Aleviliğin tekelleştirilmesi de ilginç bir durumdur. 
İşte bu çarpıklıklara cevap verebilmek; Aleviliğin kültürel ve dini temel ilkeleri ile değerlerinin kaynağını bulabilmek için bölgenin eski dini inançları ve onlara dayanan dini kültürel değerleri araştırmaya giriştim... 
Bu kitabımızda Alevi kültürünün ve temel ilkeleri ile değerlerinin kökenindeki mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinin olduğunu ortaya koyup işlemeye çalışıyorum.” 

E. Xemgin 
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